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Foto van de maand

Helgoland en de Jan-van-genten
Pasgeleden naar het eiland Helgoland geweest om Jan-van-genten te fotograferen. Helgoland, het enige Duitse eiland op volle zee, 
kent een opvallende geschiedenis. Nadat de Duitsers het in 1890 met de Britten ruilden tegen Zanzibar, maakten ze er een forteiland 
van met een onderaards gangenstelsel van dertien kilometer. Hitler wilde er de grootste ijsvrije marinehaven van Duitsland bouwen. 
Al in de Eerste Wereldoorlog was er een onderzeebotenhaven, die in de Tweede Wereldoorlog stevig werd uitgebouwd. De Engelsen 
bombardeerden het eiland in 1945 en probeerden het in 1947 op te blazen.
Al voor 1900 werd het eiland door vogelliefhebbers bezocht. Er worden jaarlijks meer dan 350 soorten vogels waargenomen. Er 
is een vogelstation waar vogels met netten worden gevangen en geringd en weer losgelaten om gegevens te verzamelen over 
trekroutes, foerageer- en broedgebieden.   Ik had de Jan-van-genten al vele malen gezien op de visserijschepen, waar ze een visje uit 
het net probeerden te verschalken. Het leek me mooi om ze nog eens van dichtbij te fotograferen en dat is zeker gelukt. Ik ben geen 
vogeltjes fotograaf, maar toch enthousiast geworden door de prachtige biologie van deze vogel, waaronder de verhouding tussen 
mannetje en vrouwtje. Er is eeuwige trouw aan elkaar. Je ziet het mannetje aan komen vliegen met het opgedoken nestmateriaal en 
het vrouwtje dit liefkozend in ontvangst nemen. Er volgt dan telkens een baltsachtige halzendans. Er is een sterke paringsdrang en 
uiteindelijk wordt er één ei gelegd. Na 6 weken broeden komt het ei uit en na ongeveer 3 maanden storten de jongen zich van de 
rotsen af. Daarna verblijven de vogels de gehele winter op zee om in het voorjaar weer terug te keren.
Wat is de natuur toch bijzonder. Ben er nog stil van na zoveel weken.

Met groet, John Oosterhuis,

 john.oosterhuis@xs4all.nl

Foto voorpagina: Foto van Vicky Koster van haar eigen Keukenhofje.



  
Meditatie

Joep van den Berg
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Laat je niet van de wijs brengen; 
bLijf van jezus getuigen. 
johannes 15:18-27.

De situatie in ons land is uitzonderlijk als je Johannes 
15 leest. We zijn als kerkmensen en gelovigen steeds 
meer een minderheid. Misschien krijg je wel eens te 
maken met een grapje of een schampere opmer-
king of iets dergelijks omdat je gelooft. 

Maar soms zijn we ook wel iets te voorzichtig met 
het uitdragen van het evangelie, het missionair 
gemeente-zijn. Want overal waar dat gebeurt, zal 
verzet ontstaan. Het grootste gevaar lijkt voor ons 
in onze levens lauwheid en onverschilligheid te zijn. 
Jezus heeft zijn discipelen uit die wereld geroepen. 
Hij is bezig met een reddingsoperatie. Jezus over-
wint de haat van de wereld. Zijn liefde wint.

De grootste bemoediging in Jezus’ woorden is niet 
dat Jezus dit vooraf zegt. De bemoediging is persoon-
lijk. Gelovigen ontvangen de Geest. Zo blijft Jezus in 
zijn leerlingen. De Geest wordt Trooster genoemd 
of pleitbezorger; advocaat kun je ook zeggen. Die 
Geest leeft en werkt. Dat is de Geest. En alleen door 
die Geest blijven wij Jezus’ getuigen. Laat je niet van 
de wijs brengen door verzet, in welke vorm dan ook.
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Velserbroek
Kruispunt

Herinrichting en aankleding Kruispunt

Op dit moment hangen in de kerkzaal prachtige quilts van 
Dicky ten Napel, een tante van Alies Passchier. Eind juni zullen 
deze vervangen worden door kunstwerken van kunstenaar 
Hans Gritter, die zijn kunstwerken ook te koop aanbiedt, met 
een deel van de opbrengst voor een goed doel.
Bij het aansteken van de kaarsjes is ook een nieuw kunstwerk 
gekomen: ‘Pinksteren’, een poster uit Taizé. Heel toepasselijk 
namen we het ook met Pinksteren in gebruik, waarbij er tijdens 
de ‘heilige chaos’ veel kaarsjes zijn aangestoken. 
Achter het liturgisch centrum hangt een schilderij uit de eerste 
tentoonstelling, destijds aangeschaft door de kerk. Mij doet 
het steeds denken aan een bekend lied van Huub Oosterhuis, 
dat in het vorige liedboek stond, maar helaas met het nieuwe 
liedboek is verdwenen:
Hier is een stad gebouwd, overal om ons heen,
Huizen en bomen en mensen van licht en steen.
Huizen van vrede voor mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo leven zij bitterzoet.
[…]
Leven is overal tussen fabriek en flat,
bloemen en kinderspel, licht op muziek gezet.
Is er een stad zonder dood, zonder duisternis?
Komt er een stad waar de zon niet meer nodig is?

Plubers: afsluiting van het seizoen met een 
barbecue.

Op 16 juli sluiten we het seizoen af met de 12-16-jarigen van 
de vier kerken (Engelmunduskerk, Ichthuskerk, Dorpskerk en 
Kruispunt). We doen dat net als vorig jaar met een barbecue en 
hopen ook op net zoveel (of nog meer, iedereen tussen 12 en 
16 jaar is welkom) deelnemers!

Top 2000 concert. In het licht van geloof-hoop-
liefde. 

Kennismaking deelnemers aan het top 2000 concert. 
 Op zondag 8 mei heeft de groep kennis gemaakt met elkaar. 
Een grote groep aanwezigen was van “songs for you”, die al 
bekend zijn met de songs die we gaan zingen op zaterdag 17 
juni in de tuin van de Engelmunduskerk. De groep bestaat uit 
ongeveer 60 personen. Wij hebben er veel zin in en we hopen 
dat er veel toeschouwers komen om naar ons te luisteren en 
ook mee te zingen. De liederen worden aan elkaar gepraat met 
verbindende teksten in het licht van geloof, hoop en liefde.
Hebben we er zin in: JAAAAA

De rondleiding door de tuin.

Top 2000 concert. In het licht van geloof-hoop-liefde: Zaterdag 
17 juni, 19.30-21.00 uur. In de tuin van de Engelmunduskerk. 
Gratis entree. (In verband met weinig parkeergelegenheid: 
graag met de fiets komen, of anders parkeren op het parkeer-
terrein aan de Velserdijk (als er plaats is) of bij Velserbeek.)

Pinksterviering 

Kruispunt: “Kaarsjes”

Op 9 juli geen dienst in het Kruispunt 

vanwege de verbouwing. U bent dan 

natuurlijk van harte welkom in de Dorps-

kerk.
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Terugblik: Fairtrade lunch 13 mei

Op 13 mei organiseerde Anouk Helmich, onze stagiaire, een 
fairtrade lunch met een korte viering. Armande werkte mee aan 
de lunch en Inez aan de viering. We waren met 16 personen en 
genoten van een heerlijke lunch en informatie over fairtrade. 
Rond kwart voor een verplaatsten we ons van de eettafel naar 
de kerkzaal, waar we in een halve cirkel rond een grote wereld-
kaart zaten. We hebben gezongen en kaarsjes aangestoken bij 
de landen, waar ons eten vandaan kwam. 

Bijzonder is, dat het vieren van de fairtrade dag niet nieuw is 
voor het Kruispunt. Hiermee werd een oude traditie dus weer 
nieuw leven ingeblazen. We hebben dan ook bedacht om het 
weer jaarlijks te organiseren, omdat alle deelnemers het fijn en 
nuttig vonden. Wellicht komen er volgend jaar meer mensen 
mee-eten en vieren. 

                                                                                                           J oke Zuidema 

Vakantie
Van maandag 5 juni tot maandag 3 juli ben ik, Joep, afwezig 
vanwege plannen en dagbestedingen die niet zo lijken op
 het normale werkende bestaan. Gelukkig kunnen in voor-
komende situaties de gemeenteleden terugvallen op mijn 
collega, Joke Zuidema. 

Groet
Een tijd om met andere dingen bezig te zijn en aan jullie allen 
een hartelijke groet en zegen op onze levens, 

Joep van den Berg

Een artikel in de IJmuider Courant:
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Pinksterdienst Kruispunt via YouTube

Lied: Leer mij 
(een lied van Stef Bos, 
geïnspireerd op Lied 426)

Leer mij om te dansen
als ik niet kan bewegen.
Leer mij om een weg te gaan
als er geen weg meer is. 

Leer mij om met niets
toch alles te geven.
Leer mij te verlangen
naar wat onverklaarbaar is. 

Ik moet nog leren
om niet alles uit te leggen. 
Want het gaat niet om de woorden, 
het gaat om wat we doen. 

En er zijn nog zoveel grenzen te verleggen, 
Ik wil voorbij mezelf gaan, Ik weet alleen niet 
hoe.

Dus leer mij om te vliegen, 
als mijn vleugels zijn gebroken. 
Leer mij om te geloven
in wat ik niet verklaren kan. 

Leer mij lief te hebben, 
al is mijn hart gesloten. 
Leer mij om te doen wat ik niet kan. 
Leer mij om te doen wat ik niet kan.

Pinksterdienst Kruispunt “Klaagmuur”.

De Pinksterdienst in het Kruis-
punt had het karakter van een 
Thomasviering. Het had een 
voor mij onbekend onderdeel. 
Iedereen kreeg tijdens dit deel 
van de dienst gedurende 20 
minuten de gelegenheid om 
gebruik te maken van een aantal 
mogelijkheden (zie foto). Heel 
even onwennig, maar daarna heb 
ik het ervaren als een mooie gele-

genheid om even op een andere manier met geloof bezig te 
zijn dan op een doorsnee zondagochtend. Veel dank voor ieder 
die een bijdrage heeft geleverd aan deze bijzondere dienst!

Yvonne Kruisselbrink

Bedankt
Beste mensen,

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die met ons heeft 

meegeleefd in de de moeilijke periode die achter ons ligt. De vele 

kaarten, telefoontjes en gebeden hebben ons goed gedaan. En 

boven alles: het ontvangen van de paaskaars van 2022 was een 

aangename en hoopvolle verrassing.

Marja en Sander Cornelissen

“Verbranden wat bezwaart”.
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 Santpoort

Huub Oosterhuis

In het vorige nummer van KerkOnderweg schreef ik naar 
aanleiding van het overlijden van Huub Oosterhuis over wat 
veel van zijn liederen voor mij persoonlijk hebben betekend 
en nog steeds betekenen. En ik vroeg of u het eens zou willen 
laten weten als u ook bepaalde liederen meedraagt die een 
diepere betekenis voor u hebben en u raken. Ik kreeg er twee 
mooie reacties op, de één ging over een lied van Sytze de Vries. 
De ander over meerdere liederen van Huub Oosterhuis. Die 
laatste was van Marja van Leeuwen, zij ging ermee akkoord dat 
ik haar mail zou plaatsen:

Er zijn er verschillende die mij hebben geraakt op bijzondere 

momenten.

Bij de gedachtenisdienst in het jaar dat mijn vader was overleden 

werd in de Grote Kerk van Schiedam (waar ik vandaan kom en 

opgegroeid ben), het lied Groter dan ons hart gezongen. Elke keer 

weer ontroerd en geraakt als ik dit hoor. Omdat Gij het zijt, groter 

dan ons hart, die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Toen ik belijdenis deed in Haarlem in de Paasnacht: De steppe zal 

bloeien. Je hóórt het water uit de rotsen stromen.

In een Aswoensdagdienst zong de cantorij van Santpoort het lied 

Delf mijn gezicht op. Die tekst is lang met me meegereisd. De hoop 

om gevonden en om écht te worden. Juist omdat je vaak zo onecht 

bent, jezelf niet laat kennen. Maar het vertelt ook hoe kwetsbaar 

dat voelt als maskers wegvallen.

Maar ook het vrolijke Uit vuur en ijzer. In mijn herinnering zongen 

we dat tijdens een gezamenlijke Pinksterviering in de Naaldkerk 

met pastor Fons Captijn. 

Zo vriendelijk en veilig als het licht.. uitgekozen voor de uitvaart van 

mijn schoonmoeder. We zongen toen ook het klassieke lied ‘Wat 

de toekomst brengen moge’. Ik besefte pas in de dienst hoe deze 

twee liederen elkaar eigenlijk tegenspreken en moest er inwendig 

een beetje om lachen. Het ene zegt: “leer mij volgen zonder vragen”. 

Het andere: “ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm 

Hem met mijn vragen". 

Ik realiseerde me toen dat dat ook symbolisch is voor de ontwik-

keling van mijn geloof en hoe blij ik daarmee ben. Van een afstan-

delijke God naar een nabije God. En van een geloof van volgen en 

gehoorzamen naar een geloof waarin je mag vragen, roepen, twij-

felen en zoeken.

Afgelopen zondag nog het prachtige ‘Hij die gesproken heeft een 

woord dat gáát’. Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. Amen.

Dat we nog heel lang de liederen van Huub Oosterhuis mogen 

zingen. Ze zijn echt onvoorstelbaar rijk. 

Het zou mooi zijn als ik meer reacties zou krijgen over liederen 
die aangrijpen, raken, inspireren. Ik nodig u ertoe uit. Als ik 
het in het kerkblad mag plaatsen, zouden we op die manier 
een stukje geloofsbeleving kunnen delen. Het kan niet anders 
dan dat dat goed is voor de groei van onze verbondenheid. 
Stuur uw reactie maar naar mijn email-adres: gildapolderman@
planet.nl
Dank je wel, Marja, voor jouw bijdrage.

Terugblik

In de dienst op 7 mei vertelt stagiaire Anouk Helmich over 
een schatkist en wat daarin zit.

Op zondag 14 mei hebben we in 
de kerkdienst officieel afscheid 
genomen van Vicky Koster als 
diaken. We zijn haar zeer dank-
baar voor wat zij de afgelopen 
jaren in dit ambt betekend heeft 
voor de gemeente. 
Zij gaat ook stoppen als preek-
voorziener. Een grote taak 
binnen de gemeente die zich 
grotendeels op de achtergrond 
afspeelt. Maar door Vicky was er 
altijd weer een voorganger, werden het afgesproken aantal 
avondmaalsvieringen en gezamenlijke diensten over het jaar 
verdeeld en ging er de benodigde informatie naar de gastpre-
dikanten. Daarbij rekening houdend met de feestdagen, een 
evenwichtige mix en mijn afgesproken aantal diensten. Dank 
je wel, Vicky!
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Gelukkig is er een goede opvolger gevonden in Liesbeth Jager. 
Zij is inmiddels ingewerkt. Veel succes, Liesbeth. Dank dat je 
dit wil doen.

Op woensdagavond 17 mei waren er vertegenwoordigers van 
de beide moskeeën te IJmuiden te gast in de Dorpskerk. Ze 
hebben ons kerkgebouw bewonderd en we zijn met elkaar in 
gesprek gegaan over Abraham (bij hen: Ibrahim). Heel interes-
sant om dan verschillen en overeenkomsten te zien. 

We vervolgen het gesprek op donderdag 14 september. U 
bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten!

Er is weer overleg geweest met parochianen van de Naaldkerk. 
We hebben teruggekeken op de succesvolle ochtend waarop 
we met boeiende informatie van Engelbert Wighert de Naald-
kerk beter leerden kennen. Ook is er vooruitgeblikt op het 

bezoek aan de Dorpskerk op donderdagochtend 7 september 
en op de kerkdienst op zondag 3 december waaraan het 
Naaldkerkkoor medewerking verleent. Daarnaast hebben we 
gebrainstormd over andere mogelijke activiteiten of ontmoe-
tingen.
Overigens worden onze katholieke dorpsgenoten ook uitge-
nodigd voor de bijeenkomsten met de moslims. 

Weet u dat er weer stiltewandelingen gemaakt worden op de 
zaterdagochtend?! U leest er meer over in de rubriek van de 
werkgroep Inspiratie. 

Lief en leed

Op diverse adressen zijn zorgen. Om kinderen die fysiek of 
mentaal lijden aan een ziekte. Om kleinkinderen die de juiste 
weg niet weten te vinden. Om vrienden met problemen. Maar 
ook zorgen om de eigen situatie. Probeer het te delen met 
anderen, dat maakt het vaak al wat lichter. U kunt ook altijd mij 
aanspreken of mailen – daar ben ik voor!

Tot slot wens ik u en jullie allen een mooi vervolg van de lente 
en alvast een fijne zomer, met veel zon en ontspanning. 

Hartelijke groet,

Gilda Polderman

Bedankt
Verrast en ontroerd mochten we de Paaskaars 2022 in ontvangst 

nemen. Teken van verbondenheid.

Hartelijk dank daarvoor.

Ton en Ria Renes

Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die wij mochten 

ontvangen voor ons 65- jarig huwelijksfeest.

We waren blij verrast !!

Fam. Van Belzen., Hofstede
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IN MEMORIAM JAN HENDRIK VAN WOENSEL 
De afgelopen jaren, en vooral de laatste maanden kreeg Jan steeds meer gezondheidsklachten. Het werd hem 

uiteindelijk te veel. Op 16 mei kon hij niet meer verder en moesten Carla, Marjolein, Wouter en Yvonne afscheid 

van hem nemen. Hij is 76 jaar geworden.

Hij heeft veel betekend voor hen. Met Carla was hij bijna 53 jaar getrouwd. Ze waren twee verschillende mensen, 

en soms was er best “vuurwerk” tussen hen, maar altijd waren ze bereid om het snel goed te maken. Beiden 

hielden van harmonie. Van harmonie was er in het gezin dan ook ruimschoots sprake. Jan en Carla maakten 

reizen, lange fietstochten, ze kletsten en lachten heel wat af en ze deelden de liefde voor hun twee kinderen. Jan 

was een betrokken vader (en schoonvader). Hij was geïnteresseerd in zijn kinderen, hij voelde hen aan, er waren 

gedeelde interesses zoals musea bezoeken, wijnen proeven of met elkaar naar concerten gaan of gewoon luis-

teren naar muziek. Jan had een groot gevoel voor humor, dus er werd veel gelachen. 

In zijn werkzame leven had hij een schildersbedrijf. Vele Santpoorters kennen hem hierdoor. Hij was aardig, attent en vriendelijk.

Degenen die jarenlang met hem op zeilkamp gingen, herinneren zich hem om zijn vrolijkheid en zijn humor.

Na zijn pensionering hielp hij zijn kinderen met allerlei klussen in en om het huis. Maar door zijn slechter wordende gezondheid ging dat op 

den duur niet meer. Jan accepteerde het op een bewonderenswaardige manier. Hij werd er niet somber van, maar zocht naar wat hij nog 

wél kon. 

Op 24 mei werd hij in een drukbezochte afscheidsbijeenkomst herdacht. Er vloeiden tranen, maar er was ook dankbaarheid. Dankbaarheid 

voor wie hij was en wat hij had betekend.

Carla, Wouter en Marjolein wensen we toe dat er steeds weer troost zal zijn, in goede herinneringen, in lieve mensen om hen heen, in de 

ervaring van beschermende eeuwige armen en dat ze de kracht vinden om het leven weer aan te gaan.

Gilda Polderman

IN MEMORIAM THEO MIDDELKOOP
Ds. Theo Middelkoop begon als muzikaal begaafde jongeman actief te worden in de grote nieuwbouw-

wijken van de jaren '50 en '60 in Den Haag Zuid-West. Hij was er zanger in de koren en weldra ook organist 

in de bloeiende Salvatorkerkgemeente. In die wijken, gebouwd door christelijke woningbouwvereni-

gingen, woonden mensen uit alle streken van Nederland en ze waren bezield van een verlangen naar 

vernieuwing in de kerk. 

Na een theologiestudie aan de VU en een echt studentenleven in Amsterdam – collega Ineke memo-

reerde hoe ze hem en Lyanne daar in de studentenflat van Uilenstede in 1967 al eens ontmoette - werd hij 

predikant in Lioessens. Na 4 jaar nam hij een beroep aan naar Bergen NH, waar het leven ook aan Lyanne 

meer mogelijkheden bood. Toen ze na 3 jaar hun intrek namen in het Hendrik Kraemerhuis om hun weg 

in de zending op Irian Jaya, het vroegere Nieuw-Guinea te vinden, bleek, dat de uitdaging van een nieuwe toekomst er voor Theo toch anders 

uitzag dan voor Lyanne. Hun wegen gingen uiteen en na een tijd van heroriëntatie ontdekte Theo de andere kant van de wereld om de hoek 

van de straat: de wereld van het gevangenispastoraat. Zijn collega ds. Jan Eerbeek schetste in fijne lijnen, hoezeer hij in dat werk op zijn plaats 

was. 

Dat schetsen deed ook de cartoonist Len Munnik, die voor Theo een schitterende cartoon tekende ter gelegenheid van zijn emeritaat. We zien 

een kooi vol gevangen veelkleurige vogels op een stokje – met net buiten de kooi op datzelfde stokje een vogel in het zwart met een befje: de 

dominee. Maar kijk! Daar piept vanonder dat zwarte verenkleed een vleugje rood tevoorschijn. Onder zijn toga blijkt hij een van hen te zijn, net 

zo’n echt mens als zij, aan de andere kant van de tralies. Ik denk zelfs, dat hij zich 'buiten' wel eens meer gevangen heeft gevoeld dan 'binnen' ... 

Na zijn emeritaat verhuisde hij naar Santpoort, dichter bij de kinderen. En de kinderen kwamen nader tot hem. Coen, Gabriëlle en Mascha 

brachten het overtuigend onder woorden. Theo werd actief in de Dorpskerk, als voorganger en in de commissie eredienst. Jaren zong hij in 

de cantorij. 

De laatste jaren gaf zijn gezondheid steeds meer problemen, zodat hij uiteindelijk naar Huis ter Hagen moest verhuizen. Maar dat belette hem niet 

om zich op menige zondagmorgen door een van de vrienden per auto naar de Dorpskerk te laten vergezellen. 

Begin mei kreeg hij een longontsteking en hij voorvoelde dat hij aan het eind van zijn lange reis was gekomen. Nog op 30 april was hij in de 

kerk en genoot met volle teugen van de dienst met ds Jan Seeleman. Diens vurig betoog over de menselijk-sociale bewogenheid van het 

evangelie, met zijlicht op de traditie van de Waldenzengemeenschap, de lezing uit Colossenzen 3 met Paulus’ oproep om met hart en ziel 

de psalmen, hymnen, liederen te blijven zingen zoals de Geest die ons vol genade ingeeft, de aansporing aan de overheid om haar verant-

woordelijkheden jegens de armen na te komen, hoe in al deze dingen Huub Oosterhuis voorbeeldig sprak en zong, de verwijzing naar de 

koningsdag en de komende gedachtenis en viering van 4 en 5 mei door het zingen van het Wilhelmus, hoe wij allen ook met flora en fauna, 

de hele natuur verantwoordelijk hebben om te gaan, hoe hij in dezen ook Paul van Vliet en Wim de Bie als getuigen opriep  – het was Theo uit 

het hart gegrepen.   ‘Het was fantastisch’, zo keek hij terug in een van de laatste gesprekken. 

Zijn gedachtenis zij ons allen tot zegen.                     Henk Reefhuis
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Bericht van de werkgroep Eredienst Santpoort

In de vergadering op 25 april jl. hebben we ons gebogen 
over de liturgie zoals die bij ons gangbaar is. We besloten tot 
twee veranderingen per 1 juni. Echter, inmiddels is de tweede 
beoogde verandering weer ingetrokken, na diverse reacties 
vanuit de gemeente.

1. Voorafgaand aan de collectes zal een diaken  diaco-
nale mededelingen doen, zoals de bestemming van de 
collectes en de bloemen uit de kerk. De andere medede-
lingen worden niet meer voorgelezen. Deze staan immers 
op de achterkant van de liturgie afgedrukt, en hoeven 
volgens de werkgroep niet nog eens herhaald te worden. 
Degenen die de dienst online meevieren, kunnen de 
mededelingen lezen bij de aftiteling.
De ouderling van dienst heet de kerkgangers welkom, 
geeft met een handdruk de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad over aan de voorganger, leest een eventueel 
bericht van overlijden wanneer er een gastpredikant voor-
gaat en sluit de dienst af met een handdruk aan de voor-
ganger.

2. Als er geen kindernevendienst is, zal er ook geen kaarsje 
meer voor de kinderen ontstoken worden. De bedoeling 
van het ontsteken van het kaarsje aan de Paaskaars is, dat 
kinderen, als ze in een andere ruimte hun dienst hebben, 
het licht van Christus daar ook kunnen zien branden. 
Wanneer er geen kindernevendienst is, is dat kaarsje dus 
niet nodig.

 
Nogal wat gemeenteleden reageerden op deze laatste veran-
dering. Uit de reacties begrepen we dat het aansteken van een 
kaarsje een veelzeggend ritueel geworden is dat node gemist 
zou worden. Er wordt daarbij ook aan de eigen (volwassen) 
kinderen gedacht, en aan de kleinkinderen, en in het aansteken 
van een kaars voor hen, zijn ze er een beetje bij. 
Dit overwegende heeft de werkgroep unaniem besloten om 
het te blijven doen: iedere eredienst een kaars aansteken voor 
alle kinderen. We zijn dus teruggekomen van ons eerdere 
besluit.

De werkgroep Eredienst Santpoort (Jan Bothof, Martine Roomer, 

Marian Out, Elina Keijzer, Els Kamerbeek en Gilda Polderman)

Bloemenweelde

Beste mensen,
Even een foto van de bloemenweelde in de lente in eigen 
tuin!
Daar kan je toch blij van worden?
Fijne zomer toegewenst voor allemaal.

Hartelijke groeten,

Elly Kamkes
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Van de ACTIVITEITENCOM-
MISSIE 

Met genoegen blikken we terug op de 
koffieochtend van 11 mei j.l. waar Jan 
Morren ons weer een stukje wijzer maakte 
met zijn lezing over de geschiedenis van 
landgoed Spaarnberg en zijn bewoners. 
Tevens namen we ook alvast afscheid 
van Astrid Morren als commissielid acti-
viteiten, zij heeft aangegeven vanaf 
komend seizoen graag verder als gast 
de bijeenkomsten te komen bijwonen. 
Astrid, heel hartelijk dank voor alle inzet 
en betrokkenheid, die je gedurende vele 
jaren in de activiteitencommissie hebt 
gedaan. We gaan je missen!

En dan komen we alweer bij de laatste 
activiteit voor de vakantie op 22 juni a.s. 
Waarbij we net als vorig jaar ter afsluiting 
naar boerderij Zorgvrij willen gaan. En we 
hopen dat het weer ons dan, net als vorig 
jaar, goedgezind is!

U wordt daar om 11.30 verwacht om met 
een kopje koffie te beginnen en daarna 
een pannenkoek te eten. 
Het is de bedoeling dat u op eigen gele-
genheid komt en u kunt wellicht met 
elkaar meerijden. Lukt dat niet en is het 
een probleem voor u om er te komen, 
dan zorgen wij dat u wordt opgehaald. 
Ivm de kosten wordt er ook ditmaal 
weer een minimale bijdrage van € 8,00 
gevraagd.

U kunt inschrijven, tot 18 juni. Uiter-
aard mag een telefoontje (Marian Out 
06-38817855) ook.

Daarna is er een vakantiepauze tot 
september om rond de startzondag weer 
samen te komen. U hoort dan weer van 
ons. Wij wensen u een mooie zomer en 
als u weggaat een fijne vakantie toe.
 
Tot slot natuurlijk nog een paar foto’s 

Marja Hirdes
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Vanuit de Werkgroep Inspiratie

Stiltewandelingen

Bij het schrijven van dit stukje zijn er al twee stiltewandelingen 
geweest. Het bevalt de deelnemers goed. De eerste keer was 
het tempo wat te hoog, dat is de tweede keer aangepast. 
We wandelen drie kwartier in stilte, waarbij we halverwege een 
inspirerend verhaal, gedicht of vers horen, waar we de rest van 
de wandeling in stilte op kunnen kauwen. 
Er zijn nog stiltewandelingen gepland op 17 juni en 1 juli. 
U kunt alle keren komen, maar dit ook per keer besluiten. U 
mag u opgeven bij Margreet Baalbergen (margreetenpaul@
quicknet.nl), dan weten we hoeveel mensen er ongeveer 
komen en wachten we even op u, als u er om 9.30 uur niet 
bent. Maar het hoeft niet. U bent in ieder geval van harte 
welkom om mee te lopen!

Kloosterweekend

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar voor het weekend 
van 13-15 oktober in het Liobaklooster in Egmond-Binnen. U 
kunt u nog opgeven bij Margreet Baalbergen, margreeten-
paul@quicknet.nl. 

Soep en Spirit, activiteit vanaf het najaar

De naam zegt het al: onder het genot van een kop soep en 
bijbehoren wordt een inspirerende tekst in de groep voorge-
lezen en besproken. 
Vóór de coronatijd hadden we een paar groepen in Santpoort, 
momenteel is daar nog één groep met jongere deelnemers 
actief. Maar het is een te mooi concept om het niet een door-
start te gunnen, en dan nu ook met Velserbroek samen. 

Hoe werkt het (ook alweer)? Plusminus 1x per 6 weken komt 
de groep bij elkaar, bijvoorbeeld om 18.30 tot ongeveer 20.30 
uur.  Een van de deelnemers draagt een tekst aan die uitno-
digt tot gesprek. De tekst kan van alles zijn: een gedicht, een 
fragment uit een dagboek, een brief, een krantenartikel; als het 
maar verbinding heeft met geloof en/of leven. De tekst wordt 
meestal tevoren doorgemaild, zodat iedereen deze kan lezen 
en zijn of haar gedachten erover kan laten gaan. 
Alle deelnemers leveren een aandeel aan de maaltijd: van de 
soep, stokbrood, een toetje tot een fles wijn als bijbehorende 
‘spirit’. 

Tijdens de Soep en Spirit-bijeenkomst krijgt na het voorlezen 
van de tekst eerst ieder de gelegenheid om iets erover te 
zeggen: wat opvalt, wat iemands gedachten over de tekst zijn, 
wat hem of haar raakt, of wat juist niet. De deelnemers luis-
teren naar elkaar, laten elkaar uitspreken en mogen in eerste 
instantie alleen verduidelijkende vragen stellen. Soms zijn het 
twee teksten, waarbij ook in de groep besproken wordt welke 
tekst ieder het meeste aanspreekt en waarom. Daarna ontstaat 
een groepsgesprek met spirit.

Kortom, een concept dat inspireert en waarbij je je tafelge-
noten ook beter leert kennen.

Wie belangstelling heeft, kan dit aangeven bij Gilda Polderman 
(gildapolderman@planet.nl  of 06-43715888) of Margreet Baal-
bergen (margreetenpaul@quicknet.nl of 06-41073650). Afhan-
kelijk van de aanmeldingen en afstemming van de wensen 
kunnen in het najaar één of meerdere groepen starten bij een 
deelnemer aan de huiskamertafel of eventueel in het ontmoe-
tingsruimte of de consistoriekamer in de Dorpskerk. 

Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,

Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke
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Interview met Alies Passchier, diaken. 
Door Joke Zuidema.

Op een mooie maandagmiddag spreken Alies en ik elkaar bij mij in de tuin. Ik ben 
benieuwd naar haar visie op diaken zijn. 

Wat zijn eigenlijk taken van een diaken?

Je bent dienend bezig in de kerk. Dat betekent ook dat je dienst doet in een kerkdienst. 
Heel duidelijk is dat bij het avondmaal, maar ook in het algemeen zorg je dat diensten 
goed verlopen. Dat is niet alleen de taak van de ouderling van dienst of de dominee, 
maar je bent een klein team, dat samen daarvoor zorgt. Je ziet ook naar mensen om, 
maar dat is ook een taak van mij omdat ik de begroeting doe en wijkcoördinator in het 
pastoraat ben. Ik houd ervan om contact met mensen te hebben.
Daarnaast kijk je als diaken wat nodig is, puur praktisch, bijvoorbeeld geld. Zo houden 
we acties voor de voedselbank en is er in Santpoort nu een weggeefkastje, dat ook in 

Velserbroek komt. 

Wie ben jij opgevolgd en waarom ben je diaken geworden?

Ik ben drie jaar geleden Ton Zaal opgevolgd. Hij vroeg mij of ik het wilde doen. Collecteren in de kerk was bij mij de meest in het oog 
springende taak, dat leek me wel leuk. Maar toen ik diaken werd was het Coronatijd en de eerste twee jaar heb ik niet gecollecteerd. 
Nu doen we dat gelukkig weer. 

Ik ben ook bevestigd als diaken in een dienst zonder dat de gemeente aanwezig was; alleen een ouderling en Willem waren er. Toch 
had dat wat. Ik vond het mooi om een zegen te ontvangen. Want ik voel me geroepen door de kerk en met de zegen voelde ik me 
ook gesterkt. 

Ik ben gereformeerd opgevoed met ouders die altijd bezig waren in de kerk, ook als diaken en ouderling. Ook Willem was dit gewend. 
Het is voor mij een gewoonte om in de kerk te zijn, een goede gewoonte. Ik voel me thuis in de kerk.

Wat is het mooiste om te doen als diaken?

Het mooiste is het als dingen lukken. Bijvoorbeeld bij de actie voor de voedselbank: mensen komen in beweging en werken mee en 
je kunt spullen bij elkaar brengen. Dat lost het probleem niet op, maar je helpt mensen wel een stapje verder.

Hoe zijn de vergaderingen van de diaconie en hoe vaak zijn die?
We vergaderen vier keer per jaar en tussendoor kunnen we veel online of via de mail regelen. In onze vergadering kunnen we vaak 
snel besluiten nemen. Het zijn allemaal praktisch ingestelde mensen, die snel kunnen handelen. Bijvoorbeeld bij de kledingactie was 
alles snel geregeld. 

We zoeken mensen die als diakonaal medewerker willen functioneren. Dat betekent dat je niet in de kerkenraad komt, dus alleen de 
diaconale vergaderingen bijwoont. Dat scheelt veel avonden vergaderen. Maar we zoeken ook nog steeds een voorzitter en straks 
ook een secretaris. Geef je dus op, want het is leuk en zinvol werk!
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Plekken die inspireren

Vincent van Gogh in Drenthe
Terwijl het Van Gogh Museum in Amsterdam dit jaar zijn vijftigjarig jubileum herdenkt, viert Drenthe dat 140 jaar geleden deze 
beroemde schilder drie maanden lang rondliep in deze provincie. Wat is nu drie maanden? Maar juist daar kwam hij tot de overtui-
ging dat hij schilder wilde worden en schreef hij brieven aan zijn broer Theo en ik citeer: “Drenthe is zoo mooi, zoo zeer pakt het me 

algeheel in” en hij wenste dat zijn broer de stille heide eens zou kunnen zien “want zo iets calmeert en stemt tot meer geloof, berusten, 

kalm werken.”

Tijdens onze jaarlijkse vakantie in Drenthe bezochten we meerdere plekken waar Van Gogh zijn stappen zette, letterlijk, want hij trok 
al lopende rond. Wij gingen op de fiets en maakten één van de drie fietstochten die speciaal zijn uitgezet, vanuit station Hoogeveen, 
de plaats waar hij in 1883 met de trein aankwam. (foto 1) Daar stuitten we op een enorme muurschildering met een portret van de 
schilder (foto 2) en fantaseerden onderweg op een bankje hoe hij geïnspireerd werd door het landschap (foto 3).

In Schoonebeek zochten we mijn oud-collega uit Vries op die breed lachend en met een strooien Van Gogh-hoed op voor zijn kerk 
stond en de mensen uitnodigde voor een lezing en muziek. In de hal van de kerk staan werkstukken door gemeenteleden gemaakt, 
onder meer een prachtige pop die sprekend lijkt op Van Gogh (foto 4).
We bezochten het kunstenaarsdorp Zweeloo dat een activiteitenprogramma heeft opgezet en namen een foto van het oude kerkje 
dat destijds door Van Gogh is geschilderd (foto 5).

Nog veel meer hadden we kunnen bezoeken en fotograferen, maar zelfs in de vakantie kom je tijd tekort. We kunnen van harte een 
bezoek aan Drenthe aanbevelen voor iedereen die - om het programmaboekje te citeren - “op zoek is naar rust, inspiratie en naar 

zichzelf. Drenthe kende van Gogh alleen uit verhalen van andere kunstenaars. Wat hij er zou aantreffen, was iets waar hij alleen over kon 

fantaseren. Vincent hield van de rust en de ruimte in Drenthe en werd geïnspireerd door het ruige, onontgonnen Drentse landschap”… 
          Ineke Clement
Voor meer informatie: www.vangoghdrenthe.nl

1

1

32

4 5
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De maandelijkse column 

van Ds. Verhoeff

 
Niet stuk te krijgen

vr 5 mei 2023  

Een maand geleden pleitte ik er op deze plaats voor om de 
sleutels van de kerk af te geven aan een volgende generatie. De 
reden die ik daarvoor gaf: als wij als ouderen gaan bedenken 
hoe de kerk van de toekomst eruit moet zien, dan is dat bij 
voorbaat een mislukte exercitie.

Er kwam de nodige reactie op. Unisono sprak daaruit veel 
bezorgdheid. ‘Ik wil de sleutels wel afgeven, maar er is niemand 
om ze aan te pakken.’ En zelfs : ‘Ik ben bang dat de kerk op 
een keer gewoon helemaal ophoudt te bestaan. Er is geen 
volgende generatie.’

Eerst maar het eerste: er is niemand om de sleutels aan te 
pakken. Dat is waar, maar ‘t is ook slechts de halve waarheid. 
Zolang ouderen geen ruimte maken, denken jongeren: dit 
is mijn kerk niet. In Zunderdorp deden ouderen dat wel. De 
kerkenraad stapte en bloc op, en er zit nu een nieuwe met 
alleen veertigers. Het kan dus wel, in een doodgewone dorps-
gemeente!

En dan de zorg dat het op een keer gewoon ophoudt. Ook 
dat lijkt een gerechtvaardigde vrees. In januari verscheen nog 
maar weer eens een rapport van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. De uitkomsten waren voorspelbaar. Minder ervaring 
van een persoonlijke God, minder geloof in leven na de dood, 
minder lezers van de bijbel. Minder, minder, minder.

Maar ook dat is het halve verhaal. Ten eerste zijn er nog altijd 
zo’n 6 miljoen Nederlanders wél kerkelijk. En ten tweede blijkt 
religie zich steeds meer in niet-geïnstitutionaliseerde vorm 
te manifesteren. Eenvoudiger gezegd: geloof wordt duidelijk 
steeds minder kerkelijk.

Er groeit in Nederland een nieuwe vorm van religiositeit en 
spiritualiteit. Vaak is die tamelijk individueel, maar lang niet 
altijd. Er zijn zeker ook mensen die wel iets van hun religieuze 
besef willen delen met anderen. Alleen de kerk ervaren ze 
daarvoor niet als een geschikte plek. De vormen en manieren 
van de kerk zoals die is spreken hen niet aan.

Precies daarom moeten wij een nieuwe generatie de sleutels 
van de kerk geven. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar misschien 
zegt de beeldspraak nog wel meer. Want het is niet onze kerk. 
En dat hebben wij ouderen er wel van gemaakt. Ons lijflied is: 
‘Zo zijn onze manieren.’

Zelf ben ik helemaal niet bang voor de toekomst van de kerk. 
Misschien houdt de kerk zoals wij die kennen ooit eens op. Dat 
kan. Maar het verhaal van het evangelie is zó sterk, dat kan niet 
kapot. Dat zal altijd weer nieuwe mensen raken. En dan begint 
het allemaal opnieuw.

Als dat gebeurt, dan zal het vast zijn zonder orgels, en zonder 
toga’s. Het zal zijn zonder kerkenraad en zonder kerkorde. Als 
het opnieuw begint, dan begint het zoals het ooit begonnen 
is. Elkaar de verhalen vertellen, de maaltijd delen, en omzien 
naar de armen. Dát verhaal, dát evangelie, dat is niet stuk te 
krijgen. Nooit. Daar ben ik zeker van.
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Juni
vr 23 1 Timoteüs 5:17-25 Goede daden blijven niet verborgen

za 24 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard

zo 25 1 Timoteüs 6:11-21 De goede strijd

ma 26 Psalm 49 God zal mij vrijkopen

di 27 Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom

wo 28 Matteüs 9:18-24 Geloof redt

do 29 Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders

vr 30 Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven

Juli   

za 1 Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de daken

zo 2 Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je

ma 3 Matteüs 11:2-19 Goed luisteren

di 4 Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij

wo 5 Spreuken 26:1-12 Over dwazen

do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards

vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers

za 8 Psalm 79 Wij zijn uw kudde

zo 9 Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap

ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig

di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde

wo 12 Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat

do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid

vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten

za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie

zo 16 Matteüs 13:1-23 De zaaier en het zaad

ma 17 Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven

di 18 Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg

wo 19 Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten

do 20 Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief

Bijbelleesrooster 23 juni tot 21 juli 2023
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AGENDA
Juni 

• Zaterdag 17 juni 19.30 uur  Top 2000 concert in de tuin van de Engelmunduskerk
• Maandag 19 juni 9.00 uur  Stiltemeditatie in het Kruispunt
• Zaterdag 17 juni 9.30 uur  Stiltewandeling vanaf parkeerplaats Duin en Kruidberg
• Donderdag 22 juni 19.30 uur  Werkgroep Inspiratie
• Maandag 26 juni 9.00 uur Stiltemeditatie in het Kruispunt

Juli
• Zaterdag 1 juli 9.30 uur  Stiltewandeling vanaf parkeerplaats Duin en Kruidberg
• Zondag 16 juli 17.00-19.30 uur  Barbecue Plubers Scoutingterrein Wiawaha, Bosweg 2, Velsen-Zuid
• Maandag 17 juli 9.00 uur  Stiltemeditatie in het Kruispunt

NIEUWS VAN DE WERKGROEP KERK IN ACTIE

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich 
terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te 
kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt 
voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt 
met huiswerk. Ze leert hen normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze geeft hen zelfver-
trouwen door theater, muziek en kunst. Als Kgaugelo ouder wordt, zal hij met zijn studie 
begeleid worden door jongerenwerker Zakhele, die vertelt: "We begeleiden onze jeugd 
net zo lang tot ze hun plek gevonden hebben en verzekerd zijn van een vaste baan." 
Studiekampen, vakantiekampen, mensen ontmoeten die in je geloven en je blijven 
stimuleren. Dat verandert levens!

We vertelden al eerder over dit project van Kerk in Actie dat de organisatie PEN in Pretoria 
steunt bij haar werk voor kansarme kinderen en jongeren. Ook de collecte op Kerst-
morgen was voor dit doel bestemd. Fijn om te weten dat mede door onze bijdragen het 
afgelopen jaar weer veel kinderen tussen de 6 en 23 jaar geholpen zijn door medewer-
kers van PEN. Echter, onze hulp blijft noodzakelijk voor bijv. de organisatie van bijbelclubs 
en vakantiekampen. Maar ook voor persoonlijke hulp en huiswerkbegeleiding. Daarnaast 
verdient kunstzinnige vorming, die zoveel kan betekenen voor jongeren, zeker ook onze 
financiële steun.

Op 2 juli zal in de diensten gecollecteerd worden voor het project. Een bijdrage via ons 
bankrekeningnr. is uiteraard ook zeer welkom.   
                                                   
Ik wens u een zonnige maand toe, mede namens de andere leden van de werkgroep,          

Hetty Vink-Postema.

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. “Dia Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake Commissie Kerk in Actie”, te Velserbroek. 

Vermeld aub: Ook elke rechtstreekse gift aan de landelijke organisatie telt mee in het aandeel dat van onze gemeente wordt 

verwacht.



Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Philip Out, Register
Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie
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Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Pletting Consultancy   
    Als het om mensen gaat 

 

Uw adres voor: 

 Administraties (zzp en particulier) 
 Belastingzaken en -advies 
 Training & Educatie 

JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458 

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO 

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl



Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 

handreikingen en een protocol.
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Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan 

een dag van tevoren naar een van de twee contactper-

sonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 

5388835

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 023-5373281 
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANTEN 
Ds. Joep van den Berg t: 06-23830775 
e: dsjoepvandenberg@pg-spvb.nl 

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580 
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl 

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willemien van Berkum t: 0624433548
e: willemien@hartvoorvelserbroek.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
18 juni
 10.00 u Kruispunt Ds. Tj. Huisman
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman
25 juni
 10.00 u Kruispunt Mw. ds. J. Zuidema
 10.00 u Dorpskerk Ds. W. Brouwer 
2 juli
 10.00 u Kruispunt Mw. ds. I.G. Clement
 10.00 u Dorpskerk Ds. R.J. ten Have
9 juli
Op 9 juli geen dienst in het Kruispunt vanwege de verbou-
wing. U bent dan natuurlijk van harte welkom in de Dorps-
kerk.
 10.00 u Dorpskerk Ds. K. Bras
16 juli
 10.00 u Kruispunt Ds. J. van den Berg
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Martine Roomer en Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Joke Zuidema en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Heim vd Velde, secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velserbroek inzake ZWO

Bezoekgroep 
Contactpersonen:
mw. Coba Slings t: 023 5376634

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

18 juni       mw. S. Meulenbelt        06-20247493

25 juni         mw. P. Muller                  023-5262736

2  juli          dhr. E. van der Kooij   06-15890135

9  juli          mw. P. Muller  06-25178153

16 juli          mw. A. Hurkmans        023-5371086

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

18 juni dhr. D. van Dassen 06-45451231

25 juni dhr. R. Pomp 06-49932782

2 juli dhr. E. Hup 023-5376153

9 juli mw. S. van der Kaaij 023-5375358

16 juli dhr. H. Wispelwey 023-5376676

Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? 
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 6 t/m donderdag 6 juli 2023 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.


