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Foto van de maand

Pinksteren
In de afgelopen weken waren we op vakantie en ondervonden niet steeds mooi weer om erop uit te trekken. We hadden ons enigs-
zins voorbereid door een paar fysieke boeken en veel e-reader boeken mee te nemen. Aangejaagd door de advertenties van de 
boekhandel had ik nogal wat serieuze boeken op mijn lijstje staan. Ongemerkt kwam ik tot 7 gelezen boeken. Dat is niet erg efficiënt 
als je niet meer weet waar wat in welk boek stond beschreven. Bovendien werd ik erg somber over ons wereldbeeld zoals dat in een 
aantal boeken beschreven stond. Gelukkig kwam ik aan het eind een tweetal boeken tegen die mijn humeur aardig opkrikten, het 
ene meer dan het andere. 
Ik zal u niet te zeer vermoeien met de inhoud van de zeer serieuze boeken, waarin beschreven wordt dat we onze democratie en onze 
aarde aan het kwijtraken zijn, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Zie als voorbeeld de Verenigde Staten. De schrijvers 
die ons in deze boeken waarschuwen zijn Ian mcEwan, Ilja Leonard Pfeiffer, Rutger Bregman, Maarten van Rossum. Zware kost voor 
een vakantie. Ik ga dat niet meer doen, daar is een vakantie niet voor.
En ja, nu komt daar het feest van Pinksteren, het feest van de geest. De geest die ons meeneemt, enthousiasmeert en bezielt. Een 
wind die door je geest blaast en je meeneemt om positief te leven of je inspireert om je leven anders in te vullen. Of dat je meege-
nomen wordt door een ander die je inspireert.
Gelukkig werd ik blij van nog twee boeken. Het eerste was van Ad van Nieuwpoort: Buig niet: Bijbels tegengif voor nu. Hij vergelijkt 
deze tijd met de tijd die Israël in ballingschap doorbrengt en schrijft over de standvastigheid van Daniël die blijft geloven in zijn eigen 
Heer.
Het tweede boek was van Chloe Dalton: Een haas in huis. Een prachtig beschreven verhaal over een schrijfster die een pas geboren 
haasje mee naar huis neemt en haar daar groot brengt. Hilarisch beschreven, waar je blij van wordt in je eigen geest en een boek dat 
ons wijst op de schoonheid van de natuur.
Zo eindigde deze vakantie toch nog bevrijdend.

Met groet, John Oosterhuis  
(john.oosterhuis@xs4all.nl)Foto voorpagina: Afscheidsdienst Harmen de Vries, Kruispunt

Foto: Naar vis happende kroeskoppelikanen



  
Meditatie

Henk Reefhuis
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Wat je ooit verloren hebt, dat 
raak je nooit meer kwijt

Het is de avond van Palmzondag. Op tv zingt Paul de Leeuw in Podium Klassiek het lied Niemandsland, over 

een verloren geliefde. In de muziek horen we de onvergetelijke Canon van Pachelbel.  De slotzin: Wat je ooit 

verloren hebt, dat raak je nooit meer kwijt. 

Voor ons ligt de laatste week van de Veertig Dagen, Pasen staat te beginnen. We horen Dick van Arkel over de 

intocht in Jeruzalem: niet op een torenhoog groot cavaleriepaard komt Jezus de stad van David binnen, maar 

op een jong ezelsveulen.  Is hij de langverwachte, bijkans verloren gewaande Messias? 

Pèsach gaat beginnen, het feest van de bevrijding en bescherming, de uittocht van de Hebreeën, het volk van 

onderweg, kinderen van Abraham, Izaäk, Jakob uit de slavernij in wereldmacht Egypte. Pèsach, in het Grieks 

Pascha, betekent Hij heeft ons gespaard, bij het leven bewaard in de zee van geweld. Telt dat nog vandaag, of 

is dat al lang verloren tijd voor wie naar de journaals, de kranten, de media kijkt?

Johannes’ Evangelie zet de toon van de week die met Palmzondag begint. Het is het jongste evangelie, aan 

alles kun je horen dat Marcus, Mattheüs en Lukas met hun verschillende invalshoeken bekend worden veron-

dersteld. Johannes zet van begin tot eind alles in het teken van Pèsach, Pascha waarvan de naam Pasen recht-

streeks is afgeleid.  

Maar niettegenstaande diezelfde naam loopt er van Pèsach der Joden naar het Pasen van alle Christenen 

geen simpele rechte lijn. Er zit een totaal verrassende wending in, die Jezus aan zijn leerlingen presenteert in 

dat grote gesprek met hen zoals te horen is in vijf hoofdstukken in Johannes 13 (de voetwassing voor het aan 

tafel gaan) tot het grote hogepriesterlijk gebed voor heel de mensenwereld in Johannes 17. Brood en wijn, 

die in Pèsach de druiven en het graan worden in de mond van Jezus tot het kloppende hart van zijn leven en 

lichaam. En hij houdt het niet aan zichzelf, maar hij geeft het aan zijn leerlingen, deelt heel zijn leven met hen. 

Het is zijn offer. Dat is niet hetzelfde als op-offeren. Denk eerder aan het woord offreren, ten geschenke geven. 

Wij denken bij offer meestal eerst aan slachtoffer. Dat heeft een verdrietige, verloren klank die meer aan dood 

dan leven doet denken. En inderdaad: de wegen gaan scheiden. Maar de geest van de liefde is als de graan-

korrel die in de aarde niet verdwijnt maar honderdvoudig vrucht draagt.

Dat sprak me aan, toen ik Paul de Leeuw zijn lied hoorde voltooien. Wat je ooit verloren hebt, dat raak je nooit 

meer kwijt. ? Ja, dat is natuurlijk logisch, wat je al kwijt bent dat kun je niet meer verliezen, hè, hè. Maar ieder 

verstaat: het verlorene dat je je herinnert, bewaar je in je hart.  

Inmiddels zijn de dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake tot op de Paasmorgen alweer … 

voorbij ? O, nee, integendeel ze zijn gekomen om ons van dag tot dag voorgoed te vergezellen. Dat raak je 

nooit meer kwijt. 
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Bij de diensten, op weg naar Pasen

In de dienst van 8 maart ging ds. Dick van Arkel voor op de 
derde zondag in de 40-dagentijd. In de lezing uit Exodus 17 
heeft het volk in de woestijn hevige dorst. De Heer beveelt 
Mozes om met zijn staf op de rots bij de berg Horeb te slaan 
om zo het water te laten stromen, opdat de Israëlieten zullen 
zien dat de Heer in hun midden is. De lezing uit Johannes 4 
verhaalde over het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse 
vrouw, waarin Jezus tegen haar zegt dat hij de messias is.

De gezamenlijke dienst van 15 maart in het Kruispunt was de 
laatste dienst waarin ds. Harmen de Vries voorging als inte-
rim-predikant van Velserbroek. Het was de zondag ‘Laetare’ en 
we zongen o.a. Lied 907 v3: ‘ Wat zou ik nog treuren, als de Heer 
der vreugde, Jezus, binnenschrijdt!’

Ds. Otto Sondorp ging voor op zondag 22 maart. De eerste  
lezing, uit Ezechiël 37, is een profetie voor het volk van Israël, 
dat net is teruggekeerd in het ooit beloofde land, maar het is 
een land vol ‘dode beenderen’, het ligt in puin. Toch spreekt de 
Heer: ‘’ Ik zal jullie in je eigen land laten wonen, en jullie zullen 
beseffen dat ik de Heer ben’.  De tweede lezing, uit Johannes 
11, vertelt het indrukwekkende verhaal over Jezus die de dode 
Lazarus, de broer van Marta en Maria, terugroept uit het graf, 
het verhaal waarin Jezus al over zijn eigen sterven maar ook 
over zijn ‘opstaan’ spreekt.

Zondag 29 maart, Palmzondag, was een gezamenlijke dienst 
in de Dorpskerk, ds. Dick van Arkel ging voor. We stonden vlak 
voor het begin van de Lijdensweek.

Over de diensten in de Lijdensweek en op de Paaszondag leest 
u in de ‘Bij de diensten’ van KerkOnderweg nr 4.

Met een hartelijke groet, Els Kamerbeek

Stille week 2026 (Kruispunt)

De Stille week begon op Witte Donderdag, 2 april met een 
viering van het Heilig Avondmaal in een gezamenlijke dienst 
met de Dorpskerk Santpoort, maar dan in Het Kruispunt. De 
voorganger was ds. Henk Reefhuis. Peter Groot begeleidde ons 
op het orgel.

Op Goede Vrijdag werd de dienst ook gezamenlijk in Het 
Kruispunt gehouden. Jody van der Velde ging voor in deze 
dienst waarin, na een gedeelte met samenzang, de uitvoe-
ring van de koralen van de Johannes Passion centraal stond. 
Tussen de koralen door werden stukken uit de Bijbel gelezen 
die aansloten bij het gezongen lijdensverhaal. Het was ontroe-
rend om dit zo met elkaar te beleven: de mooie klanken van 
het orkest en de zang van het gelegenheidskoor dat maanden 
druk is geweest met repeteren onder leiding van Hans Hovius. 
We zijn dankbaar voor het feit dat zoveel mensen hieraan een 
bijdrage hebben geleverd. Heel mooi was de enorm grote 
opkomst. De kerk zat weer eens vol.

Stille Zaterdag werd georganiseerd in de Dorpskerk en met 
Pasen hadden beide kerken hun eigen viering, waarbij in Het 
Kruispunt Marianne Vonkeman voorging. We konden heerlijk 
veel zingen in deze viering, die werd ondersteund door Peter 
Groot (orgel) en Erik Hartendorf op trompet.
Zie verder de vele foto’s.

Adriaan Rensen

Afscheid ds. Harmen de Vries of toch nog niet

Op 15 maart ging ds. Harmen de Vries voor in een gezamen-
lijke dienst in Het Kruispunt. Zijn preek was bijzonder boeiend, 
over wonderen die sommige mensen mogen meemaken. 
Aan het einde van de dienst werd hem door de voorzitster 
van de kerkenraad een bos bloemen aangeboden en hij werd 
bedankt voor zijn inzet voor onze kerk, vooral op het gebied 
van pastorale zorg. Dit was dus officieel de laatste keer dat hij 
vanuit zijn aanstelling bij ons voorging, maar gelukkig mogen 
we hem nog een paar keer meemaken. Hij komt nog terug als 
gastpredikant en ik weet zeker dat velen daar heel blij mee 
zullen zijn.

Adriaan Rensen
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Afscheid ds. Harmen de Vries, foto’s Adriaan Rensen

Veertigdagen tijd Kruispunt, foto’s Adriaan Rensen
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Lief en Leed

Beste mensen,

Mede door het feit dat we nog geen nieuwe predikant hebben, 
is de input over "Lief en Leed" in het Kruispunt  fors terugge-
lopen.
Daarom aan u het volgende verzoek: indien u hierover iets wilt
doorgeven, meld dit dan a.u.b. aan:
•	 Alies Passchier
•	 Aart Hoorn
Hartelijk dank!

Paaskaars Velserbroek

Zoals ieder jaar wordt de oude Paaskaars (groot en klein exem-
plaar) aangeboden aan iemand van onze kerk.
Dit jaar is besloten om de kleine kaars aan te bieden aan onze 
oudste bezoeker van Het Kruispunt: meneer De Jong.

De grote Paaskaars wordt aangeboden aan ds. Harmen de 
Vries, voor het vele werk dat hij in korte tijd voor onze kerk 
heeft gedaan. Hij komt als gastpredikant weer in ons midden 
op 12 april, een mooi moment om de kaars in ontvangst te 
nemen.

De nieuwe Paaskaars (groot en klein) is als standaard kaars 
aangeleverd voor onze kerk en deze is weer van mooie logo’s 
voorzien door Ute en Margriet. 

U kunt de kaarsen bewonderen vanaf Pasen. Op eerste Paasdag 
is de kaars door de diaken (Gerard) naar binnen gedragen. 
Normaliter gebeurt dit op Stille Zaterdag, maar dat kon dit jaar 
niet, omdat we toen een gezamenlijke dienst hadden in de 
Dorpskerk.

Adriaan Rensen

OMZIEN NAAR ELKAAR

Op 25 maart hadden we een vergadering van de bezoekgroep. 
Bij de opening, wanneer we ons altijd kort willen bezinnen, 
dachten we die keer na over de oproep van Jezus: ‘hoed mijn 
schapen’. We lezen dat in het evangelie volgens Johannes, waar 
Jezus, kort na zijn opstanding, in gesprek is met Petrus. ‘Hoed 
mijn schapen’ – niet alleen een opdracht voor Petrus, ook niet 
alleen voor dominees en dames uit de bezoekgroep, maar een 
opdracht voor alle christenen.

In de vergadering stonden we erbij stil wat die oproep voor 
ons concreet inhoudt. Waarom worden er gemeenteleden 
bezocht? Er kwamen mooie reacties. We willen omzien naar 
elkaar, er zijn in verdriet of eenzaamheid, een luisterend 
oor bieden, blij zijn met het geluk van de ander. We willen 
signaleren en meedenken wanneer er praktische vragen 
opdoemen. We willen elkaar vasthouden, troosten, een arm 
om de schouder leggen. 
‘Hoed mijn schapen’ is een opdracht voor alle christenen: let op 
elkaar, zorg voor elkaar. Ga ook eens bij uzelf / bij jezelf na of je 
dat voldoende doet en hoe je dit zelf in kunt vullen.

Zondagavond 8 maart overleed Hans Aalders, woonachtig 
aan de Kruidbergerweg. U vindt een In Memoriam elders in 
dit blad.
Op 18 maart kwam er een einde aan het leven van Ton Renes, 
Westerhoevelaan. Op 27 maart was er een afscheidsdienst in de 
Dorpskerk, waarin zijn dochter Petra voorging. Een In Memo-
riam verschijnt in de volgende editie van KerkOnderweg. 

Tot slot een rectificatie: vorige keer schreef ik over Gerda van 
der Vlerk, maar het is natuurlijk Gerla, met een l. Het gaat overi-
gens goed met het herstel van haar voetprobleem waar ze aan 
geholpen was. 

Een hartelijke groet voor u en jullie!
Gilda Polderman

Bloesem in de kerktuin van de Dorpskerk
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In memoriam Johannes Christiaan Alders (Hans) 

Hans was de oudste in een gezin met drie jongens en één meisje.
Van jongs af aan was hij betrokken bij de kerk, niet in het minst omdat zijn vader dominee was. Hij had er goede 
herinneringen aan, en het geloof is altijd deel gebleven van zijn leven.

Op een vakantie in Joegoslavië ontmoette hij Marijke. De vonk sloeg vrijwel gelijk over, en na een jaar waren ze 
getrouwd. Ze kregen twee kinderen: Cees en Bastiaan. 

In zijn werkzame leven was hij personeelschef bij Tata Steel. Hij hield ervan om met mensen om te gaan, inspireerde hen om zich 
te uiten en probeerde mensen te begrijpen. Na zijn pensionering zette hij zich in voor meerdere patiëntenverenigingen.
Hij was een ‘charmante’ man, had altijd een vriendelijk woord of een aardig gebaar en hij was er als mensen hem nodig hadden. 

Hij was dol op zijn kleinzonen: Thijs en Teun. Hij ondernam veel met hen, en leefde met hen mee.
Hans droeg de kerk en het geloof een warm hart toe, ook al was hij geen trouwe kerkganger. Een aantal jaren is hij ouderling-kerk-
voogd geweest, en hij was actief voor Cultuur in de Dorpskerk. Wanneer Marijke en hij wisten dat er vrienden of familie in zorg 
zaten of verdriet hadden, brandden ze samen hun paaskaars.

De laatste maanden ging zijn gezondheid hard achteruit. Zozeer zelfs dat de artsen hem vertelden dat hij niet meer zo lang zou 
leven. Hij kon zich er goed bij neerleggen, en was vooral dankbaar voor het mooie leven dat hij gehad had. 
Na drie ziekenhuisopnames kwam hij in Velserduin terecht. Daar knapte hij zienderogen op en half februari mocht hij naar huis. 
Marijke en Hans hoopten op nog een aantal maanden samen. Maar onverwacht stierf hij, op zondagavond 8 maart. Hans is 87 
jaar geworden. 

Op vrijdag 13 maart hebben we afscheid genomen, in een bijeenkomst in de Dorpskerk. Hun paaskaars brandde weer, als gebed 
om troost, en als teken dat het licht sterker is dan het donker.
We wensen hen die hem moeten missen troost en kracht toe, in het bijzonder Marijke, Cees, Bastiaan en Selma, Thijs en Teun.

ds. Gilda Polderman

Bedankt

Beste allen.
Na bijna 38 jaar in Santpoort gewoond  te hebben, zijn wij 
verhuisd naar de Willem Klooslaan 72, 2024 JP  Haarlem 
Noord.
Daarom willen wij U  hartelijk danken voor de goede tijd die 
wij in Santpoort beleefd hebben, in eerste instantie met de 
kinderen en later met z'n tweeën.

Voor de vele lieve en aandachtige contacten die wij met U 
mochten ervaren.
En de vriendschappen die hierdoor ontstaan zijn.
Voorts ook hartelijk dank voor de bloemen uit de kerkdienst, 
het afscheidswoord van Gerrit en de cadeaubon.
En niet te vergeten.... al de lieve wensen die wij van U per 
kaart hebben ontvangen.

Als lid van de kerk Santpoort - Velserbroek zult U mij wel 
regelmatig blijven zien.

Met hartelijke groet, Coba en Leo.

Bedankt

We waren aangenaam verrast door de ontvangst van een 
prachtige bos bloemen vanuit het Kruispunt, t.g.v ons 
60-jarig huwelijk.
Hiervoor onze hartelijke dank.
 

  Teun en Wil Zondag 

Bedankt

Wat een mooie bos bloemen: ik was blij verrast! 

Bedankt, Gerla van der Vlerk

Hun vaste stoel in de Dorpskerk die aan Coba en Leo kado 
is gedaan



Van de activiteitencommissie

Onze eerstvolgende 
activiteit staat gepland 
voor 21 mei. Dat is een 
koffieochtend, aanvang 
10.30.  Net als vorig 
jaar gaan wij op zoek 
naar een mooie/ leuke/ 
interessante film. Wat het gaat worden is nog niet bekend, dat 
hoort u tzt via de liturgie van ons. 
Na een paar jaar de pannenkoekenmaaltijd als laatste activiteit 
van het seizoen gehad te hebben, willen we het dit jaar anders 
doen en een klein uitstapje maken. Ons werd aangereikt dat er 
in Hoofddorp een mooie Bijbelse beeldentuin is. Er is tevens 
gelegenheid om daar te lunchen. De beeldentuin bekijken 
en daarna lunchen lijkt ons leuk en haalbaar. De tuin is goed 
toegankelijk voor minder validen.  Omdat we denken in juni 
niet over voldoende vervoer te kunnen beschikken, slaan we 
juni over en schuiven door naar juli. De beoogde datum wordt 
dan 16 juli.  
Tot slot nog een foto van Eline de Boer tijdens de koffieoch-
tend in maart, terwijl zij een interessante en leerzame presen-
tatie gaf over de problemen die je kunt tegenkomen bij het 
ouder worden. 

Marja Hirdes
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Vanuit de werkgroep Inspiratie

Met ons kleine team doen we ons best om weer mooie inspire-
rende activiteiten neer te zetten. Als u deze Kerk Onderweg snel 
leest, kunt u misschien nog aanschuiven bij de gespreksgroep 
Kernwaarden uit het christendom onder leiding van Juup van 
Werkhoven op 13 april over het thema: verzoening. U leest hier-
onder een verslag van de tweeluik van lezingen door Kick Bras 
over de levens- en stervenskunst van Johann Sebastian Bach. 
De stiltewandelingen worden weer hervat. En u kunt nog mee 
met het kloosterweekend in oktober!
We kunnen altijd ideeën voor nieuwe activiteiten gebruiken. 
Heeft u een goed idee, dat we gezamenlijk kunnen uitwerken, 
mail het ons of schiet een van ons even aan.

Gespreksbijeenkomst deel 3 Kernwaarden uit 
het christendom (vervolg), met Juup van Werk-
hoven

Terugblik: Roeping
In februari was het thema van onze 
gespreksgroep ‘Roeping’. Het leverde 
een mooi gesprek op. Waartoe voelen 
wij ons geroepen? Wie of wat roept ons?
De volgende bijeenkomst zal zijn op 13 
april. Dan is ons thema: ‘Verzoening’.
Verzoening heeft met herstel van 

verhoudingen te maken, verhoudingen die zijn stuk gelopen. 
Met alle verdeeldheid, onrust en oorlog in de wereld een 

actueel thema.
Hoe is verzoening mogelijk na een gruwelijke oorlog, na 
genocide, tussen daders en slachtoffers? Wat is er nodig voor 
verzoening? Berouw en vergeving, maar is dat genoeg?
Verzoening kan er ook heel persoonlijk zijn. Kun je je verzoenen 
met wat je is overkomen in je leven?
In de Bijbel zijn er mooie verhalen over verzoening: Jacob 
en Ezau, de oudste en de jongste zoon, het verhaal van 
de zondebok die de woestijn in wordt gestuurd op grote 
Verzoendag.
En het verhaal van Jezus, die de weg van verzoening ging om 
ons mensen weer bij God te brengen.
In het woord verzoening zit het woord zoen, het heeft dus ook 
met liefde te maken…
Ik kijk weer uit naar een inspirerende bijeenkomst.

Met een warme groet,
Juup van Werkhoven-Romeijn

Op 13 april is dus de derde bijeenkomst met het thema 
‘verzoening’. Ook belangstellenden die nog niet eerder deze 
gesprekkenserie bijgewoond hebben, zijn welkom. U kunt u 
aanmelden via akke.armande@gmail.com. Dan zorgen we voor 
voldoende zitplaatsen, koffie en thee.
Inloop 19:30u
Aanvang 19:45u 
Afronding ongeveer 21:15u / 21:30u
Locatie: Dorpskerk

Verslag lezingen Levenskunst en stervenskunst 
bij Johann Sebastian Bach
Ds. Kick Bras heeft in het kader van de 
serie Kunst & geloof, twee lezingen 
gegeven. Maandagavond 9 maart 
stond in het teken van de Levens-
kunst van J.S. Bach. 

Kick nam ons mee door het leven van 
Bach om de centrale vraag te beant-
woorden, hoe Bach kon uitgroeien 
tot waarschijnlijk de grootste musicus en componist aller 
tijden. Belangrijkste factoren waren de steun van zijn familie 
waarin muzikaal talent volop aanwezig was, en ook de verwer-
king van zijn verdriet in zijn muziek. Want hij heeft veel verlies 
in zijn leven meegemaakt; van te jong sterven van geliefden 
tot verlies aan gezondheid (hij was mogelijk diabeet). Zijn 
verdriet deed geen afbreuk aan zijn muziek. Sterker nog: het 
gaf intensiteit en diepgang aan zijn muziek, luistert u maar naar 
de Matthäus Passion. Daarnaast was hij zeer leergierig, wist wat 
volharding was, was daarnaast zakelijk, maar had ook een groot 
geloof. Hij schreef zijn talent en muziek toe aan God en onder-
tekende zijn partituren met: Soli Deo Gloria, alleen aan God 
de eer. Het muzikale talent van de familie Bach ging over van 
generatie op generatie. Ook wij als bezoekers dachten na over 
welk(e) talent, karaktertrek of interesse binnen de eigen familie 
overgedragen wordt.
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Stervenskunst bij Bach

Al op jonge leeftijd werd Bach met de dood geconfronteerd. 
Zijn moeder overleed toen hij 9 jaar oud was, en zijn vader 
een jaar later. In zijn volwassen leven overleed zijn eerste 
vrouw onverwachts. Van de 20 kinderen die hij kreeg bij twee 
vrouwen, overleden er maar liefst tien jong. De laatste jaren 
van zijn leven kwakkelde hij met zijn gezondheid en verloor hij 
zijn zicht. Maar tot vlak voor zijn dood werkte hij (met hulp van 
vrouw en zoon die de muziek noteerden) aan de meest bril-
jante composities. Tot kort voor zijn dood was Bach nog bezig 
de laatste hand te leggen aan die Hohe Messe en Kunst der 
Fuge. Hij gaf daarin uitdrukking aan zijn dankbaarheid jegens 
God en zijn overgave aan Hem. En ook dat hoorden we terug 
in de door Kick Bras zorgvuldig uitgekozen muziekfragmenten. 
Als luisteraars gingen we na hoe wij zelf omgaan met rouw en 
ook onze eigen onvermijdelijke sterven en dood. 

Het waren twee goed bezochte, mooie en interessante 
avonden, waarvoor we Kick Bras hartelijk bedankten!

Soep & Spirit
Onder het genot van een met elkaar verzorgde maaltijd, waarbij 
soep de hoofdmoot vormt, bespreken we een onderwerp, 

dat door een van de deelnemers 
is ingebracht. Dit levert altijd een 
mooi gesprek op. We hebben een 
volgende datum gepland in april. 
Helaas is deze ‘tafel al vol’. Maar als 
u, of jij, ook eens wilt aanschuiven, 
laat het dan weten aan Margreet: 
margreetenpaul@quicknet.nl. 

Pixabay

De stiltewandelingen starten weer!
Het is weer voorjaar, dus de stil-
tewandelingen worden weer 
hervat! Op de zaterdagen 9 
mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni en 4 
juli wandelen we om 9.30 uur 
vanaf de fietsenstalling in  Duin 
en Kruidberg de duinen in, om 
halverwege een inspirerende 
tekst te horen, waar we de reste-
rende wandeling over kunnen 
denken. U hoeft u niet op te 
geven, maar mocht u willen 

weten of de wandeling doorgaat ivm slecht weer of dat we 
heel even op u wachten omdat u nog onderweg bent, belt 
u dan naar Margreet Baalbergen, tel. 06-41073650. Daarna 
bekijken we als werkgroep of we doorgaan met de wande-
lingen, als we het animo te laag vinden.
Foto: Marja van Leeuwen

Kloosterweekend
We gaan het weekend van vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober 
naar de Zusters (Franciscanessen) van Denekamp. Info: https://
www.zustersvandenekamp.nl. Het is nog een echt klooster 
met maar liefst 52 zusters. Mooi gelegen in Twente, vlakbij 
Duitsland. 

De accommodatie betreft eenpersoonskamers (sommige met 
2 bedden) met eigen sanitair incl. bed- en badgoed. Inclusief 
alle maaltijden 
en zaalhuur 
bedragen de 
kosten € 215,50 
p.p. voor het 
weekend. We 
kunnen het 
kloosterritme 
van ’s morgens 
(vroeg) tot ’s 
avonds volgen. 

Samen met de zusters 
zetten we een mooi 
inhoudelijk programma 
in elkaar. Daarbij zorgen 
we voor genoeg ruimte 
voor onszelf (jezelf ). Je 

hoeft niet alle geboden onderdelen (bijv. de metten om 6 uur 
’s morgensvroeg) bij te wonen. 
Er is ruimte voor een groep van 20 deelnemers. Op dit moment 
zitten we ongeveer op de helft, dus als je zin hebt om mee te 
gaan, geef je dan op bij Margreet Baalbergen via margreeten-
paul@quicknet.nl. 
Deze zusters zien ons in ieder geval graag tegemoet!

Meditatie op de maandagmorgen
In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen 
tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte 
te mediteren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je 
komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en 
zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor 
wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.
Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzon-
dere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie,
Armande Akke, Marja van Leeuwen,

Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Bericht vanuit de Kerkenraad

Op 16 maart 2026 heeft de Kerkenraad vergaderd.
Simone Meulenbelt opende deze vergadering met het gedicht van Mieke van den Berg: Om licht en zout’. De mens mag het licht en 
zout namens God zijn. Dat is een bemoediging waar je op mag vertrouwen. 
Het was de eerste vergadering waar Paul Niemeijer als ouderling bij aanwezig was. Hij is zeer welkom.

Bij het begin van de vergadering was ook ds. Harmen de Vries aanwezig. Per 31 maart stopt zijn verbintenis met onze kerk. Hij werd 
door de Kerkenraad hartelijk bedankt voor zijn inzet als ambulant predikant voor onze gemeente gedurende anderhalf jaar. Hij zal na 
31 maart nog wel af en toe voorgaan in een kerkdienst.

Bij het agendapunt ‘terugblik op de diensten’ werd stilgestaan bij de doopdienst met ds Harmen de Vries (zie vorig kerkblad). De 
laatste jaren zijn er weinig dopelingen meer. 
Ook werd opgemerkt dat er soms een bromtoon in het geluid van de Dorpskerk hoorbaar is. Daar wordt aan gewerkt.

De Kerkenraad ervaart ook dat bepaalde zaken blijven liggen of traag gaan. Beleid rondom muziek, communicatieverbetering, het 
opstellen van een lijst me wie wat doet in de kerk zijn een paar voorbeelden. Ook melden diverse werkgroepen dat ze het met weinig 
mensen moeten doen.
De werkgroep kerk naar buiten/groene kerk is slapend. 
Soms is het dan lastig om de woorden zoals die bij de aanvang van deze vergadering zijn uitgesproken, vast te houden. Wat helpt 
is, dat er nog steeds veel inzet is om zaken wel voor elkaar te krijgen. De organisatie van de diensten, elke keer na een dienst koffie-
drinken, maar ook voor alle andere activiteiten. 

Daarom blijf ik  benadrukken dat er voor het kerkenwerk ambtsdragers nodig zijn: ouderlingen en diakenen. Dus hierbij wederom 
een oproep!

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt mailen naar mij 
via krscriba@pg-spvb.nl.  U kunt ook een KR-lid aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad,
Leo Kruisselbrink scriba KR Santpoort Velserbroek 

Van de Diaconie

Ontvangen collecten februari 2026 
 1 februari        Diaconie                                		  € 194,40
8 februari         WG KiA / Boeren op Zuid-Sumatra          	€ 271,25
15 februari       PKN / Binnenland Diaconaat    		 € 184,67
22 februari       Diaconie                                		  € 227,30

Via de bank is € 40,00 ontvangen, te verdelen onder bovenstaande collectedoelen.
Voor de Kerk bedroegen de opbrengsten € 877,62.

Jaarrekening van de Diaconie over 2025
Conform richtlijnen vanuit de PKN en afspraken in onze Kerkenraad is de financiële administratie van de Werkgroep Kerk-in-Actie in 
december (m.i.v. 1 januari 2025)  geïntegreerd in die van onze Diaconie. 
Recentelijk is de jaarrekening over 2025 gecontroleerd en geaccordeerd door de Controlecommissie (Joyce Schipper-Out en Dick 
Pletting) en tevens door ons College van Diakenen. Op korte termijn zal de jaarrekening ter goedkeuring worden aangeboden aan 
onze Kerkenraad.

Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt  
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College van kerkrentmeesters

Als CvK willen we ons het komende jaar beraden over de vraag of we wel of niet een beheerder in dienst willen nemen. Een 
beheerder die dan voor beide kerkgebouwen de verhuur regelt, door de weeks kan kosteren etc. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen, 
dat kunt u begrijpen.
De verhuur loopt op dit moment in beide kerken overigens goed, naar verwachting zal de opbrengst hoger zijn dan vorig jaar. 
Besluitvorming zal uiteraard in overleg met de kerkenraad gebeuren.

In de tussentijd komen er in de kosterswoning naast de Dorpskerk in Santpoort statushouders te wonen. Als dit kerkblad uitkomt 
is er een gezin, een moeder met 3 dochters en 1 zoon, in gehuisvest. Een oudere dochter woont al in IJmuiden. Met een clubje 
mensen zijn we druk bezig om alles in gereedheid te brengen, gebruikmakend van de ervaringen met hetzelfde proces vorig jaar in 
de pastorie in Velserbroek.
Wilt u meehelpen als een 'buddy' om dit gezin een warm welkom te geven, laat het ons weten!

Voorlopig gaan we de Dammersboog nog niet opnieuw verhuren. We zijn afhankelijk van 'witte rook' uit het beroepingsproces, we 
willen dat niet verstoren omdat de pastorie onverhoopt niet op de gewenste termijn beschikbaar zou zijn.

Verder hebben we, tot op dit moment, last van een vervelende 'brom' in het geluid van de kerkdiensten, zoals die te zien (en te 
horen) zijn via YouTube. Gelukkig niet in de kerk zelf. We weten ongeveer waar het aan ligt, maar we zijn er nog niet.

In januari volgend jaar zijn bijna alle leden van het CvK aftredend. Dat betekent dus huiswerk aan de winkel. Zou mooi zijn als we 
meer spreiding in het rooster van aftreden kunnen krijgen.

En natuurlijk is ook de jaarrekening over 2025 weer onderwerp van bespreking.

Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten!
Gerrit Out, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Concert in de Dorpskerk

Op 19 april a.s. wordt een concert gegeven in de Dorpskerk van Santpoort-Noord,
Het Noord-Hollands Promenade Orkest o.l.v. Peter Stam treedt op om 15.00 uur.
Solist is Emanuel Reber (cello).

Entree volw. E17,50,
kinderen tot 12 jaar E12,50.
Betalen aan de deur (pin) of vooraf via NL89 INGB 0003788111 o.v.v. naam en ‘concert 2026’.

U. Wynia
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Werkgroep Kerk in Actie

Rosita woont in West-Papoea, in een gebied dat illegaal is ingenomen door palmolie-
bedrijven. “Ons bos wordt vernield, bijna alle vogels zijn verdwenen,” vertelt ze. Samen 
met andere vrouwen vraagt ze aandacht voor de ontbossing en schending van 
mensenrechten in haar leefgebied.
Rosita woont met haar man en vier kinderen in de hooglanden van Papoea. “Wij leven 
in en met het bos. Wij halen er ons voedsel en onze medicijnen uit. Wij kennen het bos als geen ander: we weten waar we kunnen 
verbouwen, en welke stukken bos we met rust moeten laten voor de dieren. Het bos heeft ook een grote culturele en spirituele 
waarde voor ons. Het is Gods schepping, en bepalend voor onze identiteit.”

Grootschalige houtkap
Grootschalige ontbossing, door (internationale) bedrijven die daarvoor toestemming krijgen van de Indonesische overheid, vormt 
een directe bedreiging voor de leefwijze van Rosita en haar gemeenschap. “Maar”, benadrukt Rosita, “ontbossing is niet alleen ons 
probleem, maar van de hele wereld. Behoud van bossen is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan.”

Drie na grootste regenwoud
Indonesië heeft het op drie na grootste regenwoud ter wereld, na het Amazonegebied en Congo. Daarvan ligt 40 procent in West-Pa-
poea. In de afgelopen twee decennia is daar bijna 750.000 hectare bos gekapt. Alleen al in de eerste helft van dit jaar is 1.150 hectare 
bos - 1.643 voetbalvelden- verdwenen.

Kerk staat vrouwen bij
Ook Magda Kafiar, predikant bij de Evangelisch Christelijke kerk in Papoea (een partnerkerk van Kerk in Actie) en vrouwenrechtenacti-
viste, ziet de gevolgen van ontbossing voor inheemse vrouwen en staat hen bij. “Als kerk zitten wij in heel Papoea. We documenteren 
de verhalen van slachtoffers van ontbossing, maar ook van bedreigingen en geweld waar zij mee te maken krijgen. Daarnaast willen 
we vrouwen bewust maken van hun rechten en van hun kracht: zij weten hoe je duurzaam met het bos kunt omgaan.”

Bewustwording
Rosita bevestigt dat het belangrijk is dat vrouwen voor hun rechten opkomen: “Wij leven het meest direct met het bos. Als wij niet 
spreken over wat er in Papoea gebeurt, verdwijnt ons bos, en verdwijnt ons volk.” Samen met vrouwen uit haar gemeenschap heeft 
ze een vrouwengroep opgericht. “Als groep willen we ook vrouwen uit andere gemeenschappen bewust maken van wat er gaande 
is, en samen onze stem te laten horen.”

Vrouwen niet gehoord
Omdat journalisten niet welkom zijn op Papoea, werd die stem van vrouwen lange tijd niet gehoord. Twee jaar geleden verscheen 
echter het onderzoek ‘All the birds are gone’, uitgevoerd door een aantal maatschappelijke organisaties. Op basis van interviews 
met honderd inheemse vrouwen laat het onderzoek zien wat de vernietigende gevolgen van ontbossing zijn en hoe vrouwen zich 
verzetten. Met dit onderzoek in de hand vragen Rosita en Magda internationaal aandacht voor hun situatie. Dat is niet ongevaarlijk, 
repercussies zijn niet ondenkbaar. Of Rosita dan niet bang is? “Ja, er is altijd angst, maar we willen niet in angst leven en bij de pakken 
neerzitten. Dan verliezen we. We willen sterk zijn en vechten voor onze toekomst.”  

Kerk in Actie helpt de kerk op Papoea
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelf-
sprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks 
opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. 
Kerk in Actie ondersteunt dit werk via haar zendingsprogramma. 
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Zij zit als een volgel
Lied 701

Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Gedicht
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Plekken die inspireren

Vanaf 24 februari jl. hebben we een driedaags uitstapje gemaakt naar Hamburg. Vanzelfsprekend met de trein, als treinenliefhebbers. 
Hoofddoel van ons uitje was een (herhaald) bezoek aan Miniatur Wunderland. Als u dit nog nooit gezien heeft, zou u er echt een 
keertje heen moeten gaan. Je kunt daar uren doorbrengen om een groot deel van de wereld in het klein terug te zien. 
Hiervoor worden voormalige pakhuizen gebruikt en in dit geval twee pakhuizen met een gracht ertussen, die worden verbonden 
door een met glas overdekte brug over het water heen. Er wordt nog steeds verder gebouwd aan deze gigantische miniatuurwereld, 
waar vele landen aan meewerken. 

Op dit moment wordt gewerkt aan delen van Zuid-Amerika. Die worden dan aldaar in elkaar gezet en als het gereed is, wordt alles 
zorgvuldig verpakt per schip naar Hamburg vervoerd om daar weer aan te sluiten bij de rest van de miniatuurwereld. 
Werkelijk alles wordt nagebootst op schaal. Treinen rijden rond. Een zeer groot stadion met miniatuur mensen (figuurtjes die deels 
kunnen bewegen) is nagebouwd. Zelfs een werkende vulkaan kunt u daar beleven met zware trillingen, die bij een uitbarsting horen. 
Dag- en nachteffecten zijn er te zien. Rijdende auto’s door miniatuur steden en zelfs een luchthaven met vliegtuigen die taxiën, 
landen en opstijgen. Een van de nieuwste onderdelen is een stuk zee met schepen die een zware storm en onweer meemaken met 
golven die er levensecht uitzien, en dat met speciale folietechnieken in combinatie met beamereffecten en luidsprekers.

Dit was de aanleiding om te schrijven over Hamburg, maar daar is dit kerkblad niet voor bedoeld of het moet zijn dat je als onderdeel 
van de groene kerk laat zien dat je met de trein allerlei verder weggelegen bestemmingen makkelijk kunt bereiken. (O.a. dat je vanaf 
Hamburg weer treinverbindingen hebt naar Denemarken en Zweden).

Nu we toch in Hamburg waren, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om de beroemde Sankt Michaeliskirche te bezoeken, vernoemd naar de aartsengel 
Michael. (Strijder tegen het kwaad).
De kerk dateert van de 17e eeuw; is twee keer afgebrand en in de oorlog beschadigd 
maar steeds weer herbouwd en gerestaureerd.
Hiernaast is de plattegrond te zien, waaruit blijkt dat het een kerk is in barokstijl.
De binnenzijde is betoverend mooi en de foto’s spreken voor zich.

Familie A.C. Rensen
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NIEUWE INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE 

In 2022 en 2024 zijn in de Engelmunduskerk in Driehuis inzamelingsacties geweest voor Oekraïne. In korte tijd werden vele goederen 
naar de kerk gebracht. Uw goederen werden via Dutch Civilian Action naar het oosten van Oekraïne gebracht. Ongelofelijk wat u over 
had voor de mensen in het oorlogsgebied. 
De oorlog is nog steeds gaande, er lijkt geen eind aan te komen. Met name ouderen zijn de klos. We zien beelden op het Journaal, 
steeds weer opnieuw ellende. De mensen hebben niet om de oorlog gevraagd, kunnen nergens heen en zitten in de misère. Zij 
hebben onze hulp hard nodig en daarom wordt er op 25 april een nieuwe inzamelingsactie gehouden. De inzamelingsactie wordt 
samen met de Engelmunduskerk in IJmuiden georganiseerd.

Bas Spijker van Dutch Civilian Action reist iedere zes weken naar Oekraïne om burgers te helpen die in de buurt van de frontlinie 
wonen. Veel mensen leven in verwoeste huizen, waar geen basisvoorzieningen zoals elektriciteit, water en gas meer zijn. Bas vertelt: 
“Wanneer we dorpen vlakbij de frontlinie in Oost-Oekraïne binnenrijden, zijn de straten leeg. Mensen leven onder de grond, in schuil-
kelders, en komen alleen naar buiten om humanitaire hulp te ontvangen. Wij bezoeken hen, overhandigen voedsel- en hygiënepak-
ketten en vertellen dat dit gedoneerd werd door mensen uit Nederland. Dat moment raakt diep: mensen voelen dat ze niet vergeten 
zijn. Naast essentiële hulp brengen we ook: hoop.
Inmiddels hebben we voor meer dan vier miljoen euro aan hulp geleverd. Samen met onze lokale partners, bereiken we gezinnen 
die alles zijn kwijtgeraakt. We helpen bij evacuaties uit de meest gevaarlijke gebieden en bieden huisvesting aan families die hun huis 
in bezet gebied hebben moeten achterlaten. Veel gezinnen vluchten met niets meer dan een rugzak. In een nieuwe stad moeten 
zij hun leven opnieuw opbouwen. Dan blijken eenvoudige dingen van onschatbare waarde: keukengerei om te koken, schoon 
beddengoed om in te slapen, hygiëneproducten om gezond te blijven en houdbaar voedsel om een gezin te voeden. Deze basis-
voorzieningen geven niet alleen comfort, maar ook waardigheid en een klein stukje normaliteit terug. In Kharkiv ondersteunen we 
een ondergrondse school voor kinderen uit een volledig verwoest dorp. Schoolspullen geven structuur, ontwikkeling en toekomst.
Samen kunnen we laten zien dat deze mensen niet alleen staan”.

Wat is er hard nodig?
Wilt u helpen, denk dan aan droog of ingeblikt voedsel, slaapzakken, lakens, of keukengerei, de hele lijst vindt u op 
www.engelmunduskerkdriehuis.nl. 

Help mee en kom goederen brengen  
Grote spandoeken, gemaakt door Van der Heijde Reclame, kondigen de actie aan:
zaterdag 25 april van 11:00 tot 13:00 uur in zowel de Engelmunduskerk in Driehuis als in en de Engelmunduskerk in 
IJmuiden. 
Heerlijke Oekraïense Borsjtsj soep staat in Driehuis klaar voor een zacht prijsje.
De goederen worden begin mei naar Oost-Oekraïne gebracht.

Veel dank namens de mensen in Oekraïne!
Jan Pieter van Os
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Thema herdenkingsdienst slavernijverleden bekend

Elkaar ontmoeten als eenheid in verscheidenheid. Onder dat thema wordt op 27 juni 2026 in ‘s-Hertogenbosch 
de jaarlijkse herdenkingsdienst slavernijverleden georganiseerd. Kerken willen blijvend stilstaan bij het pijnlijke 
verleden en werken aan een gezamenlijke toekomst voor iedereen door verzoening en herstel in de lijn van Jezus.

Na enkele jaren op kleine schaal in Amsterdam herdenkingsdiensten te hebben georganiseerd, vinden er sinds 2023 
jaarlijkse landelijke herdenkingsdiensten plaats. De eerste landelijke dienst werd in Amsterdam in de Nieuwe kerk 
gehouden en is integraal op televisie uitgezonden. De herdenkingsdienst 2024, in Dordrecht, is hier nog te zien. De 
herdenkingsdienst wordt ieder jaar in een andere regio gehouden en bij voorkeur in steden die een relatie hebben 
met het slavernijverleden.

‘s-Hertogenbosch
Voor 2026 is gekozen voor ‘s-Hertogenbosch. In ‘s-Hertogenbosch zijn diverse plekken aan te wijzen die een link 
hebben met het slavernijverleden. ‘s-Hertogenbosch heeft recent onderzoek gedaan naar het eigen slavernijver-
leden. Daarover is het boek ‘Vergeten Verhalen’ gepubliceerd. Al eerder, in 2022, nam de gemeenteraad het voorstel 
aan om te komen tot een slavernijmonument in de stad.

De dienst van 2026 wordt gehouden in ‘s-Hertogenbosch onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland en 
wordt georganiseerd door de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’, in samenwerking 
met kerken in ‘s-Hertogenbosch.

Het thema van de dienst is ‘Elkaar ontmoeten als eenheid in verscheidenheid’. Monseigneur Dr. Gerard de Korte zal 
de overdenking doen; daarnaast zijn er in liederen en gebeden bijdragen uit zowel de witte als de zwarte gemeen-
schap. De EO zal op 28 juni een impressie van de dienst uitzenden, in een programma waarin ook wordt stilgestaan 
bij het Bossche slavernijverleden. De dienst is via livestream te volgen.
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De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

Solidariteit
17 februari 2026

Hij is zo’n kerkrentmeester zoals ze die volgens mij niet meer maken. Van huis uit wasecht hervormd doet hij inmiddels al bijna 40 jaar 
wat zijn vader ook deed. De administratie van de begraafplaats, de tuin van de Dorpskerk en natuurlijk de financiën van de gemeente. 
Heel lang deed hij dat laatste letterlijk op de achterkant van het spreekwoordelijke sigarendoosje.

Toch gaat hij wel degelijk met zijn tijd mee. Voor het onderhoud van de begraafplaats heeft hij ondertussen mensen ingehuurd. De 
tuin van de kerk maait hij nog zelf, maar sinds vorig jaar wel op een zitmaaier. En het sigarendoosje heeft inmiddels plaatsgemaakt 
voor Fris.

Binnen hebben we er net over gesproken dat zijn kerk kleiner wordt. Er zijn minder leden, hij is nog de enige kerkrentmeester, en de 
bodem van de schatkist is in het zicht aan het komen. We praten nog even na. Buiten, want wat roken betreft houdt hij vast aan hoe 
het was.

Hij ziet in dat de tijden veranderd zijn en dat samenwerken met andere gemeenten kan helpen. Zelf is hij inmiddels om. ‘We moeten 
niet zo bang zijn’, zegt hij. ‘Daar’ – hij knikt in de richting van het naburige dorp – ‘daar zijn ze echt niet zo anders dan wij’.

Hij kent me goed genoeg om te weten dat hij me daarmee met een ferme zwaai op mijn praatstoel heeft gezet. Want er zijn talloze 
manieren om samen te werken. Het kan beperkt blijven tot een kerkblad, maar het kan ook uitgroeien tot veel meer. Net wat nodig is.

Het is mijn dagelijks werk, samen met Albert en Jaap van het classisteam. En we doen het graag, maar het is vaak ploegen op zware 
klei. De plaatselijke zelfstandigheid is het kroonjuweel van de Reformatie, maar inmiddels ook een molensteen om onze nek. Hier, wij, 
deze gemeente, op dit dorp, alleen zó willen we kerk zijn. Maar wie eerlijk is ziet dat steeds moelijker worden.

Als ik door mijn oogharen heen kijk, weet ik zeker dat we in de toekomst steeds meer samen zullen doen. Regionaal. Clusters van 
kerkplekken, een team van predikanten en pastores. We zullen de bestuurlijke en de financiële lasten delen. Iedereen weet dat het er 
zo uit zal gaan zien. Maar velen denken ook: voorlopig nog niet. Nog even wachten, na ons de zondvloed.

Ik ben uit georeerd. Mijn kerkrentmeester trapt zijn sigaar uit en zegt: ‘Weet je wat het is, Peter? In de kerk hebben we moeite met 
solidariteit. En ik snap niet hoe dat kan. Het hele evangelie gaat nergens anders over: samen, je bént niet alleen. Maar in de kerk willen 
we alleen het clubje dat we kennen. Hoe kan dat nou, dat we juist in de kerk solidair zijn zo moeilijk vinden?’ Als hij wegloopt zie ik 
het onbegrip in zijn schouders.



April

donderdag	 9 april	 Hebreeën 2:13-18
vrijdag	 10 april	 Hebreeën 3:1-11
zaterdag	 11 april	 Hebreeën 3:12-19
zondag	 12 april	 Hebreeën 4:1-13
maandag	 13 april	P salm 95
dinsdag	 14 april	 1 Petrus 1:1-12
woensdag	 15 april	 1 Petrus 1:13-25
donderdag	 16 april	 1 Petrus 2:1-10
vrijdag	 17 april	P salm 35:1-10
zaterdag	 18 april	P salm 35:11-28
zondag	 19 april	 Hebreeën 4:14–5:10
maandag	 20 april	 Hebreeën 5:11–6:8
dinsdag	 21 april	 Hebreeën 6:9-20
woensdag	 22 april	 Hebreeën 7:1-10
donderdag	 23 april	 Hebreeën 7:11-19
vrijdag	 24 april	 Hebreeën 7:20-28
zaterdag	 25 april	P salm 77
zondag	 26 april	J esaja 43:22-28
maandag	 27 april	J esaja 44:1-8
dinsdag	 28 april	J esaja 44:9-20
woensdag	 29 april	J esaja 44:21-28
donderdag	 30 april	J esaja 45:1-13

Mei

vrijdag	 1 mei	J esaja 45:14-19
zaterdag	 2 mei	J esaja 45:20-25
zondag	 3 mei	 Hebreeën 8:1-6
maandag	 4 mei	 Hebreeën 8:7-13
dinsdag	 5 mei	 Hebreeën 9:1-14
woensdag	 6 mei	 Hebreeën 9:15-28
donderdag	 7 mei	P salm 39
vrijdag	 8 mei	 1 Petrus 2:11-17
zaterdag	 9 mei	 1 Petrus 2:18-25
zondag	 10 mei	 1 Petrus 3:1-12
maandag	 11 mei	 1 Petrus 3:13-22
dinsdag	 12 mei	 Hebreeën 10:1-10
woensdag	 13 mei	 Hebreeën 10:11-18
donderdag	 14 mei	 Hebreeën 10:19-25
vrijdag	 15 mei	 Hebreeën 10:26-39
zaterdag	 16 mei	 1 Petrus 4:1-11
zondag	 17 mei	 1 Petrus 4:12-19
maandag	 18 mei	 1 Petrus 5:1-14
dinsdag	 19 mei	P salm 47
woensdag	 20 mei	 Hebreeën 11:1-12
donderdag	 21 mei	 Hebreeën 11:13-22
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Agenda

April

•	 Maandag 13, 20 en 27 april 9.00 uur	 Stiltemeditatie	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 13, 20 en 27 april 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 14, 21 en 28 april 12.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 13 april 19.30 uur	 WG Inspiratie, Kernwaarden uit het christendom  Dorpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Zondag 19 april 15.00 uur	N oord-Hollands Promenade Orkest	D orpskerk, kerkzaal

•	 Woensdag 22 april, 14.00 uur	O uderenactiviteit	 Kruispunt

•	 Donderdag 30 april, 18.00 uur	B uurtmaaltijd, Hart voor Velserbroek	 Kruispunt

Mei

•	 Maandag 4, 11 en 18 mei 9.00 uur	 Stiltemeditatie	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 4, 11 en 18 mei 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 5, 12 en 19 mei 12.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Zaterdag 9 en 23 mei, 9.30 uur	 Stiltewandeling	 Fietsenstalling Duin en Kruidberg

•	 Dinsdag 12 mei, 18.00 uur	B uurtmaaltijd, Hart voor Velserbroek	 Kruispunt

•	 Donderdag 21 mei, 14.00 uur	 Koffieochtend, activiteitencommissie	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Donderdag 28 mei, 18.00 uur	B uurtmaaltijd, Hart voor Velserbroek	 Kruispunt
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl



Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid
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Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl
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� Directievoering
� Opleveringen
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Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

alles onder één dak

Tel. 020-2134381
Mob. 0654336797

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com
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Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 
handreikingen en een protocol.

Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van 
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail 
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk tot en met 31 maart)
Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en 
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur 
e: dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Aart en Anneke Hoorn e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor 
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

12 april, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Harmen de Vries

19 apri

	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. Ineke Clement

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Siep Lanser

26 april, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Joost van den Bogert

3 mei

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Joep van den Berg

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Cristina Pumplun

10 mei, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Henk Reefhuis

do 14 mei, Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst	

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Cristina Pumplun

17 mei

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Rik Willemsen

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Ineke Clement

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Elias van der Plicht e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?  Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 4 t/m donderdag 7 mei 2026 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek

Bezoekgroep 
Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   
12 april  	 dhr. E. van der Kooij       	 06-15890135
19 april    	 dhr. J. Morren                 	 023-5384366
26 april      	mw. S. Meulenbelt         	 06-20247493                  
3   mei      	 mw. Hurkmans       	 023-5371086  
10   mei  	 dhr. E. van der Kooij     	 06-15890135      
14 mei      	 mw. P. Muller                	 023-5262736                                     
17 mei     	 dhr. J. Morren                	 023-5384366
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
2 april  	 mw. S. van der Kaaij	 06-21928058
19 april    	 dhr. M. de Groot	 023-5376942
26 april      	dhr. E. Hup	 023-5376153                  
3   mei      	 dhr. D. van Dassen	 06-45451231  
10   mei  	 mw. S. van der Kaaij	 06-21928058     
14 mei      	 dhr. H. Boot	 023-5384336                                     
17 mei     	 dhr. M. de Groot	 023-5376942

Kerk Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl


