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Foto van de maand

Een paar dagen tussen Amerikanen

Onverwacht kreeg ik afgelopen week een opdracht om drie dagen bemanning en passagiers op een riviercruiseschip te fotograferen. 
Veel fotografie heb ik op vissersschepen gedaan, maar dit bleek een verrassende ervaring. Halverwege de reis stapte ik in Dordrecht 
op en we voeren via de binnenwateren en het IJsselmeer naar Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam. 

De groep van ongeveer 135 vooral Amerikaanse passagiers bracht bezoeken aan Kinderdijk en musea in Enkhuizen, maakte een 
stadswandeling in Hoorn en bezocht  tot slot de Keukenhof.  Hoe mooi kan het zijn. ’s Morgens kon men aan yoga doen of een warm 
bubbelbad op het dek nemen etc. De verzorging bleek perfect. In de avond werd er een quiz gedaan met een wedstrijdelement. Het 
ging er daarbij niet om wat het juiste antwoord was, maar waar de meeste stemmen op vielen…. 

Eén van de vragen was: “Wie is de MOST FAMOUS nog levende persoon op dit moment op aarde”. Dat bleek Donald Trump te zijn. Mij 
was gevraagd om vooral niet over politiek te praten. Achteraf aan de eettafel kwamen de verhalen: dat men niet meer aan dezelfde 
eettafel en in dezelfde bus wilde zitten als bleek dat je niet op Trump had gestemd. Men vroeg mij of ik wel eens in de VS was geweest. 
Ja, in Florida en Californië. Ik vond het 30 jaar geleden heel aardige mensen in Florida. O, maar dan ken je Florida niet meer, want als je 
niet op Trump hebt gestemd dan wil niemand meer iets van je weten. De burenzorg is er niet meer, vrienden willen elkaar niet meer 
spreken etc. etc. Er is in het land een grote kloof ontstaan niet alleen tussen de twee politieke richtingen, maar in de hele samenleving. 
Het land is zo verdeeld dat in een paar jaar tijd de hele gemeenschapszin is verdwenen.

Het prachtige park van de Keukenhof bracht mijn gedeprimeerde ziel weer enigszins naar al het moois dat deze aarde ook voor-
brengt.

Met groet, John Oosterhuis  
(john.oosterhuis@xs4all.nl)



  
Meditatie

Peter Verhoeff
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Paraplu
Maandeijkse column,

21 april 2026

Nooit kreeg ik meer reacties op een column dan vorige maand (zie pagina 21). Ik schreef toen mijn vaste 

stukje onder de titel ‘Ik Vertrek’, en dat had een aantal van de lezers schrik aangejaagd. Alleen al de titel had bij 

sommigen de indruk gewekt dat ik zou stoppen als classispredikant.

Ik had me dat risico bij het schrijven niet gerealiseerd, en waarschijnlijk daarom ben ik nu wat voorzichtig 

geworden. Voor dit stukje heb ik dus een neutralere titel gekozen. En verder beloof ik nu alvast dat het allemaal 

goed afloopt. Maar nu ik al deze disclaimers heb vermeld moet het hoge woord er dan toch maar uit. Niet 

schrikken, daar komt ‘ie: Ik ben aangevallen.

Dat zit zo. U weet dat ik van huis uit meer een fietser ben, maar de huisarts schreef mij ooit wandelen voor. 

Goed voor de rug en voor nog veel meer. En zo ben ik inmiddels een grage loper geworden. Mijn stappenteller 

heeft in drie jaar tijd 7 miljoen stappen geregistreerd.

Ook vorige week was ik aan de wandel, toen ik een ijselijk geschreeuw boven mij hoorde. Ik bleek te worden 

belaagd door een meeuw. Zij raakte me niet aan, maar van dichtbij was ze wel angstaanjagend groot en zeer 

luidruchtig. En wat nog erger was: ze blééf me aanvallen. Ze vloog telkens een paar meter weg, en dan begon 

alles van voren af aan. Steeds opnieuw.

Tot mijn opluchting ging er na een aanval of tien in de straat waar ik liep een deur open en kwam er een vrouw 

naar buiten met een paraplu. Terwijl we samen schuilden en de meeuw na een tijdje maar vertrok, legde ze uit 

dat het alles te maken had met jongen. In deze tijd van het jaar krijgen ook meeuwen die en ze beschermen 

hun kroost te vuur en te zwaard.

Ik was de vrouw uiteraard zielsdankbaar en dat vond ze ook wel op zijn plaats. ‘Ik ben per slot van rekening 

uw redder’, zei ze. Hoewel dat niet bij me past zei ik, waarschijnlijk uit pure opluchting: ‘Ik heb al een redder.’ 

Waarop zei zij: ‘Dat kan zijn, maar ik heb een paraplu.’

Het zal u na het voorgaande niet verbazen dat ik mij dezer dagen wat schuw door de straten beweeg. Ik vind 

de lente maar een onveilig seizoen. Pas gisteren drong echter tot me door dat er wel degelijk een overeen-

komst is tussen de meeuw en mij. Want wat die meeuw deed was niets anders dan beschermen wat kwets-

baar is. Haar jong, of jongen, ergens in een nest.

Als classis doen wij niet anders. Gemeenten worden kwetsbaarder, vooral de kerkenraden. Te weinig mensen, 

die het al te lang doen en ook nog op leeftijd raken. Juist daarom zetten wij in op samenwerking. Samen ben 

je niet alleen en kun je meer dragen. Samen kun je elkaar ook beschermen. Een redder hadden we al. Maar nu 

hebben we ook een paraplu.
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Kerkenraad stelt Ilse Swart voor als kandidaat voor predikant 
van onze gemeente!

De kerkgangers onder u zullen het al gehoord hebben: de beroepingscommissie heeft Ilse Swart voorgesteld 
als kandidaat voor onze predikantsvacature. De kerkenraad heeft op 13 april dit advies van harte en unaniem 
overgenomen. 
We zijn blij en dankbaar dat er hiermee zicht is op een nieuwe predikant voor onze hele gemeente. 
Ilse is een 29-jarige theoloog die in 2024 haar master “Predikants- en Geestelijke Verzorging” heeft behaald aan 
de Protestantse Theologische Universiteit van Amsterdam. In 2021 is zij begonnen als 'buiten promovendus' 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor het behalen van een PhD titel. Zij woont momenteel in Zwolle 
samen met haar partner, Lisanne, en is lid van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle. Ze voelt het als 
een roeping van God om benoemd te worden.

Hoe gaat het proces nu verder?
1.	 Op 7 juni zal er na de gemeenschappelijke kerkdienst in het Kruispunt een gemeenteberaad zijn. De 

beroepingscommissie zal verslag doen van haar werkzaamheden. En de kerkenraad organiseert een 
verkiezing. U kunt uw stem uitbrengen op het voorstel van de kerkenraad om een beroep uit te brengen 
op Ilse Swart. Ilse zal op 7 juni ook aanwezig zijn om zichzelf voor te kunnen stellen en vragen te beant-
woorden.

2.	 Als Ilse meer dan 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen krijgt, is ze verkozen en zal de kerken-
raad op zondag 14 juni dit afkondigen bij de kerkdiensten.

Daarna volgen nog een aantal stappen, maar dat is van later zorg. Mocht Ilse worden gekozen, dan wil ze 
graag met haar partner in de pastorie in Velserbroek gaan wonen. De woning zal de komende maanden 
worden opgeknapt, we hopen dat de planningen mooi op elkaar zullen aansluiten.
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Bij de diensten (in de Dorpskerk)

We hebben de diensten in de Lijdensweek steeds gezamenlijk 
gevierd, alleen op de Paaszondag waren we zowel aanwezig 
in het Kruispunt als in de Dorpskerk. In de  (avond)diensten op 
Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren we in het Kruispunt. 
Het waren beide op hun eigen manier bijzondere diensten. Op 
donderdag 2 april ging ds. Reefhuis voor en vierden we het 
Heilig Avondmaal. De dienst op de Goede Vrijdag had een 
geheel eigen dynamiek, zowel in de liturgie als in het tweede 
gedeelte waarin het gelegenheidskoor en -orkest een aantal  
indrukwekkende koralen uit de Johannespassion van J.S. Bach 
zong en begeleidde. In deze dienst ging Jody vd Velde voor.
In de Paaswake, in de Dorpskerk, beleefden we de nacht die vol 
van verwachting was: van het donker gingen we naar het licht 
van de doopgedachtenis en de lichtceremonie in de grote 
ronde kring. Annelieke bracht de nieuwe paaskaars binnen. De 
prachtige liturgie was samengesteld door ds. Wim Brouwer, de 
cantorij zong de mooie  bijpassende liederen.

In de mooie dienst op de Paasmorgen, na het vrolijke paasont-
bijt, ging ds. Rudolf Kooiman voor en zong de cantorij weer. 
De eerste lezing begon bij het begin van de bijbel: uit Genesis 
1 vs 1-5, de eerste dag. Erna klonk de lezing over de vrouwen 
die bij het  graf kwamen en het leeg aantroffen, uit Johannes 
20 vs 1-10.

Gedurende deze week hingen de afbeeldingen en verhalen 
die de kinderen en tieners van de nevendienst ieder op hun 
eigen manier hadden verbeeld en beschreven aan de muur in 
de kerk. Het liturgische bloemstuk was indrukwekkend, vanaf 
Palmpasen tot en met Pasen werd het iedere dienst ingevuld 
en opgebouwd.

In de dienst op 15 maart, in het Kruispunt, nam ds. Harmen 
de Vries officieel afscheid van de gemeente van Velserbroek en 
kwam daarna nog in twee diensten terug, waaronder op 12 
april.

In de dienst van 19 april, in de Dorpskerk was ds. Sieb Lanser 
de voorganger. De lezingen kwamen uit Genesis 14 en de brief 
aan de Hebreeën over Jezus die door God hogepriester in de 
hemel is gemaakt. “Hij heeft de afstand tussen ons mensen en 
God overbrugd. Kom dan ook over de brug”, was de slotzin van 
de preek.

Op zondag 26 april, ging ds. Joost van den Bogert voor in de 
Dorpskerk (gezamenlijke dienst). In zijn dienst en in zijn preek 
hoorden we duidelijk zijn betrokkenheid bij zijn werk voor 
Stem in de Stad terug. De preek ging over de Jezus die zich, in 
gesprek met de leiders van de joodse gemeenschap, de ‘goede 
herder’ noemt. Ds. Van den Bogert nodigde ons als leden van 
de kerkgemeente in Santpoort-Velserbroek uit om op onze 
beurt goede herders te zijn.

Ds. Cristina Pumplun was onze voorganger op zondag 3 mei.  
Zij begon en eindigde haar preek met de dichtregel van Henri-
ëtte Roland Holst: “De zachte krachten zullen zeker winnen”.  De 
eerste lezing was uit Deuteronomium 6, over het nauwgezet 
volgen van Gods wetten en de tweede lezing uit Johannes 5: 
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb lief-
gehad”.

Met een hartelijke groet,
Els Kamerbeek

Van Johannes Passion naar Kerst

Op Goede Vrijdag hebben velen genoten van de indrukwek-
kende uitvoering van de koralen van de Johannes Passion, 
waar gemeentezang aan vooraf ging. De koralen werden 
steeds aangevuld met korte lezingen uit de Bijbel om het 
verhaal compleet te maken. De lezingen werden gedaan door 
Rina ten Broek.

De Johannes Passion leverde veel positieve reacties op waar 
we blij van worden, want dat geeft energie om door te gaan.
Tijdens de uitvoering waren er zo’n 190 mensen in de kerk en 
via social media en YouTube hebben nog veel meer mensen 
de uitvoering meegemaakt. Alles bij elkaar waren er ongeveer 
500 mensen die de uitvoering hebben beluisterd / bekeken.
In het vorige kerkblad konden de foto’s van de Stille Week 
helaas niet meer worden meegenomen, maar als het goed is, 
staan ze in deze uitgave van het kerkblad.

Ondertussen zijn we (Hans Hovius en ondergetekende) al weer 
bezig met een volgend project.
Normaliter komt het Mannenkoor Haarlemmermeer altijd op 
de derde advent naar Het Kruispunt voor een schitterende 
kerstsamenzang-uitvoering. Dit jaar gaat dat door een over-
volle agenda niet lukken en dat was de aanleiding om ons te 
vragen of wij invulling aan die dag kunnen geven.
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Dat gaan we graag invullen. Dit betekent dat we op zondag-
middag 13 december 2026 om 15.00 uur met koor en orkest 
en natuurlijk een groot publiek samen een kerstsamenzang 
gaan uitvoeren. We zijn al gestart met de voorbereidingen 
en een grote groep heeft zich al aangemeld om mee te gaan 
doen.
Wilt u ook meedoen? Dan kunt u zich opgeven bij Adriaan 
Rensen op het volgende mailadres:
eredienstvelserbroek@gmail.com 

Als u zich opgeeft, geef dan aan of u mee wilt zingen of een 
instrument wilt bespelen. Geef in de mail ook uw telefoon-
nummer aan, bij voorkeur een 06 dan kan ik u toevoegen aan 
een Whatsapp groep om snel te kunnen communiceren.

Adriaan Rensen

Van oud naar nieuw!

Op Eerste Paasdag was het al vroeg een drukte in het Kruis-
punt. Velen waren bezig om het Paasontbijt op te tuigen. 
Mooie gedekte tafels met veel lekkers erop. Heel veel bekende 
gezichten, zoals onze en geziene oud-pastor Marianne. Zij 
maakte een rondje en voor het ontbijt en na de Dienst werden 
veel handen geschud en werd naarstig geknuffeld. Het ontbijt 
werd door Marianne met Gebed geopend en er werd volop 
genoten. De Paasopstandingsdienst met orgel en trompet-
begeleiding had een blijde inhoud. Toen ik na het gezellige 
koffiedrinken thuis kwam, vond ik in mijn brievenbus een 
schriftelijke Paasgroet van Tineke Treffers mede namens het 
Kruispunt. Ik was die ochtend door mijn schoonzus Willy 
van Wolferen uitgenodigd voor een brunch die geruime tijd 
in beslag nam. Aansluitend bracht ik een bezoek aan mijn 
Joodse buurvrouw, ook een Tineke. Toen ik daarna thuis kwam, 
wilde ik een verlate Siesta inhalen. De deurbel gaf echter een 
signaal voor een bezoek en daar kwam Bertha Menger, een 
echte Friezin, die ik die morgen met haar man en Caj al in het 
Kruispunt had begroet, met een een pak in haar arm binnen. 
Ik dacht aanvankelijk aan een verlaat paasbrood. Mis, het was 
de kleine kaars uit het Kruispunt die een jaar lang op de tafel 
haar licht tijdens de Diensten had verspreid. Een zeer welkom 
geschenk. Zij vertelde dat zij de kaars had gemaakt wat betreft 
de versiering ervan. Bovenaan de kaars een gouden hart met 
twee handen eromheen met de betekenis van Liefde, Vrien-
delijkheid en Loyaliteit. Van boven tot onder de kleuren van 
de regenboog en aan de onderzijde het teken van de Alpha 
en de Omega ( het Begin en het Einde ) en het jaartal 2025. 
Bertha zei, dat men (?) had bedacht om mij als oudste de kaars 
te doneren. De kaars staat nu naast de foto van Atie op haar 
ereplaats. Mijn oprechte dank voor dit hele gebeuren. Voor mij 
een gedenkwaardige 1e Paasdag 2026.

Met hartelijke groet,
H.E. de Jong

Omzien naar elkaar

Op 3 april is op de leeftijd van 77 jaar overleden dhr. Pieter 
Sierdsma. Hij bezocht regelmatig onze kerkdiensten en droeg 
de Dorpskerk een warm hart toe. Hij was historicus, archivaris 
en dichter. Een gedicht konden we recent nog van hem lezen 
in het kerkblad van maart j.l. 
Pieter Sierdsma laat twee zussen en twee broers na.

Hij was al enige tijd ernstig ziek, maar toch kwam het over-
lijden van Bart Gerrits nog onverwacht. Op 22 april overleed hij, 
in de leeftijd van 80 jaar.
Hij was dooplid van de kerk, kwam af en toe in onze kerkdien-
sten (maar voelde zich ook thuis in de Baptistengemeente), en 
hij verzorgde onze kerktuin. 
De laatste maanden woonde hij in Breezicht, omdat hij extra 
zorg nodig had. 
Bart was getrouwd met Ellen, en had twee dochters, en één 
kleinkind. 

Op Bevrijdingsdag kwam in allerlei t.v.-uitzendingen over de 
festiviteiten steeds weer de vraag boven: ‘hoe ga jij actief aan 
de slag voor vrijheid’, en de boodschap was: zorg in je eigen 
kleine omgeving voor verbinding! Als we ons met elkaar 
verbonden weten, en ons daarvoor inzetten, beschermen we 
elkaars vrijheid.

Met deze oproep wil ik dan ook afsluiten: blijf verbonden met 
elkaar, zoek je mede-gemeenteleden op, maak een praatje 
met je buren en andere straatgenoten, kom in contact met 
vluchtelingen en asielzoekers. Laten we omzien naar elkaar.

Een hartelijke groet voor jullie allemaal!
Gilda Polderman
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Psalm 22 in een bijzondere 
uitvoering

Onlangs kwam ik in aanraking met een verhaal over Sefa 
Vlaarkamp, een artiest die van oorsprong uit de wereld kwam 
van de harde muziek: voor de kenners de hardstyle / hardco-
re-scene. Sefa is geboren in Alkmaar op 30 juni 2000. Hij werd 
met zijn harde muziek internationaal bekend. 

Een makkelijke jeugd had hij niet als zoon van een Turkse 
vader, die hij nooit heeft gekend en een Nederlandse moeder 
die regelmatig last had van verslavingen. Hij was wel hoogbe-
gaafd en bestudeerde regelmatig encyclopedieën en had veel 
belangstelling voor geschiedenis. Op een bepaald moment 
kwam hij in aanraking met muziek van Bach en dat inspireerde 
hem.

Op zijn twintigste jaar werd hij christelijk en hij bezocht na zijn 
concerten regelmatig de kerk. Vooral orgelspel en dan met 
name koralen hadden zijn belangstelling en op een gegeven 
moment ging hij zich door psalmberijmingen meer verdiepen 
in de Bijbel. Dit is het verhaal in het kort, maar Sefa weet onder-
tussen grote kerken te vullen met heel bijzondere uitvoe-
ringen, waarbij we zien dat de kerken volstromen en dan ook 
vooral met jeugd. In het Petrus Magazine is ook al over deze 
opvallende  artiest gepubliceerd.

Als ik dit verhaal over Sefa lees dan komt de vergelijking in 
mij op over het Bijbelboek Handelingen 9. Hierin wordt 
gesproken over Saulus die christenen vervolgde en die door 
een gebeurtenis (ontmoeting met Jezus door een stem die 
klonk uit de Hemel) niet alleen zijn naam veranderde in Paulus, 
maar die ook een belangrijke discipel werd en die het geloof 
juist ging verspreiden.

Sefa bespeelt diverse instrumenten en zingt ook. In de link hier-
onder laat hij samen met een zangeres waarmee hij regelmatig 
optreedt een uitvoering horen van Psalm 22, zoals u deze nog 
nooit heeft gehoord. Het is onvoorstelbaar mooi en als u de 
muziek helemaal beluisterd heeft dan raakt u deze melodie de 
hele dag niet meer kwijt. 

Als u goed luistert dan is het net of er engelen meezingen. 
Wonderlijk schoon is dit.
Als ik zie hoe vol de kerk zit dan biedt dat hoop voor de 
toekomst. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EJpI2l9focs
Als de link niet werkt zoek dan op Sefa psalm 22; live   (In 
YouTube).
In deze video is Sefa de persoon achter de piano. (vleugel).

Adriaan Rensen

Van de beroepingscommissie

Begin april heeft de beroepingscommissie een advies tot 
voordracht voor de kerkenraad opgesteld om Ilse Swart te 
beroepen als gemeentepredikant voor Santpoort en Velser-
broek. Het advies is vervolgens in de  kerkenraadsvergadering 
van 13 april j.l. besproken en unaniem overgenomen. Met het 
uitbrengen van het advies beschouwt de beroepingscom-
missie haar taak en opdracht als voltooid.

Inmiddels heeft de kerkenraad op een aantal zondagen het 
uit te brengen beroep afgekondigd en zal zij de benodigde 
vervolgstappen zetten in het beroepingsproces. Elders in het 
kerkblad vindt u hieromtrent nadere informatie.

Wij wensen kerkenraad en gemeente Gods zegen toe met het 
vertrouwen dat Ilse de taak die op haar ligt te wachten met 
volle overtuiging op zich zal nemen en zich zal inzetten om de 
Gemeente te leiden in het spoor van onze Heer. 

Ruud Hirdes,
namens de beroepingscommissie



8



99



10

Bedankt

Bedankt, niet alleen voor de bloemen
Nadat medio december bekend werd dat Dineke onge-
neeslijk ziek is, hebben wij veel reacties vanuit de Dorps-
kerkgemeenschap ontvangen. Meer dan één keer de 
bloemen van de kerk maar daarnaast ook veel kaartjes, 
attenties en andere vormen van meeleven door gemeen-
teleden. Zelfs een lezer van het kerkblad van buiten onze 
gemeente, reageerde.

Door Dineke wordt dat enorm gewaardeerd. Zij heeft het 
als een belangrijk teken van een levende  en betrokken 
kerkgemeenschap ervaren en is blij om daar een onder-
deel van te zijn.

Dineke en Gerard Beuker

Lieve mensen,
Alweer even geleden ontvingen wij de bloemen uit de 
kerk, het was een prachtig voorjaarsboeket waarvoor heel 
veel dank.

Via deze weg willen wij ook het team bedanken dat de 
mooie uitzendingen verzorgt van de Dorpskerk; als wij de 
dienst thuis meemaken voelen we ons betrokken bij de 
gemeente en dat doet ons goed.

Met een lieve groet voor allen,
Wim en Wil van der Pijl

Dank
Ik wil graag laten weten dat ik enorm blij ben met de prach-
tige bloemen die ik heb mogen ontvangen op de zondag 
na het paasontbijt. 

Daarnaast wil ik ook van de gelegenheid gebruikmaken 
om iedereen hartelijk te bedanken die heeft geholpen bij 
het organiseren van het paasontbijt. 

Bedankt  – zowel voor de bloemen als voor de samenwer-
king!  

Hartelijke groet, 
Ute Molenaar

Dank
Mijn moeder, Josina Kruiten, heeft mij gevraagd u allen 
heel hartelijk te bedanken voor alle steun tijdens haar zo 
plotselinge ernstige ziekte. Namens mijzelf en mijn familie 
ook heel veel dank.
(Op 2e paasdag is Josina Kruiten na kort ziekbed overleden, 
zie in memoriam elders in dit blad op pagina 11.)

Kosterij weer bewoond

U merkt het misschien niet aan de buitenkant, maar vanaf 14 
april is de kosterij weer bewoond. Op die datum arrvieerde het 
gezin uit Somalie. Ze verbleven tot die datum met z'n 5'n op 
één kamer in een AZC in Arnhem. Was leuk om te zien hoe ze 
onmiddellijk het huis doorzochten en er blij mee waren.
Het gezin bestaat uit een moeder, drie dochters en een zoon. 
Alle kinderen zijn in de leeftijd tussen 11 en 16 jaar. Een oudere 
dochter heeft al eerder asiel gekregen en woont al 2 jaar in een 
'doorstroomlocatie' in IJmuiden. Maar ik denk dat ze veelal ook 
te vinden zal zijn bij haar familie. Voor ons is ze de onmisbare 
tolk, want Nederlands wordt er nog nauwelijks gesproken.
Er is veel werk verzet om de woning gereed te maken. Er is 
geschilderd, met Trees als drijvende kracht, er zijn spullen 
ingekocht bij voornamelijk Rataplan, de kringloopwinkel in 
Velserbroek. Maar ook Ikea heeft weer kunnen meeprofiteren. 
We hebben ook veel gekregen, waaronder een wasmachine, 
kastjes ed. 
De inrichtingskosten worden vergoed door de gemeente 
Velsen. Die huurt ook voor een jaar de woning van de kerk. In 
de tussentijd kunnen we dan nadenken over een toekomstige 
bestemming voor de woning.

Er is een ‘buddy-groep’ bestaande uit Joyce Schipper, Elizabeth 
Kooman, Trees van Gastel, Jan-Dirk Enschedé, John Oosterhuis 
en ondergetekende.
Praktisch gezien is alles wel zo’n beetje geregeld, maar het is 
nog niet zo eenvoudig om te achterhalen waar hun verdere 
behoefte’s liggen. Het formele inburgeringsproces is nog niet 
opgestart, dus schooltrajecten, Nederlands leren, het is alle-
maal voor hen nog afwachten. Lijkt me heel frustrerend.

Het gezin is ook heel op zichzelf en dat mag natuurlijk. Ze 
hebben het nodige meegemaakt, dat is ondertussen wel 
duidelijk. We gaan ons best doen om contacten op te bouwen.
Ondertussen zijn er wel 4 fietsen voor de kinderen geregeld, 
de schuur is gevuld. De moeder is slecht ter been.

mvg Gerrit Out
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In memoriam Ton Renes 

Op 29 juli 1933 werd Ton Renes geboren als zoon van Cornelis Gijsbertus Renes en Hendrina Brinkert, 
in de portierswoning van de elektriciteitscentrale van het toenmalige energiebedrijf PEN in Velsen-
Noord. Het bedrijf waar hij zoveel later zijn 40 dienstjaren zou vol maken. Na Ton zouden er nog twee 
dochters geboren worden in het gezin, Ineke en Gezien.

De vriendschappen en passies die ontstonden in Tons jongere jaren bij onder meer de padvinderij, de 
volleybal en zijn diensttijd, waren voor het leven. Altijd natuurliefhebber, overtuigd sociaaldemocraat 
en lid van het FNV. Ton was loyaal, had humor en hield zowel van een stevig theologisch debat als van 
een praatje pot.

Hij huwde in 1960 met Ria van Dam. Een niet vanzelfsprekende match want Ton was Nederlands-Hervormd en Ria Gereformeerd. 
Het paar kreeg twee dochters, Petra, later gehuwd met Arno Fafié, en Christina. In de vakanties was het gezin vaak te vinden in 
Zwitserland. De bergen van psalm 121 - gelezen tijdens de uitvaart - waren daar en tot die Hoogte verhield Ton zich zijn hele 
leven. Een haast profetische bewogenheid, die de laatste tijd de vorm aannam van toorn over de gang van zaken in deze wereld 
– het stemde hem uitermate somber. Studies van opperrabbijn Jonathan Sacks hielden hem op de been, naast de niet aflatende 
hulp van Ria.

Mijn vader is overleden in de zeer vroege ochtend van 18 maart. Op 27 maart hebben we hem met liefde ‘uitgevaren’ vanuit de 
Dorpskerk.

Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.
Ds. Petra N. Renes

In memoriam Josina Wilhelmina Lena Kruiten- Haanepen (Jos)

Op de avond van 2e paasdag is Jos na een kort ziekbed overleden. Ze is 83 jaar geworden. 
Jos is geboren in Nunspeet en kwam na omzwervingen samen met haar ouders, broer en zusje 
uiteindelijk in IJmuiden terecht. Daar leerde ze Dik kennen. Ze trouwden in 1964 en bleven in 
IJmuiden. Ze kregen samen twee kinderen, Marga en Richard.
Jos was een betrokken, zorgzame en liefdevolle vrouw. En ze was altijd actief. Op de school van de 
kinderen, voor de kerk en ze was lid van allerlei clubjes waarvan ze vaak ook lid werd van het bestuur. 
Toen de kleinkinderen kwamen stond ze altijd voor hen klaar en paste ze graag op.

In 1988 verhuisden ze naar Velserbroek en werden ze lid van het Kruispunt. Daar zijn ze vanaf het 
begin zeer betrokken bij geweest. Ze verzorgden de kerkmededelingen, Jos was lid van het begroetteam en was lector. Wat 
zullen we haar stem en aanwezigheid missen! 
Toen Jos 62 jaar was stierf Dik, dat was een grote klap. Ze koos er bewust voor er iets van te maken in haar eentje. En dat lukte, 
soms met hulp als het om computerzaken ging. De clubjes zwemmen, dansen en schilderen bleven een grote plek in haar leven 
innemen. Net als de kerk. Het geloof was voor haar geen vraag, maar een vast gegeven, een bron van vertrouwen en kracht. Na 
het overlijden van Dik voelde ze dat er een kracht in haar naar boven kwam. Deze kracht maakte dat ze het vol kon houden.

Op zaterdag 11 april hebben we afscheid genomen van Josina in een vol Kruispunt. Op haar verzoek lazen we dezelfde psalm als 
bij het afscheid van haar man Dik in 2005: de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Jos leefde vanuit dat vertrouwen, zo kon 
ze aanvaarden wat haar in het leven overkwam.

Met dankbaarheid kijken we terug naar alles wat Jos voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend.
Jos is vol vertrouwen en overgave heengegaan. Zoals ze het zelf beschreef: ‘ik kom uit het licht en ga terug naar het licht’.
We denken aan allen die haar missen, met name haar kinderen Marga en Richard, de kleinkinderen en verder familie. We wensen 
hen veel kracht toe.

Jody van der Velde-van Garderen
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Van de activiteitencommissie Dorpskerk

De tijd vliegt, de zomer lijkt al te zijn losgebarsten met mooi 
en erg droog weer, maar Pasen is nog maar net achter de rug 
en daarom nog even een korte terugblik naar de Paasviering 
en lunch. Langzamerhand zijn we naar een vernieuwde vorm 
van vieren gegroeid met enkele mooie gedichten en bijpas-
sende, bij voorkeur oude en bekende, liederen. Ondertussen 
genietend van een lekkere lunch en de gezelligheid met 
elkaar. We hopen dat ook u hiervan genoten heeft.  
De komende maand (juni)slaan we over, om daarna op 16 
juli het jaarlijkse uitje te organiseren. Daarover leest u in het 
volgende kerkblad meer.

Namens de activiteitencommissie,
 Marja Hirdes

Steek een kaars aan in het duister,
Laat het licht toe in jouw hart,
Maak je handen niet tot vuisten,
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
En zaai vrede waar je gaat,
Strek je armen uit en luister,
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
Eer wat kwetsbaar is en klein,
Ga geduldig tot het uiterst,
Laat waar jij bent vrede zijn.

Hein Stufkens (uit: Vrede voor jou - gedichten 
(1997))

Gedicht: 
Om Licht en Liefde
Dit gedicht geeft Lieke voorgelezen 
tijdens de recente Kerkenraad (pag. 13)

Oproepje Kruis-
punt!

Op de kapstokken In het 
Kruispunt zijn al geruime 
tijd achtergelaten een:
•	 sjaal
•	 damesregenhoedje
•	 herenregenjack 

merk Gaastra.
Deze artikelen hangen 
nu in de consistorie.
Mogelijk herkent u hierin 
uw eigendom.
U kunt zich op een 
zondag tot een mede-
werker wenden
of met mij contact opnemen om uw bezit weer mee te 
krijgen.

Met vriendelijke groet, 
Aart Hoorn.

Mimosa struik in de tuin bij onze zoon in Zd Frankrijk, foto Wim van der Pijl
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College van kerkrentmeesters

De nieuwe bewoners voor de kosterij zijn gearriveerd. Het is voor hen belangrijk dat ze bekend worden met hun omgeving. Elizabeth 
Kooman en Joyce Schipper zijn buddy’s voor hen geworden. Zij hebben meegeholpen met de familie op weg helpen om zich te 
installeren. De laatste zaken voor de inrichting en fietsen voor alle kinderen zijn geregeld. De communicatie loopt nog met handen 
en voeten. Er is nog geen taalles opgestart, dus het is nog behelpen.

De pastorie is uitgebreid bekeken door onze deskundige op dit gebied: Ton Zaal. Hij heeft een overzicht gemaakt van alle onder-
houds- en vernieuwingszaken die voor nieuwe bewoning nodig zijn. De woning is ruim 30 jaar oud. Dan zijn keuken, badkamer en 
vloeren echt versleten. Dat zal een groot renovatieproject worden. De kerkenraad is akkoord met de voorstellen.

Spreiding rooster aftreden: Hans van Alten is penningmeester. Hij wil met de jaarwisseling stoppen. We zijn op zoek naar een nieuwe 
penningmeester.  Als je kandidaten weet of zelf die ambitie hebt, zijn we blij wanneer je contact met Gerrit Out of ondergetekende 
opneemt.
Trees van Gastel en Willem Passchier bekorten hun 2e termijn met twee jaar. Over 4 jaar loopt de termijn af van Gerrit Out, Jan Dirk 
Enschede en Ton Zaal. We hopen op die manier wat spreiding in het  aftreden van collegeleden te creëren en daarmee wat voort-
gang in de deskundigheid te borgen.

Tja, en dan de jaarrekening. Die ligt nog bij de KKA om af te maken. De eerste gegevens over 2025 zijn wel al bekend:
•	 De inkomsten blijven nagenoeg gelijk. We worden wel ouder, de kerk wordt kleiner en heeft steeds minder leden, maar ouderen 

geven meer.
•	 Ongeveer 50% van de aangeschrevenen geeft geen bijdrage. We hebben als beleid afgesproken dat mensen die 3 jaar geen 

bijdrage geleverd hebben ook geen verzoek meer hiertoe ontvangen. Ze blijven wel gewoon lid van de kerk. Bij het opstellen 
van het jaarverslag levert dit jaarlijks discussie op. Vooralsnog handhaven we de huidige werkwijze. Misschien kunnen we de 
communicatie tussen de ledenadministratie en de wijkgroepen die nieuw aangekomenen bezoeken verbeteren /versnellen.

Als laatste nog een opmerking over de gebouwendiscussie. We hebben afgesproken dat in 2030 een uitspraak gedaan wordt over de 
vraag hoe we met elk gebouw verder gaan. Houden we 2 locaties om te vieren? Kiezen we voor een locatie? Gevolg van dit besluit is 
dat we de hoogstnodige zaken aanpakken, maar geen grote vernieuwingen in de gebouwen aanpakken. Hier en daar begint dat te 
wringen. Het voelt soms voor de collegeleden, maar zeker ook voor u als lezer, dat we met handen en voeten gebonden zijn en we 
niet voort kunnen. Lastig. Maar nodig bij de zorgvuldigheid in de besluitvorming

Het college van Kerkrentmeesters
Trees van Gastel, secretaris

Bericht vanuit de Kerkenraad

Op 13 april 2026 heeft de kerkenraad vergaderd.
Lieke van Beek opende deze vergadering met het gedicht van Hein Stufkens  ‘Om Licht en Liefde’,
met onder meer de aansporing: ‘Steek een kaars aan in het duister, laat het licht toe in je hart […]’ . (Het gedicht staat op pagina 12).

Bij terugblik op de diensten werd stilgestaan bij de goed bezochte paasdiensten. Ook de paasontbijten werden genoemd. Hulde 
voor de organisatoren. 

Het belangrijkste agendapunt was de voordracht van de beroepingscommissie. Elders leest u meer over de voordracht en de proce-
dure. De Kerkenraad bedankt de beroepingscommisie(leden) voor het werk dat hiervoor is verricht.

De samenstelling van het moderamen is gewijzigd. Namens de diaconie is Elias van der Plicht toegetreden in de plaats van Jan 
Bothof. Jan is vanaf het begin van de structuurwijziging van onze gemeente lid geweest van het moderamen en heeft daarvoor veel 
werk verzet, waarvoor de Kerkenraad hem bedankt. Hij blijft overigens vele andere taken wel uitvoeren.

Tot zover het (dit keer korte) bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt 
mailen naar mij via krscriba@pg-spvb.nl.  U kunt ook een KR-lid aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad,
Leo Kruisselbrink scriba KR Santpoort Velserbroek
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Van de Diaconie

Annelieke Hurkmans: 32 jaar diaken
Onze kerk telt vele trouwe vrijwilligers. In dit kerkblad zetten we deze mensen niet vaak in het zonnetje – daar is geen beginnen aan. 
Maar nu moeten we toch even aandacht schenken aan een hele trouwe kracht. Recent nam Annelieke Hurkmans afscheid als diaken 
nadat ze haar vierde ambtstermijn van tweemaal vier jaar had voltooid. Bij elkaar is zij dus maar liefst 32 jaar (!) diaken geweest. Toen 
de diaconie daar in april bij stilstond memoreerde Annelieke hoeveel plezier ze beleeft aan het diaconale en andere kerkelijk werk. 
Ze vertelde dat ze door haar diaconale werk, zoals het bezorgen van de diaconale bloemen, dankbaarheid voelt die ze als waardevol 
ervaart. Bijzonder warme herinneringen heeft ze aan de vespers in de Stille Week. Indrukwekkend was de eerste keer dat ze de paas-
kaars in de Hoeksteen mocht binnenbrengen. Bij Annelieke straalt het plezier er altijd vanaf en daarom is de diaconie er erg blij mee 
dat ze, hoewel ze haar ambt heeft neergelegd, nog wel diaconale taken blijft uitvoeren.
						      Elias van der Plicht, voorzitter Diaconie

Ontvangen collecten maart 2026 
 1 maart		  PKN t.b.v. de Zending  			   € 157,15
 8 maart 		 WG KiA /  Vrouwen in Papoea         		  € 221,60
15 maart		 WG KiA / Straatkinderen in Yogjakarta	 € 194,60
22 maart		 WG KiA / Boeren op Zuid-Sumatra          	 € 234,95
29 maart		 PKN t.b.v. Missionair werk			   € 215,50

Via de bank is voor met name de drie bovenstaande KiA projecten € 135 ontvangen.
Voor de kerk bedroegen de opbrengsten € 868,64.

Collecte op 19 april voor jongeren in Oeganda
Na de dienst in het Kruispunt op 12 april heeft Anna van der Kooij ons verteld over de Oegandese jongeren John en Brendon. Toen 
Anna als tiener in een weeshuis hielp, ontmoette ze de toen kleine jongetjes en bij thuiskomst is ze een project opgestart om hun 
opvoeding, opleiding en nu studie aan de universiteit financieel te ondersteunen. De collecte op 19 april voor de studie van de twee 
jongeren heeft ruim € 500 euro opgebracht. De Diaconie vult de collecteopbrengst aan tot € 550 en neemt de kosten van de over-
boeking voor haar rekening.

Namens John en Brendon danken we u hartelijk voor uw steun waardoor deze jongens later daadwerkelijk iets kunnen betekenen 
voor hun omgeving en voor Oeganda. 
						      Namens de Diaconie, 

Simone Meulenbelt
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Werkgroep Kerk in Actie

De voorjaarsactie is bestemd voor de hulp aan straatkinderen

Steun aan ouders voorkomt dat kinderen op straat belanden 
 
Sammy Lampudoo richtte in 2006 in Yogyakarta (Java, Indonesië) de organisatie Dreamhouse op voor straatkinderen. Hij vertelt: 
“Tegenwoordig doet onze overheid gelukkig meer om te voorkomen dat kinderen op straat werken. Maar de overheid is niet 
overal. Als de politie weg is gaan kinderen gewoon weer de straat op. De straat is 
geen plek voor kinderen. Als wij dat zien leggen we eerst contact met de kinderen 
en daarna met hun ouders. We geven de ouders in onze leercentra voorlichting over 
goed ouderschap en gezinsfinanciën. Eén keer per maand houden we ouderge-
sprekken op zaterdagen. Het is belangrijk om ouders te steunen, omdat de kinderen 
problemen hebben vanwege hun ouders. Door ouders te helpen, zorgen we dat dit 
niet opnieuw gebeurt in de toekomst en dat kinderen kunnen terugkeren naar hun 
ouders. Opgroeien bij je eigen familie is immers het allerbeste. Soms komen kinderen 
van een arme familie, die hun kinderen nooit aangegeven hebben. Zonder geboor-
tebewijs kunnen ze niet naar school. Dan helpen we het kind om een ID-nummer te 
krijgen. Soms helpen we ouders om officieel te trouwen.”  

Voormalig straatjongen Iqbal leert zijn emoties beheersen 
 
Iqbal is een voormalig straatkind dat lang begeleid wordt door de Indonesische orga-
nisatie Dreamhouse. Toen Iqbal op 12-jarige leeftijd in de noodopvang van Dream-
house terecht kwam, had hij vaak conflicten met andere kinderen in de noodopvang 
en ook op school. Zijn hele jeugd had hij geleden onder veel verbaal en fysiek geweld. 
De emoties liepen zo hoog op dat Iqbal alleen naar school mocht als er een bege-
leider vanuit Dreamhouse met hem mee ging. Iqbal mocht de eerste drie maanden 
maar twee dagen per week naar school. Toen dat goed ging en Iqbal drie dagen naar 
school kon gaan, raakte hij steeds gemotiveerder om te leren. Hij wilde de leraar zelfs 
helpen om orde in de klas te houden. Hij deed graag mee aan scoutingactiviteiten. Het lukt Iqbal steeds beter om zijn emoties onder 
controle te krijgen. Hij kan inmiddels zelfs fouten toegeven. Sommige straatkinderen zijn zo getraumatiseerd dat ze een lange weg 
te gaan hebben naar het normale leven. Juist dan is het heel belangrijk dat organisaties als Dreamhouse hen trouw blijven en hen 
stimuleren te blijven dromen over een betere toekomst. 
 
Met uw gift voor de voorjaarsactie helpt u dat straatkinderen zoals lgbal weer kunnen dromen van een 
betere toekomst. U kunt uw bijdrage storten op IBAN-nr: NL42INGB0001775528  t.n.v. “Kerk-in-Actie PG 
Santpoort-Velserbroek”. 
Onder vermelding van een betere toekomst voor straatkinderen.

Bedankt voor je steun aan straatkinderen in Indonesië via Kerk in Actie. 
Lees meer op: pg-spvb.nl/kia  of op kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie.



 Vanuit de werkgroep Inspiratie

Met ons kleine team doen we ons best om weer mooie inspirerende activiteiten neer te zetten. Als u deze Kerk Onderweg snel leest, zijn 
de stiltewandelingen weer begonnen. Hieronder leest u een verslag van de gespreksgroep Kernwaarden uit het christendom onder 
leiding van Juup van Werkhoven op 13 april over het thema: verzoening. En u kunt nog mee met het kloosterweekend in oktober!
We kunnen altijd ideeën voor nieuwe activiteiten gebruiken. Heeft u een goed idee, dat we gezamenlijk kunnen uitwerken, mail het 
ons of schiet een van ons even aan.

Verslagje gespreksbijeenkomst over het thema Verzoening in de serie Kernwaarden uit het chris-
tendom met Juup van Werkhoven

Op 8 april hadden we met een groep van 6 deelnemers een boeiend gesprek onder leiding van Juup. Het thema 
van deze avond was verzoening. Wat is dat precies, wat komt daarbij kijken? We hadden het over offers en 
verzoening in de Bijbel. Ook theologen hebben daar hun hoofd over gebroken. Het ging over grote conflicten 
in de wereld, en hoe die decennia of zelfs eeuwen later nog van invloed zijn. En het ging over verzoening heel 
dichtbij, met jezelf of een ander, of met iets wat jou is aangedaan. Het werd een mooi en waardevol gesprek.
Er volgt nog een datum voor een nieuwe gespreksbijeenkomst.

Soep & Spirit
Onder het genot van een met elkaar verzorgde maaltijd, waarbij soep de hoofdmoot vormt, bespreken we 
een onderwerp, dat door een van de deelnemers is ingebracht. Dit levert altijd een mooi gesprek op. De 
volgende avond is gepland op vrijdagavond 19 juni om 18.30 uur. Als u, of jij, ook eens wilt aanschuiven, 
laat het dan weten aan Margreet: margreetenpaul@quicknet.nl. 

De stiltewandelingen zijn weer gestart!
Zaterdag 9 mei was weer de eerste keer. De volgende wandelingen zijn 
gepland op 23 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli. We wandelen om 9.30 uur 
vanaf de fietsenstalling in  Duin en Kruidberg de duinen in, om halver-
wege een inspirerende tekst te horen, waar we de resterende wandeling over kunnen denken. 
Opgeven hoeft niet, maar mocht u willen weten of de wandeling doorgaat ivm slecht weer of dat 
we heel even op u wachten omdat u nog onderweg bent, belt u dan naar Margreet Baalbergen, tel. 
06-41073650. 

Kloosterweekend
We gaan het weekend van vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober naar de Zusters 
(Franciscanessen) van Denekamp. Info: Het is nog een echt klooster met maar 
liefst 52 zusters. Mooi gelegen in Twente, vlakbij Duitsland. 
De accommodatie betreft eenpersoonskamers (sommige met 2 bedden) 
met eigen sanitair incl. bed- en badgoed. Inclusief alle maaltijden en zaalhuur 
bedragen de kosten € 215,50 p.p. voor het weekend. We kunnen het klooster-
ritme van ’s morgens (vroeg) tot ’s avonds volgen. Samen met de zusters zetten 
we een mooi inhoudelijk programma in elkaar. Daarbij zorgen we voor genoeg 
ruimte voor onszelf (jezelf ). Je hoeft niet alle geboden onderdelen (bijv. de 
metten om 6 uur ’s morgensvroeg) bij te wonen. 

Er is ruimte voor een groep van 20 deelnemers. Op dit moment zitten we ongeveer op de helft, 
dus als je zin hebt om mee te gaan, geef je dan op bij Margreet Baalbergen via margreeten-
paul@quicknet.nl. 
Deze zusters zien ons in ieder geval graag tegemoet!
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Meditatie op de maandagmorgen
In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te medi-
teren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 
minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.
Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!
Namens de werkgroep Inspiratie,

Armande Akke, Marja van Leeuwen, 
Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Gevraagd: uw jaarlijkse bijdrage voor ons kerkblad!

We zijn trots op ons kerkblad ‘Kerk-Onderweg’, elke keer weer kleurig en informatief.
Veel vrijwilligers helpen bij de redactie, opmaak en de verspreiding bij de bijna 400 adressen in Santpoort Noord, - Zuid, Velserbroek 
en Driehuis.

U krijgt via de email een nieuwsbrief met het bekende jaarlijkse verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Want we maken natuurlijk wel 
kosten voor het drukken.

Ook als u het kerkblad via de email ontvangt, vragen we om een 'solidaritetsbijdrage'.
De gevraagde bijdrage is weer €15 (maar meer mag natuurlijk ook).
Alle betalingsgegevens staan in de email-nieuwsbrief, maar staan ook hier.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN
NL67 INGB 0000 3080 50 t.n.v. 
SANTPOORT VELSERBROEK KERKBLAD
U kan natuurlijk ook de QR-code scannen
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Beatrice de Graaf: Blijf waakzaam en nuchter, en strijd tegen 
onrecht
bron: Petrus.nl

Ze heeft de kerk nodig, want juist in tijden van crisis houdt het geloof 
haar overeind. Voor Beatrice de Graaf, historicus en onderzoeker op het 
gebied van veiligheid en terrorisme, is de kerk een baken in een wereld 
vol crisis en onrust. Wat heeft de kerk te zeggen in deze tijd?

“Soms zit ik in de kerk en weet ik het ook even niet.” Beatrice de 
Graaf zegt het in de Jacobikerk in Utrecht, in een zaaltje waar haar 
kinderen met de kindernevendienst, catechisatie en tienerclub al 
talloze uren hebben doorgebracht. In deze ruimte gebeurt van 
alles: knutselen, zingen, pizza eten, bidden, spelletjes doen. Doordat ze niet alleen in de kerkbanken, maar ook hier aanschuiven, 
leren haar kinderen wat de gemeenschap van hun kerk inhoudt. ‘Aan tafel!’, het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk, draait 
voor De Graaf dan ook om die gemeenschap. “Aan tafel vier je iets, je zinnen worden gestreeld. Maar in de kerk doe je dat samen, je 
gaat met elkaar in gesprek.” 

Onmacht
‘Aan tafel!’ betekent nog meer. Elk mens zoekt hoop of rust – en daarvoor kun je in de kerk terecht. Je krijgt er ook ‘voeding’ om je 
weg te gaan in het leven. Dat is hard nodig, juist nu de wereld voortdurend in crisis lijkt te zijn. Rob Visser haalt de klimaatcrisis aan, 
de oorlog in Oekraïne, de coronacrisis. “Soms krijg ik het niet op een rij. Het lijkt wel alsof we van de ene crisis in de andere rollen. Jij 
houdt je bezig met het duiden van crisissen, maar hoe ervaar jij dit als mens?” De Graaf glimlacht. “Een lastige vraag. Ik denk vooral: 
wat gaan mijn kinderen allemaal meemaken? Wordt het ooit nog rustig in het land?”
“Aan de andere kant”, zegt ze, “zijn crisissen en conflicten van alle tijden.” Uit haar nieuwste essay blijkt dat er tussen 1800 en nu nogal 
wat is veranderd in hoe Nederland omgaat met crisissen. “Centrale regeringen met welvarende samenlevingen temmen die steeds 
beter. De overheid kan bijvoorbeeld dijken bouwen of aanslagen voorkomen.”

Maar doordat de overheidsbemoeienis is toegenomen, projecteren burgers ook meer op de staat. Dit kantelde volgens De Graaf 
in oktober 1992, toen een Israëlisch vliegtuig was neergestort op twee flats in de Amsterdamse Bijlmer. “Voor het eerst zag men de 
overheid niet meer alleen als instantie die de crisis moest oplossen, maar ook als mogelijke veroorzaker: er klonken geluiden over 
giftige lading in het ruim, over mannetjes in pakken, er kwam een parlementaire enquête.”
Dat ging vroeger wel anders. “Na de Watersnoodramp in 1953 zei niemand dat de overheid gefaald had. Terwijl die echt steken had 
laten vallen: het was bekend dat het mis kon gaan, sinds 1935 lag er al een nationaal rampenplan klaar.”
De beleving is dus enorm veranderd. Ze wijst op de rol van de media hierbij. Die zoomen meer in op details, en sinds de jaren ‘90 
ook meer op de slachtoffers. “Er is dus meer aandacht voor slachtofferschap, maar dat betekent ook dat men een schuldige zoekt. 
Vroeger zagen mensen een crisis als het lot of de hand van God. Tegenwoordig moet er meteen afgerekend worden. Er heerst morele 
superioriteit: de schuldige is altijd een ander.”

‘Je kunt ontreddering ervaren, maar kijk ook wat je zélf kunt doen’

Crisisbesef
Paul Visser vertelt over de geschiedenispodcasts die hij tijdens zijn vakantie luisterde, onder andere over Napoleon. “Een ongelooflijk 
slimme en aparte man die op bepaalde punten een basis heeft gelegd voor onze huidige samenleving. Tegelijkertijd zijn er veel 
slachtoffers gevallen door zijn toedoen.”
“Ja, tijdens de Napoleontische oorlogen zijn vijf miljoen mensen omgekomen”, vult De Graaf aan. “Gruwelijk. Daarom zeg ik ook nooit 
dat crisissen nu erger zijn dan vroeger.”
Rob Visser: “Maar het lijkt wel alsof ze zich nu meer opstapelen.” Ook dat is de vraag, weerlegt De Graaf: “Zijn er meer crisissen of is er 
meer crisisbesef?” 

“Is het niet gevaarlijk als de overheid wordt gezien als veroorzaker én oplosser?”, vraagt Paul Visser zich af. “Kan die groeiende onvrede 
in de samenleving uit de hand lopen?”
De Graaf knikt: “Er is een radicalisering gaande. Je ziet wel veel dezelfde groeperingen tijdens protesten. Een stelletje relschoppers 



19

krijgt veel aandacht. Maar komen hierdoor nog veel meer mensen in beweging? Eigenlijk niet.” Wel benadrukt ze dat het belangrijk is, 
“vooral voor christenen”, om je niet te laten meeslepen door emoties. “Wees waakzaam, maar wees ook nuchter.”
Rob Visser gaat nog wat verder: “De kerk hoort ook een luis in de pels te zijn.” De Graaf: “Maar wat ís een luis in de pels? En voor wie 
ben je dat? Je zou ook kunnen zeggen: de kerk moet rust en orde bewaren, opkomen voor kwetsbare mensen. Want dat zijn niet altijd 
degenen die het hardste schreeuwen. En wie horen we helemaal niet? De schepping die kreunt en zucht.” 

‘Wie horen we niet in het debat? De schepping die kreunt en zucht’

Geen zand erover
Rob Visser brengt de aanslag van Karst T. op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn in herinnering. De predikant had toen al voor ophef 
gezorgd door in de Grote Kerk niet alleen kaarsen te branden voor de slachtoffers, maar ook een voor de dader. Steeds werd de kaars 
uitgeblazen door mensen die kwamen rouwen, Visser stak hem elke keer opnieuw aan. “In de stad hing een sfeer van haat.” De aanslag 
ziet hij als terreur, “daar heb ik niets goeds over te zeggen. Maar ik weet dat er een verhaal achter zat. Ook een dader is een mens. Hoe 
kijk jij daartegen aan?”
De Graaf heeft in haar loopbaan veel daders geïnterviewd, zoals voormalig Stasi-generaals en terrorismegedetineerden. “De meesten 
van hen zijn geen psychopaten, vaak zijn ze stapje voor stapje geradicaliseerd. Voor mij staat overeind dat er recht gedaan moet 
worden: wat heeft de dader gedaan en wie heeft hij wat aangedaan? Ik vind het moeilijk om te zeggen: zand erover.”
“Dat zeg ik ook niet”, benadrukt Rob Visser. “En dat is niet wat God vraagt. God gaat door de crisis heen.”
De Graaf werd zich ervan bewust dat het heel lang kan duren voordat er verzoening mogelijk is toen ze in 2003 meewerkte aan een 
documentaire over de SS’er Albert Naumann. Die gaf in 1944 in haar geboorteplaats Putten het bevel om honderden mannen te 
deporteren, 552 mannen kwamen om het leven. Naumann had in 2000 incognito meegedaan aan de herdenking. “Heel veel mensen 
waren boos, het was nog te vroeg voor verzoening. Ik had te weinig oog gehad voor de pijn van slachtoffers en nabestaanden.” Ze 
heeft daar veel van geleerd. “Zou jij de kaars voor Karst T. opnieuw branden, Rob?” 
“Ja”, zegt die zonder een spoor van twijfel. “De God in wie wij geloven, vraagt van ons te allen tijde, zonder uitzondering, in liefde en 
genade met elkaar om te gaan.”

‘In de kerk word je weer in de ruimte gesteld’

Profetisch
“Wat is het profetisch spreken van de kerk volgens jou?”, vraagt Paul Visser. “Wat ik problematisch vond tijdens de coronacrisis”, 
reageert De Graaf, “is dat allerlei mensen, ook in de kerk, van alles riepen over de maatregelen en over vaccineren. Daardoor wakker je 
de tegenstellingen aan. De kerk is geen talkshow, en ook geen machtspartij die de regering kan vertellen hoe het moet.” 
Laat deskundigen die discussies voeren, wil ze maar zeggen. “Als kerk heb je een pastorale functie. Daarnaast mag je de gemeente 
aanspreken: waar zijn we mee bezig? Door ónze zonde tegen de schepping, door ónze consumptiecultuur, komen wij in de 
problemen. Daarover zou het profetisch spreken moeten gaan.”
Een tijdje geleden wilde Rob Visser met zijn vrouw een tripje maken. “Met het vliegtuig leek de makkelijkste optie. Maar mijn vrouw 
zei: ‘Geen sprake van!’” De Graaf: “Precies. Het echte probleem is niet de regering, maar dat wij in ons eigen vlees moeten snijden.” Ze 
wijst naar fictieve kerkgangers: “Jij gaat wéér op vliegvakantie, jij stemt op díé partij.” 

Paul Visser vindt het nog niet zo eenvoudig om de gemeente concreet aan te spreken op haar roeping. “Over twintig jaar schaam 
ik me misschien wel de ogen uit mijn hoofd over onze gebrekkige opvang van vluchtelingen, maar wat zeg ik daar nu over tegen 
de gemeente? De stikstofcrisis, digitalisering, polarisatie – ik kan niets oplossen. Hoe spreek ik in het licht van de Schrift dan ware 
woorden? Hoe kan ik het goede doen waartoe we zijn geroepen, ook als dat weerstand oproept? Soms sluit je bewust of onbewust 
je ogen voor dingen die je niet kunt veranderen. Ik bid geregeld om wijsheid én moed in de ontreddering die je kunt ervaren”, zegt 
de Rotterdamse predikant. 

“Je kunt altijd bidden om genade”, reageert De Graaf. “Soms mis ik dat.” Rob Visser vraagt wat ze bedoelt. Ze schetst hoe ze pas voor 
een reformatorisch publiek een lezing hield en werd geraakt door het gebed. “Het ging over zonde en onze verdorven harten, ik had 
die taal lang niet meer gehoord. Ik realiseerde me: hier zitten mensen die doordrongen zijn van hun eigen tekort.” Ze trekt het door 
naar crisissen: “Je kunt ontreddering ervaren, maar kijk ook in je eigen hart: wat kun je zélf doen?”
“Het gaat ook om een lijdenstheologie die wij nog onvoldoende doordacht hebben”, realiseert Paul Visser zich. “Wat betekent het om 
het goede te zeggen en te doen en daardoor te lijden, zoals in de eerste brief van Petrus staat?”
“Ik heb de kerk nodig, vooral als ik het niet meer weet”, zegt De Graaf. “Soms ben ik ook ontredderd. In de kerk word ik weer in de 
ruimte gesteld, te midden van verwarring.”
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Dank aan al die gulle gevers!

Wat hadden we het op zaterdag 25 april druk met de inzamelingsactie voor Oekraïne, het was stevig aanpoten. Er werd ingezameld 
door drie kerken, te weten: de oud-katholieke kerk uit IJmuiden, de Nieuwe Kerk eveneens uit IJmuiden en de Engelmunduskerk uit 
Driehuis. De mensen bleven maar binnenstromen en de ene na de andere bananendoos werd gevuld. Die toeloop hadden we niet 
verwacht. Het resultaat mag er wezen. In totaal stonden bijna 260 (bananen)dozen en 70 grote zakken klaar die ‘s middags door de 
Dutch Civilian Action meegenomen zouden worden. Er waren 4 grote bestelbussen nodig om al die dozen met bijvoorbeeld droog 
of ingeblikt voedsel en zakken met lakens, dekbedden ect. af te voeren. Begin mei rijden de bestelbussen naar Oost-Oekraïne. 
Geweldig wat u allemaal gebracht heeft, heel veel dank aan die gulle gevers. Fantastisch!!!

Met vriendelijke groet,
Jan Pieter van Os
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Ik vertrek
Maandelijkse column Peter Verhoeff
30 maart 2026

Ik Vertrek is een van mijn favoriete programma’s op de vaderlandse televisie. Het bestaat al 
ruim 20 jaar, en al die jaren wordt er een vaste en ijzersterke formule gehanteerd. Elke afle-
vering begint met een stel dat het in Nederland helemaal gehad heeft.

Ze willen weg, want zij worden Gek van al die regeltjes hier. Hij heeft meestal een burn-out gehad, wat geen wonder is met al dat 
Gezeik. Zij heeft een tantrastudio aan huis en zweeft door de garage, maar ze wil meer ruimte. Voor beiden is duidelijk: het roer moet 
nodig om.

De droom is vrijwel altijd een chambre d’hotes, een B&B of een camping, ergens in Europa. Ervaring wordt zelden nodig geacht. Ooit 
dacht een stel een restaurant te kunnen uitbaten omdat zij wel eens uit eten gingen. Wat de toekomst echter ook is, met een feestje 
in de tuin wordt afscheid genomen van familie en vrienden en dan rijdt de verhuiswagen voor.

Aangekomen in Utopia vallen de eerste lijken uit de kast. Ze blijken helaas toch nog geen eigenaar van hun nieuwe plek, en er volgt 
een tocht langs gemeentehuizen, notarissen en malafide makelaars. Die ellende kan maanden duren, maar uiteindelijk betreden ze 
dan toch hun nieuwe huis. Over de vloer lopen hagedissen, maar dat mag de pret niet kreuken.

Daarna begint de verbouwing en dan blijkt dat goeie ouwe Nederland zo gek nog niet. Een vergunning kost een jaar, de aannemer 
tilt je waar je bij staat en dan moet de Lekkage nog komen. De Lekkage is een vast onderdeel van Ik Vertrek. Of het Oostenrijk of 
Spanje is maakt niet uit, maar het dak is lek en bij de eerste bui hoost er een waterval langs de muren.

Uiteindelijk komt toch nog alles goed, en dan volgt de officiële opening. Zij spreekt in moedig maar kreupel Spaans de verbijsterde 
buren toe. Hij heft het glas en tot slot vertellen beiden samen in de ondergaande zon dat ’t het allemaal waard is geweest. Einde. 
Aftiteling.

Zelf moet ik niet denken aan een camping of B&B waar dan ook, maar ik had laatst wel een Ik Vertrek gevoel. In mijn werk speelden 
twee situaties die onder mijn huid kropen. Ik ga daar niet verder op in, maar het riep wel de vraag op of ik dit nog wilde. Als er zo op 
de man wordt gespeeld, als het zo persoonlijk wordt, wil ik dit dan nog wel? Kan ik dit wel?

Die twijfel blijft, die hoort bij me, meer dan ik laat zien. Maar na een paar weken is de uitkomst toch: ik vertrek niet. De eerste reden 
daarvoor heeft te maken met roeping. Ik wil dat niet te groot maken, ik heb geen zintuigelijk waarneembare stem gehoord. Maar ik 
wil het ook niet te klein maken. Ik voel mij geroepen tot dit werk, en dat neemt niemand me af.

De tweede reden is trivialer. Besluiten neemt een classispredikant nooit alleen, maar het kan je dus wel persoonlijk worden aangere-
kend. En daar lig ik wakker van. Maar ik weet ook: het hoort erbij, als een lekkage bij de verbouwing. Van Ik Vertrek leer ik dat je dan 
gewoon moet dweilen. In mijn geval samen met het breed moderamen, want ik bén niet alleen. Als alles dan weer droog is, weet ik 
ook weer dat dit mijn roeping is. Dus nee, ik vertrek niet. Ik blijf.
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Hart voor Velserbroek

Themalunches Hart voor Velserbroek GOED OPLETTEN 
OP DATA EN LOCATIE!

We starten elke zondag met een inhoudelijk deel en daarna gaan we 
samen lunchen.
Data (KP = kruispunt BG = Buitengewoon) 

24 mei KP, 7 juni BG, 21 juni KP, 12 juli KP,  26 juli BG,9 aug  KP, 23 aug BG, 6 sept BG, 20 sept KP, 4 okt BG, 18 okt KP, 1 nov BG, 15 nov  
KP, 6 dec BG, 27 dec. KP.

Noteer deze data dus in je agenda.

Pinksteren 2026
zondag 24 mei
Over 2 weken met Pinksteren komen we weer samen in Het Kruispunt. Een mooie gelegenheid om gasten mee te nemen! Heb je 
ideeën voor deze samenkomst (of ben je er niet?). Geef het door aan Willem.   
 

Dinsdagen van 15.00 - 16.00 Verhalen die spreken.  We lezen een Bijbelverhaal. We spreken erover door: wie ben jij in het verhaal en 
wie echt niet? Wat spreekt je aan en wat is vreemd en roept vragen op? Kom een keer langs! 

Donderdagen 14.00 - 15.00 Buurtdialogen. Wat denk jij bij: vriendschap, angst, geluk, veiligheid, vrede .... enz. De dialoog is een oefe-
ning in luisteren naar de ander en je zicht op het thema daardoor verbreden. De buurtpastor Willem verzorgt een korte meditatie. er 
is ruimte om een kaars aan te steken voor een persoon of situatie die jou aan het hart gaat. Geef even door als je komt. 

Zondagen 10.15 inloop 10.30 start. Thema-lunches
10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni, 12 juli, 26 jul, 9 aug, 23 aug,
6 sept, 20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 6 dec, 27 dec.

Update
Verslagje 6 mei Klankbordgroep 
Op 6 mei was er een mooie ontmoeting met de klankbordgroep. Het is fijn om als kernteam te kunnen sparren met betrokken 
mensen die vanuit verschillende kerken met ons optrekken en ons steunen. Wat kwam zoal aan de orde:
•	 In september gaan we een meeting organiseren voor christenen die in Velserbroek wonen. We gaan hen informeren over wie we 

zijn en wat we doen. We hopen zo de betrokkenheid te vergroten.
•	 De klankbordgroep gaat niet 1 maar 3x per seizoen met ons meedenken. En d.m.v. een WhatsApp groep willen we wat sneller 

de actualiteit en gebedspunten kunnen delen.
•	 We spraken over de waarde van de zondagse ontmoetingen. We zullen voor de zomer evalueren over een aantal opties: door-

gaan zoals nu, een ander tijdstip of stoppen.
We werden bemoedigd door de ontmoeting. Dat hebben we ook wel nodig! We zijn blij met o.a. de mooie buurtmaaltijden. Maar 
het moeizaam bouwen aan een community en de kwetsbaarheid van onze kleine groep maken de processen ook wel eens pittig. 
We hebben samen gebeden om kracht en vrucht. 

Symposium Pionieren in Haarlem 
Nieuwe vormen van kerk-zijn ontwikkelen binnen een lokaal netwerk. 
Vrijdagmiddag 12 juni as  13.30 – 17.30 uur
Kerk van de Nazarener  Zijlweg 218 Haarlem 

Met medewerking van Bettelies Westerbeek, Buurtpastor en Innovatie specialist van de PKN, en Sarah Small, leider van het Eden 
Netwerk van The Message in de UK.
Bettelies Westerbeek bouwde in de wijk Moerwijk in Den Haag uit het niets een gemeenschap op..
Deze ‘huis-tuin-en-keukenkerk’ biedt naast geestelijk voedsel en community ook vooral praktische hulp, met een weggeefwinkel, een 
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voedselbank en een moestuin.
Eden Netwerk waar Sarah Small leiding aan geeft, heeft in meer dan 25 jaren op ruim 80 plaatsen in de UK communities gebouwd 
met teams van stadszendelingen  uitgezonden om sacrificial en dienstbaar te leven, het evangelie te delen en een authentieke 
gemeenschap op te bouwen.
In Haarlem zijn de afgelopen 7 jaren op 12 plekken nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan.
Wat zijn de lessen, de principes die we kunnen leren?
Zijn er sleutels voor succes?
Wat is de impact als niet alleen een lokale kerk, maar een netwerk van kerken samen initiatieven neemt?
                                
Het kernteam van Hart voor Velserbroek en Jeroen en Jari van YFC hebben een plan gemaakt voor uitbreiding van hun inzet. Op de 
dinsdagmiddagen zijn tieners welkom in de kerk. YFC gaat dit opzetten en zal Jari daar 2 uur extra voor gaan geven en we gaan op 
zoek naar een meidenwerker voor 6 uur per week voor de dinsdagen van 16.00 - 19.00 uur. Een en ander moet nog verder uitgewerkt 
worden.

Weet je iemand die 6 uur per week meidenwerk kan doen? We komen graag in contact met die persoon. Geef de informatie gerust 
door. 
 
Ambassadeurs van het goede nieuws
We willen graag het goede nieuws van de liefde van Jezus doorgeven aan anderen. Dat kan op talloze manieren. Ik hoorde een lezing 
over de zalving die iedere christen heeft. Iedere gelovige is gezalfd met de Heilige Geest die in ons woont. Gods Geest vormt ons 
karakter en geeft innerlijke genezing waar we verwond zijn. Maar er is ook een zalving van Gods Geest op ons. Dat is dat de Heilige 
Geest ons toerust, gaven geeft om ambassadeurs te zijn van Jezus. Hij is dé Christus, dat is gezalfde.
 
Op zijn 30ste levensjaar ontving Hij de zalving met de Geest op Hem en ging aan de slag. Zie Lucas 4: 1, 14 - 19. Zijn leven lang was 
Gods Geest al in Hem en vormde Hem. Wie gelooft in Jezus mag zich christen noemen. Dat is dus dat we ook gezalfden zijn. 
7 dagen per week functioneren we op allerlei plekken. Op het werk, in de straat, in vrijwilligerswerk enz. We zijn gezalfd om op al die 
plekken Jezus’ liefde en kracht te weerspiegelen. 
Hoe bewust zijn we ons ervan dat we altijd en overal als gezalfden, christenen mogen functioneren?

Hoe kun je dat doen in Velserbroek?
•	 Kom naar de biduren op dinsdagavonden. 

Bidden zet God in beweging en helpt ons 
bewogen te zijn met mensen en wat er 
speelt in de wijk.

•	 Kom op de zondagen en neem iemand 
mee

•	 Kom naar de buurtmaaltijden en neem 
gasten mee

•	 Doe een keer mee met de buurtdialoog en 
neem iemand mee 

•	 Sluit je aan bij bestaande activiteiten in 
bv. de Open Cirkel. Bv de studieclub, of 
het wekelijks koffiedrinken op donderdag-
morgen, of ga met de wandelclub meel-
open. Zie de aankondiging hiernaast.

Willem Griffioen



Mei

vrijdag	 22 mei	 Hebreeën 11:23-40
zaterdag	 23 mei	 Hebreeën 12:1-13
zondag	 24 mei	 Hebreeën 12:14-29
maandag	 25 mei	 Hebreeën 13:1-16
dinsdag	 26 mei	 Hebreeën 13:17-24
woensdag	 27 mei	E xodus 31:18–32:14
donderdag	 28 mei	E xodus 32:15-24
vrijdag	 29 mei	E xodus 32:25-35
zaterdag	 30 mei	E xodus 33:1-11
zondag	 31 mei	E xodus 33:12-23
Juni

maandag	 1 juni	E xodus 34:1-9
dinsdag	 2 juni	E xodus 35:10-26
woensdag	 3 juni	E xodus 35:27-35
donderdag	 4 juni	M atteüs 8:2-13
vrijdag	 5 juni	M atteüs 8:14-22
zaterdag	 6 juni	M atteüs 8:23-34
zondag	 7 juni	M atteüs 9:1-17
maandag	 8 juni	M atteüs 9:18-34
dinsdag	 9 juni	 Psalm 50
woensdag	 10 juni	 1 Samuël 20:1-11a

donderdag	 11 juni	 1 Samuël 20:11b-23

vrijdag	 12 juni	 1 Samuël 20:24-34
zaterdag	 13 juni	 1 Samuël 20:35–21:1
zondag	 14 juni	 Psalm 120
maandag	 15 juni	M atteüs 9:35–10:15
dinsdag	 16 juni	M atteüs 10:16-33
woensdag	 17 juni	M atteüs 10:34–11:1
donderdag	 18 juni	 Psalm 37:1-24
vrijdag	 19 juni	 Psalm 37:25-40
zaterdag	 20 juni	 1 Samuël 21:2-10
zondag	 21 juni	 1 Samuël 21:11–22:5
maandag	 22 juni	 1 Samuël 22:6-23
dinsdag	 23 juni	 Psalm 34
woensdag	 24 juni	M atteüs 11:2-15
donderdag	 25 juni	M atteüs 11:16-30
vrijdag	 26 juni	M atteüs 12:1-21
zaterdag	 27 juni	 1 Samuël 23:1-13
zondag	 28 juni	 1 Samuël 23:14-28
maandag	 29 juni	 1 Samuël 24:1-23
dinsdag	 30 juni	 Psalm 57
Juli

woensdag	 1 juli	E zechiël 1:1-14
donderdag	 2 juli	E zechiël 1:15-28

24

Bijbelleesrooster 23 mei tot 3 juli 2026
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Agenda

Mei

•	 Zaterdag 23 mei, 9.30 uur	 Stiltewandeling	 Fietsenstalling Duin en Kruidberg

•	 Maandag 25 mei, 9.00 uur	 Stiltemeditatie	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 25 mei, 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 26 mei, 12.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Donderdag 28 mei, 18.00 uur	B uurtmaaltijd, Hart voor Velserbroek	 Kruispunt

Juni

•	 Maandag 1, 8, 15, 22 en 29 juni, 9.00 uur	 Stiltemeditatie	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 1, 8, 15, 22 en 29 juni, 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 juni, 12.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Zaterdag 6 en 20 juni, 9.30 uur	 Stiltewandeling	 Fietsenstalling Duin en Kruidberg

•	 Zaterdag 6 en zondag 7 juni, 12.00-17.00 uur	 Kunstroute	D orpskerk, kerkzaal

•	 Dinsdag 9 juni, 18.00 uur	B uurtmaaltijd, Hart voor Velserbroek	 Kruispunt

•	 Vrijdag 19 juni, 18.30 uur	 Soep&Spirit	 ?
Juli

•	 Zaterdag 4 juli, 9.30 uur	 Stiltewandeling	 Fietsenstalling Duin en Kruidberg

•	 Maandag 6 juli, 9.00 uur	 Stiltemeditatie	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 6 juli, 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 7 juli, 12.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51
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BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl



Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid
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Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
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fax: +31 (0)23 - 549 31 51
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K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

alles onder één dak

Tel. 020-2134381
Mob. 0654336797

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com
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Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 
handreikingen en een protocol.

Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van 
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail 
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (vacant)

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Aart en Anneke Hoorn e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor 
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

24 mei, gezamenlijke dienst, Pinksteren

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Gilda Polderman

31 mei

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Tjalling Huisman

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Peter Hoogstrate

7 juni, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. Ineke Clement

14 juni

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Harmen de Vries

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Mirjam Vermeij

21 juni, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Wim Brouwer

28 juni	

	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw.  Jody van der Velde

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Gilda Polderman

5 juli, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Jan Seeleman

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Elias van der Plicht e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?  Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 5 t/m donderdag 18 juni 2026 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen 

door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   
24 mei    	 mw. A. Hurkmans      	 023-5371086
31mei  	 dhr E. van der Kooij      	 06-15890135  
7   juni   	 mw. S. Meulenbelt          	 06-20247493
14 juni     	 mw. P. Muller                	 023-5262736  
21 juni    	 dhr. J. Morren                 	 023-5384366
28 juni     	 mw. A. Hurkmans       	 023-5371086  
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
24 mei  	 dhr. D. van Dassen	 06-45451231 
31 mei 	 dhr. H. Boot	 023-5384336 
7 juni    	 dhr. D. van Dassen	 06-45451231
14 juni      	 dhr. M. de Groot	 023-5376942               
21 juni    	 dhr. H. Boot	 023-5384336 
28 juni  	 dhr. D. van Dassen	 06-45451231

Kerk Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl
Bezoekgroep:
Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493


