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Foto van de maand

In een flow komen

Misschien ken je dat wel. Je bent 
met een groepje aan een uitda-
gende wandeltocht bezig, het 
gaat erg lekker, deels door het 
groepsgevoel dat je samen naar 
je einddoel brengt. Het geeft een 
heerlijk gevoel. Of je loopt een halve 
marathon samen met je hardloop-
maatjes, je komt in een bepaalde 
kadans, volledig geconcentreerd op 
het lopen, je hoort alle schoenen 
gelijktijdig het asfalt raken, je stijgt 
boven je eigen kunnen uit en loopt 
samen naar de finish. Of als je met 
een werkstuk bezig bent en je je 
volledig concentreert op het onder-
werp, je zit er zo diep in dat je niet 
op kunt houden, nauwelijks tijd 
hebt voor koffie, lunch of wat voor 
afleiding ook, werkend naar het 
einddoel. Dan zit je wel heel goed 
in een flow.
Net als die kite surfer, volledig 
geconcentreerd scheert hij over 
de golven en wordt dan ineens 
door zijn grote vlieger met de wind 
opgetild en meegenomen de lucht 
in, wat een geweldige kick geeft 
het om je zo aan deze sport over te 
kunnen geven.
Ik probeer een link te leggen 
naar het Pinksterverhaal. Wat een 
mysterie en tegelijkertijd iets eufo-
risch. Gelovigen die bij elkaar zaten 
en een sterke wind hoorden, een 
soort van vlammen zagen die 
zich verspreidden, die zich in hen 
nestelden, hen een gevoel van 
blijdschap, vredigheid, vriendelijk-
heid gaven, waarna ze hardop met 
elkaar vreemde klanken begonnen 
uit te spreken. Waarschijnlijk werden 
zij ook opgetild en meegenomen 
in een soort van “flow”. Een mooi 
gevoel moet dat zijn geweest.

Met groet, John Oosterhuis,

 john.oosterhuis@xs4all.nlFoto voorpagina: Kerkdienst in het Kruispunt zondag 2 april: Palmpasen

Ds. Joep van den Berg ging voor in de dienst van zondag 2 april waarvan het thema 

natuurlijk Palmpasen was. Een verrassing voor de gemeente was dat aan het einde van 

de dienst de kinderen een optocht maakten met zelf gemaakte palmpasenstokken.



  
Meditatie

Ineke Clement
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Adem

Adembenemend is het wachten op de eerste schreeuw bij de 
geboorte van een kind. De éérste adem, teken dat de longetjes 
ontplooid zijn. Je slaakt een zucht van verlichting als je daarvan 
getuige mag zijn. En de moeder voelt dan vaak een golf van 
blijdschap door zich heen gaan.

Aangrijpend is ook het uitblazen van de láátste adem, als een 
mens sterft. Het roept eerbied op als iemand ‘de geest geeft’, 
zoals we dan zeggen. 

Dit begin en einde van het geheim dat leven heet, brengt me 
bij het oerbegin van de Bijbelverhalen. Toen Gods Geest over 
de wateren zweefde en Zij op de zesde scheppingsdag de 
levensadem in de eerste mens blies.

Hoe wezenlijk is adem. Zonder adem kunnen we ook niet 
zingen. De klanken komen op de stroom van de adem en met 
inzingen kan je ervaren dat na het uitblazen van alle lucht uit 
je longen, de adem vanzelf weer binnenvalt. Als een geschenk.
Pas als je kortademig wordt, merk je hoe moeilijk het is als het 
niet vanzelf gaat. 

‘’Adem van God, vernieuw ons 

bestaan” zingen we in de vrij-
dagse vieringen van de Arkge-
meenschap in Bloemendaal. 
Vaak bij het kaarsjes aansteken 
voor mensen die ons lief zijn. 
Uit dankbaarheid of uit zorg. 

Adem en Gods Geest zijn 
verbonden met elkaar. Levens-
beginsel, warmte, licht en 
liefde worden zo woordloos 
ervaren. Het overstijgt dat 
wat niet te zeggen is en is ook 
voelbaar voor mensen die niet 
zoveel woorden hebben.

Deze Kerk Onderweg verschijnt tussen Pasen en Pinksteren. 
Na de Opstanding blaast Jezus bij zijn eerste verschijnen aan 
de leerlingen de Heilige Geest over hen heen: Pasen en Pink-
steren op één dag. Dat belooft wat. Bij die traditie horen wij. 
Wat willen we nog meer?

Huub Oosterhuis die op Eerste Paasdag overleed, schreef bij 
Pinksteren:
“Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht”

Moge het zo zijn….



4

Velserbroek
Kruispunt

2 april: kinderen in de kerk met Palmpasen Het was een feest om met Palmpasen kinderen in het Kruis-
punt te hebben. Zij waren duidelijk aanwezig: na het maken 
van de palmpasenstok kwamen ze aan het eind van de viering 
door de kerk. Het zag er feestelijk en mooi uit!
11 juni: (groot)ouder/(klein)kindviering
Op zondag 11 juni wil ik graag alle ouders en grootouders 
uitnodigen om hun kinderen en kleinkinderen (basisschool-
leeftijd en jonger) mee te nemen naar het Kruispunt. De viering 
zal dan speciaal op hen gericht zijn. Dus misschien kunnen uw 
kleinkinderen dat weekend eens komen logeren en gezellig 
meegaan naar de kerk!

Herinrichting en aankleding Kruispunt
De komende tijd zullen er vaker exposities in de kerkzaal te 
zien zijn. Dit geeft de kerkzaal een andere uitstraling. Als dit 
blad uitkomt, zullen de schilderijen van ons gemeentelid mw. 
Slotboom weg zijn of bijna weg zijn. Als u graag een schilderij 
daarvan zou willen kopen: dat kan. Meldt u dan even bij mij.
De volgende expositie is van Dicky ten Napel, een tante van 
Alies Passchier. Zij heeft prachtige quilts gemaakt, die we een 
tijdje in de kerk mogen ophangen. 

 
Joke Zuidema

Bericht van Anouk Helmich, stagiaire:
Fairtrade lunch 13 mei
Van 6 mei tot 14 mei 2023 is de fairtrade week. Een week 
waarin er aandacht is voor eerlijke productie, duurzaamheid 
en eerlijke lonen voor mensen die producten produceren die 
wij dagelijks eten en drinken. 

Op 13 mei is het de landelijke fairtrade dag. In de tijd dat er 
nog een wereldwinkel was in het Kruispunt in Velserbroek is 
er regelmatig aandacht besteed aan deze dag. Via Willem 
Meesters ontving ik verschillende krantenartikelen over de fair-
trade dag in Velserbroek. Zo kwam in 1998 de burgemeester 
fairtrade koffie drinken, werd er 500 euro opgehaald om een 
project in Sri Lanka te ondersteunen en was er aandacht voor 
de herkomst van koffie en thee. Hieronder vindt u enkele van 
de oude krantenartikelen. 

Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan de fairtrade 
dag. Hoewel er veel mensen zijn die zich inzetten voor betere 
voedselomstandigheden, lukt dit lang niet altijd en is moderne 
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slavernij aan de orde van de dag. 

Komt u ook lunchen op zaterdag 13 mei van 12.00-13.00 uur 
in het Kruispunt? Er wordt gezorgd voor een warme lunch. 
Van 12.45-13.00 uur wordt de lunch afgesloten met een korte 
viering. Van harte welkom! Opgave via: anoukhelmich@gmail.
com (kosten 5 euro, contant)

Ouderenochtend woensdag 17 mei.
Deze morgen gaan we naar boerderij Zorgvrij om daar onder 
de Platanen pannenkoeken te eten.  We drinken dan eerst 
koffie in de kerk, de kerk is open om 10.15 uur. 
Tegen 11.45 uur gaan we met auto’s op weg en we sluiten om 
ongeveer 13.30 uur deze dag af.

Voor inlichtingen of vragen 

Yvonne Vreeken, tel. no 0235371131

Gré Riedijk, tel. no 0235385216 

Vacature secretaris Beheercommissie van het 
Kruispunt

Daar ik binnenkort ga verhuizen, komt de functie van secre-
taris van de Beheerscommissie van het Kruispunt vrij. Denk nu 
niet direct , dat is niets voor mij want het kost niet gek veel 
tijd omdat we maar 3 keer per jaar vergaderen. Bovendien is 
het een leuke club mensen en de vergaderingen duren niet al 
te lang. De technische zaken worden verzorgd door Ton Zaal 
en Luuk Hendriksen, Willem Meesters is voorzitter en regelt de 
verhuur, Gré Riedijk en Liesbeth van der Vossen verzorgen 
de huishoudelijk zaken en de secretaris zorgt voor de uitno-
digingen voor de vergadering en voor het verslag van de 
vergadering. Schroom niet   en meld u bij mij of bij een van 
de commissieleden, waar u ook nog nadere informatie kunt 
krijgen.

Wim Meijles, secretaris Beheerscommissie.

Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die wij 
mochten ontvangen vanuit de gemeente Het Kruispunt in 
Velserbroek.

 Met Vriendelijke Groeten

Dirk en Joke de Mik

Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven en de mooie 
bloemengroet die wij mochten ontvangen na het over-
lijden van onze moeder, schoonmoeder en oma.
Het medeleven heeft ons goed gedaan.

Hartelijke groeten,

Wim en Els Zijl en kinderen.
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Collage liturgische bloemstukken Santpoort en Velserbroek
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Huub Oosterhuis
Op eerste Paasdag is theoloog en dichter Huub Oosterhuis 
overleden. Het raakte me, en ik realiseerde me dat hij veel bete-
kend heeft in mijn leven.

Halverwege mijn studie Theologie kwam ik in een geloofscrisis. 
Ik kon het allemaal niet meer geloven, dat wat in de Bijbel 
stond over God en wat mij altijd door mijn ouders was verteld. 
Ik dreigde af te haken, en te stoppen met m’n studie. Maar toen 
hoorde ik in een kerkdienst woorden van Huub Oosterhuis, 
uitgesproken door de voorganger in een gebed: 

‘Wij noemen U met menselijke namen en woorden, 
om niet geheel te hoeven zwijgen’. 

Dat raakte me plots tot diep in m’n ziel. Al die grote woorden 
over God – Hij is niet wat wij over Hem zeggen. En toch 
moeten we over Hem spreken. In ieder geval: wilde ik over 
Hem spreken. Dat wist ik ineens weer. Met menselijke, tekort 
schietende woorden over Hem die ondenkbaar is. Vanaf dat 
moment kon ik verder met mijn studie. Wist ik weer dat ik een 
gelovig mens was. En kon ik later dominee worden. 
Ook daarna heb ik me diverse keren door liederen van Huub 
Oosterhuis laten raken, ontroeren, open breken. Wie weet, 
hebt u wel dezelfde ervaring met zijn liederen. Laat het me 
eens weten. 

Een voorbeeld van een lied dat voor mij veel betekent is ‘Lied 
van woord en weg’. Het is een lied van vertrouwen, dat je leven 
omvat wordt, en dat je je weg niet alleen hoeft te gaan, en dat 
je daarom dúrft en gáát.

Zoals een moeder zorgt

voor kinderen, haar toevertrouwd,

en waarborgt dat zij leven:

zo werkt een god van liefde,

en geen uur verflauwt zijn vuur.

Niet meer verstomt het woord

dat Hij ons heeft gegeven.

Het neemt ons bij de hand,

dat woord, geduldig voert het ons

uit angstland weg naar vrijheid.

Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,

zo heet en droog –

laat mij niet moeten gaan

als Gij niet zelf nabij zijt.

Een waterval van licht,

van vreugde en gerede hoop,

van inzicht en vertrouwen:

zo overkomt Gij mensen, ik besta

uw woord en ga.

Nog weet ik niets van U,

ooit zal ik U aanschouwen.

Een ander lied, dat mij iedere keer weer tot tranen brengt is 
‘Onze Vader verborgen’. Ook onze cantorij heeft het weleens 
gezongen. Het is een lied van hoop dat het goed komt, met 
deze wereld. En het mondt uit in woorden van geloof en vast 
vertrouwen: ‘Van U is de toekomst’.

Onze Vader verborgen

uw Naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld

met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid en brood

gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst

kome wat komt.

Van U is de toekomst

kome wat komt.

Ik wilde het zomaar even met u delen. En nogmaals: ik hoor het 
graag als u of als jij ook die ervaring hebt dat je door een lied 
zomaar opeens boven alles wordt uitgetild en dichter bij God 
lijkt te komen.



8

Lief en leed
Op vrijdag 31 maart is overleden mw. Ineke Langejan. 
Ze werd geboren in Oud-Beijerland, in een christelijk-gerefor-
meerd gezin. Na de HBS heeft ze de opleiding tot verpleeg-
kundige gedaan. In dat beroep is ze jarenlang werkzaam 
geweest. Met haar partner Reinier heeft ze eerst in Velserbroek 
gewoond, later verhuisden ze naar de Vinkenbaan. Ineke is een 
paar jaar diaken geweest in onze kerk.

Op het laatst van haar leven verbleef ze in Huis ter Hagen en 
vanaf december in een verpleeghuis in Haarlem.
Ze is 92 jaar geworden.

Kerkdiensten
Het Paasfeest ligt achter ons. Heel veel mensen hebben zich 
ingezet om er iets moois van te maken. Ook van de diensten 
en vespers daaraan voorafgaand. Hartelijk dank!

En zo gaan we, via Hemelvaartsdag op 18 mei, op weg naar 
Pinksteren. Dit is altijd 50 dagen na Pasen. U wordt daar vanzelf-
sprekend van harte voor uitgenodigd. Ds. Kick Bras is de voor-
ganger, en de cantorij zingt met ons mee.

Terugblik
Op donder-
dagochtend 20 
april werden 
we hartelijk 
verwelkomd in 
de Naaldkerk. 
Koffie met koek 
stond voor ons 
klaar. We waren 
met een mix 
van katholieken 
en protestanten, 
maar volgens mij 
voelde niemand 
verschillen, maar 
slechts overeen-
komsten: dorps-
genoten, gelovigen, mensen met hart voor hun kerk. Engelbert 
Wigchert vertelde ons over de geschiedenis van de Naaldkerk: 
met hoeveel inzet en liefde die tot stand is gekomen en over 
haar betekenis voor zoveel gelovigen door de jaren heen. Ook 
had hij een heldere uitleg over de attributen in het gebouw, 
en kon hij mooie achtergrondverhalen vertellen. Bijvoorbeeld 
over de trompetblazende engel die altijd buiten had gestaan, 
maar na een poging tot vernieling een plek achterin de kerk 
had gekregen. Of over de kruiswegstaties en hoe het met één 
daarvan mis dreigde te gaan bij het aanbrengen op de muren. 
Of over de icoon van Maria met het kind Jezus op schoot, 
waarop Maria niet zozeer met Jezus bezig is, maar óns aankijkt. 

Deze icoon is afkomstig van Kreta! 

Het was een mooie en boeiende 
ochtend, en de ontmoeting heeft ons 
weer dichter bij elkaar gebracht. 

De volgende keer ontvangt de 
Dorpskerk-gemeente de parochi-
anen. Ook als u nu niet geweest bent: 
welkom! Wij laten dan onze kerk zien 
en Henk Reefhuis zal daar van alles 
over vertellen. Datum: donderdag 7 
september.



9

Vooruitblik
Op 17 mei, om 20.00 uur, bent u van harte welkom om in 
gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Moskee. Dit 
keer komen zij naar de Dorpskerk en kunnen wij ons mooie 
gebedshuis laten zien. We willen het deze avond hebben over 
aartsvader Abraham.

Om de week zullen er weer op zaterdagochtend stiltewan-
delingen georganiseerd worden. U leest er meer over in de 
rubriek van de werkgroep Inspiratie.

Tot slot
Van harte wens ik u mooie lentedagen toe waarop u kunt 
genieten van het ontluikende groen en de kleurrijke bloemen-
pracht. Na een doodse en kille winter komt altijd de zon weer 
tevoorschijn en komt de natuur tot leven. Na Goede Vrijdag 
wordt het Pasen. Het mag ons troost en moed geven als het 
leven tegen zit.
‘Van U is de toekomst….’

Een hartelijke groet,

Gilda Polderman

P.S. De afgelopen weken heb ik drie giften ontvangen voor 
onze kerk:
9 maart 50 euro
11 april 50 euro
14 april 50 euro
Hartelijk dank! 

Palmpasen, foto’s John Oosterhuis

Stille zaterdag, foto Gerrit Out
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Bij de kerkdienst in Santpoort van 7 mei 

‘Mis met drie heren’ is in de katholieke kerk een klassiek begrip. 
Met een knipoog naar deze traditie is er op zondag 7 mei  a.s. 
‘een dienst met drie dames’.  

Anouk Helmich die de predikantsmaster volgt aan de Protes-
tantse Theologische Universiteit, zal de liturgische teksten voor 
haar rekening nemen. Joke Zuidema observeert op de achter-
grond als stagebegeleider. Ondergetekende verzorgt de preek. 
Anouk stelde zich in de vorige Kerk Onderweg op bladzijde 6 
al voor. Ze is geestelijk verzorger bij mensen met een verstan-
delijke beperking in Noorderhaven in Julianadorp. Ze maakt 
ook deel uit van de leef-, werk- en viergemeenschap de Ark in 
Bloemendaal. Daar kennen wij elkaar van. 

Wat betreft de inhoud van de dienst die we al aan het voorbe-
reiden zijn: We houden ons aan het oecumenisch leesrooster 
met als eerste lezing Deuteronomium 6: 20-25 over de ENE die 
het volk uit Egypte heeft bevrijd en het opdraagt uit de gerech-
tigheid van de THORA te leven. 

De tweede lezing 
is uit Johannes 
14:1-14 over 
het ‘huis van de 
Vader’ waarin vele 
woningen zijn. 
Vaak vermeld in 
overlijdensadver-
tenties, maar het 

is de vraag of het daartoe beperkt moet worden. De nieuwe 
vertaling heeft het over ‘kamers’, maar het is breder. Je zou ook 
‘verblijven’ kunnen vertalen. 

De voorbereiding is wat mij betreft al heel boeiend en ik verheug 
me op onze  samenwerking in de dienst van 7 mei.  	

Ineke Clement

Bedankt

Blij verrast werden wij met een prachtig boeket dat wij 
mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk. In een 
moeilijke tijd betekent dit veel voor ons.
Reuze bedankt hiervoor!

Met een hartelijke groet,

Ben en Nelma Goedhart.

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen afge-
lopen zondag 16 april. En ook voor de diverse kaarten na
het overlijden van mijn man. Ze waren hartverwarmend.

Met vriendelijke groet,

Bep Lanser

Van de ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Tweemaal kwamen we in de afgelopen periode bij elkaar. 
Beide keren hadden een bijzonder karakter: de eerste maal om 
het aanstaande Paasfeest te vieren en de tweede maal om op 
bezoek te gaan  bij de andere kerk van Santpoort Noord, de 
Naaldkerk. 
Als eerste gingen we samen op weg naar Pasen, samen in de 
kerk om met liederen, gedichten en muziek door de tijd van 
bezinning de weg naar het Licht te gaan.  Daarna was er een 
sobere lunch met woestijnsoep en yoghurt met wat honing 
toe, een Bijbelse maaltijd. 
Ten tweede gingen we “samen een beetje op weg” bij de katho-
lieke buren. Een hernieuwde kennismaking, waar oecumene 
voorzichtig weer wordt opgepakt in onze plaatselijke kerken. 
Na de koffie, vertelde Engelbert Wigchert ons op geanimeerde 
wijze over de ontstaansgeschiedenis en bouw van de kerk. 
Waarna je opeens met andere ogen naar het gebouw kijkt! Wij 
kijken in ieder geval uit naar hun tegenbezoek in september. 

En dan nodigen we u graag uit voor de volgende koffieoch-
tend op donderdag 11 mei om 10.15 uur. Dat is wel weer snel, 
maar helaas noodgedwongen, doordat de 18e valt op Hemel-
vaartsdag. 
Jan Morren is wederom bereid gevonden om ons  te verhalen 
over de historie van Santpoort en ditmaal over de buitenplaats 
Spaarnberg. 
Aanmelden is niet nodig, maar indien u vervoer nodig heeft, 
een belletje naar  0618203386 (Marja Hirdes) en het wordt voor 
u geregeld!
Tot slot zoals gebruikelijk een kleine foto-impressie.

Marja Hirdes
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Een lied van Huub Oosterhuis

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Toelichting bij het lied (bron Petrus.protestantsekerk.nl)
Beeldspraak
Dit lied is al in het begin van de jaren ’60 geschreven en is sinds-
dien één van de meest bekende en graag gezongen liederen 
van Huub Oosterhuis geworden. Het mensbeeld dat eruit 
spreekt is dat van een ontvanger van Gods liefde. God maakt 
de incomplete mens volmaakt. De mens is erop gemaakt om 
de liefde van God te kunnen ontvangen, zo lijkt de tekst ons 
duidelijk te willen maken.

Verwijzingen zijn er niet alleen naar psalm 139, maar ook naar 
andere bijbelteksten. Bijvoorbeeld naar Johannes 3:3 (‘opnieuw 
geboren worden’), naar Jesaja 49:6 (‘in zijn handen onze naam 
geschreven’ en naar Johannes 8:3 (de wind, die waait waar-
heen hij wil). Steeds wordt niet de bijbeltekst letterlijk weerge-
geven, maar een vrije poëtische bewerking ervan, of een hint 
ernaar. Zo speelt de dichter prachtig met betekenissen, losse 
gedachten en vermoedens en zet hij Bijbelse beelden in een 
nieuwe samenhang, die in deze samenhang weer opnieuw 
relevant worden voor wie het lied zingt.

Het mensbeeld dat uit dit lied spreekt lijkt aan de ene kant erg 
passief. Er wordt gesproken over ‘onvermogen’ en over een 
soort passieve ontvankelijkheid. Maar je kunt het ook vanaf de 
andere kant lezen: God maakt ons tot zijn schepselen. In Hem 
leven, bewegen en bestaan wij (Handelingen 17:28). Het is niet 
leegte wat wij zijn, maar God woont in ons, wij zijn zijn huis. 

Door Hem krijgt ons leven invulling en waarde.

Melodie
De melodie vinden we in het Liedboek-2013 terug bij één 
andere tekst, lied 221 (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’). 
De kern van de melodie is qua omvang zeer beperkt waar-
door deze nooit hoog uitkomt en maar enkele keren de lage 
tonen opzoekt. Dat maakt het lied goed zingbaar. Het ritme 
zorgt ervoor dat het gezongen lied heel dicht bij gesproken 
woorden ligt, maar deze toch opheft tot een echt lied.

Controverse
Dat dit lied zoveel overbekende regels kent, doet ons bijna 
vergeten dat het in het Liedboek-2013 niet meer is opge-
nomen! Die keuze is ingegeven door wat later #metoo is gaan 
heten. Vooral het tweede couplet kent verwijzingen naar een 
zeer mannelijk godsbeeld en heeft zeker seksuele toespelingen 
– wat de tekstdichter niet ontkend heeft. Dit zou men kunnen 
zien in lijn met oude mystiek-christelijke traditie, waarin de 
bruidsmetafoor een belangrijke gedachte is. Maar iemand met 
negatieve seksuele ervaringen kan dit lezen alsof God aan de 
kant van de ‘dader’ staat (zie hierover ook kerkliedwiki.nl).
Dat neemt niet weg dat de bundel Zangen van zoeken en zien 
wel het hele lied heeft opgenomen, omdat het zo bekend en 
aansprekend is. In die bundel staat er een aparte verwijzing 
bij naar misschien de mooiste regel van het lied, ontleend aan 
psalm 127:2: ‘Hij geeft het zijn beminden in de slaap.’
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Vanuit de Kerkenraad (KR)

17 april 2023 was de laatste KR. Deze werd door Aart Hoorn geopend met het gedicht “Wat is geluk voor jou” over het geluk met en 
van God.

Een aantal zaken die aan de orde zijn geweest zal ik bespreken.

De nieuwe structuur en werkgroepen
De werkgroepen eredienst in beide wijken zijn verantwoordelijk voor de erediensten. Diensten worden wekelijks gehouden. Deze 
werkgroepen hebben een duidelijke visie over wat hen te doen staat.
Dat geldt ook voor de werkgroepen pastoraat. In Santpoort functioneert de bezoekgroep met de predikant als zodanig. Niet alle 
behoeften van kerkleden om contact komen echter vanzelf bij hen. Als u bezoek wenst of weet van iemand dat het niet goed gaat 
dan kunt u dat bij een predikant of ouderling melden.
De werkgroep inspiratie (voorheen vorming en toerusting) heeft een aantal activiteiten georganiseerd. Dat willen ze ook volgend 
seizoen weer doen.
De werkgroepen Kerk naar buiten, Kerk in Actie en Groene kerk hebben vooralsnog moeite om mensen te vinden die zich daarvoor 
willen inzetten. Er zijn ook activiteiten die raakvlakken hebben met meerdere werkgroepen, hoe hiermee om te gaan is nog punt van 
aandacht.
We blijven kijken hoe de nieuwe structuur functioneert en of wijziging of verbetering nodig is.

Kerkblad
De KR heeft stilgestaan bij het functioneren van het Kerkblad “Kerkonderweg”. Dit voorziet in een behoefte en er is geen reden voor 
aanpassing. 
De redactie zou het op prijs stellen om ook van gemeenteleden te horen wat zij van het blad vinden. Als u dat wilt dan kunt u de 
redactie rechtstreeks mailen maar het kan ook via mij.

Hart voor Velserbroek
De KR heeft ingestemd met het verzoek van Hart voor Velserbroek om ook in het Kruispunt diensten te kunnen houden. Afspraak is 
dat Hart voor Velserbroek vanaf 21 mei elke 14 dagen gelegenheid heeft een dienst te houden in het Kruispunt. 
Het koffiedrinken na de dienst blijft gewoon doorgaan. Bezoekers van diensten van Hart voor Velserbroek kunnen daarbij aansluiten. 
Na het koffiedrinken zal dan hun dienst aanvangen. 
Na enige tijd zal deze opzet geëvalueerd worden.
Uiteraard is iedereen welkom om bij hun dienst aanwezig te zijn.

Diaconie
De KR heeft de jaarrekening van de diaconie over 2022 vastgesteld. Hierover wordt u op andere wijze geïnformeerd

Vacatures
Een voortdurend aandachtspunt zijn taken binnen de kerk waarvoor geen of onvoldoende menskracht gevonden kan worden.
•	 De diaconie zoekt al tijden een voorzitter. Daarnaast zijn er 2 diakenen onlangs gestopt omdat hun termijn eindigde. Daar wordt 

ook vervanging voor gezocht
•	 De werkgroep Eredienst Velserbroek is op zoek naar mensen die bijzondere activiteiten (startzondag, paasmaaltijd e.d.) willen 

organiseren.
•	 Zoals hiervoor vermeld zijn er werkgroepen die menskracht zoeken.
•	 Voor ondersteunende activiteiten als koffieschenken en kosterswerk kunnen in beide wijken altijd extra handen gebruikt worden.
Deze lijst is niet volledig. Elke bijdrage die u kunt en wilt leveren zal worden gewaardeerd. 
 
Tot zover de mededelingen vanuit de KR. Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar mij via krscriba@pg-spvb.nl

Met vriendelijke groet

Leo Kruisselbrink

Scriba KR santpoort Velserbroek 
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Nieuws van het College van 
Kerkrentmeesters

Ons college bestaat op dit moment uit Willem Passchier, Ton 
Zaal, Hans van Alten, Trees van Gastel, Jan-Dirk Enschedé en 
ondergetekende. Mooi verdeeld over beide wijken. Hans en 
Gerrit zijn ook ambtsdrager. Ondertussen heeft Trees het secre-
tariaat overgenomen van Willem, zodat we hopen dat Willem 
nog iets langer kerkrentmeester kan en wil blijven…

Op dit moment wordt de jaarrekening over 2022 opgemaakt. 
Daar is op dit moment nog niet zoveel over te vertellen, anders 
dan dat we nu al weten dat dat financieel gesproken geen 
goed jaar zal zijn. Naast het jaarlijkse negatieve huishoud-
boekje als je inkomsten en uitgaven naast elkaar zet, zijn ook 
onze beleggingen een fors stuk minder waard geworden. We 
hebben dan wel weer ‘winst’ gemaakt omdat de waarde van 
de kosterij en de pastorie zijn gestegen. In het volgende kerk-
blad kunnen we u verder informeren, laat het ons weten als u 
prijs stelt op een kopie van de jaarrekening.

Op verzoek van de beleidscommissie zijn we ook aan het 
rekenen geslagen met het plaatje voor de komende jaren: wat 
is onze financiële rekstok voor de toekomst.

Ondertussen is de balans opgemaakt van de maatregelen om 
ons gasverbruik te verminderen. U heeft het gemerkt, op de 
zondagochtend en bij doordeweekse vergaderingen is het 
een stuk frisser in de kerk. Gelukkig merken we dat u er begrip 
voor heeft. De effecten van het instellen van een maximum 
van 18 graden (en nog veel lager doordeweeks) zijn hoopge-
vend: in de maanden december t/m maart is er ten opzichte 
van dezelfde periode een jaar eerder, in de Dorpskerk een 
besparing op het gasverbruik van circa 30% en in het Kruispunt 
zelfs bijna 50%. Dit zijn theoretische waarden omdat we ook 
de lagere buitentemperaturen en het hogere verbruik hierin 
hebben meegenomen. In geld uitgedrukt betekent dit, dat we 
dit jaar naar verwachting geen 4x maar ‘slechts’ 2x hogere ener-
giekosten hebben dan in 2022. Hierbij hebben we ook reke-
ning gehouden met het prijsplafond, dat gelukkig ook voor 
kerken geldt, de huurverhogingen en de teruggave van een 
deel van de energiebelasting waar we als ANBI-instelling recht 
op hebben. We zijn dan ook van plan deze lagere instellingen 
te handhaven. De kerkenraad heeft zich hierachter gesteld.

Namens het College, Gerrit Out, voorzitter.

Van de Diaconie

De collecten van maart zijn nog niet in detail bekend dus die 
houdt u nog tegoed.
Ik kan u al wel melden dat we in maart twee giften van in 
totaal € 150 mochten ontvangen ter ondersteuning van ons 
diaconale werk; hartelijk dank daarvoor!

Vacatures
In het vorige kerkblad vermeldde ik dat we momenteel drie 
vacatures voor onze Diaconie hebben. In onze laatste kerken-
raadsvergadering werd het idee geopperd om middels een 
interview van een van onze diakenen een inkijkje te geven in 
wat dit mooie ambt inhoudt en mogelijk waardoor een diaken 
wordt gemotiveerd om voor vier jaar (of meer ;-) invulling te 
geven aan zijn of haar taak. Waarschijnlijk hierover meer in een 
volgende uitgave van KerkOnderweg.

Deelkastje
Inmiddels is gebleken dat 
het kastje dat bij onze 
Dorpskerk is geplaatst rede-
lijk vaak bezocht wordt 
door mensen die hier 
iets uithalen en dus aan 
een behoefte voldoet. Als 
gevolg hiervan heeft de 
Diaconie dan ook besloten 
om ook bij het Kruispunt in 
Velserbroek eenzelfde deel-
kastje te plaatsen.
Wanneer u het kunt missen mag u met name houdbare levens-
middelen en sanitaire producten in het kastje plaatsen. Denk 
bijvoorbeeld aan rijst, biscuit, broodbeleg, blikgroenten, maar 
ook toiletpapier, zeep, maandverband etc.
Soms is er ook even contact met ‘gebruikers’ en momenteel lijkt 
er behoefte te zijn aan met name houdbare melk, oploskoffie, 
thee, broodbeleg zoals jam of andere smeersels en macaroni 
met een pot pasta….
“Neem wat je nodig hebt, deel wat je kunt missen.”

Jaarrekening 2022
De jaarrekening over 2022 is recentelijk door de Controlecom-
missie (Joyce Schipper-Out en Dick Pletting) gecontroleerd 
en goed bevonden en inmiddels ook geaccordeerd door ons 
College van Diakenen en in zijn vergadering van 17 april jl. 
voorlopig goedgekeurd door onze Kerkenraad.
Als u geïnteresseerd bent in de details dan kunt u een 
samenvatting van de stukken opvragen bij ondergetekende 
(penningmeester CvD).
Als er de komende twee weken geen bezwaren worden inge-
diend dan zal deze jaarrekening definitief zijn. 

Namens de Diaconie, Jan Bothof
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JUBILEUMEDITIE CLASSICAL 
TOUR 2023 
Zondag 21 mei 2023

Het is feest bij de Classical tour. De popu-
laire muzikale fietstour viert haar eerste 
lustrum met een bijzonder tintje op 
zondagmiddag 21 mei.

Met je partner, gezin of vrienden fiets 
je langs monumentale juweeltjes in de 
buurt, geniet van concerten door jonge 
musici en ontmoet mensen uit de omge-
ving. Op elke locatie praat je gezellig na 
met hapjes en drankjes.

Nico Heijink, wethouder Cultuur en 
loco-burgemeester van Bloemendaal 
geeft het startsein.

Om 12:30 start het programma in de 
Dorpskerk van Bloemendaal met een 
dubbel concert door het Meraki Quintet 
en het Trio Latin American Baroque. 
Dat belooft een swingende opening te 
worden. Daarna speelt het duo Ekate-
rina Uvarovac (gitaar) en Eduardo Villar-
roel Mera (klarinet) om 14:00 en 15:35 in 
de Zocherlounge van Bloemendaal met 
onder andere muziek van A. Piazzolla 
uit de ‘History of Tango’. Gelijktijdig start 
het Paleia Flute trio (dwarsfluit, viool en 
altviool) in de Oude Kerk van Spaarndam.  

Het programma dat gespeeld wordt is 
zeer gevarieerd, denk aan Beethoven, 
Mozart en Dvôrák. Om 16:30 zal in de 
Dorpskerk het slot concert starten met 
Isabel Commandeur & Friends. Isabel is 
zangeres en actrice en met haar indruk-
wekkende bereik, prachtige stem en 
een heerlijke muziekkeuze creëert deze 
onverslaanbare krachtpatser echt het 
'Woweffect' voor publiek over de hele 
wereld. Wees voorbereid om wegge-
blazen te worden door deze ongeloof-
lijke stem! 

Een passe-partout en losse kaarten 
kunnen worden besteld via de website: 
www.classicaltour.nl
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Nav. uw oproep onlangs om 
foto's hierbij een kerkinterieur 
uit Ost-Friesland.

Vorig jaar verbleven we een weekend 
in Oost-Groningen en reden toen ook 
eens door naar een voor ons onbekende 
streek, net over de grens in Duitsland, 
Ost-Friesland.

Het landschap was wat kaal en eentonig , 
maar onderweg kwam je wel langs leuke 
dorpjes met karakteristieke kerken. Een 
van deze kerken betrof de St. Petruskerk in 
Groothusen , die gebouwd werd in 1425. 
De toren dateert echter al uit 1225 en is al 
bijna 1000 jaar oud. Het interieur is strak  
en de banken zijn groen van kleur. Je oog 
wordt echter direct naar het prachtige, 
witte orgel getrokken dat in 1801 door 
de Duitse orgelbouwer Wenthin werd 
gebouwd. 

Met vriendelijke groeten,

Wim en Hennie Meijles, Velserbroek

De vakanties breken weer aan. 
De redatie wil u aanmoedigen om 
plekken die u inspireren met ons te 
delen met een / enkele foto(’s) en een 
korte toelichting. 

Zaterdag 1 april: Het kruis van 
The Passion stond in Velser-
broek

Gedurende de 40-dagentijd heeft het 
kruis van the Passion 40 kerken bezocht. 
Zaterdagochtend brachten vrijwilligers 
het kruis uit Kudelstaart naar Velserbroek. 
De kerk was die middag open en onder 
anderen Willemien van Berkum van Hart voor Velserbroek was aanwezig om belangstel-
lenden te ontvangen voor een gesprek en kennismaking met de kerk. Er kwamen best 
een aantal bezoekers voor een gesprek, waaronder ook Velserbroekers die nieuwsgierig 
waren omdat ze de kerk nog nooit van binnen hadden gezien. Zondag 2 april verhuisde 
het kruis naar Heemstede, daarheen gebracht door vrijwilligers.
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Discussiëren kun je 
leren: protestanten en 
hun liefde voor de woor-
denstrijd

Wat is een typische protestant? Hoe ziet ‘ie eruit? Wat doet hij in z’n vrije tijd? Maar ook: waar houdt hij van en wat vindt 
hij belangrijk? Natuurlijk God, de gemeente en het Woord. Over de interpretatie van dat laatste discussieert die gemiddelde 
protestant daarnaast graag. Waar komt dat vandaan? En is dat typisch protestants?

#Protestants

Religieuze tolerantie?

Discussie en debat, en het recht daarop – of in sommige perioden het ontbreken daarvan – kenmerken de Nederlandse samenle-
ving. Volgens historici is er een cultuur van voortdurende discussie, onderhandeling, overleg en compromis. Niet alleen wat geloof 
betreft, maar op allerlei maatschappelijke terreinen. Toch wordt de discussiecultuur in Nederland vooral heel duidelijk als je kijkt naar 
religieuze tolerantie door de tijd heen. 
Minderheden zoals wederdopers, Joden of katholieken werden in de 17e eeuw in sommige plaatsen vrijgelaten in de uitoefening 
van hun geloof. Op andere plekken was die vrijheid juist ver te zoeken. Het hing vaak af van wie het voor het zeggen had in de magi-
straat en de kerkenraad. Maar vooral: of er met hen viel te discussiëren en onderhandelen. Dit ging er dus heel anders aan toe dan in 
andere landen. Daar was vaak wettelijk vastgelegd welke groepen werden getolereerd en tot hoever die tolerantie ging. 

Verhitte briefwisselingen

Wat de protestanten vanaf het begin onderscheidt van de rooms-katholieken, is de gerichtheid op het Woord. De Bijbel moet in de 
eigen taal worden gelezen én geïnterpreteerd. Geloven op gezag past niet binnen de protestantse traditie, de waarheid moet zelf 
worden onderzocht, gevonden, beargumenteerd en vervolgens ter discussie gesteld. 
Hervormers als Luther en Calvijn gaven het voorbeeld. In verhitte briefwisselingen bediscussieerden zij bijvoorbeeld de betekenis 
van het avondmaal. Zo wilden ze komen tot de ware leer, tot gedeelde dogma’s. Die houding is nog steeds merkbaar: rationalisme 
en protestantisme passen goed bij elkaar. Hierdoor overschaduwt het redeneren de spiritualiteit soms.

Scheuringen en eenheid

Waar dogma’s (gaan) verschillen en de ware leer ter discussie wordt gesteld, ontstaan barstjes die uiteindelijk tot een scheuring 
kunnen leiden. Niet voor niets wordt over het Nederlands protestantisme wel gezegd: ‘Twee Nederlanders is een kerk, drie is een 
scheuring.’ De protestantse kerkgeschiedenis is lang en ingewikkeld, juist door hoogoplopende discussies en waarheidsvinding die 
ten koste van de eenheid lijkt te gaan. 

Door het delen van interpretaties van bijbelteksten, de diverse antwoorden op geloofsvragen en het voortdurende zoeken naar 
waarheid, ontstaat echter niet alleen discussie, maar ook verdieping en een breder begrip van wie God is. Zoals de theoloog en 
politicus Abraham Kuyper – die zelf in 1886 de Doleantie veroorzaakte, een kerkscheuring binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
– concludeerde: al die verschillende kerken en gelovigen, die allemaal op een andere manier spreken over God, vullen elkaar aan. En 
samen tonen ze Gods grootheid.
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De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

De sleutels van de kerk

ma 3 apr 2023  

De grootste zorg van de kerk van nu is bestuurskracht. Er zijn steeds minder mensen 
bereid om plaats te nemen in een kerkenraad. Als classis zetten we daarom sterk 
in op bestuurlijke samenwerking. Het kan u niet ontgaan zijn, daarom houd ik dit kort.

Belangrijker voor nu is: we kunnen deze bestuurlijke zorg onmogelijk los zien van de 
vergrijzing. In veel kerken moet je 50-minners met een kaarsje zoeken. Nu is er niets 
tegen ouderen, integendeel: de kerk is blij met hen. Maar een kerk met alléén ouderen 
houdt het niet lang vol. Bestuurlijk samenwerken is dan leuk, maar ook dweilen met 
de kraan open.

Wat spreekt jongeren niet aan in de kerk? Als je hen dat zelf vraagt, komen ze met drie reacties. De eerste is: zondagmorgen 10 uur? 
Geen geschikte tijd. Tweede: een kerkdienst is een monoloog. Een mevrouw of meneer in een jurk mag een uur praten, voor mij 
blijven er een paar liedjes over die ik niet ken. Derde: in de kerk gaat het over veel, maar niet over mij.

Vooral dat laatste is vreemd, want laten we niet denken dat jongeren maar een beetje voor het vaderland weg leven. Ze zijn juist heel 
erg bezig met vragen rondom zingeving: wie ben ik, waarom besta ik überhaupt? Hoe ga ik met een ander om, met mezelf, en met 
de aarde?

De kerk zou een perfecte plek kunnen zijn voor dit soort vragen. Maar de kerk is dat niet. Als ik eerlijk ben begrijp ik ook wel een beetje 
waarom. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij ouderen – ik ben 60, ik behoor ook tot de ouderen – willen dat alles blijft zoals 
het was.

Wat ik in veel gemeenten ontmoet - en dus ook in mijn eigen hart - is: ‘Kom ga met ons en doe als wij.’ We willen wel jongeren in de 
kerk. Maar het is niet de bedoeling dat er dingen veranderen. Niemand minder dan Einstein leerde ons echter al: als je doet wat je 
altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Als je dus jongeren in de kerk wilt, dan moet het echt anders.

Hoe? Ik heb geen idee. Maar op de keper beschouwd gaat het ook niet om mij. Als wij als ouderen gaan bedenken hoe de kerk van 
de toekomst eruit moet zien, dan is dat bij voorbaat een mislukte exercitie. De kerk van morgen is van onze kinderen en kleinkinderen. 
Als ik het in ‘n beeld mag zeggen: de enige weg is dat wij hen de sleutels van de kerk geven.

Dat zal onontkoombaar betekenen dat de kerk zal veranderen. Is dat erg? Welnee, de kerk is altijd veranderd. Het hoort zelfs onlos-
makelijk bij kerk zijn. Dat leerden de reformatoren ons al. Ecclesia reformata semper reformanda: een gereformeerde kerk moet altijd 
reformeren.

Vorige maand vierden wij Pasen. Ten diepste is dat een feest van 
verandering. Niet omdat het oude verkeerd was, maar omdat er 
van God iets nieuws komt. Laten we daarom niet bang zijn voor 
het nieuwe. Pasen is opstanding. Pasen is veranderen. Ook voor 
de kerk.
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Werkgroep Kerk naar Buiten

Probeert u eens even over de volgende vragen na te denken.

Waarom zou de kerk zich naar buiten moeten richten ?
Wat bedoelen we trouwens met “buiten” ?
En als we dat dan willen, naar buiten richten, hoe zouden we dat dan moeten doen ?
Welke woorden moeten we dan gebruiken?
Welke identiteit willen we uitstralen?
Wat is de kernactiviteit van de kerk ?
Wat willen we delen ?
Waar zijn we goed in ?
( en u kunt er waarschijnlijk ook nog wel een paar bedenken…)

Bent u nog aangesloten ?

Deze vragen komen op wanneer je nadenkt over de derde poot van het gemeente-zijn, “Kerk naar Buiten”.

De werkgroep (Gabe van Duinen, Willemien van Berkum, Gerrit Out en Heim van der Velde) is ook bezig met deze vragen. Wat we 
al bedacht hebben, is dat veel bestaande (kerkelijke) activiteiten ook voor buiten de kerk geschikt zijn. Zoals de kledingbeurs in Het 
Kruispunt, de meditatieavonden in De Dorpskerk of de Groene Kerk clean-up.

Om de aansluiting buiten de kerk te maken is het belangrijk om de juiste woorden te vinden, proberen kerkelijk jargon te vermijden, 
je bewust te zijn van je eigen identiteit en de kern van de activiteit goed te benoemen. Kortom, een spagaat die om creativiteit vraagt 
(en inlevingsvermogen).

De werkgroep is ervan overtuigd dat de kerk meer naar buiten gericht kan zijn als er veel mensen over bovenstaande vragen willen 
nadenken. Want er zijn al veel geschikte activiteiten.

De werkgroep gaat komende tijd nog bekijken op welke 
manier wat structuur en ondersteuning aan de creativiteit in 
taal en communicatie kan worden gegeven.

Verder zijn we nog op zoek naar versterking, met name vanuit 
Santpoort, dus als bovenstaande vragen iets bij u getriggerd 
hebben, leuk als u met de werkgroep mee wil doen.

Heim van der Velde
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Vanuit de Werkgroep Inspiratie
Terugblik boekpresentatie 19 april 2023: Boven is onder ons. Spreken over God na God.

Op 19 april was alweer de laatste boekpresentatie van een serie van vier, waar we in januari mee begonnen zijn. Deze avond ging het 
over het boek: Boven is onder ons. Spreken over God na God. Geschreven door hoogleraar Rick Benjamins. Anouk Helmich en Joke 
Zuidema gaven een inleiding over het boek. Het is geen makkelijk boek, maar het geeft aanleiding genoeg om over na te denken 
en te spreken. We hebben de ontwikkeling van Kuitert gevolgd, kort gekeken naar de filosofen Hegel en Heidegger en vervolgens 
kwamen een aantal moderne en postmoderne theologen langs, met hun visie op het spreken over God in deze postchristelijke, 
postmoderne en postseculiere tijd. 
We wisselden onze reacties uit. De visie dat God werkt door mensen bijvoorbeeld. Dat je ‘meer’ kunt horen in wat een ander jou 
vertelt. Dat daarin iets van God naar voren kan komen. En waarom het goed is om dat God te blijven noemen. We herkenden allemaal 
ervaringen van de werkelijkheid, waardoor de werkelijkheid steeds weer anders op je af kan komen, een belangrijk punt in het boek 
van Rick Benjamins. 
Tot slot werd de wens uitgesproken om door te gaan met het aanbieden van boekpresentaties, ook in het nieuwe seizoen.

Stiltewandelingen
De zaterdagse stiltewandelingen komen weer terug! Vanaf zaterdag 6 
mei tot de zomervakantie gaan we elke 2 weken om 9.30 uur verza-
melen bij de ingang (bij de fietsen) van Duin en Kruidberg. Dan maken 
we met de groep een wandeling van ongeveer 3 kwartier in stilte, 
waarbij we halverwege een inspirerend verhaal, gedicht of vers horen, 
waar we de rest van de wandeling in stilte op kunnen kauwen. 
Het gaat om de volgende data:
6 mei		  17 juni
20 mei		  1 juli
3 juni
U kunt alle keren komen, maar dit ook per keer besluiten. U mag u 
opgeven bij Margreet Baalbergen (margreetenpaul@quicknet.nl), dan 
weten we hoeveel mensen er ongeveer komen en wachten we even 
op u, als u er om 9.30 uur niet bent. Maar het hoeft niet. U bent in ieder 
geval van harte welkom om mee te lopen!

Kloosterweekend
Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar voor het weekend van 13-15 
oktober in het Liobaklooster in Egmond-Binnen. U kunt u nog opgeven 
bij Margreet Baalbergen, margreetenpaul@quicknet.nl. 

Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,

Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke.
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Mei
vr 5	 Nehemia 10:35-40	 Een nieuw verbintenis (2)

za 6	 Psalm 149	 Glorie voor Gods getrouwen		

zo 7	 Nehemia 12:27-43	 Grote feestvreugde

ma 8	 Nehemia 12:44-13:3	 Orde op zaken

di 9	 Nehemia 13:4-14	 Nehemia treedt op

wo 10	 Nehemia 13:15-22	 Bescherm de sabbat

do 11	 Nehemia 13:23-31	 Buitenlandse vrouwen

vr 12	 Psalm 26	 Zonder dwalen

za 13	 Jakobus 1:1-18	 Volmaakt en volkomen		

zo 14	 Jakobus 1:19-27	 Kom in actie

ma 15	 Jakobus 2:1-13	 Barmhartigheid wint

di 16	 Jakobus 2:14-26	 Daden doen ertoe

wo 17	 Psalm 68:1-19	 God geeft eenzamen een thuis

do 18	 Psalm 68:20-36	 Tot boven de wolken

vr 19	 Jakobus 3:1-12	 Tem je tong

za 20	 Jakobus 3:13-18	 Wijsheid van boven

zo 21	 Psalm 39	 Zie mijn verdriet

ma 22	 Jakobus 4:1-10	 Nader tot God

di 23	 Jakobus 4:11-17	 Als de Heer het wil

wo 24	 Jakobus 5:1-6	 Rampspoed voor rijken

do 25	 Jakobus 5:7-12	 Geduldig lijden

vr 26	 Jakobus 5:13-20	 Krachtig gebed

za 27	 Psalm 119:1-8	 De rechte weg gaan		

zo 28	 Psalm 119:9-16	 Echte vreugde

ma 29	 Spreuken 23:1-11	 Vergeet niet wie je voor je hebt

di 30	 Spreuken 23:12-21	 Een open oor en geest

wo 31	 Spreuken 23:22-35	 Waarheid, inzicht en wijsheid

Juni
do 1	 Spreuken 24:1-12	 De kracht van een wijze

vr 2	 Spreuken 24:13-22	 Sta telkens weer op

za 3 	 Spreuken 24:23-34	 Doe eerst je werk

zo 4	 Psalm 119:17-24	 Verlangen naar de wet

ma 5	 Spreuken 25:1-10	 Eer aan God en de koning

di 6	 Spreuken 25:11-20	 Kalme woorden

wo 7 	 Spreuken 25:21-28	 Zorg voor je vijand

do 8	 Psalm 119:25-32	 Onderwijs mij

vr 9	 1 Timoteüs 1:1-11	 De wet goed gebruiken

za 10	 1 Timoteüs 1:12-20	 Genade in overvloed

zo 11	 Psalm 13	 Zie naar mij om

ma 12	 1 Timoteüs 2:1-7	 Als losgeld voor allen

di 13	 1 Timoteüs 2:8-15	 Een heilige levenswijze

wo 14	 1 Timoteüs 3:1-13	 Waardige leiders

do 15	 1 Timoteüs 3:14–4:10	 De juiste leer

Bijbelleesrooster 5 mei tot 16 juni 2023
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AGENDA
Mei
•	 zaterdag 6 mei 09.30 uur	 Stiltewandeling (Start Duin en Kruidberg) 

•	 Maandag 8 mei 9.00 uur 	 Stiltemeditatie in het Kruispunt

•	 Donderdag 11 mei  10.15 uur  	 Dorpskerk: Koffie-ochtend

•	 Zaterdag 13 mei 12.00 uur 	 Lunch en viering Fairtrade dag in het Kruispunt

•	 Maandag 15 mei 9.00 uur 	 Stiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Woensdag 17 mei 20.00 uur 	 Ontmoeting met moskeeën in de Dorpskerk

•	 Zaterdag 20 mei 9.30 uur 	 Stiltewandeling (Start Duin en Kruidberg)

•	 Maandag 22 mei 9.00 uur 	 Stiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Woensdag 24 mei 14.00 uur 	 Naaldkerk: Overleg Dorpskerk - Naaldkerk

•	 Maandag 29 mei 9.00 uur 	 Stiltemeditatie in het Kruispunt

Juni 
•	 Zaterdag 3 juni 9.30 uur 	 Stiltewandeling (Start Duin en Kruidberg)

•	 Maandag 5 juni 9.00 uur 	 Stiltemeditatie in het Kruispunt

•	 Maandag 12 juni 9.00 uur 	 Stiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Maandag 12 juni 19.30 uur 	 Kerkenraad in de Dorpskerk?

NIEUWS VAN DE WERKGROEP KERK IN ACTIE

Op 28 mei zal in onze kerken gecollecteerd worden voor het project van Kerk in Actie dat zich richt op het Beyers Naudé Centrum in 
Stellenbosch. Het centrum houdt zich bezig met allerlei sociale vraagstukken en beschouwt het  als een roeping van theologie en 
kerken bij te dragen aan een geestelijk gezonde en rechtvaardige maatschappij. 
Eén van de kwesties waar het centrum zich in verdiept, is die van de rol van vrouwen, met name in de kerk. Enkele tijd geleden 
kwamen dan ook 137 kerkleiders uit verschillende kerkgenootschappen bij elkaar om te praten over de rol van vrouwen in kerk en 
samenleving. In totaal kwamen 137 Methodisten, Anglicanen, Baptisten, Lutheranen, Nederlands Hervormden, Evangelicalen en 
Pinkstergelovigen bijeen. In de West-Kaap kwamen 38 kerkleiders samen, in de Oost-Kaap 48, in de Noord-Kaap 31 en in de Zuid-
Kaap 20. Alle deelnemers kregen een boek over het thema thuisgestuurd dat als uitgangspunt diende om samen het gesprek aan 
te gaan. Want ook binnen de Zuid-Afrikaanse kerken beseft men steeds meer dat 
oude beelden waarin de man de baas is over de vrouw, veel schade aanrichten en 
vrouwen beperken in hun functioneren zowel thuis, als in kerk en samenleving.                                            
In de Bijbel staat dat man en vrouw aan elkaar gelijk zijn en beiden naar Gods 
beeld geschapen zijn. Maar in Zuid-Afrikaanse kerken zie je daar weinig van terug.         
Een deel van de mannen ziet nu door het boek en het gesprek in dat ze niet alle 
leidende posities in hun kerk voor zichzelf kunnen houden. En dat het niet langer 
mogelijk moet zijn dat mannen hun macht kunnen aanwenden om misbruik te 
maken van de ondergeschikte positie van vrouwen en meisjes.                                  
 Dominee Kiewit van de Noord-Kaap blikt terug: "Deze bijeenkomst heeft me 
geholpen om een bredere blik te krijgen op de veranderende rol van mannen en 
vrouwen in onze kerk en samenleving. Ik snap nu ook beter waarom vrouwen op 
een bepaalde manier reageren en hoe mannen vrouwen kunnen behandelen”.                 
Zo veranderen de rollen van mannen en vrouwen in de Zuid-Afrikaanse kerken stap voor stap, allereerst via bewustwording.                                                                     

Wij hopen dat u ook een bijdrage wilt leveren voor dit belangrijke project. Dat kan tijdens de Pinksterdienst 
van 28 mei. Ook kunt u een donatie doen via onderstaand bankrekeningnummer of nog makkelijker via de 
QR-code.                                                                                       

Namens de werkgroep Kerk in Actie, Hetty Vink-Postema

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. “Dia Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake Commissie Kerk in Actie”, te Velserbroek. Ook elke rechtstreekse gift aan 

de landelijke organisatie telt mee in het aandeel dat van onze gemeente wordt verwacht.



Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Philip Out, Register
Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie
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Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Pletting Consultancy   
    Als het om mensen gaat 

 

Uw adres voor: 

 Administraties (zzp en particulier) 
 Belastingzaken en -advies 
 Training & Educatie 

JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458 

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO 

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl



Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 

handreikingen en een protocol.
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Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan 

een dag van tevoren naar een van de twee contactper-

sonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 

5388835

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 023-5373281 
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANTEN 
Ds. Joep van den Berg t: 06-23830775 
e: dsjoepvandenberg@pg-spvb.nl 

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580 
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl 

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willemien van Berkum t: 0624433548
e: willemien@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
7 mei
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. P. Verhoef
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. I. Clement
14 mei
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. J. van den Berg
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. G. Polderman 
18 mei, Hemelvaartsdag
	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. J. Zuidema
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. S. Lanser
21 mei
	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. J. van der Velde	
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. G. Polderman
28 mei, eerste Pinksterdag
	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. J. Zuidema
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. K. Bras
4 juni, gezamenlijke dienst
	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. G. Polderman
11 juni
	 10.00 u	 Kruispunt	 Grootouder- / kinddienst
			   Mw. ds. J. Zuidema
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. J. Seeleman

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Martine Roomer en Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Post (declaraties enz.): kerkelijk bureau 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velserbroek inzake ZWO

Bezoekgroep 
Contactpersonen:
mw. Coba Slings t: 023 5376634
mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)
7 mei    	 mw. P. Muller                   	 023-5262736  
14 mei        	 dhr. E. van der Kooij        	 06-15890135                           
18 mei      	 dhr. J. Morren                  	 023-5384366 
21 mei        	 mw. Hurkmans        	 023-5371086  
28 mei   	 mw. P. Muller                   	 023-5262736                              
4  juni         	 dhr. E. van der Kooij       	 06-15890135                                 
11 juni      	 dhr. J. Morren                  	 023-5384366
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
7 mei	 dhr. R. Pomp		 06-49932782
14 mei	 dhr. H. Wispelwey	 023-5376676
18 mei	 dhr. H. Boot		  023-5384336
21 mei	 mw. D. Markerink	 023-5376816
28 mei	 dhr. H. Kosters	 023-5377422
4 juni	 dhr. M. de Groot	 023-5376942
11 juni	 mw. C. van Woensel	 023-5381515

Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nlColofon

KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? 
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 5 t/m donderdag 1 juni 2023 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.


