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Foto van de maand
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Denemarken

Afgelopen maand maakten we een fietstocht door Denemarken, de Oostzeekustroute, over Jutland, Funen, Seeland en vele andere
mooie eilanden. Zoals iedereen die van vakantie terugkomt, zo hebben wij ook verhalen. Een aantal zaken vielen op: je kunt 3-4 uur
fietsen en niemand tegenkomen, onderweg zijn nagenoeg geen tentjes waar je koffie kunt kopen, nagenoeg overal mag je in je
blootje in zee gaan zwemmen, in veel haventjes (je moet vaak oversteken met een veerboot) zijn vistentjes waar je ongelooflijk lekker
verse vis, garnalen en haring kunt eten, er wordt vreselijk veel gerookt overal en nergens, er lopen relatief weinig koeien in de wei,
we zagen boerderijen met een gigantische hoeveelheid koeien (meer dan 1000?), het Engelse raaigras staat hier te bloeien zo mooi,
veel landerijen met graan en gerst (wat doen ze toch met zoveel gerst?), en overal langs de kant van de weg en aan de randen van
de akkerbouw velden korenbloemen en klaprozen (ingezaaid?). Met zoveel ruimte in dit land zou je als boer toch maken dat je uit
Nederland wegkwam en daar een nieuw bestaan opbouwen.

We maakten een feestelijk afstuderen mee van middelbare scholieren. Elke student krijgt volgens traditie na het afstuderen een wit
petje met een zwarte klep en een gekleurde rand op. Daarna gaan ze per klas op een grote open wagen met veel lawaai, schreeu-
wende en zingende jongelui en getoeter door de stad en dorpen heen. En zo kwamen we ze onderweg tegen, niet wetend wat
er gaande was. De wagens stoppen bij ieder ouderlijk huis, waar de lieve ouders in kwestie een waar feestmaal klaar hebben staan.
Uiteraard inclusief een overvloed aan alcohol; het blijft wel Denemarken...

Wat een land, we zijn weer even helemaal verliefd op dit rustgevende licht heuvelachtige land met haar eigen merkwaardigheden
en bijzonderheden. Maar toch ook wel pittig fietsen.....

Met groet, John Oosterhuis,
john.oosterhuis@xs4all.nl
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Foto voorpagina: Laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer. Het eerste deel was in
de kerktuin van de Dorpskerk. Er zijn 6 ambtsdragers afwezig. (Foto Gerrit Out)



Meditatie

Peter Verhoeff

Gedenken

‘Vergeten is ballingschap, gedenken is verlossing! Deze intrigerende uitspraak wordt toegeschreven aan de grote joodse rabbi Ba'al
Shem Tov (1698-1760). Gedenken is een bijbels grondwoord, alleen in het OT al 125 maal te vinden.'Gedenk de sabbatdag, dat je die
heiligt.'Gedenk de grote daden van de Heer’ En ook:'Gedenk wie je zijn voorgegaan!

Zo gedenkt Nederland op 4 mei hen die vielen in onder andere WO II. Wij maakten dit jaar een zo curieuze herdenking mee dat ik
u die ook een maand later niet wil onthouden. Of Ba'al Shem Tov er blij mee was geweest durf ik te betwijfelen, maar het was wat
het was.

Allereerst moet u weten dat wij een weekje weg waren, en dat wij op de laatste dag uit eten gingen. Uit't normale ritme beseften wij
pas in het restaurant dat het 4 mei was. De locatie was in Friesland, in een niet nader te noemen plaats. Ik wil niemand in problemen
brengen.

Gelukkig bevond het restaurant zich recht tegenover de kerk en daar hing de vlag duidelijk halfstok. De verwachting leek dus
gerechtvaardigd dat oversteken voldoende was om erbij te zijn. Maar dat viel tegen. De eigenaar verzekerde ons zelfs dat er in het
hele stadje (een van de elf, maar dan weet u nog niets) geen herdenking was. Daar zorgde hij zelf wel voor.

Dat begon om 19.55 toen opeens de herdenking op de Dam met een immens volume het restaurant in knalde. Om 19.58 deed de
eigenaar ook nog de lichten uit en schroefde het volume nog wat verder op. De enige andere clientéle bestond uit een jong Duits
stel, dat feilloos in de gaten had waar het om ging en gegeneerd hun lepel maar naast de soep legde.

Het lawaai bleek via een versterker te komen uit een laptop achter de bar waarop inmiddels ook de beelden vanaf de Dam te volgen
waren. We gingen er maar bij staan en trachtten in het aardedonker en hangend aan de bar een gedenkende houding aan te nemen.

De eigenaar was ondertussen verdwenen met onbekende bestemming, maar keerde als een deus ex machina terug toen de twee
minuten stilte voorbij waren en de koning en koningin hun krans hadden gelegd. Daarna sprak hij de onvergetelijke woorden: Zo
... Keurig!

Vervolgens draaide hij de lichten weer aan, en zette op het inmiddels vertrouwde volume hoempamuziek op. Ofschoon elkaar
verstaan nauwelijks mogelijk was hebben we daarna maar afgerekend. En toen we vervolgens vertrokken, hebben we het gege-
neerde Duitse stel gegroet met een zeker zo beschaamd:‘Noch einen schénen Abend!” Ze keken verbijsterd.

Nee, dit was vast niet wat Ba'al Shem Tov ooit bedoeld heeft met ‘Gedenken is verlossing’ Toch is gedenken natuurlijk wel belangrijk.
Wij overwegen daarom sterk morgen in hetzelfde restaurant te gaan eten. Dan is het 6 juni, en ik ben heel benieuwd hoe ze D-Day
gedenken.



Zomertijd

Er breekt een tijd aan waarin we het allemaal wat rustiger
aan gaan doen: er zijn minder vergaderingen gepland. Maar
ondertussen wordt er toch hard gewerkt. Het Kruispunt wordt
verbouwd en de plannen om de inrichting aan te passen gaan
ook door. En natuurlijk gaan de kerkdiensten en het pastoraat
wel gewoon door.

Voor wie op vakantie gaan: een goede tijd gewenst, waarin
uitrusten en nieuwe inspiratie opdoen een rol spelen. Voor
wie thuis blijven, noodgedwongen of uit eigen keuze, hoop ik
dat u ook hier kunt genieten van zomers weer en gezelligheid.
Laten we naar elkaar blijven omzien, waar onze wegen deze
zomer ook gaan.

Startzondag

Op zondag 17 september houden we onze startzondag.

Het thema van deze dag is'Ga mee!’, aangereikt door de lande-
lijke kerk.

Na de dienst drinken we koffie met
iets lekkers erbij. Daarna gaan we een
Emmatswandeling maken: u gaat
twee aan twee op pad met een vraag,
om tijdens de wandeling over te
praten. Bij slecht weer is er een alter-
natief (kort) programma in de kerk.
We sluiten af met een gezamenlijke
lunch.

Wilt u hiervoor allemaal iets te
eten meenemen? Dan delen
we dat samen. Wij zorgen voor
drinken erbij. Laten we met elkaar
een wereldmaaltijd neerzetten, 17 september
zodat we tijdens de lunch de 2023
wereld rond kunnen reizen. Ga je
mee?

Zondag

Joke Zuidema

Kruispunt
Velserbroek

In memoriam Kees Opdam
Op 30 juni is Kees Opdam overleden op 71-jarige leeftijd. Op
de voorkant van de kaart staat een door Kees geschilderde
lJsvogel en hij deed dat als hobby met plezier. Op de kaart
lezen we: Je kunt geen dagen aan je leven toevoegen, maar
wel leven toevoegen aan je dagen’; Ga met God en Hij zal met
je zijn; Intens verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze
waarop hij met zijn ziekte is omgegaan laten we je weten dat
is overleden mijn lieve man, onze lieve vader en onze lieve opa
Kees — Cornelis Johannes Maria Opdam, weduwnaar van Rineke
Opdam - Sanders.
Op donderdagmiddag 6 juli hebben we in een vol Kruispunt de
afscheidsdienst gehad met elkaar en daarna Kees naar Duinhof
begeleid.
Het is verdrietig voor Magda, zijn vrouw en zijn kinderen en haar
kinderen dat dit onvermijdelijke is gebeurd. Kees en Magda
waren zo gelukkig na een voor beiden moeilijke periode in hun
leven. We hadden zo graag gezien dat zij nog lang bij elkaar
hadden mogen zijn maar het heeft niet zo mogen zijn.
We wensen Magda en de kinderen en allen die Kees hebben
gekend troost en kracht toe met het verlies en in dit grote
verdriet.

Joep van den Berg

In memoriam Jannetje van Duijn—van der Plas
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Op dinsdag 19 juni is op de leeftijd van ===t
92 jaar overleden Jannetje van Duijn —
van der Plas, beter bekend als Jannie van
Duijn.

Jannie is geboren in Katwijk in een lief-
devol gezin. Ze trouwde en kreeg twee
zonen. Na de geboorte van haar eerste
zoon verhuisden ze naar Umuiden en later
naar Velserbroek. Ze was altijd betrokken bij deze gemeente en
actief bij het koffieschenken op de ouderenmiddagen. Ze heeft
veel verdriet gehad in haar leven, bijvoorbeeld toen haar man al
op 60-jarige leeftijd overleed. Ze genoot van haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen en was tot het laatst bij hen betrokken.
Een nuchtere en sobere vrouw, bescheiden en rechtvaardig. Bij
veel gemeenteleden bekend als een hele lieve en vriendelijke

VIOUW.

Wij hebben afscheid van haar genomen in een dienst op 26 juni
in het Kruispunt. Daarna hebben we haar begeleid naar haar
laatste rustplaats op de begraafplaats Duinhof in [Jmuiden.

We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel
sterkte toe met dit verlies.
Joke Zuidema




bijbelbrokken JOHANNES 17, 1-13

In dit gedeelte horen we Jezus bidden: “Ik bid voor hen. Ik
bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt
gegeven...” (vers 9). Deze woorden scheppen een tegenstel-
ling. Een tegenstelling tussen de wereld aan de ene kant en de
mensen die u mij gegeven hebt aan de andere kant. Zeg maar:
de tegenstelling tussen wereld en kerk.

Zois het altijd geleerd. De kerk staat tegenover de wereld; het
geloof tegenover het ongeloof of het heidendom; het goede
tegenover het kwade; de smalle weg en de brede weg. Alle-
maal tegenstellingen; de leer van de twee rijken, Jeruzalem en
Babylon, zoals je dat bij Augustinus vindt en later bij Luther.

Of zoals het ook wel gezegd is: wij, als gelovigen, zijn wel in de
wereld maar niet van de wereld. Ook dat is denken in tegen-
stellingen, want als het erop aan komt hebben wij iets — een
belofte, een vooruitzicht — wat de wereld mist.

Dat zeggen wij niet meer zo makkelijk, dat de wereld slecht is
en dat wij de waarheid in pacht hebben. Of dat de kerk een
woord voor de wereld heeft, of dergelijke slogans. Om maar
te zwijgen van de scheiding tussen degenen die bewaard
worden en die verloren gaan (waarbij wij dan natuurlijk altijd
bij de eerste groep horen). Wat moet je vandaag de dag met
zo'n tegenstellingsdenken? Kunnen wij met Jezus meebidden,
en zeggen: we bidden niet voor de wereld? We bidden alleen
VOOr onze eigen groep, voor ons zelf?

We doen vaak alsof het evangelie een soort levensbeschrij-
ving is, reportage. Maar het is een gelovige verwerking van de
indruk die Jezus op zijn volgelingen heeft achtergelaten, met
de accentverschillen zoals die toen al in de verschillende evan-
gelién tot uitdrukking komen.

De kerken in de kring van Johannes hebben Jezus vooral
beleefd als de verhoogde, de overwinnaar, het licht van de
wereld, dat de duisternis heeft overwonnen. Op die manier is
dit evangelie in de oude kerk het belangrijkste geworden.

Groet

Een weekje in de Belgische Ardennen en het kasteel van
Godfried van Bouillon bezocht met tweemaal de roofvogel-
show die ik altijd geweldig vind om te zien.

In 1096 was Godfried een van de leiders van de eerste kruis-
tocht en dat ging een kleine tweehonderd jaar zo door. Het
blijft merkwaardig dat de kruisvaarders zo fanatiek waren dat
het oorlog voeren hen blijkbaar niet in gewetensnood bracht
met hun persoonlijke vroomheid en beleving van hun geloof.
Een broer van Godfried was ook priester en ze kregen allemaal
de zegen mee om Jeruzalem en het beloofde land te bevrijden
van de heidenen.

Om hiervan bij te komen ben ik ook nog een week in Bologna
geweest en heb mijn ogen uitgekeken. Wat een prachtige stad
en ongelofelijk lekker eten. Mooie musea’s gezien en lekker
door La Rossa, La Dotta en La Grassa gefietst; de Rode vanwege
derode daken en hetlinkse stadsbestuur, de Geleerde vanwege
de drie na oudste universiteit van de wereld die in 1088 werd
opgericht en de Vette vanwege het heerlijke eten en drinken.

Verder genoten van de prachtige kerken waarmee zon Itali-
aanse stad bezaaid is.

En nu weer terug tussen de bollenvelden en pioenrozen en
aan het werk.

Een goede tijd voor iedereen de komende week,

Groet, Joep van den Berg

Bedankt

Heel hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik op
zondag 11 juni mocht ontvangen . De bloemen hebben
anderhalve week gestaan en ik was er heel blij mee!

Met een hartelijke groet,
Mw de Groot-Drijver
Velserbroek

Weggeefkastje

Half juli wordt dit mooie weggeefkastje aan de muur van het
Kruispunt bevestigd.

Het kastje is door Tjeerd Menger gemaakt en we bedanken
hem heel hartelijk!

Het is de bedoeling dat er spulletjes in worden gelegd die
u kunt missen en anderen misschien heel goed kunnen
gebruiken.

Ik denk aan houdbare melk, rijst, pasta maar ook wasmiddelen,
toiletartikelen en maandverband, toiletpapier enz.

We hopen dat het een succes wordt!

Met een hartelijke groet namens de diaconie,
Alies Passchier




Werk in uitvoering

Het doel: Het moderniseren, energie besparen en duurzaam
maken van de regeltechniek verwarming/ventilatie en verlich-
ting in het Kruispunt.

In overleg met de beheer- en interieurcommissie is de afge-
lopen periode veel werk verricht om te komen tot een reno-
vatieplan.

De huidige verlichting en warmte/ventilatieregeling is name-
lijk 28 jaar oud en aan vervanging toe.

In de afgelopen weken zijn deze installaties vervangen door
zogenaamde slimme installaties wat ongetwijfeld zal leiden tot
een flinke energiebesparing.

Bijkomend voordeel is dat het verlichtings niveau nu aange-
past kan worden aan de aard van de kerkdienst of andere acti-
viteit in ons kerkgebouw. (zie foto)

Met name de verlichting in de kerkzaal en vergaderzaaltjes is
vervangen door ledlampen welke wat betreft sterkte regelbaar
zijn.

Ook kunnen de kerkzaalwanden nu in alle kleuren van de
regenboog kleur worden aangelicht.

Gelijktijdig zijn de verouderde plafonds van de zaaltjes
vervangen.

De verlichting en het plafond in de voorruimte bij de glazen
gevel, wordt uitgevoerd in een latere fase, aangezien de herin-
richting/indeling nog niet helemaal duidelijk is.

Naast de renovatie van verwarming, licht en plafonds is het
plan om ook de sfeer te verbeteren in de vergaderzaaltjes.

De interieurcommissie onderzoekt nu hoe de twee zaaltjes
voor een breder pallet aan gebruikers geschikt kan worden
gemaakt.

Gedacht wordt aan sfeerverlichting, gordijnen, vioerbedekking
en moderner meubilair.

De ene zaal wordt meer een sfeer-zaaltje en de andere zaal
krijgt meer een zakelijk karakter.

Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden na de uitvoe-
ring van de licht/verwarming renovatie.

Storm 5 juli 2023 Het Kruispunt aan een kleine
ramp ontkomen

Tijdens de renovatiewerkzaamheden is de boom naast de
nooduitgang van de kerk geveld door de storm.

Gelukkig geen persoonlijke of materiéle schade, alhoewel het
geen haartje scheelde!




Protestantse

Terugblik

Het is zomer. En dat betekent dat het wat rustiger is in de kerk
wat activiteiten en vergaderingen betreft.

Maar gelukkig gaan de kerkdiensten door. ledere zondag bent
u uitgenodigd de viering mee te maken. Let wel even op waar
de dienst is, want om de week is de Dorpskerk dicht en wordt
u verwelkomd in het Kruispunt.

Het bij elkaar op bezoek gaan ligt gelukkig ook niet stil. De
bezoekgroep komt binnenkort nog bij elkaar om de adressen
op elkaar af te stemmen. Als u ook eens een bezoekje zou
willen, van iemand uit de bezoekgroep of van mij, laat het mij
dan even weten. Natuurlijk ook als uzelf een paar adressen
voor uw rekening zou willen nemen waar u af en toe langs
wilt gaan.

Voor een stiltewandeling moet u even wachten tot 26
augustus, want zaterdag 1 juli was de laatste voor de zomer.
Ondanks de regen waren we die ochtend toch nog met z'n
vieren. Het was een heerlijke wandeling. Misschien voelden we
ons nog wel meer verbonden met de natuur dan anders, want
je zag nauwelijks mensen, je hoorde alleen gestaag de drup-
pels via de bladeren op de grond vallen, verder was het stil.
Behalve dan op het eind, want daar werden we verrast door
een voor ons onbekende cateraar die ons trakteerde op koffie
en appeltaart!

Doet u mee / Doe jij mee vanaf 26 augustus?!!

Dorpskerk

Santpoort

Laatste cantorijavond voor de zomer.

De activiteiten die eens per maand worden georganiseerd
door de Activiteitencommissie werden op 22 juni afgesloten
met heerlijke pannenkoeken op Boerderij Zorgvrij. Het was een
gezellig samenzijn!

Lief en leed

Ook vanaf deze plaats wens ik u allen moed en kracht toe in
deze moeilijke tijd. En ik hoop dat u iets zult ervaren van Gods
liefdevolle nabijheid.

Vooruitblik

Donderdag 7 september van 10.30 uur tot plm. 12.00 uur bent
u van harte welkom in onze Dorpskerk, waar we onze rooms-
katholieke medegelovigen kunnen ontmoeten en door Henk
Reefhuis worden bijgepraat over de prachtige kerkramen van
ons gebouw; vanzelfsprekend kunt u allerlei vragen stellen
over de historie van de kerk.

Op donderdag 14 september van 18.30 uur tot 20.00 uur bent
u uitgenodigd om een kijkje te nemen in de Assalaam moskee
te lUmuiden (Celsiusstraat 23); we gaan verder in gesprek over
aartsvader Abraham.

Zondag 17 september starten we met een feestelijke ochtend
het nieuwe kerkelijk seizoen. Het thema voor dat nieuwe jaar,
en voor de ochtend is ‘Ga meel’ In de kerkdienst zoeken we
naar wat ons verbindt, en de kinderen zullen dit op een speelse
manier verbeelden.

Na afloop kunnen we smullen van zelfgebakken taarten en



cakes, en worden we getrakteerd op een drankje met allerlei
lekkers erbij. Ook dan hopen we de verbinding met elkaar te
vieren!

ledereen is welkom, ook kinderen, kleinkinderen, buren,
vrienden.... Nodig hen gerust uit:'Ga mee!’

Tot slot: van 18 juli tot en met 8 augustus ben ik met vakantie.
Collega’s Joep en Joke nemen voor me waar, dus u kunt u in
voorkomende gevallen tot hen richten.
Een mooie, rustige zomer wens ik u toe.

Met een hartelijke groet voor u en jullie allemaal!!
Gilda Polderman
Ontvangen als gift voor de kerk in de maand juni: 50 euro. Hartelijk dank

Slotfeest KND Santpoort




Bedankt
Lieve mensen,

Heel hartelijk bedankt
voor het prachtige
boeket bloemen dat
ik mocht ontvangen
namens de kerk.

Ik was totaal verrast en
ben er erg blij mee.

Hartelijke groeten,
Elly Kamkes

/INGEN

In de gezamenlijke dienst van 23 juli zal veel gezongen
worden. Geinspireerd door de oproep van ds Gilda Polderman
om liederen op te geven die je raken, zou ik die zondag lied
657'Zolang wij ademhalen’van Sytze de Vries in willen brengen,
want dat lied gaat al vele jaren met mij mee. In elk couplet
wordt de grote waarde van zingen benoemd.

De meditatie zal daarover gaan. Daarnaast over psalm 150, die
ook gelezen en in alle toonaarden gezongen zal worden.

Kortom die zondag is er veel gezang met afwisselend teksten.
Zelfs vogels zullen Mozart zingen. Tenslotte waren de vogels
eerder dan wij met zingen, als we het scheppingsgedicht
mogen geloven. Het zal een vrolijke zomerdienst worden,
beloof ik u.

Ds. Ineke Clement




Vanuit de Werkgroep Inspiratie

Stiltewandelingen

De laatste stiltewandeling voor de zomerstop was de enige
stiltewandeling die in de regen begon. Het was een klein
groepje, dat de regen trotseerde. Aan het eind was het droog
en genoten ze samen van de koffie met appelgebak. Die trak-
tatie is er niet elke keer, maar we gaan wel door met de stilte-
wandelingen.

We wandelen drie kwartier in stilte, waarbij we halverwege een
inspirerend verhaal, gedicht of vers horen, waar we de rest van
de wandeling in stilte op kunnen kauwen.

Er zijn weer stiltewandelingen gepland op 26 augustus, 9 en
23 september en 7 oktober, steeds om 9.30 uur op de parkeer-
plaats van Duin en Kruidberg, bij de fietsenstalling.

U kunt alle keren komen, maar dit ook per keer besluiten. U
mag u opgeven bij Margreet Baalbergen (margreetenpaul@
quicknet.nl), dan weten we hoeveel mensen er ongeveer
komen en wachten we even op u, als u er om 9.30 uur niet
bent. Maar het hoeft niet. U bent in ieder geval van harte
welkom om mee te lopen!
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Geloof en een hoop zonnepanelen

Op donderdag 28 september om 20.00 uur spelen verha-
lenverteller Kees Posthumus en multimuzikant Henk van
Glabbeek hun voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepa-
nelen’in de Dorpskerk in Santpoort.

In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal van
verhalen en liedjes de schepping gevierd,zorgen over de schep-
ping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor
een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsver-
halen, gedichten en een groen-gelovige meezinger. Er wordt
live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit
alles met meditatieve oosterse muziek.

Geloofsgemeenschappen zijn zich terdege bewust van de
gevaren die de klimaatcrisis voor de aarde en haar bewoners
met zich meebrengt. Er komen in Nederland steeds meer
groene synagogen, kerken en moskeeén. Wie gelooft dat de
schepping een geschenk van God is, is geroepen daar goed
VOOr te zorgen.

Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) schreef
het boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ in opdracht
van GroeneKerken, waar tegen de vierhonderd kerken bij zijn
aangesloten. Met onder andere interviews met Groene Kerken
uit verschillende geloofstradities en enthousiaste pleitbezor-
gers van duurzaamheid. Het is een gevarieerd boek, met naast
interviews verdiepende artikelen, reportages, vegetarische
recepten, liturgische teksten en cartoons.

Henk van Glabbeek bespeelt diverse oosterse instrumenten,
zoals tar, ney en duduk.

Entree is gratis en u bent allemaal van harte welkom!



Nieuws over het kloosterweekend

Erzijn nog een aantal plaatsen vrij voor dit weekend van vrijdag
13 t/m zondag 15 oktober! U kunt zich opgeven via margree-
tenpaul@quicknet.nl of bij één van de andere werkgroepleden.

Het programma voor het weekend begint al vorm te krijgen.
Uiteraard bent u niet verplicht om met alle onderdelen mee te
doen, maar het is vanuit het klooster wel gewenst om het ritme
van de kloosterlingen zoveel mogelijk te volgen. In de loop van
vrijdagmiddag bent u dan welkom en zondagmiddag na de
lunch kunt u op uw tijd vertrekken. De kosten bedragen € 160,-
euro, exclusief optioneel linnengoedpakket ad € 12,50. In het
gastenverblijf zijn 8 tweepersoons- en 3 éénpersoonskamers.
Dus in totaal 19 bedden. Mocht u echt een eenpersoonskamer
willen, geef dat dan aan. Op de kamers is een wastafel met stro-
mend water, de toiletten en douches zijn gemeenschappelijk.

Voor de warme maaltijden geldt dat ze eenvoudig zijn. Desge-
wenst kunnen vegetarische maaltijden geserveerd worden.
Voor andere diéten moet er zelf zorg gedragen worden. Er
is wel een fornuis in de gastenkeuken, waarop (beperkt) iets
opgewarmd kan worden.

Wilt u meer weten over het Liobaklooster en het kloosterritme,
kijkt u dan op www.Liobaklooster.nl.

Voor overige vragen of opmerkingen, schiet u dan één van ons
aan of mailt u even.

Soep en Spirit, activiteit vanaf het najaar

De naam zegt het
al: onder het genot
van een kop soep
en bijbehoren
wordt een inspire-
rende tekst in de
groep voorgelezen

en besproken.
Voor de  corona-
tijd hadden we

een paar groepen in Santpoort, momenteel is daar nog één
groep met jongere deelnemers actief. Maar het is een te mooi
concept om niet een doorstart te gunnen, en dan nu ook met
Velserbroek samen.

Hoe werkt het (ook alweer)? Plusminus 1x per 6 weken komt
de groep bij elkaar, bijvoorbeeld om 18.30 tot ongeveer 20.30
uur. Een van de deelnemers draagt een tekst aan die uitno-
digt tot gesprek. De tekst kan van alles zijn: een gedicht, een
fragment uit een dagboek, een brief, een krantenartikel; als het
maar verbinding heeft met geloof en/of leven. De tekst wordt
meestal tevoren doorgemaild, zodat iedereen deze kan lezen
en zijn of haar gedachten erover kan laten gaan.

Alle deelnemers leveren een aandeel aan de maaltijd: van de
soep, stokbrood, een toetje tot een fles wijn als bijbehorende
‘spirit.

Tijdens de Soep en Spirit-bijeenkomst krijgt na het voorlezen
van de tekst eerst ieder de gelegenheid om iets erover te
zeggen: wat opvalt, wat iemands gedachten over de tekst zijn,
wat hem of haar raakt, of wat juist niet. De deelnemers luis-
teren naar elkaar, laten elkaar uitspreken en mogen in eerste
instantie alleen verduidelijkende vragen stellen. Soms zijn het
twee teksten, waarbij ook in de groep besproken wordt welke
tekst ieder het meeste aanspreekt en waarom. Daarna ontstaat
een groepsgesprek met spirit.

Kortom, een concept dat inspireert en waarbij je je tafelge-
noten ook beter leert kennen.

Wie belangstelling heeft, kan dit aangeven bij Gilda Polderman
(gildapolderman@planet.nl of 06-43715888) of Margreet Baal-
bergen (margreetenpaul@quicknet.nl of 06-41073650). Afhan-
kelijk van de aanmeldingen en afstemming van de wensen
kunnen in het najaar één of meerdere groepen starten bij een
deelnemer aan de huiskamertafel of eventueel in het ontmoe-
tingsruimte of de consistoriekamer in de Dorpskerk.

Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,
Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke



College van Kerkrentmeesters

Financién van de kerk in 2022

De jaarrekening van vorig jaar is gemaakt en door de kerkenraad goedgekeurd. U kunt via de scriba van de kerkenraad of bij onder-
getekende een exemplaar krijgen. Ook staat er op de website een samenvatting van de cijfers.

In het najaar zullen er in oktober weer in beide wijken gemeentevergaderingen worden gehouden waar de cijfers zullen worden
toegelicht. Ook komt dan de ontwikkeling van ons ledenaantal aan bod. En u kunt vragen stellen natuurlijk.

Financieel gesproken was 2022 een jaar van extremen:

1.

Onze beleggingsresultaten waren slecht. De toename van de waarde in 2021, € 275.000, is ruimschoots overtroffen door de
afname in 2022 van bijna € 320.000. Beleggen doe je voor de lange termijn maar het zal wel weer even duren voordat we dit
weer hebben ingelopen. Deze waardeverschillen zijn ook 'niet-gerealiseerd; we hebben immers geen beleggingen met verlies
te gelde gemaakt. Het is net als je huis dat in waarde toeneemt of afneemt terwijl je er in blijft wonen.

We mochten in 2022 een geweldig legaat ontvangen van bijna € 88.000. We zijn hier ontzettend blij mee. Dit legaat was specifiek
bestemd voor de Dorpskerk in Santpoort.

Onze 'staat van baten en lasten; zeg maar ons huishoudboekje eindigt met een negatief saldo van € 116.208. Dit beeld is helaas
vertrouwd, het is het gevolg van het beleid van de kerkenraad en het college om 2 kerkgebouwen in gebruik te hebben en daar-
naast 1,5 predikant (ds. Polderman 70%, ds. Zuidema 50% en ds. van den Berg 30%), terwijl dit, financieel gesproken, boven onze
stand is.

De door de kerkenraad ingestelde 'beleidscommissie’ is aan het nadenken hoe we zo lang mogelijk onze beide vier-plekken in stand
kunnen houden zonder dat onze financiéle positie te risicovol wordt.

Tenslotte is nog vermeldenswaardig

dat circa € 8.000 is bespaard doordat het beheer van de Dorpskerk weer door een vrijwilliger wordt gedaan.

dat de huuropbrengst van de kerken en zalen bijna €38.000 was.

dat’levend geld, zeg maar de vrijwillige bijdragen, collectes e.d., in 2022 circa €10.000 (=8%) minder was dan in 2021. De procen-
tuele afname neemt toe, een zorgwekkende ontwikkeling.

dat we virtueel € 60.000 rijker zijn geworden omdat de WOZ-waarden van de kosterij en de pastorie zijn gestegen.

dat we in 2022 samen met ds. Zuidema zonnepanelen op de pastorie hebben gekocht.

dat er in 2022 voor het Dorpskerkcomplex diverse éénmalige uitgaven zijn gedaan voor de kerkTV, de kerktuin (oost en noord),
inrichting van het plein voor de kerk en een nieuwe schuur voor de kosterij. Deze uitgaven waren mede mogelijk door het
ontvangen legaat. Boekhoudkundig zijn ze als ‘investering’ opgevoerd. Hierop zal jaarlijks worden afgeschreven.

namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerrit Out

Op 10 juli werd het huurcontract getekend met Gijs Hoogzaad van Study Consultancy, 'hét instituut in Velsen voor bijles, huiswerk-

begeleiding, examentraining en individuele begeleiding op maat’ Zij gaan vanaf 1 september permanent de hobbyzolder in de
Dorpskerk huren. De basisschool ‘Schoolwerkplaats'heeft ons helaas inmiddels verlaten.
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Vanuit de Kerkenraad (KR)

12 juni 2023 was de laatste KR. Deze werd door Ds. Joke Zuidema geopend met lied 195. Daarna keken we met elkaar terug op Pink-
steren.

Een aantal zaken die aan de orde zijn geweest zal ik bespreken.

Jaarrekening 2022
De jaarrekening 2022 van onze kerk is voorlopig goedgekeurd. Elders vind u hierover meer informatie. Het is elk jaar weer een klus
om deze jaarrekening op te stellen.

De lijn van de vermindering van bijdragen van kerkleden heeft zich ook in 2023 doorgezet. Ook hebben we in 2023 meer uitgegeven
dan er is binnengekomen. Het blijft een aandachtspunt hoe we inkomsten en uitgaven (meer) in evenwicht brengen.

PKN kerkordewijzigingen

De Protestantse Kerk Nederland heeft het voornemen een aantal wijzigingen aan te brengen in de kerkorde en uitwerkingen hiervan.
Aan elke kerkenraad in Nederland is gevraag haar mening hierover te geven.Voor onze gemeente zullen met name de (voorgestelde)
wijzigingen op het vlak van veiligheid invioed hebben.

In de kerkorde zal (als de voorstellen worden aangenomen) worden opgenomen dat de KR aan ambtsdragers en personen die
(mogelijk) met mensen in een kwetsbare positie in contact komen een Verklaring Omtrent Gedrag wordt gevraagd.

Gemeenteberaad

Op de volgende zondagen zal gemeenteberaad plaatsvinden.

1 oktober te Santpoort en 8 oktober te Velserbroek.

In elk geval zullen dan de jaarrekening 2022 en het onder werp “veilige kerk”aan de orde komen.

Beleidscommissie

De beleidscommissie heeft de kerkorde, “de plaatselijke regeling”van onze kerk pg Santpoort Velserbroek geschreven. Deze plaatse-
lijke kerkorde kunt u op de website van de kerk lezen

De commissie is echter niet opgeheven. Zij zal zich nu bezighouden met de volgende taak.

Onderzoek en onderbouw de opties voor het gebruik van onze beide kerkgebouwen in de periode t/m 2030. In beide wijken moet op de
bestaande locaties een vierplek beschikbaar blijven zonder dat onze financiéle positie te risicovol wordt.

Vertrouwenspersonen
De kerk kent 2 vertrouwenspersonen. Bij hen kunt terecht met vragen, vermoedens en meldingen van misbruik. Ook voor andere
zaken die u (eerst) in vertrouwen wilt bespreken kunt u bij hen terecht. Hun gegevens staan in dit kerkblad (achterpagina).
Tot zover de mededelingen vanuit de KR. Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar mij via krscriba@pg-spvb.nl
Met vriendelijke groet

Leo Kruisselbrink
Scriba KR santpoort Velserbroek
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World Cleanup Day

Noteer alvast in uw/je agenda: zaterdag 16 september is het weer World Cleanup Day.
Al een paar jaar achtereen geven we hier in steeds grotere getale in Velserbroek gehoor aan. We willen als 'groene kerk' een zichtbare,
positieve rol spelen en roepen natuurlijk ook onze dorpsgenoten op om mee te helpen de omgeving wat schoner te krijgen.

Het goede nieuws is dat we binnenkort permanent de beschikking krijgen over heel veel grijpertjes en afvalzakkenringen. En dat
houdt weer in dat we vaker/gemakkelijker/spontaner een mini-cleanup kunnen houden, bijvoorbeeld na afloop van een kerkdienst.

Vindt u of jij het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen van 16 september? We zoeken nog wat organisatorisch talent. Een
greep uit de activiteiten die daarbij komen kijken:

PR verzorgen in bijv. IJmuiden Courant/Hofgeest <-- hier is al 1 enthousiasteling voor gevonden

Een promotiefilmpje maken op de computer, we hebben voldoende beeldmateriaal van eerdere schoonmaakacties

Afkondigingen in de dienst, voorafgaand aan World Cleanup Day

Koffie/Thee verzorgen voor al die vrijwilligers

Uitnodigingen versturen per e-mail

Ontvangstcomité om de harde werkers welkom heten en (nieuwe) emailadressen te noteren

Materialen gereed zetten, afzalzakkenvoorraad op peil houden enz.

Aanmelden kan via ds. Joke Zuidema of Bart Kaptein

Save the date!

L]

Next World Cleanup Day is on

- 16th of September
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Van de Diaconie

De collecten hebben in maart het volgende opgebracht:

5mrt  KiA project Z 009085 € 188,35
12mrt  PKN Binnenlands Diaconaat € 194,50
19mrt  PKN Missionair Werk € 181,60
26 mrt  KiA project K021262 € 229,50

Daarnaast is nog € 145,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 627,96 ontvangen.

In april waren de collecte-opbrengsten:

2 apr PKN Kinderen en jongeren € 150,58
6 apr Diaconie € 46,98
8 apr Diaconie € 35,50
9 apr KiA project Z 000093 € 38245
16 apr Diaconie € 164,57
23apr  Diaconie € 122,60
30 apr Diaconie Doel - De Ark € 184,65

Daarnaast is nog € 85,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 1.027,59 ontvangen.

In mei waren de collecte-opbrengsten:

7 mei  PKN Noodhulp € 184,00
14 mei  PKN Binnenlands Diaconaat € 170,66
18 mei  Diaconie € 9385
21 mei  PKN Missionair Werk € 159,95
28 mei  KiA project Z 009085 € 373,31

Daarnaast is nog € 45,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 741,40 ontvangen.

Ook ontvingen wij in mrt/apr/mei nog € 170,00 aan giften ter
ondersteuning van ons diaconale werk.

Hartelijke dank voor al uw gulle gaven!

Jan Bothof

llenen
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Hart voor
Velserbroek

Terugblik

We kijken terug op een mooie KliederPinksteren in het Kruis-
punt. Er werden enthousiast auto’s van lego gebouwd en
met een beetje hulp van papa of mama lukte het om ze te
laten rijden door een ballon op te blazen! Door de droogte
was weken later het op de stoep geschilderde ‘welkom’ nog
zichtbaar voor alle voorbijgangers. Om vrolijk van te worden!
En tijdens de korte viering kwam jong en oud in beweging
bij het liedje ‘lees je bijbel, bid elke dag. En wat deed iedereen
enthousiast mee met het maken van geluiden als van wind.

Kortom, het was weer een geslaagde kliederkerk. Een andere
plek, maar net zoveel gezelligheid en mooie gesprekken!

lunchsamenkomsten zomer

16 juli en 7 augustus en 21 augustus zijn er lunchsamenkom-
sten.

16 juli zal een‘gewone’lunchsamenkomst zijn in het Kruispunt.
Vanaf 11.15 ben je daar welkom voor een kop koffie en daarna
zullen we een thema of bijbeltekst behandelen.

7 augustus en 21 augustus vallen beide in de zomervakantie.
We kijken nog even hoe we deze samenkomsten vorm gaan
geven. Dat hangt er ook vanaf of er veel mensen op vakantie
zijn. Misschien kiezen we er voor om bij de Westbroekplas
samen te komen, te gaan wandelen of iets anders samen te
doen. Heb je ideeén, dan zijn die natuurlijk van harte welkom!
Weet je al dat je een of beide zondagen niet kunt, dan is het
ook fijn als we dat horen.

Kruispunt

Sinds kort maakt Hart voor Velserbroek gebruik van het Kruis-
punt. Wat mooi om bij het gezamenlijk koffie drinken de leden
van het Kruispunt ook een beetje te leren kennen.

Wij hopen van harte dat op deze manier drempels worden
verlaagd om verder samen te werken en samen als christenen
zichtbaar te zijn en van betekenis te zijn in Velserbroek.

Vlak voor de zomervakantie zullen we de afgelopen weken
evalueren en kijken hoe we de samenwerking na de zomer
voortzetten.
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Afscheid

Na de zomer zal Hart voor Velserbroek helaas verder gaan
zonder mij. Afgelopen maanden heb ik contact gehad met de
protestantse gemeente in Havelte (Drenthe) en dat is uitge-
lopen op een beroep, dat ik begin deze maand heb aange-
nomen.

Doordat de zomervakantie voor de deur staat gaan de dingen
snel: de eerste week van augustus is mijn laatste werkweek
in Velserbroek en IJmuiden. Deze laatste weken staan vooral
in het teken van afronden en afscheid nemen. Alrik Vos, die
pioniert in Heerhugowaard begeleidt Hart voor Velserbroek
en Hart voor IJmuiden in een bezinningstraject. Er zal dus niet
direct een nieuwe pionier gezocht worden; eerst zal worden
stil gestaan bij de drijfveren en de koers die we willen varen.
Daarna kijken we wat voor professional daar bij past. De eerste
avond in dit bezinningstraject heeft intussen plaatsgevonden
en leverde mooie gesprekken op over onze eigen motivatie,
verlangens en idealen. Dat geeft echt weer een boost en een
drive om verder te gaan!

Het afscheid nemen valt me niet makkelijk. De afgelopen jaren
heb ik me met veel plezier en enthousiasme ingezet in Velser-
broek. Ik voelde me op mijn plek. Ook de warme contacten
met verschillende mensen van het Kruispunt hebben daaraan
bijgedragen. Ik had graag dichterbij gewoond, zodat ik meer
mee kon maken van het dagelijks leven, de sfeer en de bijzon-
dere gebeurtenissen in Velserbroek en IJmuiden. Het loopt nu
anders. Ik had het niet gedacht, maar in het contact met de
gemeente in Havelte groeide het gevoel daar geroepen te zijn.
Ik kijk er naar uit daar gemeentepredikant te zijn, al betekent
het dat ik hier helaas afscheid moet nemen.

Ik wil ook jullie als betrokkenen bij het Kruispunt hartelijk
danken voor de fijne samenwerking die ik heb mogen ervaren.
Ik hoop van harte dat de samenwerking tussen Hart voor
Velserbroek en het Kruispunt ook in mijn afwezigheid voort-
gezet zal worden en hopelijk zelfs kan groeien!

Heel veel zegen gewenst op jullie weg.

Hartelijke groet,

Willemien van Berkum
willemien@hartvoorvelserbroek.n!
06-24433548



zaterdag 16 september 2023
12:30 - 17:30 UUr
Joannes de Doper kerk Hoofddorp
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Pater Bernard van Klaarwater,
Titus Brandsma
en majoor Bosshardt
staan centraal in het seminar
""Waarom zouden we bang zijn?"
Hun christelijke waarden

varmen een kompas
naar eenheid en vrede.

WAAROM

ZOUDEN
WE ™
BANG
ZIIN?

PROJECT OEKRAINE VAN
KERK IN MOOD

Herkin Mood
ACH KEDERLAND

weww.hjoannesdedoper.nlfwebshop
:  of scan de QR code hiernaast.

e Joannes de Doperkerk, b
- Kruisweg 1071, 2131 T Hootddorp

Joannes de Doper

@en missi re hie in Hoofdd

SEMINAR: WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Het seminar “Waarom zouden we bang zijn?" verhaalt over het
leven van geloofshelden. Vanuit naastenliefde en andere posi-
tieve waarden schuwden ze het gevaar niet. Hun christelijke
waarden vormen een kompas naar eenheid en vrede.

Bernard van Klaarwater

Aanleiding is de op 18 maart 1943 door Japanners gepleegde
moord op 50 geestelijken in Papoea-Nieuw-Guinea. Een van
hen was Bernard van Klaarwater (Baarn, 2 februari 1896 —
Bismarckzee, 18 maart 1943).

Bernard werkte als Missionaris van het Heilig Hart op het eiland
Manus sinds 1923. In 1913 kwam daar een politiepost voor
handhaving van het verbod op stammenstrijd en kanniba-
lisme. Dankzij zijn respect maar ook dankzij zijn liefde voor juist
dit volk maakte haat plaats voor liefde tot God en mens.

Bernard was de oom van Marianne Visser van Klaarwater. Op
13 september 2022 publiceerde uitgeverij Gopher de door
Marianne geschreven biografie "Waarom zouden we bang
zijn?”
coach op vrijwillige basis is Paul Stolwijk, auteur van het boek
"Rouw verdient respect”. Hij heeft veel ervaring in het organi-
seren van seminars en symposia.

Marianne nam ook het initiatief tot dit seminar. Haar
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Titus Brandsma en Majoor Bosshardt

Titus Brandsma (Bolsward, 23 februari 1881 — Dachau, 26 juli
1941) streed als priesters en journalist vanuit een groot rechts-
vaardigheidsgevoel tegen de Nazi’s. . Daarnaast behoort hij
tot de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse
wereld.

Alida Margaretha Bosshardt (Utrecht, 8 juni 1913 — Amsterdam,
25 juni 2007) was luitenant bij het Leger des Heils. Ze raakte
bekend als Majoor Bosshardt. Vanuit haar geloof en vertrouwen
in God deed ze goodwillwerk in de no-go-area Warmoes-
straat-Zeedijk. Ze zette zich vooral in voor drugsverslaafden,
dak-en thuislozen en prostituees.

Rob Mascini en Peter Broeders

Tijdens dit seminar komt ook aan het woord diaken Rob
Mascini. Hij werkte meer dan 25 jaar voor een internationaal
studiecentrum van de kerk. Hij onderzocht wereldwijd hoe
de kerk in spannende gebieden overleefde en wat ze voor de
mensen betekende.

Peter Broeder houdt als directeur van Kerk in Nood een lezing
over priesters en religieuzen in Oekraine. Zij bieden geestelijke
steun aan de vele door oorlog getroffen personen, onder wie
veel kinderen.

Programma Seminar “Waarom zouden we bang
zijn?”
1230 uur kerk open en inloop met orgelmuziek;
- 13.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter;
13:10 Marianne Visser van Klaarwater, nichtje van Bernard
van Klaarwater;
- 13:40 Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood;
13:55 Pauze met mogelijkheid tot netwerken en informatie-
markt.
+ 14:25 Riny Reiken; een vriendin van majoor Bosshardst;
14:55 Prof. Dr Inigo Bocken, biograaf van Titus Brandsma;.
- 15:25 Diaken Rob Mascini; achter het lJzeren Gordijn;
+ 15:50 Korte pauze;
16:00 Paneldiscussie;
- 16:30 Requiem met Mgr Hendriks, bisschop van Haar-
lem-Amsterdam

De Joannes de Doperkerk is zowel met openbaar vervoer als
met de auto gemakkelijk bereikbaar. Neem voor meer infor-
matie contact op met: Marianne Visser van Klaarwater, tel,nr.
023 8447155 of stuur een e-mail naar
marianne@verderopweg.nl .

Voor aanmelden, https://www.hjoannesdedoper.nl/
product/seminar-waarom-zouden-we-bang-zijn/

zie:



Petrus

Over een andere boeg: Kloosterkerk op het Friese
platteland
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Een kloostergemeente, die was er nog
niet in de Protestantse Kerk. Maar
sinds kort wel, want tijdens Pinksteren
verbond de Protestantse Gemeente
Westerwert zich met pioniersplek
Nijkleaster in Jorwert. “Wij zijn een
binnenstebuitenklooster.”

#interview
Toen in 2010 bekend werd dat de toenmalige predikant van de gemeente Westerwert met emeritaat zou gaan, telde de gemeente
nog zo'n vijftien actieve leden, verspreid over vier dorpen. De gemeente besloot er nog één keer vol voor te gaan met een fulltime
predikant.“lk mocht met het initiatief Nijkleaster de kar trekken’, vertelt de huidige predikant, Hinne Wagenaar.

Samen met zijn vrouw Sietske Visser streek hij
neer in een van de vier dorpen, Jorwert. Daar
startte hij naast zijn normale gemeentewerk
met kloosteractiviteiten. "We werden al snel ‘de
wandelkerk’ genoemd, omdat we met elke acti-
viteit naar buiten gingen”

Inmiddels trekt Nijkleaster mensen aan uit het
hele land. Ze willen in het weidse Friese land-
schap op adem komen en zich bezinnen op
hun leven en hun geloof. Ze doen mee aan de
kleasterkuier op woensdag, de kleaster-viering op
zondag, maandelijkse kleaster-zaterdagen en het
jaarlijkse Pinksterpaad, een inspirerende wandel-
tocht op Tweede Pinksterdag.

Donder en bliksem

“‘De mensen in de omliggende dorpen zagen
het met belangstelling aan’, vertelt Wagenaar."Ze
dachten: dit is niet de naar binnen gekeerde, autoritaire, betweterige kerk die we gewend zijn. Dat beeld hadden ze wel, ja. Ik hoorde
een dorpeling een keer zeggen: ‘We dachten dat het gedonder met die gereformeerden voorbij was en nu begint het gebliksem
weer! Maar dat zeggen ze nu niet meer. Nu zeggen ze:'Kunnen we dit of dat niet samen doen?”

Van de vijftien actieve leden zijn de meeste gebleven én er zijn leden bij gekomen. Ze komen naar de vieringen in de monumen-
tale Radboudkerk in Jorwert of naar de kleaster-activiteiten in de recent gerestaureerde en duurzaam verbouwde monumentale
boerderij WesterhUs, net buiten Jorwert. Het complex bevat drie kloosterwoningen, negen gastenverblijven, en de gerestaureerde
boerderij met gemeenschapsruimtes — waaronder een dagkapel in de melkkelder.

Onze tempel

De Radboudkerk is verkocht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De nieuwe kloostergemeente huurt het kerkgebouw nu van
die stichting. “De kerk in Jorwert blijft onze tempel. Voor de zondagse vieringen en voor activiteiten met grote groepen, om zo de
rust in het klooster te bewaren. Wij zijn geen gewone protestantse gemeente, maar een gemeente die een klooster exploiteert.
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Onze gemeenteleden gingen eens in de twee
weken naar de kerk. Maar nu kunnen ze, als ze dat
willen, elke dag een activiteit meemaken. Meditatie,
toerusting, gesprekskring: we bieden een palet om
uit te kiezen. Maar ik besef ook dat de kloosterspi-
ritualiteit niet voor iedereen is weggelegd, het is
een speciale spiritualiteit van stilte en bezinning.
Daarom kunnen mensen kiezen in hoeverre Zzij
betrokken willen zijn!"

Wagenaar en zijn vrouw wonen sinds kort in het
kloostercomplex, samen met een ander echtpaar.
Zij zijn kleasterlingen ‘binnen de poort”: zij dragen
de gemeenschap en de spiritualiteit. Elke dag zijn
ze een dagdeel beschikbaar voor de mienskip
(gemeenschap). De andere dertien kleasterlingen
‘buiten de poort; die zich met Pinksteren ook aan de gemeente verbinden, beleven thuis de spiritualiteit en zijn een dagdeel per
week beschikbaar. Lid of freon (vriend) worden is ook mogelijk en de meest ‘losse’ verbinding is die van stiper (donateur).

‘Wij hopen dat we meer en meer de mens worden zoals we bedoeld zijn’

Heilige grond

“Wij proberen een binnenstebuitenklooster
te zijn", vertelt Wagenaar. "Het is een komen
en gaan van mensen, open naar de wereld,
niet afgesloten. Mensen verbinden zich,
maar doen soms ook een stap terug. Ik
zie het als een schuilplaats, een plek om
op adem te komen. De afgelopen tien
jaar zijn we steeds teruggekeerd naar de
grondvraag: waarom? Waarom doen we
dit? Het antwoord hebben we gevat in één
zin: ‘Ruimte maken voor God om mens te
worden. Wij hopen dat we meer en meer
de mens worden zoals we bedoeld zijn. Dat
is een dagelijkse oefening”

De komende tijd wordt spannend, beseft
Wagenaar. “Het bestuur, dat nu de kloos-
terraad heet, zal natuurlijk vragen dat de
exploitatie rondkomt, dat er genoeg boekingen en reserveringen zullen zijn. Hoe gaat het lopen? Blijven de mensen komen? Wij zijn
geen stadsklooster, maar zitten midden in een natuurgebied. Je moet er wat voor over hebben om hier helemaal naartoe te komen.
Maar tegelijkertijd: op deze plek heeft eeuwen geleden ook een klooster gestaan. We zijn hier op heilige grond. Hier ben je even in
een andere wereld van stilte, rust en natuur”

‘Hoe gaat het lopen? Blijven de mensen komen?’

Ruimzinnig

“We gooien het net aan de andere kant uit, net zoals in Johannes 21, en dat is spannend. Dat vraagt vertrouwen, want je doet iets wat
niet gewoon is. En dan hoef ik niet per se die 153 vissen te vangen. Het gaat niet om aantallen maar om het uitleven van de missie:
beschikbaar zijn voor mensen in deze hectische, rusteloze, seculiere maatschappij — en niet alleen voor de eigen mensen. Daarom
moeten we niet te bang zijn en ruimzinnig en vrijmoedig aan de slag gaan.
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Bijbelleesrooster 21 juli tot 15 september 2023

Juli
vr 21
7222
023
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
7229
7030
ma 31

Augustus

dil
wo 2
do3
vré
7a5
706
ma’/
di8
wo 9
do 10
vr 11
al2
7013
ma 14
di15
wo 16

do 17
vr 18
719
2020
ma 21
di22
wo 23
do 24
vr25

Spreuken 28:1-9
Spreuken 28:10-20
Spreuken 28:21-28
Psalm 119:49-56
Spreuken 29:1-9
Spreuken 29:10-18
Spreuken 29:19-27
Psalm 119:57-64
Spreuken 30:1-9
Spreuken 30:10-14
Psalm 119:65-72

Spreuken 30:15-23
Spreuken 30:24-33
Spreuken 31:1-9
Psalm 119:73-80
Mattedis 14:1-12
Mattetis 14:13-21
Matteis 14:22-36
Spreuken 31:10-20
Spreuken 31:21-31
Psalm 119:81-88

2 Koningen 16:1-9

2 Koningen 16:10-20
Romeinen 9:1-5
Romeinen 9:6-18
Romeinen 9:19-29
Romeinen 9:30-10:4

Romeinen 10:5-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12
Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Mattéus 15:1-20
Mattedis 15:21-28
Matteis 15:29-39
Mattedis 16:1-12

Geef gehoor aan de wet
Goed leiderschap

Eerlijk en rechtvaardig

Uw belofte doet mij leven
Kies rechtvaardigheid
Berisping geeft wijsheid
Zoek het bij de HEER

De aarde is vol van uw trouw
Gods woord is genoeg

Een gewaarschuwd mens. . .
De wet is beter dan een schat

Nooit genoeg
Buitengewone dieren
Bescherm het recht
Schenk mij inzicht
Johannes onthoofd

Eten in overvloed

Wees niet bang

Een sterke vrouw (1)

Een sterke vrouw (2)

Uw wetten vergeet ik niet
Achaz in het nauw

Een nieuw altaar

De Israélieten, Gods kinderen
Gods belofte

Gods barmhartigheid
Gods gerechtigheid

Geloof met je hart
Luister en kom tot geloof

Door Gods genade uitgekozen

Goed én streng

Een goddelijk geheim
Het is het hart dat telt
Een groot geloof
Brood en vis

Een ander zuurdesem

7a26 Mattedis 16:13-20
2027 Matteis 16:21-28
ma 28 2 Koningen 17:1-12
di 29 2 Koningen 17:13-23
wo 30 2 Koningen 17:24-33
do 31 2 Koningen 17:34-41
September

vr 2 Koningen 18:1-12
za? Mattedis 17:1-13
203 Matteis 17:14-23
ma 4 2 Koningen 18:13-25
di5 2 Koningen 18:26-37
Wo 6 2 Koningen 19:1-13
do7 2 Koningen 19:14-28
vr8 2 Koningen 19:29-37
79 Matteis 17:24—18:9
2010 Matteis 18:10-20
ma 11 Mattedis 18:21-35
di12 Psaim 6

wo 13 2 Koningen 20:1-11
do 14 2 Koningen 20:12-21

Wie ben ik?

Wat God wil

Tegen Gods wil in
Verworpen en verstoten
God én andere goden
Het slechte voorbeeld

De HEER staat Hizkia bij
Jezus, Mozes en Elia
Niets is onmogelijk

Hizka uitgedaagd

Het volk uitgedaagd
Laat je niet ontmoedigen
Ik ken je

God beschermt en bevrijdt
Valstrikken

De Vader zorgt voor je
Van harte vergeven
Twee keer doodsbang
Een teken uit de hemel
Hizkia's schatkamers
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Lied: Heer, raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij:

Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik:

mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,

die mijn ogen opent

VOOr wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

DONKEN [/ 3

: | | Liftadvies
L/

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

v Inspecties

v Meerjaren prognoses
v Offerte beoordeling
v Bestekken

v Directievoering

v Opleveringen

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6

1991 HS Velserbroek

tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl

Uw adviseur voor: liftinstallaties .roltrappen-rolpaden-.gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen
Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452

Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com
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SUPERMAKELAAR

W: www.supermakelaar.nl

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

LGV

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 -5371375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding

- Voor elk budget

- Voor alle gezindten

- Uitvaartverzekeringen

- Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75

- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
waar u verzekerd bent www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

J. van Alten Unrwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuishezorgd!

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 — 13:50
Bso van 4 — 12 jaar voor- en naschool.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velserbroek

www.dekleinereiziger.nl

Christelijke peuteropvang & bso




Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

- Spectaston inisarn n verio vn wansen VAN WAALWIJKVAN DOORN

m Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid M a ke | aars - Tax ateurs

m Experts in gespreksvoering terminale situaties

Beceleidi . detail o eiceneid Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
m begeleiding met oog voor detall en eigenhel .

023-539 45 45, info@wado.nl
u Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan
U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

m 24/7 bereikbaar voor u A . .
en gratis waardebepaling van uw woning

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl 3 BE m

www.wado.nl m

NVM

K. BOOT Pletting Consultancy
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk e Administraties (zzp en particulier)

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

e Belast en

- Spuitwerken

; e Training & Educatie
- Renovatie

JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608 www.pletting-consultancy.nl  Aangesloten bij het CRKBO

Uitvaartverzorging I]mond Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,

Partner van DETA www.ijmonduitvaart.nl
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Algemeen

Kerkdiensten
0ok online te volgen, website: www.pg-spvb.n
In de zomerweken zijn de dienst om en om in
Santpoort en Velserbroek.
23juli
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. I. Clement
30juli
10.00u  Kruispunt  Mw. ds. W. van Berkum
6 augustus
10.00u  Dorpskerk Ds. J. Seeleman
13 augustus
10.00u  Kruispunt  Ds. J. van den Berg
20 augustus
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. G. Polderman
27 augustus
10.00u  Kruispunt  Ds. N. Scholten
3 september
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. J. Zuidema ~ HA
10.00u  Dorpskerk Mw. ds. G. Polderma HA
10 september
10.00u  Kruispunt  Ds. J. van den Berg
10.00u  Dorpskerk  Ds. L. Raser

Contactinformatie
KERKENRAAD

Voorzitter: Martine Roomer en Suzanne de Mik
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELIK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

(OLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Vacant e; cvdvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 537180 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Joke Zuiderna en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Heim vd Velde, secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvhb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velserbroek inzake ZW0

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan
een dag van tevoren naar een van de twee contactper-
sonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023
5388835

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t; 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 023-5373281
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANTEN
Ds. Joep van den Berg t: 06-23830775
e: dsjoepvandenberg@pg-spvb.nl

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl

BEZOEKCOORDINATOR
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.n

HART VOOR VELSERBROEK
Willemien van Berkum t; 0624433548
e: willemien@hartvoorvelserbroek.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.n

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen worden
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Frik van der Kooij, Wijnoldy Daniélslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 7 t/m donderdag 31 augustus
2023 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: http://www.pg-spvb.nl/

Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep
(ontactpersoon:
mw. Coba Slings t: 023 5376634

Autorijdienst

Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)

23juli mw. P Muller 06-25178153
30juli dhr. H. Dommershuijzen 023-5398589
6 augustus  dhr. J. Morren 023-5384366
13augustus  mw. S. Meulenbelt  06-20247493
20augustus  dhr.E. van der Kooj  06-15890135
27 augustus - mw. P Muller 06-25178153
3 september dhr.J. Morren 023- 5384366
10 september dhr. E. van derKooij ~ 06-15890135
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

23 juli dhr. H. Boot 023-5384336
30juli dhr. J. Bothof 06-49413571
6augustus  dhr. H. Kosters 023-5377422
13 augustus  mw. D. Markerink 023-5376816
20auqustus  dhr. E. Hup 023-5376153
27 augustus  mw. C.vanWoensel ~ 023-5381515
3september dhr.D.vanDassen  06-45451231
10 september dhr. R. Pomp 06-49932782

Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Qut t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Elina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.n

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.



