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Foto van de maand

De regenboog

Een paar maanden geleden stonden we aan het graf van een studiegenoot en vriend van mijn Foka. Het was een klein kerkje in 

Engelum (Friesland) waarin de dienst gehouden werd. Te klein voor zoveel toeloop. Het ging er ouderwets aan toe en toch ook 

weer warm. De theatraal prekende voorganger kende de overledene niet, die zelden of nooit in de kerk kwam. Hij vond dat jammer, 

want zoals hij gehoord had, was het een heel bijzonder mens geweest. Na afloop van de dienst maakten we een rondje om de kerk. 

Gelukkig geen drie, maar één keer. Het schijnt een oud gebruik te zijn om de geest van de overledene in verwarring te brengen. In 

dit bijgeloof had men angst voor de ziel van de overledene. Na het graf bereikt te hebben vroeg de voorganger de kleinkinderen om 

de kist te komen staan en wel zo dicht mogelijk.  

Hij vertelde een prachtig verhaal over de regenboog en probeerde de kinderen mee te nemen in het verschijnsel van licht en donker, 

van regen en zon. Op dit moment was het wel heel somber nu Pake was overleden, maar eens zou de zon weer schijnen, refererend 

aan die mooie boog met zoveel kleuren. Als ze de regenboog in de toekomst zouden zien, dan moesten ze maar aan Pake denken. 

In een grote glazen pot had hij zand met de kleuren van de regenboog gedaan en hij gaf elk kind een handvol van dit zand. Daarop 

vroeg hij hen tegelijkertijd dit zand over de kist uit te strooien. Zo ontstond een mooie waaier van de regenboog op het blanke hout. 

Een mooie manier om de kinderen erbij te betrekken en hen enige troost te bieden bij het overlijden van hun geweldige Pake. 

Het komend jaar zal het vast weer regenen en zonnen. Maar vooral wens ik u een zonnig 2024 toe.

Met groet,  John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Voorpagina: ‘uit de Kerkbalansfolder van 2020’



  
Meditatie

Henk Reefhuis
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Geloven met hart en rede

‘Bestaat God eigenlijk wel?’ Ds Rudolf Kooiman merkte op de vierde zondag van Advent op, dat die vraag zó gesteld in de bijbel niet 
aan de orde komt, en dat ook een kind die vraag niet stelt. Alleen al, dat hij die vraag nóemde, bezorgde hem bij het uitgaan van de 
kerk tal van (soms kritische) bemoedigingen: ‘God bestáát wel, hoor!’ Rudolf had inderdaad al aangegeven, dat het vooral voor tal van 
volwassenen een belangrijke kwestie was. 

Een week eerder had ik het Decembernummer van Filosofie Magazine in handen gekregen, nadat ik had gehoord dat het hele 
nummer gewijd was aan de Godsvraag: ‘Als we (niet) geloven, kijken we dan wel goed?’  
Met name een lang artikel van Femke van Hout sprong eruit.  (Filosofie Magazine nr 12 2023, p. 34-38)

Zij had zich laten leiden door het boek Wittgenstein on religious belief , W. over religieus 
geloof (2023) van Genia Schönbaumsfeld, Brits hoogleraar in de filosofie. Schönbaumsfeld 
toonde met een paar elegante zinnen de onbenulligheid van de vraag naar Gods bestaan. 
‘Alles wat bestaat, heeft ooit niet bestaan en zal op een dag ophouden te bestaan.’ Maar 
mensen die de naam van God zoeken te noemen, willen helemaal niet verwijzen naar iets 
wat vroeger niet bestond en op een goede dag ook ophoudt te bestaan. Wittgenstein, zo 
gaat ze verder, wil laten zien dat God geen aanwijsbaar ‘iets’ is zoals een mens, een kat, of een 
tafel. En ze verwijst naar Kierkegaard, die schrijft: ‘God bestaat niet. Hij is eeuwig.’

Femke van Hout raakt ook in gesprek met Victor Kal, emeritus docent filosofie van 
Amsterdam, die zich jaren geleden tot het Jodendom bekeerde en zich ook door Kierke-
gaard aangesproken voelde. ‘Voor Kierkegaard bevindt God zich niet in een wereld buiten 
de onze. God zit in ons dagelijks leven: we ervaren God van heel dichtbij. God is geen ding 
of persoon, maar een ervaring. ( ….) Volgens Kierkegaard ervaren we God als we het gevoel 
hebben door iets bewogen te zijn.’ Voor Kal gaat het er in religie om, dat je je openstelt voor 
God. Of om het mijn oude leermeester Hans Hasselaar te zeggen: ‘Je doet al heel wat in je 
predikantschap, als je God tenminste niet voor de voeten loopt.’  

Niet-religieuze mensen zeggen wel eens, dat het geloof toch wel een heerlijke zekerheid biedt om te weten hoe je moet leven. Maar, 
zegt Kal, religie gaat juist om het niet-weten, om leven in onzekerheid. Eigenlijk vindt hij geloven een ongelukkig zwart-wit woord. 
Eigenlijk gaat het in religie om vertrouwen, en dan niet een blind vertrouwen. Désanne van Brederode vergelijkt het met het krijgen 
van een kind. Wie ouder wil worden, stapt ook met het volste vertrouwen het onbekende in. Je weet, dat je ‘ja’ zegt tegen iets wat je 
niet kunt overzien: je weet niet wat voor persoon je kind zal zijn, en hoe een ouder zijn je zal veranderen. Treffende vergelijking met 
dat bekende onbekende. Vertrouwen, erin geloven, het is een waagstuk.
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Velserbroek
Kruispunt

Richting veertigdagentijd
De tijd tussen kerst en de veertigdagentijd is dit jaar kort. 
Omdat Pasen vroeg valt, begint de voorbereidingstijd daarvoor 
ook eerder. Op 14 februari is de viering van Aswoensdag al en 
starten we de veertigdagentijd. Er zal ook voor deze periode 
een kalender in de kerk liggen, die u mee kunt nemen. Tradi-
tiegetrouw is dit een periode van inkeer. Sommigen kennen de 
gewoonte om op een of andere manier te vasten: iets te laten 
staan (vlees, alcohol, roken, snoep) of juist iets extra te doen 
(wat vaker wandelen, iemand helpen). We luiden in elk geval 
samen deze periode in op woensdag 14 februari in het Kruis-
punt met een viering voor Santpoort en Velserbroek samen. De 
cantorij zal zingen in deze viering.  

Wel en wee in de gemeente
Piet Vreeken, de man van Yvonne Vreeken, is overleden op 
1 januari 2024 in de leeftijd van 83 jaar. We wensen Yvonne, 
kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toe met dit verlies.
Mevrouw Betsy Grundel-Kleijweg is overleden op 11 januari 
j.l. Bij het maken van de kopij is nog geen datum voor de 
afscheidsdienst bekend. In het volgende nummer zal een in 
memoriam verschijnen. 

Hartelijke groet, Joke Zuidema

DE LITURGIE – een toelichting op onderdelen 
van de zondagse liturgie
De orde van dienst is niet zomaar bij elkaar geraapt. In Kerk 
Onderweg nummer 9 heeft Gilda iets geschreven over de 
‘nieuwe’ gezamenlijke orde van dienst. Zo nieuw is die natuur-
lijk niet, maar altijd gebaseerd op zeer oude gebruiken, die er 
niet voor niets waren. 
In Eijsden, een toeristisch dorpje in Zuid Limburg, is eens per 
jaar een processie. Het is een beroemde processie, die ik ook 
wel eens wilde zien. Dus stond ik op een zondagmiddag langs 
de route. Ik werd geruststellend toegesproken door iemand die 
bekender was in Eijsden: het was niet zo kerkelijk hoor, ik kon 
gerust blijven! 
En daar kwam de hele kerkdienst voorbij: het begon met drem-
pelgebed, votum en groet, toen kyrië en gloria, de bijbel, de 
preek, de voorbeden, de eucharistie met als hoogtepunt de 
monstrans met de hostie die eerbiedig werd meegedragen, de 
zegen. Voor elk onderdeel kwam een complete klas kinderen 
langs, mooi gekleed in één bepaalde kleur. Het werd een lange 
kerkdienst. 

Het geheel was zo traditioneel, dat – ondanks de overduidelijke 
relatie met de kerk – de bewoners van dit dorp het nauwelijks 

meer als iets van de kerk zagen. 

Die traditie van de kerkdienst, in dezelfde volgorde, volgen wij 
ook elke zondag. En niet voor niets. Vorige keer heeft Gilda een 
toelichting gegeven op het eerste begin van de dienst. Je kunt 
een kerkdienst in drie grote delen verdelen: Inleiding, woord en 
antwoord. Zij heeft over de inleiding geschreven: de kaarsen, 
de drempel en de bemoediging. Ook het kyrië en gloria horen 
nog bij de inleiding. Daar wil ik vandaag iets over schrijven. 

Kyrië en gloria: het wordt in één adem achter elkaar geplaatst, 
hoewel het grote tegenstellingen bevat. En toch ook weer 
niet. Het zijn termen uit het latijn. Kyrië eleison betekent ‘Heer, 
ontferm u’ en Gloria staat voor ‘Gloria in excelsis deo’: ‘Ere zij 
God in den hoge’. 

Het kyrië is een kreet om hulp, zoals een kind in het donker 
om een van zijn ouders roept. Dat kan in verschillende 
vormen. Een krantenbericht kan een kyriëgebed zijn, maar 
ook een persoonlijke ervaring of een deel van een psalm. 
De oudst bekende vorm van het kyriëgebed is dat de diaken 
de naam van een mens in nood noemt, waarna de kinderen 
luidkeels ‘kyrië’ roepen. Oorspronkelijk had de voorganger 
(priester of dominee) dus geen rol in dit gebed. Het is een taak 
van diakenen en gemeente. Daarom is het ook mooi dat de 
gemeente het kyrië vaak zingt. 

Het kyriëgebed is het benoemen van de nood. In de voor-
beden is dat meer uitgewerkt. Zo kan bij het kyriëgebed 
worden gezegd dat er geen vrede is en bij de voorbede de 
vrede weer worden benoemd, maar dan ook wat dit van ons 
vraagt.
Het glorialied volgt in één adem op het kyriëgebed. Dat 
gebeurt vooral in feestelijke diensten en daarom is het gebrui-
kelijk om in de veertigdagentijd en advent geen gloria te laten 
klinken, maar een soberder lied te laten klinken. Dan zijn de 
diensten meer ingetogen en sober van karakter. 

Kyrië en gloria zijn gevormd door belevingen van mensen: 
soms diepe ellende, maar dan toch, zomaar, ineens daar boven 
uit getild: dankbaarheid en blijdschap klinkt dan. Zo horen 
kyrië en gloria samen, net zoals je dat in de psalmen bijvoor-
beeld terug kunt vinden. 

Als je die belevingen hebt geuit, ben je klaar om het Woord te 
gaan horen. Daarover de volgende keer.

Joke Zuidema.
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In memoriam Hanneke Collet

Op 2 december is Johanna Catharina (Hanneke) Collet overleden op de leeftijd van 74 jaar. 
Hanneke was een trouwe kerkganger. Ze werd elke zondag opgehaald met haar rolstoel vanuit Molenweid. Ze was graag in de 
kerk en liet het ook merken als ze het eens was met wat ze hoorde.

Hanneke is geboren in Heemstede. Haar moeder was zwanger van een drieling, maar alleen Hanneke kwam levend ter wereld. 
Ze had wel zuurstoftekort opgelopen bij de bevalling, wat haar veel beperkingen gaf in haar leven. Toch had ze een fijne jeugd 
en bezocht ze graag haar school. Ze heeft op veel adressen gewoond, ook een tijd in de Boshoek, waarbij ze al het Kruispunt 
bezocht. De laatste jaren woonde ze met plezier in de Molenweid. 

Ze had geen angst voor de dood, maar zag ernaar uit. Terug naar haar ouders. En, zo zei ze: als Bach op aarde al zo mooi klinkt, 
hoe mooi moet het dan wel in de hemel klinken. 
Bach was natuurlijk ook te horen op haar afscheid. Haar achterneef beschreef haar leven, Willem Passchier beschreef haar als 
gemeentelid. We lazen psalm 23 op verzoek van Hanneke. 

Daarna hebben we haar lichaam toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats in Heemstede, in het graf van haar ouders. 

Joke Zuidema

OUDERENOCHTEND  STAMPOTTENBUFFET

Woensdag  31 januari hebben we weer een ouderenochtend.
De kerk is open om kwart over 10.

We beginnen om kwart voor elf met koffie en hierna hebben we 
een  stamppotten buffet, met  als afsluiting een lekker toetje.
Iedereen is weer van harte welkom deze ochtend.

Voor inlichtingen  Yvonne Vreeken tel. 0235371131
 of Gré Riedijk tel. 0235385216

Tot woensdag 31 januari  

De medewerkers van de ouderenmiddag.

Vrijwilligersavond

Vrijdag 23 Februari a.s. is er weer het jaarlijkse bedankmoment voor al onze vrijwilligers in het Kruispunt. Je bent met 
je partner welkom op 23 Februari in Boulodrome aan de Vlietweg. De inloop is vanaf 16.00 uur. 
Wil je uiterlijk 15 februari doorgeven of je deze avond aanwezig bent.

Namens de Beheerscommissie  
Luuk Hendrikse en Gré Riedijk

Afwezigheid ds. Joep van den Berg. 

Er is geregeld contact met ds. Joep v.d. Berg vanuit onze gemeente. Er is nog geen nieuws wat betreft zijn afwezigheid. Herstel 
van een burn - out heeft tijd en ruimte nodig. Wel wil Ds. Joep v.d. Berg iedereen bedanken voor alle lieve kaartjes die hij heeft 
ontvangen. De warme woorden doen hem goed en zijn hartverwarmend. Dank daarvoor.

Namens de Kerkenraad

Leo Kruisselbrink, scriba
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 Santpoort

Over de gemeente

Laat ik maar eerst beginnen met iets aan te kaarten waarvan ik 
denk dat het goed is dat ik er even over schrijf.

Ik ben net terug van een vergadering van de werkgroep 
Eredienst. Naast alle organisatie rondom de kerkdiensten 
bespreken we ook geluiden die we horen vanuit de gemeente. 
Het is goed dat gemeenteleden hun mening over elementen 
uit de diensten uiten, want zo houd je feeling met wat er 
speelt. We gaan er dan ook serieus op in.

Maar soms lijkt het of er bij sommige kerkgangers gefocust 
wordt op wat er allemaal niet goed gaat of op datgene waar 
irritatie over is, dat er uit het oog verloren wordt waar het om 
gaat en dat vergeten wordt dat het laten horen van positieve 
feedback veel opbouwender is.  

Nogmaals, kritiek mag (op een later tijdstip) gedeeld worden 
met leden van de werkgroep Eredienst of met kerkenraads-
leden, graag zelfs, maar laat het toch niet te belangrijk worden 
en het zicht ontnemen op het grotere geheel. 

Want waar gaat het om? Dat we samenkomen in Gods huis, 
dat we met elkaar ons geloof delen, dat we tot rust komen 
in Zijn aanwezigheid, geïnspireerd raken door Gods woord, 
met elkaar zingend ons geloof uiten en samen in gebed onze 
zorgen, verdriet en vreugden uitspreken.

Laten we ons dit altijd blijven bedenken. Daarnaast ons reali-
seren dat heel veel mensen (kosters, liturgie-opmakers, ambts-
dragers, musici, bloemschikkers, zangers, dominees, enzovoort, 
enzovoort) hun uiterste best doen om van elke kerkdienst iets 
moois, zinvols en waardevols te maken. En dat het verwoorden 
van dat wat mooi en goed was, opbouwend is en recht doet 
aan de inzet.

En zo hoop ik dat we in dit nieuwe jaar weer heel veel inspire-
rende samenkomsten met elkaar mogen hebben, waarin we 
ons met elkaar verbonden voelen in ons gedeelde geloof. 

Maar ook het volgende wil ik graag delen met u:
Ik dacht terug aan 2023 en wat er allemaal gepasseerd was 
binnen onze kerkgemeenschap, en toen voelde ik dank-
baarheid. Onze Dorpskerk-gemeente kent veel vrijwilligers. 
Sommigen doen ontzettend veel, anderen wat minder of 
hebben slechts een kleine taak. Maar hoe dan ook: velen 

dragen de kerk een warm hart toe, en willen zich voor die kerk 
inzetten. Dankbaar was ik ook voor de band die ik met jullie 
voel, en voor de band die er onderling is. Er wordt naar elkaar 
omgekeken en met elkaar meegeleefd. En ik was blij met de 
kerkdiensten in het afgelopen jaar, waaraan ik ook zelf veel 
gehad heb, omdat muziek of liederen mij raakten, omdat ik 
verbondenheid met de Ander / ander beleefde, omdat ik me 
thuis voelde. 
Ook dat wilde ik graag een keertje kwijt…..

Terugblik

We hebben prachtige en feestelijke Kerstdiensten achter de 
rug. Veel dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen! 
Voorafgaand aan Kerst werd er op 14 december een lunch 
geserveerd. Kerstliederen werden gezongen en een Kerstver-
haal verteld. Fijn dat dit voor en met elkaar gedaan wordt. 

Vooruitblik

Het voelt, zo kort na de december-feestdagen, een beetje 
onwerkelijk, maar toch kijk ik met u alvast vooruit naar de 
komende Veertigdagentijd. Deze periode begint al op 14 
februari (Aswoensdag) en mondt uit in het Paasfeest op 31 
maart.

De veertig dagen vóór Pasen (waarbij de zondagen niet 
meegerekend worden omdat die als feestdagen worden 
gezien) zijn dagen van voorbereiding, bezinning en inkeer. Het 
wordt ook wel de vastentijd genoemd, omdat veel mensen 
zich dan onthouden van een bepaalde luxe, bijvoorbeeld van 
vlees eten, iets lekkers bij de koffie, alcohol, whatsapp. Maar je 
kunt het ook op een andere manier zinvol invullen. Als u tips 
daarover wilt, of als u het fijn vindt af en toe een bezinnende 
tekst of een gebed te lezen, dan kunt u daarbij de Veertigda-
gen-kalender gebruiken die uitgegeven wordt door de PKN. U 
vindt hem tijdig bij de ingang van de kerk, en u kunt hem gratis 
meenemen.

Als u dit leest is er een eerste samenkomst geweest van een 
nieuwe groep Soep&Spirit. Rond een eenvoudige maaltijd 
wordt er gesproken over een artikel, een gedicht, een actua-
liteit, etc. Als u / jij aan wilt sluiten: van harte welkom; laat het 
me even weten.

Datzelfde geldt voor de meditatie-groep. Het was de bedoe-
ling om die vóór de Kerst af te sluiten, maar de deelnemers 
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van die laatste avond wilden allen graag ermee doorgaan. 
Een nieuwe datum is nog niet bekend. Sluit u / je gerust aan. 
Zonder veel woorden te gebruiken wordt dit toch als verdie-
pend ervaren. Je staat even een uurtje stil bij jezelf, bij God en 
wat Hij in je leven betekenen kan.

In februari wordt er in het Kruispunt weer een ontmoeting 
georganiseerd met vertegenwoordigers van de Moskee in 
IJmuiden. We zullen met elkaar spreken over de Ramadan (van 
10 maart tot 9 april) en over ons Paasfeest en de voorberei-
dingstijd daar naartoe. Laat het weten als u belangstelling hebt.

Woensdagavond 28 februari komt ds. Margriet van der Kooi 
naar ons toe! 
Als geestelijk verzorger heeft zij een aantal boeken geschreven 
over haar werk. 
In haar laatste boek ‘Goedheid voor het oprapen’ roept ze op 
niet cynisch te worden door al het lijden in de wereld, maar 
steeds weer op zoek te gaan naar tekenen van hoop, naar 
goedheid ‘die voor het oprapen is’. Vooral op dit thema zal 
ze uitgebreider ingaan. Ik denk dat we in deze huidige tijd, 
met oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en met de 
onvrede in ons eigen land en de moeilijkheid om een werk-
baar kabinet te vormen, meer dan ooit hoop en vertrouwen 
nodig hebben. Goede reden om te komen!
Deze avond wordt in de Dorpskerk gehouden. U moet zich 
hiervoor wel aanmelden. Als het u interessant lijkt, doe het 
dan gelijk! (gildapolderman@planet.nl) – dan hebben we tijdig 
zicht op wat we kunnen verwachten.
Zie voor meer informatie de rubriek van de werkgroep Inspiratie.

Lief en leed

Vier overlijdens moet ik u meedelen:
•	 Op 4 december is Frans Wiegand overleden, man van Marie 

en vader van Agnes, Koen, Denise, Jeffrey en Anthony. U 
leest elders in Kerkonderweg een In Memoriam.

•	 Op 18 december kwam er een einde aan het leven van 
Anneke van Heusden, ze is 88 jaar geworden. Ze woonde 
aan de Kruidbergerweg. Sinds 2022 was ze weduwe van 
Ton van Heusden. Ze hadden drie kinderen: Carolina, Aart 
en Herman. Aart is tot hun grote verdriet in 2013 over-
leden. Anneke en Ton hadden ook twee kleinkinderen: 
Max en Lola. 

•	 Wim van Zalinge is vlak voor Kerst gestorven, op zondag-
ochtend 24 december. Hij was de vader van Martine, Anja 
en Dirk en de opa van Lucas, Veerle en Sarah. In dit kerk-
blad vindt u een In Memoriam.

•	 Op 10 januari is rustig ingeslapen Gré van Belzen – Dijk-
huizen. Ze was 90 jaar, echtgenote van Joost van Belzen, 
moeder van Frans, oma van drie kleinkinderen. In het 
volgende kerkblad zal ik een In Memoriam schrijven.

Voor u en jullie allen een hartelijke groet!

Gilda Polderman

Bedankt

Wij waren blij verrast, dat wij op de laatste zondag van 
2023 het mooie boeket bloemen mochten ontvangen. 
Hiervoor heel veel dank!

Tilly Flohil, Murk de Groot

Bedankt

Hiermede wil ik u dank zeggen voor de prachtige bos 
bloemen die ik vanwege mijn 80e verjaardag mocht 
ontvangen. 

P. Schot

Lieve Gemeenteleden,

Mijn vertrouwde gezichten, die de dankdienst voor 
Frans hebben voorbereid en uitgevoerd. Ik wil jullie alle-
maal bedanken. De bijzondere gesprekken met Ds. Gilda 
Polderman, die zo mooi verwoord werden in de preek. 
Zoveel kaarten, brieven, bloemen. Het koffie drinken na 
de dienst en nog veel meer.
Dit alles neem ik binnenkort mee naar Akersloot.

Lieve groeten, Marie Wiegand
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IN MEMORIAM: FRANS MACHIEL WIEGAND

In 1931 werd hij geboren, op Sumatra. Op zijn 9e kwam hij terecht in een Jappen-
kamp, waar hij tot z’n 14e moest blijven. Hij deed er alles aan om goed te zorgen 
voor zijn moeder en zijn broertjes en zusjes in deze moeilijke jaren.
Na de middelbare school ging hij naar de Zeevaartschool en deed daar werktuig-
bouw. Op een reis van Suriname naar Nederland ontmoette hij Marie, die aan hem 
als machinist van het schip om naald en draad vroeg om iets te repareren. Dat was 
het begin van hun lange en liefdevolle relatie.

Hun leven werd verrijkt met vijf kinderen (Agnes, Koen, Denise, Jeffrey en Anthony), 
die hij zelfredzaamheid en zelfstandigheid toewenste. Hij moedigde hen aan om 
iets van het leven te maken. En hij nam hen mee in allerlei avonturen. Want van avonturen hield hij! Zijn kinderen weten er 
allerlei voorbeelden van te geven, van sleetje rijden achter de bumper van z’n auto tot ‘overleven’ in de natuur van Zwitserland.

Creatief was hij ook. Allerlei dingen maakte hij voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, voor de kindernevendienst en de 
zondagsschool waar hij leiding aan gaf.

Frans kon niet tegen onrecht. Als hij dat zag, kwam hij in opstand en nam hij het voor je op.
Hij en Marie waren gastvrij. Mensen die het nodig hadden mochten bij hen slapen of mee-eten en met Kerst dekte Frans voor 
één persoon extra voor het geval dat er een onverwachte gast zou komen.

Het grootste deel van zijn werkzaam leven werkte hij als bedrijfsleider bij een papierfabriek. Een drukke baan die veel van hem 
eiste. Het deed hem goed toen hij eenmaal met pensioen was. Hij kreeg meer rust, en zag beter de mooie dingen die zijn 
gezin hem bracht. Hij was trots op zijn kinderen, genoot van zijn kleinkinderen en op het laatst van zijn twee achterkleinkin-
deren. De laatste jaren vormden, zoals hij zelf zei, de mooiste tijd van zijn leven. Hij was tevreden en dankbaar.

De liefde die er vanaf het begin was tussen Marie en Frans is altijd gebleven. Toen hij zorg nodig kreeg, stond zij naast hem en 
omringde hem met haar liefde. Hij accepteerde het omdat hij van haar hield.

Omringd door liefde is hij, tijdens het bidden van het Onze Vader, gestorven op 4 december. We weten hem geborgen in Gods 
grote Liefde.

Gilda Polderman

Activiteitencommissie

Allereerst blikken we weer even terug naar de omgevlogen kerstperiode, waar we met elkaar een feestelijke en gezellige kerstlunch 
hebben gehad. Met  oude bekende liederen en een mooi verhaal over de vierde wijze uit het oosten, prachtig voorgelezen door Sita. 
Het was fijn om nieuwe gasten van buiten onze gemeenschap te mogen begroeten om met ons het kerstfeest te vieren. 

De volgende activiteit, die wij aan het voorbereiden zijn, is wederom een maaltijd, de traditionele wintermaaltijd in februari. Dit jaar 
is de erwtensoep weer aan de beurt. En natuurlijk een alternatief en/of vegetarische variant. 
We heten u van harte welkom op donderdag 15 februari om 11.30 uur.

Graag opgeven tot 11 februari 
bij één van ons. Eveneens voor 
vervoersvragen (06-18203386).

Namens de activiteitencommissie 

Sita, Marian, Tanja en Marja
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IN MEMORIAM WILLEM VAN ZALINGE

Menigeen kent Zalinge’s ijzerhandel aan de Rijksstraatweg want deze winkel, al jaren in de familie, is een begrip. De laatste eige-
naar Wim van Zalinge is nu niet meer onder ons. 
Hij kon zijn zaak moeilijk loslaten, vertelden zijn kinderen. 

Op 81- jarige leeftijd heeft hij op 24 december, de dag voor Kerst, uiteindelijk zijn leven moeten loslaten. Zeven jaar later dan zijn 
geliefde vrouw Ansje.  
Moeilijk loslaten? Je kan ook zeggen dat hij trouw was. Trouw aan zijn werk, aan zijn gezin en ook trouw aan de kerk, want hij 
heeft in Haarlem - Noord diverse functies bekleed. 

De laatste jaren kwam hij in onze kerk. Liefst zat hij dan naast zijn kleinkinderen Lucas, Veerle en Sarah. Hij was vader van Anja, 
van ‘onze’ Martine met Remco en van Dirk.
Zijn dochter Anja vertelde op 3 januari  in de dankdienst voor zijn leven over hem, zoals alleen een eigen kind dat kan: een schets 
van een erudiete, hardwerkende, sportieve en liefdevolle man. Die Elfstedentochten schaatste en ook veel wist van geschiedenis. 
‘Dankbaar voor alle liefde’ schrijven zijn kinderen boven de kaart. Een dankbaarheid die in de dienst ontroerend werd verwoord 
door kleindochter Sarah.

Wim van Zalinge blies niet hoog van de toren. Hij vond zichzelf niet zo belangrijk en liet zich ook niet zomaar kennen. Zijn bewo-
genheid met mensen bleek in de praktijk, hebben we gezegd. We lazen in de dienst psalm 139 over God die hem als geen ander 
kende en liefhad. Daarvan was Wim zijn hele leven doordrongen. 

In die (G)geest was de dankdienst opgebouwd. Van de prachtige muziek van Bach tot en met de persoonlijke woorden. Van de 
Bijbellezingen tot en met het slotlied van Bonhoeffer: 

“In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met 

ons elke nieuwe dag.”

Moge dat voor hen die achterblijven een troost zijn.
									         Ds. Ineke Clement

Kerstlunch, Santpoort.
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Actie kerkbalans

In de maand januari zijn we bezig met de actie kerkbalans. Mensen van wie we het 
e-mailadres mogen gebruiken hebben hun vraag om bijdrage aan de kerkbalans digi-
taal al ontvangen. Bij de andere kerkleden is twee weken geleden de brief op de mat 
gevallen. Dit jaar hebben we alle brieven via de post verstuurd. Er zit ook een bericht 
bij over het afsluiten van een overeenkomst met de kerk; in dat geval mag je vanaf de 
eerste euro deze aftrekken bij het invullen van de belastingen.

We hebben twee kerkgebouwen, drie dominees en werkgroepen. Deze hebben alle-
maal een bijdrage nodig. Bijzonder zijn dit jaar de stappen die we naar een groenere 
kerk maken. We maken aanpassingen aan de gebouwen en de lampen om minder gas 
en elektriciteit te gebruiken. Op den duur levert dan minder uitgaven en een schonere 
omgeving op.

We hopen ook weer dit jaar op uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,

Namen het college van Kerkrentmeesters

Trees van Gastel,

cvksecretaris@pg-spvb.nl

Oproep aan de Nederlandse 
samenleving: geef antisemitisme en 
discriminatie geen ruimte.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een democratische samenleving is 
geen plaats voor discriminatie, in welke vorm dan ook, dus ook 
niet voor Jodenhaat. Helaas zeggen de gebeurtenissen van de 
laatste tijd in ons land iets anders.

De terreuraanslag van 7 oktober en het geweld daarna in Israël en Gaza roepen wereldwijd en dus ook in Nederland veel emoties op. 
Hier richten die emoties zich voor een deel tegen Joden in ons land. Het aantal antisemitische incidenten is de laatste maand met 
800% toegenomen. Daarbij gaat het om scheldpartijen, pesterijen, het roepen van leuzen die door Joden als bedreigend worden 
ervaren enzovoort. Dat is zeer onrustbarend. De Raad van Kerken in Nederland vindt dit onaanvaardbaar.

Iedere mens gerespecteerd
Antisemitisme, in welke vorm dan ook, doet onze Joodse medeburgers pijn. Het zet hen apart en ondermijnt hun gevoel van veilig-
heid. Het doet hen soms zelfs twijfelen of ze nog deel willen zijn van deze maatschappij. Antisemitisme ontmenselijkt – dat mogen 
wij niet toestaan. Antisemitisme vergiftigt de sociale verhoudingen. Hetzelfde geldt voor andere uitingen waarin mensen gekwetst, 
gekleineerd of bedreigd worden, waaronder ook de moslimgemeenschap in ons land in toenemende mate lijdt. Het bedreigt de 
samenleving die we kennen en voorstaan: een samenleving waarin iedere mens ongeacht kleur, nationaliteit, godsdienst of sekse er 
mag zijn en gerespecteerd wordt.

Daarom roept de Raad van Kerken alle inwoners van Nederland op: geef antisemitisme en andere uitingen 
van haat geen ruimte. Omwille van onze Joodse medeburgers, omwille van allen die in ons land wonen 
en omwille van de kwaliteit van onze samenleving. Laten we juist in deze tijd van crisis naar elkaar op zoek 
gaan, naar elkaar blijven luisteren en elkaar vasthouden.
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Vanuit Werkgroep Inspiratie

Terugblik: Kerststallen tentoonstelling op zaterdag 16 december

Tot onze verrassing kwamen er kerst-
stallen uit alle hoeken en gaten: meer 
dan 80 kerststallen, groot en klein, 
konden we deze zaterdag presen-
teren. De een nog mooier en aparter 
dan de andere. Gehaakt, van hout, 
steen, karton, om mee te spelen of 
alleen maar naar te kijken. 

Eigenlijk jammer, dat het er maar 
zo kort stond. Terwijl deze eerste 
tentoonstelling nog maar net 
begonnen waren, kwamen er al 
plannen om het volgend jaar wat 
langer te doen en groter te maken. 

Voor nu was het een zeer geslaagde 
poging. Twee kerststallen zijn verloot 
en inmiddels overhandigd aan de 
gelukkige winnaars. Volgend jaar 
hopen we op weer veel deelname!

Christelijke meditatie

Omdat er behoefte bleek te zijn de 
meditatie-avonden voort te zetten, 
willen we er nog een paar tot aan het 
voorjaar organiseren.

Met behulp van een Bijbellezing, 
een gedicht, een lied of een gebed 
proberen we in de stilte onze 
gedachten te laten komen en te laten 
gaan, soms alleen maar te voelen. Het 
verrassende is dat je je zomaar ineens 
dicht bij God weet, aangeraakt door 
Hem. Hoe dan ook, het is fijn om met 
een aantal mensen een uurtje stil te 
zijn. Daarnaast spreken we elkaar ook 
nog, van tevoren en na afloop! Doet 
u mee? 
Meld u dan aan bij Gilda Polderman 
(gildapolderman@planet.nl) 
Een nieuwe datum is nog niet 
bekend, maar u hoort dat dan vanzelf.
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Goedheid voor het oprapen – ds. Margriet van 
der Kooi, woensdag 28 februari

Margriet van der Kooi is jarenlang een zeer gewaardeerd 
ziekenhuispastor geweest in Woerden, momenteel is ze werk-
zaam als geestelijk verzorger in het Daan Theeuwes Centrum 
in diezelfde stad, waar jonge mensen met niet aangeboren 
hersenletsel behandeld worden. Margriet heeft een aantal 
boeken geschreven over haar pastorale werk en laat daarin 
zien hoe ze oog heeft voor de mens en ze kan boeiend 
vertellen over bijzondere ontmoetingen en gesprekken die ze 
heeft gehad. Ze is ervan overtuigd dat we Gods stem kunnen 
horen in de ontmoeting met de ander.

In haar laatste boek ‘Goedheid voor het oprapen’ roept ze op 
niet cynisch te worden door al het lijden in de wereld, maar 
steeds weer op zoek te gaan naar tekenen van hoop, naar 
goedheid ‘die voor het oprapen is’. Vooral op dit thema zal ze 
uitgebreider ingaan. Juist in deze huidige tijd, met oorlogen 
in Oekraine en het Midden-Oosten en met de onvrede in 
ons eigen land en de moeilijkheid om een werkbaar kabinet 
te vormen, hebben we meer dan ooit hoop en vertrouwen 
nodig. Goede reden om te komen!

Deze avond wordt in de Dorpskerk gehouden. U moet zich 
hiervoor wel aanmelden. Als het u interessant lijkt, doe het 
dan gelijk en noteer het in uw agenda – voor ons ook prettig 
omdat we dan tijdig zicht hebben op hoeveel mensen we 
ongeveer kunnen verwachten. (gildapolderman@planet.nl)

Boekpresentatie
Op 31 januari 2024 van 20.00-22.00 uur zal Marianne Vonkeman 
in de Dorpskerk in Santpoort een lezing houden over haar 
onlangs uitgekomen mystiek dagboek van een dominee. 
Dertig jaar lang schreef zij over God, de liefde en de dood.

Welk verhaal is God aan het vertellen door haar leven heen? De 
pijn en het geluk in relaties en predikantenwerk gaan samen 
op met innerlijke ervaringen en bespiegelingen over hoe haar 
weg met God verloopt. Zoals met Kerst wordt gevierd, wil God 
in mensen wonen. Hoe gaat dat in haar leven? Wat doet dat 
met de manier waarop ze in het leven staat? Zij zal met name 
fragmenten voorlezen over haar mystieke reis: het ontwaken, 
het uitzuiveren van de liefde en het geloof, de donkere nacht 
en leven in vereniging met God. Na de presentatie is er gele-
genheid tot vragen stellen. Haar boek zal ook te koop zijn.

Na deze boekpresentatie willen we als gemeente in kleine 
groepjes over onze eigen geloofservaringen doorpraten. Er 
zal een intekenlijst klaarliggen op deze avond, u kunt zich ook 
opgeven via: Lieke van Beek, 
email: cornelievanbeek@hotmail.com

Soep&Spirit

Als u dit leest is er een eerste samenkomst geweest van een 
nieuwe groep Soep&Spirit. Rond een eenvoudige maaltijd 
wordt er gesproken over een artikel, een gedicht, een actua-
liteit, etc. Als u / je aan wilt sluiten: van harte welkom; laat het 
weten aan Margreet Baalbergen of Gilda Polderman.

Samen rouw verwerken

Onder ons zijn veel mensen die op verschillende manieren 
met rouw te maken hebben. Het is goed om te weten dat je er 
niet alleen voor staat. Dat je dingen kunt delen met anderen. 
Zo is het idee ontstaan om een aantal bijeenkomsten (vier tot 
zes) te organiseren rond het thema ‘rouw’. Er zijn al een aantal 
mensen die hier wat voor voelen. Zou u ook willen deelnemen 
aan deze groep? Laat het dan even weten bij Gilda Polderman 
(gildapolderman@planet.nl) of Joke Zuidema (dsjokezui-
dema@pg-spvb.nl). Wij gaan dan verder aan de slag om hier-
voor samen geschikte data te vinden. 

Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,

Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke.



Van de Diaconie
Beste mensen,
De collecten hebben in november het volgende opgebracht:
  5 nov.	 Diaconie					    €  191,25
12 nov.	 Kerk in Actie project Z 021262		  €  214,05
19 nov.	 Diaconie - Santpoort Helpt Madras		  €  185,60
26 nov.	 PKN / Pastoraat				    €  303,75
Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 115,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de bovenstaande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 712,67 ontvangen.

Kerstactie

De jaarlijkse kerstactie van de Diaconie heeft tot op het moment van dit schrijven (11 jan.) bijna € 2.100 opgebracht. Dat is aanmer-
kelijk minder dan in voorgaande jaren en daarom hiermee nogmaals onze oproep voor uw financiële bijdrage. Ter herinnering; de 
doelen voor dit jaar zijn zoals gebruikelijk de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem. Daarnaast doneren wij dit jaar 
ook aan Stichting Hart voor Kinderen.
Van harte aanbevolen!
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U kunt uw giften overmaken naar NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. ‘Diaconie PG Santpoort-Velserbroek’ of 
gebruikmaken van deze QR-code.
Helpt u mee?

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Ook van de Diaconie 

We doen al wat natuurlijk. Want we hebben al deelkastjes bij de kerkge-
bouwen hangen. We hebben al een jaarlijkse inzameling rond de dankdag 
voor gewas en arbeid. 
Maar . . . we willen nu ook de gelegenheid bieden om het hele jaar in te 
zamelen voor de voedselbank. 

In de Dorpskerk komt een mand te staan (in het Kruispunt staat die er al een 
paar weken). 
Als de kerk open is kunt u daar uw bijdrage in kwijt. Zodra de mand vol is 
brengen we de inhoud naar de Voedselbank Velsen. 
Dus wilt u iets extra’s doen voor de gezinnen die het moeilijk hebben, of heeft 
u nog iets in huis waar u een ander mee kunt helpen. Neem het dan gerust 
mee naar de kerk.

Namens de Diaconie, Heine Wagenaar. 

      Samen tegen armoede



15

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach 
door de Christelijke Oratorium Vereniging 
Haarlem
Bachs Matthaüs Passion is, bijna 300 jaar na de eerste uitvoe-
ring, nog steeds in staat om luisteraars te raken en te ontroeren. 
In een wereld waarin conflicten, geweld en natuurrampen aan 
de orde van de dag zijn, is het verhaal van het lijden en sterven 
van Christus hoopgevend en troostend. 

De Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem brengt al sinds 
1929 de Matthäus Passion ten gehore, met professionele 
solisten en instrumentalisten. Ook op Goede Vrijdag 2024 
wordt dit meesterwerk uitgevoerd, in de prachtige Grote Zaal 
van PHIL Haarlem. U bent van harte welkom om te komen luis-
teren, op vrijdag 29 maart, om 19.30 uur. 

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het baro-
kensemble Accademia Amsterdam. 

De solisten zijn:
•	 Martha Bosch, sopraan
•	 Helena van Heel, mezzosopraan
•	 Falco van Loon, tenor (evangelist)
•	 Jan Willem Baljet, bariton (Christus)
•	 Marijn Zwitserlood, bariton (aria's)
•	 Joost van Velzen, tenor (aria's) 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Piet Hulsbos.

Kaarten zijn te verkrijgen via  https://www.philhaarlem.nl/
agenda. Toegangsprijs: 1e rang € 38,50; 2e rang € 35,50; 3e 
rang € 32,50; 4e rang € 29,50; jongeren t/m 18 jaar betalen € 
18,00. Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

Het is mogelijk om in de voorverkoop een concertabonnement 
voor de concerten van COV Haarlem te kopen. Belangstel-
lenden daarvoor kunnen een mail sturen aan concertabonnee.
covhaarlem.nl. Zij ontvangen dan een mail met de gang van 
zaken daaromtrent.

WIE ZIJN WIJ?
De Ark Haarlem is een gemeenschap van 
mensen, die samen wonen, werken en het 
leven vieren. Mensen met een verstande-
lijke beperking doen volop mee. We leven 
en werken vanuit de missie en visie van 
L’Arche International, de internationale 
federatie van Arkgemeenschappen, waar 
we deel van uitmaken. Een grote kring 
betrokkenen zet zich dagelijks in voor ons 
woonhuis, onze werkplaats, onze tuinderij 
en de gemeenschap. De verscheidenheid 
aan mensen maakt ons rijk en inspireert ons.
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CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP 1995-2023

Ruim 28 jaar geleden richt een aantal dames de Creatieve MaandagOchtendGroep (CMOG) op. Aangezien het zilveren jubileum in 
de in de coronaperiode valt, moet het jubileumfeestje worden uitgesteld. De dames vierden dat op 6 november jongstleden. Ter 
gelegenheid daarvan verschijnt een bloemlezing over al die jaren werken voor Madras. Wat de aanleiding is voor de start van de 
CMOG leest u hierna. 

Jubileumfoto van de 28-jarige CMOG mét de heren van het 
eerste uur. Achter vlnr: Marian Out, Guus Hartendorf, Getsje 
Holleman, Alie van Dok, Wil van der Pijl, Coba Slings, Anne-
lieke Hurkmans, Marja Zwart, Leo Slings. Midden vlnr: Gurie 
Steinman, Tine Wiersma, Loes Jongenelen, Cathy Versloot, 
Wim van der Pijl. Voor vlnr: Bea Verschoor, Monique 
Buijsman en Jantine Hartendorf. Rina Boudesteijn en Tilly 
Faber ontbreken op de foto. 
(Foto: Joyce Schipper)

Bijbels wandkleed
Onder leiding van jeugdouderling Jantine Hartendorf van 
de gereformeerde Bethelkerk starten meisjes en jongens 
van de catechisatiegroep in januari 1995 met het maken 

van een Bijbels wandkleed. Wekelijks zijn zij daarmee bezig. De bekende Santpoortse striptekenaar Bert Bus (o.a. Archie, de Man van 
Staal) tekent op verzoek van de ouderling tien Bijbelse voorstellingen, die de catechisanten zo nauwkeurig mogelijk met allerhande 
materiaal op een groot doek met naald en draad vastzetten. Het betreft onder andere De ark van Noach, Mozes en de stenen tafelen, 
David en Goliath en nog meer bekende ‘spelers’ uit Gods Woord.

Santpoort helpt Madras
Tien maanden later start in Santpoort de actie ‘Santpoort helpt Madras’ (ShM). Dat zou een eenmalige actie zijn, op touw gezet door 
Santpoorter Nick van Dee, om flink veel geld in te zamelen voor het project Udavum Karangal (Helpende Handen) van Stephan Vidy-
akar in de havenplaats Madras, het huidige Chennai, in India. 

Van Dee organiseert in de IJmond-MTS in november 1995 een grote Bazaar voor Madras: het is een daverend succes met een hoge 
opbrengst. Niet lang daarna valt de beslissing de stichting ‘Santpoort helpt Madras’ op te richten, met Van Dee als voorzitter.

Intussen nadert de productie van het wandkleed de eindfase, maar het wordt te ingewikkeld voor de catechisanten. De jeugdouder-
ling roept hulp in van een aantal dames om de klus te klaren.

De dames van het eerste uur zijn: Tine Wiersma, Getsje Holleman, Alie Verschoor, Riet Bakker, Ans Visser, Ank Groot, Jantine Harten-
dorf, Janneke Verkruijssen, Leni de Rijk, Gurie Stijnman, Nel Kosters, Wil van der Pijl, Coba Slings, Leni van Gend en Marian Out. Voor 
allerhande ondersteuning zijn heren van het eerste uur: Wim van der Pijl, Leo Slings, Piet Bakker, Frans Wiegand en Guus Hartendorf.
De dames vinden het handwerken zo leuk dat op maandag 6 november 1995 het besluit valt de Creatieve MaandagOchtendGroep 
op te richten.

Het doek valt
Bert Bus onthult op 1 november 1997 in de Ontmoetings-
ruimte van de Bethelkerk ook wel Aanbouw genoemd, het 
Bijbels wandkleed. De kunstenaar is er stil van. Hij spreekt 
zijn waardering uit voor de jeugd, die het werk begon, en 
de dames die het karwei klaarden. Sinds de sluiting van de 
Bethelkerk hangt het wandkleed in de Ontmoetingsruimte 
van de Dorpskerk, waar het tot op den huidigen dag is te 
zien.
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Met het verwijderen van een doek onthult Bert Bus het wandkleed. Op de voorgrond enkele boeken van de Boekenmarkt.

De dames besluiten die dag in 1998 een Bazaar te gaan houden, waarvoor de opbrengst voor de helft bestemd is voor ‘Samen op 
Weg’ en de andere helft voor ‘Madras’. Stichting ‘Wilde Ganzen’ verdubbelt de opbrengst voor Madras.
De dames knutselen het hele jaar ijverig aan van alles en nog wat en er zijn er, die ook nog huiswerk doen. Weer anderen zetten 
zich in om bij de lokale middenstand prijzen voor onder andere het Rad van Avontuur op te halen. De medewerking van de nering-
doenden is fenomenaal! Al die goederen moeten opgeslagen worden. Een aantal dorpsgenoten biedt spontaan ruimte aan en 
stellen bijvoorbeeld hun garage beschikbaar.

Het Rad van Avontuur van de lokale Harddraverijvereniging komt voor nop in handen van de CMOG en zal jaren later zijn weg vinden 
naar de organisatie van de Pinkenveiling van de Naaldkerk. Zo is het dorp lekker oecumenisch bezig.

De bedrijvigheid van de CMOG gaat onverdroten voort. Maandelijks sparen de dames een luttel bedrag voor cadeautjes, uitjes en 
andere leuke bezigheden zoals het maken van paas- en kerststukjes. Tevens maken zij een voorraad kaarten, die door de jaren heen 
bij toepasselijke gebeurtenissen als blijk van belangstelling worden verstuurd..

Bethelkerk sluit
De Bazaar van 17 november 2001is een bijzondere, want voor de allerlaatste keer is de Bethelkerk het toneel van de activiteiten voor 
Madras. Het godshuis sluit op 31 maart 2002 definitief de deuren. 
Vanaf november 2002 vindt de Bazaar plaats in en rond de Dorpskerk, waar de CMOG op zolder ook goederen kan opslaan. De Bazaar 
brengt op 16 november  € 9225,- op. Die opbrengst lijkt weinig, maar het gaat wel om euro’s hè?
Eveneens in september krijgt de CMOG een eigen logo op briefpapier en een vlag met dat logo, ontworpen door Mayka Hurkmans. 
Burgemeester Peter Cammaert opent de Bazaar, door onder klokgelui de CMOG-vlag te hijsen. 
De boekenmarkt trekt jaarlijks, evenals de rommelmarkt, veel publiek. Al ver voor openingstijd staan koopjesjagers voor de kerk-
deuren en het hek te dringen. Was dat elke zondag maar zo. De opbrengst is € 14.000,-.  

Het quiltkussen in de hal van de Ontmoetingsruimte is een product van de CMOG.

Algemeen
Sinds de oprichting van de CMOG zijn er op eigen rekening vele uitstapjes gemaakt met een touringcar of eigen auto’s, kerstge-
schenkjes gemaakt om na de kerkdienst uit te delen, kramen bemand voor de verkoop van eigen producten, liters koffie en thee 
gedronken en kilo’s taart genuttigd, want staat er niet geschreven: ‘Vier uw vierdagen’? 

Guus Hartendorf
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De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

Klein
woensdag 3 januari 2024  

2023 is voorbij. Het was een jaar waarin goed nieuws en slecht nieuws 
elkaar afwisselden. Verrassend is dat niet, dat is eigenlijk elk jaar zo. Voor 
deze column blik ik terug op het voorbije jaar en maakte deze persoonlijke 
en derhalve betwistbare keuze uit het nieuws:

Slecht nieuws in 2023: Verkiezingen. Klimaattop in Dubai. 7 oktober in Israël. Ter Apel. Patstelling in Oekraïne. Graaiflatie. 
Ajax. Doorgeslagen woke. De kus van Rubiales. Natste en warmste jaar ooit. Polarisatie. Energieprijzen. Knip Weesperstraat. 
Juice kanalen. Gaza.

Goed nieuws in 2023:  Charles eindelijk koning. Studiefinanciering. 100e geboortedag van Gerard Reve. Feyenoord 
kampioen. Corona als verkoudheid. Kind kan achternaam van beide ouders krijgen. Hackney Diamonds. Mathieu van der 
Poel. Mugshot Trump. Femke Bol.

Overleden in 2023: Huub Oosterhuis. Wim de Bie. David Crosby. Mangosuthu Buthelezi. Beatrijs Ritsema. Matthew Perry. 
Fay Weldon. Jacques Delors. Bobby Charlton. Clairy Polak. Jan Jongbloed. Sinéad O’Connor. Milan Kundera. Paul van Vliet. 
Henry Kissinger. Bokito.

Geboren in 2023: Talloze kinderen die zich later gaan inzetten voor een betere wereld.

Ik kijk niet alleen terug, ook vooruit naar 2024. Wat de kerk betreft is het slechte nieuws dat de krimp zal doorzetten. Secu-
larisatie heeft alles te maken met een ingrijpend veranderde wereld. Dat is verdrietig, en dat doet pijn. Maar het is niet 
realistisch om te blijven dromen van herstel van de kerk in haar oude luister. Heel Holland bidt, dat gaat niet meer gebeuren.

Het goede nieuws is dat die constatering ook bevrijdt. Allereerst van het gevoel dat we het nooit goed genoeg doen. En 
verder ook van het hijgerig jagen op nieuwe aanwas. Als we niet meer terugverlangen naar de kerk die er ooit was, komt er 
ruimte voor de kerk die er is.

Dat is een kleinere kerk, en die vraagt om praktische oplossingen. Als classis blijven wij daarom komend jaar onverminderd 
bestuurlijke samenwerking van gemeenten stimuleren. De Roadshow eindigt trouwens op 15 juni met een nieuw Inspira-
tiefestival in Heiloo.

Nog belangrijker is echter dat we gaan inzien dat kleiner niet per se verkeerd is. De eerste gemeenten waren klein maar 
krachtig. En het evangelie vertelt ons telkens opnieuw dat het kleine groot is: het penningske van de weduwe, de 5 broden 
en 2 vissen, en het ene talent.

2024 is begonnen. Voor mij persoonlijk wordt dat een jaar waarin ik op zoek ga naar een theologie van het kleine. Naar een 
theologie van het mosterdzaadje, zo u wilt. Want het gaat in de kerk niet om groot en veel. Voor wie gelooft, wordt 2024 een 
jaar waarin het kleine juist groot kan zijn. En sterk. Met die gedachte wens ik de kerk en u allen een mooi 2024 toe.
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Een kerk vol 
vreemde vogels
Er was één moment in het afgelopen jaar waarin 
Gertine Blom voor haar gevoel heel dicht bij het 
Koninkrijk van God was. En nee, het was niet in 
een kerk.

Ds. Gertine Blom, predikant Protestantse Gemeente Sauwerd-Adorp-

Wetsinge (Bron: Petrus)

Ik was deze zomer op het Engelse festival Greenbelt. Een plek 
die al vijftig jaar draait om geloof, kunst en kritisch denken. 
Het is in die jaren een plaats geworden waar mensen in alle 
soorten en maten en kleuren zich thuis voelen. Elly en Rikkert 
zouden zingen:

Zoals we door de straten lopen

En de wonderlijkste kleren kopen

Zijn we net

Twee vreemde vogels.

Vreemde vogels
Er liepen een boel vreemde vogels rond op Greenbelt. Ook een 
van mijn favoriete dominees was er, Nadia Bolz-Weber. Zelf ook 
een kleurrijk figuur wist ze goed raad met alle verschillende 
identiteiten onder haar gehoor. Bij het nagesprek herhaalde ze 
de vragen van haar luisteraars, en als aan de buitenkant niet 
duidelijk was of iemand zich identificeerde als een hij of een zij, 
en misschien dus geen van beide was, dan hanteerde ze soepel 
het neutrale ‘they’. Zonder ook maar één keer te haperen of 
met haar ogen te knipperen. Niemand keek vreemd op. Ik had 
dat nog niet eerder meegemaakt.

De doorsnee-kerk
Op een ander moment vroeg een spreker: ‘Wie van jullie voelt 
zich niet thuis in een doorsnee-kerk?’ Overal om mij heen 
gingen handen omhoog. De doorsnee-kerk in Engeland was 
blijkbaar geen plek waar je makkelijk kunt inschuiven als je net 
een beetje afwijkt van de norm. Of als je rondloopt met grote 
vragen en twijfels. Ik, als dominee van een doorsnee-kerk in 
Nederland, voelde me scherp en kritisch aangesproken.

Want ik moet toegeven dat onze Protestantse Kerk in Neder-
land toch op de meeste plekken een kerk van de doorsnee is. 
En heel vaak vind ik dat prima – doe maar gewoon, dat is al gek 
genoeg. Maar hoeveel mensen lopen er rond die snakken naar 
een gemeenschap waar ze volledig worden geaccepteerd? 
Die zich bekeken en aangestaard voelden toen ze in de kerk 
kwamen, en er daarom niet meer komen? Of mensen die wel 
in de kerk zitten maar zich van binnen anders voelen dan ze 

zich van buiten durven tonen? Met hevige vragen diep in hun 
hart die er niet uitkomen?

“Die paar dagen festival waren voor mij een oefening in het 
verlaten van mijn ongemak”

Heilig moment
Ik liep rond op Greenbelt, daar ergens midden op het Engelse 
platteland, en ik keek naar al die vreemde vogels. Het ontroerde 
me plotseling. Het voelde als een heilig moment. Zou het zo 
zijn in Gods Koninkrijk? dacht ik. Dat we elkaar niet de maat 
nemen, maar de ander gewoon de ander laten zijn? Elkaar de 
ruimte geven om uit te vogelen wie je bent?

Jij met je ravenzwarte haren

Je kanariegele vest

Kijk de mensen staan te staren

Die zijn anders dan de rest

Twee vreemde vogels

Maar de lucht is vrij

De zon voor mij

Want in een huis van steen
Kan ik niet wonen.

Die paar dagen op het festival waren voor mij een oefening in 
het verlaten van mijn ongemak. Want soms moet je je gewoon 
eerst ergens in onderdompelen voor je verder kunt.

Ik hoop op een kerk vol vreemde vogels. Want juist op de 
vreemdste plaatsen en te midden van de wonderlijkste 
mensen is God het dichtste bij. 



Januari 

26	 vrijdag	 1 Samuel 6:13–7:1

27	 zaterdag	 1 Samuel 7:2-17

28	 zondag	 Psalm 111

29	 maandag	 Maleachi 3:13-18

30	 dinsdag	 Maleachi 3:19-24

31	 woensdag	 Psalm 18:1-25

Februari
1	 donderdag	 Psalm 18:26-51	

2	 vrijdag	 Leviticus 12:1-8	

3	 zaterdag	 Marcus 1:21-28	

4	 zondag	 Marcus 1:29-38	

5	 maandag	 Psalm 31	

6	 dinsdag	 Leviticus 13:1-11	

7	 woensdag	 Leviticus 13:12-23	

8	 donderdag	 Leviticus 13:24-37	

9	 vrijdag	 Leviticus 13:38-46	

10	 zaterdag	 Psalm 32	

11	 zondag	 Marcus 1:39-45	

12	 maandag	 Marcus 2:1-12	

13	 dinsdag	 Marcus 2:13-22	

14	 woensdag 	 Jeremia 14:1-10

15	 donderdag	 Jeremia 14:11-16	

16	 vrijdag	 Jeremia 14:17-22	

17	 zaterdag	 Psalm 130	

18	 zondag	 Jeremia 1:4-12	

19	 maandag	 Jeremia 1:13-19	

20	 dinsdag	 Psalm 116	

21	 woensdag	 Jeremia 17:1-18	

22	 donderdag	 Jeremia 17:19-27	

23	 vrijdag	 Psalm 27		

24	 zaterdag	 2 Petrus 1:1-11	

25	 zondag	 2 Petrus 1:12-21	

26	 maandag	 Jeremia 18:1-12	

27	 dinsdag	 Jeremia 18:13-23	

28	 woensdag	 Psalm 51		

29	 donderdag	 Jeremia 19:1-9	

Maart
1	 vrijdag	 Jeremia 19:10-15

28 januari

Psalm 111 met daarin de belijdenis ‘Heilig en ontzag-

wekkend is zijn naam’ (vers 9), is de psalm die in de 

wereldwijde Kerk later deze week klinkt bij Marcus 

1:24, de uitroep van een onreine geest: ‘Ik weet wel 

wie Je bent, de heilige van God.’

29 januari - 1 februari

De tweede helft van Maleachi 3 – over ‘de dag die Ik 

voorbereid’ (Maleachi 3:17) – en Psalm 18 markeren 

een oude voorbereidingstijd van Pasen: nog zeventig 

dagen. 

2 februari

Vanouds wordt op 2 februari, de veertigste kerstdag, 

de Opdracht van Jezus in de tempel gevierd. Het boek 

Leviticus legt uit waarom.

3 - 4 februari

De lezingen uit het Marcusevangelie houden gelijke 

pas met wat ’s zondags in de Kerk wordt gelezen: 

bezetenen worden bevrijd, zieken genezen, het 

koninkrijk van God is nabijgekomen.

5 februari

Psalm 31 is weer een oude markering in de voorbe-

reidingstijd van Pasen: nog vijftig dagen.

6 - 11 februari

Huidige Bijbeluitgaven zijn terughoudend met het 

woord ‘melaatsheid’ (lepra), want dat is de benaming 

van een specifieke ziekte die pas door de soldaten van 

Alexander de Grote naar het westen is gebracht. De 

NBV21 gebruikt daarom de aanduiding ‘huidziekte 

die onrein maakt’. De Leviticuslezing en Psalm 32 

bereiden voor op het zondagsevangelie Marcus 1:39-

45.

12 - 13 februari

De lezingen van Marcus 2 leiden toe naar de vasten-

tijd: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang 

de bruidegom bij hen is?’ (vers 19). Dat is de reden 

waarom de veertigdagentijd bestaat uit sobere 

werkdagen, en dat de zondagen niet meegerekend 

worden. De zondag – vanouds Dominica genoemd: 

‘Dag van de Heer’ – is er niet om te vasten, maar om 

de aanwezigheid van Christus te vieren. 

14 - 22 februari

Vanaf Aswoensdag, dag 1 van de Veertig dagen, leest 

de Kerk dit jaar gedeelten uit de profeet Jeremia. 

In Matteüs 16:14 wordt Jezus met deze profeet 

vergeleken. Jeremia en Jezus zijn niet alleen in hun 

woorden maar ook in hun handelingen profetisch: 

zij belichamen het levende woord. Psalm 130 is een 

boetepsalm, Psalm 116 zingt van ‘mijn leven ontrukt 

aan de dood’ (vers 8).

23 - 25 februari

Psalm 27 en 2 Petrus 1 klinken vanouds op de tweede 

zondag in de veertigdagentijd als het evangelie van 

Jezus’ verheerlijking op de berg wordt gelezen.

26 februari - 6 maart

Het boek van de profeet Jeremia neemt in de Bijbel 

een bijzondere plaats in, omdat het zowel van zijn 

profetische woorden en symbolische handelingen, 

als ook van zijn persoonlijke belevenissen vertelt. 

Psalm 51 is weer een boetepsalm. Psalm 19 wordt 

gezien als het gebed van de messias als hij de tempel 

zuivert. Het klinkt doorgaans bij de tempelreiniging 

in het evangelie, nu bij de tempelprediking van 

Jeremia. Psalm 102 is verwant aan de Klaagliederen 

van Jeremia.

20

Bijbelleesrooster 26 januari tot 1 maart 2024
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Agenda
•	 Zondag 28 januari 	 17.30-19.00 uur 	N ieuwjaarsbijeenkomst van de plubers (12-16 jaar) in het Kruispunt

•	 Maandag 29 januari 	 9.00 uur 	S tiltemeditatie in het Kruispunt

•	 Woensdag 31 januari	 10.15 uur	O uderenochted in het Kruispunt

•	 woensdag 31 januari 	 20:00 uur 	B oekbespreking ds. Marianne Vonkeman, Dorpskerk

•	 Maandag 5 februari 	 9.00 uur 	S tiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Donderdag 15 februari	 11.30 uur	T raditionele wintermaaltijd, Dorpskerk

•	 Maandag 12 februari 	 9.00 uur 	S tiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Maandag 12 februari 	 19.45 uur 	K erkenraad in het Kruispunt

•	 Woensdag 14 februari 	 19.00 uur 	V iering Aswoensdag in het Kruispunt

•	 Maandag 19 februari 	 9.00 uur 	S tiltemeditatie in het Kruispunt

•	 Vrijdag 23 februari	 14.00 uur	V rijwilligersavond in het Kruispunt

•	 Maandag 26 februari 	 9.00 uur 	S tiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Woensdag 28 februari 	 20:00 uur	L ezing ds. Margriet van der Kooi, Dorpskerk 

•	 Maandag 4 maart 	 9.00 uur 	S tiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Maandag 11 maart 	 9.00 uur 	S tiltemeditatie in het Kruispunt 

•	 Zaterdag 16 maart 	 10.00 uur	N ationale Opschoondag/ Nederland schoon rond het Kruispunt
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Philip Out, Register
Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

Alles onder
één dak

Je woondroom 
realiseren?

Doe het samen met Hypotheek Visie 
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team
Doordat we alles onder één dak hebben, 
kunnen we je nog beter van dienst zijn.



Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 

handreikingen en een protocol.

24

Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan 

van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een 

e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 023-5373281 
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANTEN 
Ds. Joep van den Berg
Wegens ziekte is ds. niet beschikbaar. U kunt voor crisis-
pastoraat met één van onze andere predikanten contact 
opnemen. 

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580 
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl 

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

28 januari

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. R.J. ten Have

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. E. Mulder

4 februari, gezamenlijke dienst	

	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. J. Zuidema

11 februari

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. I.G. Clement

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. H.E.G. Reefhuis

14 februari, Aswoensdag

	 19.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. J. Zuidema

18 februari

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. G. Polderman

	 10.00 u	 Kruispunt 	 Ds. J. van den Bogert

25 februari

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. O. Sondorp

	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. J. Zuidema 

	
Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Joke Zuidema en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Heim vd Velde, secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velserbroek inzake ZWO

Bezoekgroep 
Contactpersoon:
Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   

28 januari       	dhr. J. Morren                 	023-5384366

4  februari       	mw. P. Muller                 	023-5262736

11 februari      	mw. A. Hurkmans       	 023-5371086   

18 februari    	 dhr. E. van der Kooij	 06-15890135

25 februari     	 dhr. J. Morren          	 023-5384366

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

28 januari	 dhr. M. de Groot	 023-5376942

04 februari	 mw. S. van der Kaaij	 023-5375358

11 februari	 dhr. H. Wispelwey	 023-5376676

14 februari	 dhr. H. Boot	 023-5384336

18 februari	 dhr. J. Bothof	 06-49413571

25 februari	 dhr. H. Kosters	 023-5377422

Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? 
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 2 t/m donderdag 15 februari 
2024 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.


