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FoTto VAN DE MAAND

Water, water, water

Het heeft de afgelopen maanden dusdanig geregend dat er
in het duin op vele plekken water is komen te staan. Sommige
flets- en wandelpaden zijn niet meer begaanbaar en zijn
afgesloten voor het publiek. In de winter kon er in Duin- en
Kruidberg op enkele plekken geschaatst worden. Het deed
me denken aan de winters in het verleden waarin we op straat
konden schaatsen als het eens goed had geijzeld. Het water
in het duin zakt ook maar heel langzaam, omdat ook de zand-
bodem is verzadigd van water. Voorlopig zal deze situatie nog
wel even blijven bestaan. Afgelopen week is er een alterna-
tieve route aangegeven om het strand vanuit Santpoort te
kunnen bereiken. Het zal toch wat wezen als we hier vandaan
niet meer aan zee kunnen komen...

Afgelopen week was het noodweer op ons Curacao en werd
er een heel natuurpark zwaar beschadigd of weggevaagd.
Tegelijkertijd was het daar snikheet. Scholen gingen dicht, de
noodtoestand werd uitgeroepen. Er werd melding gemaakt
van achterstallig onderhoud van dammen en natuurlijk van
wie daar de schuld van krijgt. Dat zijn nog eens omstandig-
heden om je druk over te maken. Ik hoop dat daar spoedig
noodhulp vanuit Nederland naartoe gaat.

Zo is het op veel plaatsen die extreme weersomstandigheden
ondergaan. Dat wat in het verleden de jaargetijden met zich
meebrachten en redelijk stabiel bleek, is nu zeer ongewis. Op
veel plaatsen heerst grote droogte, zoals in delen van Afrika,
maar in andere delen van de wereld stroomt het met bakken
uit de lucht. De vooruitzichten zijn somber.

Tegelijkertijd melden de vogelkenners dat er weer meer
vogels in ons land zijn waargenomen. Een sprankje hoop voor

de natuur.

Met groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina: maquette van de in 1916 afgebrande Dorpskerk te Santpoort. Gebouwd in 1843 en 1844 als zaalkerk. De consistorie is de versie na
de vervanging van de oude consistorie in 1878-1879. Schaal 1:75. Wegens het ontbreken van afbeeldingen is het voor een klein deel een impressie.

Maquette: Jan Morren. Foto: Gerrit Out.



Meditatie
Gilda Polderman

GA MEE!

Kortgeleden vierden wij het feest van de Geest van God.
Het Hebreeuwse woord voor GEEST betekent letterlijk: wind, storm. Gods Geest brengt geen rust, maar onrust in mensen voort, geen
gezapigheid, maar beweging. Er zijn verschillende Bijbelse verhalen over onrust, beweging, over op-weg-gaan-in-Gods-Geest en
in die traditie staat vanzelfsprekend ook Jezus. VOLG MIJ! GA MEE! Op weg naar de toekomst. Gods Geest zet mensen in beweging.

We kunnen Gods Geest niet omschrijven, we kunnen er geen definitie van geven, ze ontglipt ons zoals de wind dat doet.

Maar zolang er beweging in de lucht is, kunnen we zeggen: het waait.

En zolang mensen in beweging komen, kunnen we zeggen: Gods Geest inspireert mensen, mensen raken vervuld van Gods Geest
en gaan op weg.

In Johannes 21 lezen we over Petrus die uiteindelijk ook op weg gaat.

Petrus heeft er blijkbaar geen behoefte aan om na de emotionele gebeurtenissen van de dagen ervoor in de geborgenheid van het
huis te blijven. “lk ga vissen’, zegt- ie kort en bondig, alsof hij het gepraat en gezit beu is.'lk ga doen wat mijn hart mij ingeeft, en in
Petrus’ geval is dat: vissen, midden op het meer, dichtbij de elementen, water en wind. Hij gaat, en de anderen gaan met hem mee.
Maar, ze vangen niets.

En dan staat er een vreemdeling aan de kant die hen oproept het na al die nachtelijke uren nog eens te proberen aan stuurboord
van het schip. Belachelijk? Wat een bemoeial? De beste vissers staan aan wal? Niets daarvan. Petrus is bereid om als ervaren visser de
vreemde suggestie van die man daar over te nemen. Een open geest blijkbaar, of is het zo dat er iets is in die woorden wat het hart
van Petrus ertoe brengt ze binnen te laten in zijn geest.

En het is raak!

Het net raakt vol en de maaltijd kan genoten worden.

En dan volgt er een soort reinigingsritueel. Driemaal vraagt Jezus aan Petrus naar zijn liefde voor hem. Totdat Petrus verdrietig raakt
en de haan weer hoort kraaien. “U weet alles’, zegt hij dan, “van mijn zwakheden, maar ook van mijn liefde".

Blijkbaar wil Jezus die zelfkennis in Petrus oproepen. Niet te snel met je liefde, je kan mij ook verloochenen, weet je nog?

Als je die twee dingen goed beseft, ben je klaar om Mijj te volgen, VOLG MIJI GA MEE!

Op het feest van de Geest en de dagen daarna komen die vragen ook naar 6ns toe. Heb je Mjj lief? Mij, dat wil zeggen: alles wat bij
hem, Jezus, hoort en dat is met name datgene wat hij tijdens zijn leven heeft uitgestraald, oftewel: zijn Geest. Heb je die lief? De Geest
van Jezus, Gods Geest?

En die vraag moet drie keer klinken, omdat een te snel‘ja’verdacht is.
Pas in het derde'ja’klinkt ook de realiteit van ons'nee’mee."U weet alles, al ons'nee, maar ook ons'ja, onze zwakheden én onze liefde!

En dan gaat het waaien. Mensen komen in beweging, gooien tegen beter weten in nog weer een keer opnieuw hun net uit, en gaan
op weg. De heilige wind, die ‘Gods Geest’genoemd wordt, waait door hen heen!



Kruispunt
Velserbroek

Vertrek

Voor de meesten zal het inmiddels bekend zijn: ik vertrek in
de zomermaanden uit Velserbroek om in Alkmaar-Zuid te gaan
starten als dominee. Een lastige beslissing, maar de onzeker-
heid van invulling van werk nu en over anderhalf jaar opnieuw,
maakt dat ik deze beslissing heb genomen.

Ik kijk terug op een fijne tijd, waarin ik veel lief en leed heb
mogen delen met mensen. Waarin ook mooie activiteiten
zijn opgestart, na de stille Corona-tijd, die hopelijk voortgang
zullen vinden. Voor een aantal activiteiten zijn al mensen
gevonden die het gaan voortzetten, zoals de stiltemeditatie op
maandagochtend. Ik hoop en verwacht dat ook bijvoorbeeld
de ontmoetingen met de moskeeén en het jeugdwerk voort-
gang zullen vinden. Net als veel activiteiten van de werkgroep
Inspiratie, waar ik met veel plezier aan heb deelgenomen.

Ik zal veel contacten met mensen missen. Ik wil jullie allemaal
alvast bedanken voor het geschonken vertrouwen. En we

zullen elkaar zeker nog een keer treffen.

Inmiddels zijn we aangekomen in de tijd na Pinksteren. Een

feestloze'tijd. Dat is de negatieve benaming. De kleur is groen Gezamenlijke dienst 5 mei
in de kerk en dat belooft wat meer dan enkel ‘zonder feest’.
Groen is de kleur van verwachting, groei en hoop. Om ons Bloembollenveld in onze gemeente

heen kleurt de wereld groen. Dat is elk jaar weer een feest om
mee te mogen maken. Ook in de kerk dus groen. Het herinnert
ons aan dat groen dat inmiddels buiten uitbundig aanwezig is
en dat ook verwijst naar leven en groei. Wij zijn ook een groene
kerk, dus past deze tijd ons goed.

Ik wens u veel verwachting, groei en hoop toel!

Joke Zuidema




Palmpasen
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Dorpskerk

Santpoort

Protestantse
Gemeente

Lief en leed Bedankt

Wij werden weer verrast met de ontvangst van een mooi
Wat gebeurt er veel in een mensenleven. U zult het allen boeket bloemen. Ook de aandacht die wij van de Gilda
kunnen onderschrijven. Het allermeeste weten we niet van ontvangen, doet ons erg goed. Voor al die aandacht veel
elkaar en wordt in stilte gedragen. dank. Met ons gaat het nu de goede kant op.

Hartelijke groet
Jolande en Jan West
Kerkdiensten

Als u dit leest, is de Pinksterviering achter de rug. Met dit feest Lieve mensen.

is de Paastijd beéindigd. Een lange, feestloze'tijd breekt nu aan, Heel veel dank voor het feestelijke paasboeket dat we
waarbij de liturgische kleur groen is. Deze periode wordt feest- mochten ontvangen.

loos'genoemd omdat de grote kerkelijke feesten zoals Pasen of Met een hartelijke groet,
Kerst niet aan de orde zijn. Maar dat betekent niet dat niet elke Ton en Ria Renes-van Dam

zondagse viering iets van feest in zich kan hebben! We blijven
daarom de Paaskaars branden.

Als u thuis de dienst meeviert, zou u zelf ook een kaars kunnen Hartelijk dank voor de bloemen, telefoontjes en kaarten
aansteken aan het begin van de viering, om nog meer betrok- voor het overlijden van mijn dochter Ellen. Het was voor
kenheid te ervaren. mij een grote steun.

In de Santpoortse diensten is een goed moment hiervoor

na de eerste woorden van bemoediging en groet die vaak Liefs, Riet Bakker.

uitmonden in:'Mag het licht van zijn liefde hier aanwezig zijn'
In gezamenlijke diensten met de Velserbroekers kunt u dat
doen als de ouderling de tweede kaars ontsteekt met het
licht van de Paaskaars, er wordt dan ook een lied bij het licht
gezongen. U zou op dat moment uw eigen kaars kunnen
aansteken.

Een mooie gedachte dat er op verschillende plekken in Sant-
poort en in Velserbroek gevierd wordt, en als symbool daarvan
een kaars brandt. Fijn dat u erbij bent!

Tot slot

Vanuit een zonnige werkkamer waar ik dit schrijf, wens ik u een
zonnige lente toe waarin u kunt genieten van de ontluikende
natuur, het frisse groen, de bloeiende bloemen - het lijkt altijd
weer een belofte dat er ook nieuw leven voor ons zal zijn na
dood en doodsheid.

Een hartelijke groet!
Gilda Polderman




IN MEMORIAM: HUIGERINA BOUDESTEIUN — VAN
VLIET (RINA)

Rina van Vliet groeide op als tweede in een gezin met zes kinderen. Een onbezorgde jeugd
heeft ze niet gehad, ze was immers tiener in de oorlogsjaren en in 1944, toen zij 17 jaar
was, stierf haar vader door een bombardement. Ze kreeg daardoor veel zorgende taken
toebedeeld voor het gezin. Het heeft haar gevormd. Haar hele leven bleef zij iemand die
kon aanpakken en doorzetten.

Ze ontmoette Daan Boudesteijn, met hem trouwde ze en ze kregen vijf kinderen. Samen zetten ze een transportbedrijf op. Het
leven was daardoor hectisch en druk, maar de kinderen vonden thuis toch altijd warmte en gezelligheid. Met elkaar maakten
ze vele reizen en zagen zo veel van de wereld.

Rina zette zich in voor de samenleving en de kerk. Zo was ze bestuurslid van de lagere school en jarenlang kerkenraadslid in
Beverwijk en later in Santpoort.

Er kwamen kleinkinderen en later achterkleinkinderen. Rina genoot er erg van. Ze hield ervan om goede gesprekken te voeren,
gezelligheid te creéren, etentjes en uitjes te organiseren.

In 2015 werd haar jongste dochter Danielle ernstig ziek en een jaar later overleed ze. Het was een klap voor Rina, ze had er veel
verdriet van. Niet zo lang daarna, in juni 2018, stierf haar man Daan, tijdens een weekje uit in het Roosevelthuis in Doorn. Ze
miste het overleggen en delen. Maar desondanks vond ze de kracht om door te leven. Met plezier deed ze aan aquarelleren,
ze bezocht een gespreksgroep, iedere week was ze te vinden in de Dorpskerk bij de creatieve maandagmiddaggroep en ze las
heel veel boeken.

Half maart kwam ze ten val en brak ze haar heup. Ze kwam in Velserduin terecht. Zo graag had ze langer door geleefd, maar ze
moest loslaten. Op 13 april gaf ze het leven uit handen. Ze is 97 jaar geworden. Bij de uitvaart stonden de woorden centraal die
zij had aangegeven:‘Hij is van het begin en van het einde’ Zo vertrouwen wij haar dan ook toe aan de handen van de Eeuwige,
die alles, ook haar leven, omvatten.

We hopen dat de mooie herinneringen tot troost zullen zijn voor Hanneke, Tea, Peter en Jan, Jouke, Bauke, Mariska, Marja en
Hans en voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Gilda Polderman

Activiteitencommissie Dorpskerk

Als u dit kerkblad ontvangt hebben we net de thema-lunch lv.m. de kosten wordt er ook ditmaal weer een minimale

van 23 mei over “lijden aan het leven” achter de rug. In het
volgende kerkblad leest u meer hierover.

Donderdag 18 april hadden we een koffie-ochtend gepland.
Helaas kon deze ochtend niet doorgaan i.v.m. de uitvaart van
Rina Boudesteijn.

De laatste activiteit voor de vakantie zal zijn op donderdag 20
juni. We gaan, net als andere jaren, ter afsluiting naar boerderij
Zorgvrij. U wordt daar om 11.30 uur verwacht om met een
kopje koffie te beginnen en daarna een pannenkoek te eten.
Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid komt, u kunt
wellicht met elkaar meerijden. Lukt dat niet en is het een
probleem voor u om er te komen, dan zorgen wij dat u wordt
opgehaald.

bijdrage van € 10,00 gevraagd.
U kunt inschrijven t/m zondag 16 juni bij Marian Out, tel
023-5377198 / 06-38817855

In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen activi-
teiten. Het nieuwe seizoen begint rond de startzondag. U
hoort dan weer van ons. Wij wensen u een mooie zomer en als
u weggaat een fijne vakantie toe.



Een beroep op ds. Joke Zuidema

De wijkkerkenraad Alkmaar - Zuid van de protestantse
gemeente Alkmaar heeft een beroep uitgebracht op Ds.
Joke Zuidema die heeft aangegeven dat zij dat beroep zal
aanvaarden. In dat geval zal Ds. Joke Zuidema in de zomer
afscheid van ons nemen en zich verbinden aan de gemeente
in Alkmaar Zuid. Het contract met de gemeente Sant-
poort - Velserbroek wordt dan met wederzijdse instemming
ontbonden. Hiervoor is nog wel instemming nodig van het
breed moderamen van de classicale vergadering van de classis
Noord-Holland.

Het is te verwachten dat Ds Joke Zuidema zich in de zomer aan
Alkmaar Zuid zal verbinden.

Het zal een gemis zijn voor onze gemeente maar opvulling van
de vacante plek in Alkmaar Zuid en voor Ds. Joke Zuidema een
mooie kans om de komende 4 jaar tot aan haar emeritaat voor
100 procent verbonden te zijn aan een gemeente. We wensen
haar alvast alle goeds in de komende periode van (verwacht)
afscheid en een nieuwe start.

Via de mededelingen en in het volgend kerkblad zal nadere
informatie volgen over de voortgang van het beroep en (bij
doorgang) over het afscheid en vervanging.

Namens de Kerkenraad pg Santpoort-Velserbroek
Leo Kruisselbrink

Van de Diaconie

Beste mensen,
De collecten in maart hebben het volgende opgebracht:

3 mrt. Diaconie € 170,05
10 mrt. Kerk in Actie project Z 009401 € 165,05
17 mrt. Kerk in Actie project Z 017881 € 154,80
24 mrt. PKN / Missionair Werk € 289,87
28 mrt. Diaconie € 36,90
30 mrt. Diaconie € 42,05
31 mrt. Kerk in Actie project Z 009142 € 301,30

Daarnaast is via Bank nog € 102,50 ontvangen en dit bedrag
wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 991,42 ontvangen.

Jaarrekening 2023

Op de kerkenraadsvergadering van 22 april jl. is de jaarrekening
voorlopig goedgekeurd nadat deze ook al was geaccordeerd
door de controlecommissie en ons eigen college. Als u een
samenvatting in wilt zien dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende en als na deze publicatie binnen twee weken
geen bezwaren worden ontvangen dan zal de jaarrekening
definitief zijn.

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Op de stelling

Helaas ben ik “ietsje” te laat met versturen maar misschien is er
nog een plekje voor een van deze foto's! De foto's zijn genomen
toen er mensen bezig waren met het geluid in de kerk, Gerrit
mocht gebruik maken van de stellage en klom naar boven om
er 2 lampjes te verwisselen onder het toezicht van Jan Bothof.
Dit laat iets zien van het vele werk achter de schermen dat
gelukkig door velen wordt gedaan!

Met vriendelijke groeten,
Wil van der Pijl

BHV in het Kruispunt

Op 11 april is voor de BHV de herhaalcursus gegeven door de
zeer ervaren Piet van Bloois in samenwerking met het Rode
Kruis. Het was een leerzame training waarbij de cursisten uit
Velserbroek en Santpoort natuurlijk interactief meededen.
Mocht er meer belangstelling zijn en/of wilt u zich aanmelden
als Bhv'er dan kunt u dit laten weten aan Luuk Hendriksen.

Willem Passchier




DE LITURGIE — een toelichting op onderdelen van de zondagse liturgie

Eerder in KerkOnderweg las u over de 'voorbereiding'en de ‘dienst van het woord’ Vandaag het derde deel:‘het antwoord'

GODS WOORD SACRAMENTEN

i — [erepimt]
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Attributen in de eredienst, genoemd in de bijbel. Bron: Pinterest

Als het woord heeft geklonken, is het tijd voor het antwoord van de gemeente. Dat komt in diverse vormen: de gaven, de gebeden,
de maaltijd van de Heer.

De gaven of de collecte zijn een overschot van wat de eerste gemeenten deden: zij hielden ‘liefdemalen’: ze deelden samen eten en
vierden zo gemeenschap met de Heer en met elkaar. Wat er daarna overbleef, ging naar de armen, zieken en gevangenen. Eigenlijk
was dus de collecte op die manier verbonden met de maaltijd. Uit de kerk van mijn jeugd herinner ik me ook een extra collecte bij
het avondmaal: als je'aanging'aan de tafel, liep je langs een extra collectebus. Maar ook de ‘gewone’ collectes zijn dus oorspronkelijk
verbonden met die maaltijd.

Het gaat om een ‘offer’als antwoord op de verkondiging van God. Het is inmiddels meer symbolisch, want het meeste geld gaat via
de bankrekening. Maar toch is deze plek in de liturgie van belang en zou ik nooit de collecte uit de eredienst willen halen. Want het
doet ons ook bewust worden van onze plek in de wereld, in Gods licht. Wij komen als het ware mee met onze gaven.

De diaconale collecte is de eerste collecte: de armen staan centraal in Gods koninkrijk, niet de kerk.

De gebeden bestaan uit verschillende onderdelen: dankzegging, voorbeden, stil gebed en een gezamenlijk‘Onze Vader'

Deze gebeden worden van twee kanten gevoed: vanuit de schrift en vanuit de actualiteit. Degene die voorbidt, verwoordt de
gebeden voor de hele gemeente. Daarom is het ook een goed gebruik om de gebeden dan ook te verzamelen. Maar ook als er geen
gebeden worden opgegeven, moeten de gebeden zo begrijpelijk verwoord worden, dat de gemeente er amen’ op kan zeggen
(zie ook 1Kor 14:16 Als u God alleen maar dankzegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet
verstaat, uw woorden met amen’kunnen bevestigen? Hij begrijpt immers niet wat u zegt). Dat amen zeggen we dan ook gezamenlijk, na
het bidden van het Onze Vader. Dat gebed vat eigenlijk alles samen en kunnen we altijd samen bidden.

Volgende keer vertelt Gilda meer over de maaltijd van de Heer.

Joke Zuidema



Vanuit de werkgroep Inspiratie

Stiltemeditatie

Elke maandagochtend om 9 uur is er stiltemeditatie in het Kruispunt. ledereen komt in stilte binnen en zoekt een plek. Er wordt een
kaars aangestoken en de klankschaal klinkt drie keer. Dan is het 25 minuten stil, waarbij ieder dat op haar of zijn eigen manier mag
invullen, zolang het maar in stilte gebeurt. Als de 25 minuten om zijn, klinkt opnieuw drie keer de klankschaal en wordt de kaars
gedoofd. De een gaat meteen naar huis, de ander blijft voor een kopje koffie of thee. Welkom! Opgeven is niet nodig, op tijd komen
wel (anders is de deur op slot).

Soep&Spirit

Een laagdrempelige ontmoeting, bij iemand thuis, met iets te eten en een artikel of vraag om samen over door te praten. Inmiddels
zijn er twee groepen, die al een aantal keer bij elkaar zijn geweest en enthousiast zijn om door te gaan.

De volgende keer is op maandag 24 juni. Als u ook interesse hebt om aan te sluiten, laat het dan weten bij Margreet Baalbergen
(margreet.chris1969@gmail.com) of Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl).

Stiltewandelingen

Nog vier keer de kans om aan te sluiten: Op zaterdagochtend om 9.30 verzamelen bij de ingang (fietsenstalling) van Duin en Kruid-
berg. Dan wandelen we ongeveer 3 kwartier in stilte, waarbij we halverwege een inspirerend verhaal, gedicht of vers horen, waar we
de rest van de wandeling over kunnen nadenken.

De volgende data zijn: 1, 15 en 29 juni en 13 juli.

U kunt alle keren komen, maar dit ook per keer besluiten. U mag u opgeven bij Margreet Baalbergen (margreet.chris1969@gmail.
com), dan weten we hoeveel mensen er ongeveer komen en wachten we even op u, als u er om 9.30 uur niet bent. Maar het hoeft
niet. U bent in ieder geval van harte welkom om mee te lopen!

Kloosterweekend
Inmiddels is het volgende kloosterweekend gepland: 14-16 maart 2025 gaan we naar de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther.
Geplande data zijn 14-16 maart. Houd ze alvast vrij!
Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,
Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke.

Werkgroep Kerk-in-Actie in 2023 en onze voorjaarsactie.

Met ingang van 2024 werken we met 3 projecten in Indonesié, die we wat meer in de schijnwer-

pers zetten.
Voor elk project collecteren we 4 keer in 2024.

Verbeteren van de omstandigheden van Straatkinderen in Yogyakarta (Java) en Kupang
(Timor)

Versterken van de positie van boeren in Zuid-Sumatra

Ondersteuning van vrouwen in West Papoea

Voor de voorjaarsactie willen we graag uw aandacht en uw bijdrage vragen voor het project voor
de Indonesische straatkinderen.

Ontvangt u de nieuwsbrief per mail, dan heeft u deze waarschijnlijk al in uw in-box.
Ontvangt u de nieuwsbrief niet per mail, dan is deze bijgesloten in dit kerkblad,

Helpt u ons mee om een steentje bij te dragen aan dit project, waardoor 500 straatkinderen per jaar een kans op een betere toekomst
krijgen?

Bij voorbaat hartelijk dank, met vriendelijke groet,

namens de werkgroep Kerk-in-Actie.

Heine Wagenaar
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Gemeenteberaad-verslag

In april is er 2 maal een gemeenteberaad geweest. Op 14 april was dat in het Kruispunt te Velserbroek en 21 april in de Dorpskerk te
Santpoort.

Suzanne de Mik, de kerkenraadsvoorzitter, heeft beide keren het gemeenteberaad geleid. Zij begon met de kernwaarden van onze
gemeente: ontmoeting met God, met elkaar en met de wereld. In dit gemeenteberaad was er met name aandacht voor ontmoeting
met elkaar maar de andere twee zijn even belangrijk.

Met betrekking tot ontmoeting met elkaar speelt de ontwikkeling van

de samenwerking tussen Velserbroek en Santpoort. De vraag is hoe de

gemeente deze ervaart.

Er kwamen onder meer de volgende reacties.

« Gezamenlijke diensten zijn inspirerend.

« Velserbroekers en Santpoorters zouden bij koffie/thee na de kerkdienst
meer moeten mixen.

« Meer aandacht voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk in de
“andere wijk"kunnen komen (een beroep doen op hulp is voor sommigen ook een stap).
- Aandacht voor hen die moeite hebben met de verdergaande samenwerking.

De plannen van de Kerkenraad werden ook besproken.

+  Beide gebouwen open tot in ieder geval 2030. Dat kan als het financieel haalbaar blijft maar een voorwaarde is ook dat er
voldoende vrijwilligers voor sleuteldienst, beheer e.d. zijn.

« Voornemen van de kerkenraad: vanaf 2025 iedere maand 2 gezamenlijke diensten: 1 in Santpoort en 1 in Velserbroek (naast de
6 gezamenlijke diensten in de zomerperiode). Op hoogtijdagen beide kerken open, maar mogelijk bij Hemelvaart, Kerstnacht
e.d. een gezamenlijke dienst.

Deze voornemens leidden niet tot op- of aanmerkingen.

Zijn er suggesties voor meer samen of andere thema's?

« Gezamenlijk nadenken over wat voor kerk we willen zijn. Hierbij ook de ontwikkeling van het ledenaantal en de verwachting
voor de toekomst betrekken.

- Contacten met jongeren proberen te leggen. In de moskee zitten wel veel jongeren.

+Aandacht blijven houden voor de kern van het evangelie.

« Meer aandacht voor de leeftijdsgroep 30/40, die zie je haast niet in de kerk.

« Ouderenmiddagen samen (dus niet per wijk).

Tijdens het gemeenteberaad is er aandacht geweest voor het beroepingswerk. Elders in het kerkblad leest u meer over ontwikke-
lingen na het gemeenteberaad.

Tot slot kwam de vraag van de werkgroep inspiratie om suggesties voor te organiseren activiteiten.

De werkgroep heeft een aantal avonden rondom een thema georganiseerd waarbij weinig mensen aanwezig waren. Zij hoopt met
volgende activiteiten meer deelnemers te krijgen. De volgende suggesties werden gedaan.

+ Meer (ook buitenkerkelijke) publiciteit.

- Niet alleen avondactiviteiten (avonden zijn voor veel ouderen een belemmering).

« Mogelijke thema’s: toekomst kerk, relatie Israél / Palestijnen, overbelasting in het werk, schaamte en hoe ermee om te gaan.

Tot slot bedankte Suzanne de Mik een ieder voor aanwezigheid en inbreng.

Het voornemen is om een volgend gemeenteberaad niet meer gesplitst te doen.

Leo Kruisselbrink
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Bericht vanuit de Kerkenraad.

In de vergadering van 22 april opende Joke Zuidema met het artikel “Christus aan de formatietafel” van Jean Jacques Suurmond,
geplaatst op Nieuwwij.nl . Jean Jacques Suurmond is de echtgenoot van ds. Marianne Vonkeman.

Daarna vermeldde ds. Joke Zuidema dat ze heeft gesolliciteerd naar een fulltime predikantsplaats in Alkmaar. Tijdens voorgaande
KR-vergaderingen bleek dat het niet te verwachten was dat het dienstverband met onze gemeente (0,5 fte) tot 1 januari 2026 aange-
past zou worden. Zij wilde wel meer uren werken maar niet nogmaals voor 2 gemeenten (met voor ieder 0,5 fte) tegelijk. Daarom
heeft ze gesolliciteerd.

Elders in het kerkblad leest u hier meer over.

Voor Joke Zuidema een gewenste stap. Voor onze gemeente is het jammer.

Bij de terugblik op de afgelopen periode werd opgemerkt dat de paaskaart (de uitnodiging voor de Paasdiensten) mooi was. In korte
tijd is deze in elkaar gezet. Er waren complimenten voor de samenstellers.

In beide wijken was een paascyclus. Deze werden gewaardeerd.

Nav de verslagen en mededelingen van de werkgroepen kwamen de volgende
opmerkingen.
Mbt afkondiging van overlijden is een vaste werkwijze voor beide wijken
wenselijk. De werkgroepen Eredienst gaan hiermee aan de slag.
De door ds. Joke Zuidema in een dienst uitgesproken geloofsbelijdenis
leidde tot enige reacties. Dit komt in een latere vergadering bij een bezin-
ningsmoment nader aan de orde.
De jaarrekening van de diaconie is opgesteld en goedgekeurd door de KR.
Als het goed is vindt u daarover elders in het blad een bericht.

We hebben de nieuwe structuur van de kerk besproken. Sommige werkgroepen

functioneren naar behoren. De kerkdiensten worden zelfstandig door de werkgroepen Eredienst geregeld. Ook de werkgroep Inspi-
ratie organiseert veel (zie hiervoor verder het gemeenteberaad-verslag).

Andere werkgroepen functioneren nauwelijks door te weinig mensen of visie. Wellicht is er ook te weinig aandacht of sturing vanuit
de KR. De taakafbakening tussen KR en werkgroepen is niet altijd helder.

Een aantal zaken lopen goed. Een aantal zaken lopen niet zoals dat in de plaatselijke regeling is vastgelegd. Ook hier speelt inzet van
mensen. Inzet van mensen is nodig om zaken van de grond te krijgen.

De KR zal in een volgende vergadering hier verder over van gedachten wisselen. Is het reéel om te streven naar meer inzet van
mensen? Dient de regeling aangepast te worden? Vragen waar de KR mee verder gaat.

In de beide wijken is een gemeenteberaad gehouden. Hier kwam geen bezwaar naar voren tegen het vergroten van het aantal
gezamenlijke diensten naar 2 per maand. Vanaf 2025 zullen er elke maand 2 gezamenlijke diensten ingeroosterd worden, 1 in het
Kruispunt en 1 in de Dorpskerk. Met de gezamenlijke diensten in de zomerperiode gaan we ook door.

Over de vieringen op hoogtijdagen wordt op een later moment een beslissing genomen.

De PKN heeft besloten dat de VOG-verklaring voor vrijwilligers verplicht wordt. Uiterlijk 1 juli 2025 moet hieraan worden voldaan. Dat
geldt ook voor onze gemeente. Vrijwilligers die pastorale taken uitoefenen (in brede zin) krijgen hiermee te maken.

De invulling van de vacatures blijft een aandachtspunt. Er zijn (exclusief predikanten) nu 14 ambtsdragers. Van 6 ambtsdragers loopt
de termijn af. Van hen zullen zeker een aantal stoppen als ambtsdrager.

De KR is daarom blij dat Carla van Woensel een nieuwe termijn diaken wil zijn. Tegen haar verlenging van haar taak als diaken zijn
geen bezwaren ingebracht.

Het blijft mogelijk uw aanbevelingen, opmerkingen of zorgen met de KR te delen. Alle ambtsdragers kunt u daarvoor benaderen. U
kunt deze ook aan mij mailen via email: krscriba@pg-spvb.nl

Namens de Kerkenraad,
Leo Kruisselbrink
Scriba KR Santpoort-Velserbroek



Leestip: 'Levenslessen' van Nikolaas
Sintobin

Rebecca Schoon las het boek Levenslessen van Nikolaas Sintobin. De
vraag die hij zichzelf in het boek stelt, is: hoe wordt een mens gelukkig?
Het boek geeft Rebecca richting. "Terwijl ik lees, krijg ik nieuwe
inzichten en komen oude inzichten, die wat waren weggezakt, weer

bovendrijven.
#0pgevist, Bron: Petrus .
Rebecca Schoon N l k° ‘.GO\S
theatermaker en columnist Jl htO\)i Lo

Nikolaas Sintobin is Jezuit en gespecialiseerd in de Ignatiaanse spiritualiteit. Hij is op l.[vm
zoek naar hoe je een vervullend leven op het spoor kunt komen. In zijn boek verkent ES

hij 20 thema’s die iedereen tegenkomt in zijn leven, en diept deze uit. Hij schrijft L g
eenvoudig, nuchter en intuitief, met de wijsheid die hij in de loop van de jaren heeft

vergaard. Hij schrijft bewust niet over de religieuze bodem van zijn bevindingen, om
het boek voor iedereen toegankelijk te maken. Toch lees je die tussen de regels door.

Hij geeft geen moeilijke analyses. De vraag die hij zichzelf stelt, is: hoe wordt een mens
gelukkig? Wat ik prettig vind, is dat hij niet moraliseert maar eerder relativeert. We

zijn allemaal mens. ‘Trots’ bijvoorbeeld is niet bij voorbaat een slechte eigenschap, Hoe
integendeel. Behalve als het de realiteit compleet overstijgt. En hij schrijft vaak over Ooude
de pijnlijke kant van het leven, die iedereen 66k kent. En dat je, door deze te durven y vul;iﬂ\e'\l
aankijken en aangaan, door de pijn heen kunt groeien. Dat je aan de andere kant van ; Vouw \ewen

dat donkere pad het licht in het leven weer zult ervaren. " l:l\oe-i 2¢ck
Traag lezen

Stel, je zit ergens mee. Of je twijfelt ergens over. Of je wilt je bezinnen op een bepaald vraagstuk. Of je wilt weer ontdekken wat jou
vreugde geeft. Voor veel specifieke vragen kun je dit boek raadplegen. Elk hoofdstuk heeft een eigen thema. Het geeft richting. Het
is geen boek dat je van begin tot eind uitleest. Het is een boek dat je erbij pakt als je een specifieke vraag hebt, bijvoorbeeld over
waarom pauze nemen zo belangrijk is of wat stilte teweeg kan brengen. Of als je ergens mee worstelt, bijvoorbeeld moeite hebt met
(opnieuw) vertrouwen. Of als het je niet lukt om je te verbinden met anderen. Of als je ernaar verlangt om tevreden te zijn met wat
er alis. Het boek vraagt een ‘traag lezen, tijld om door te dringen, als spiegel voor je eigen leven.

Oude en nieuwe inzichten

Wat ik zo fijn vind aan een zingevingsboek als dit is dat ik, terwijl ik lees, nieuwe inzichten krijg. Maar nog vaker komen oude inzichten,
die wat waren weggezakt, weer bovendrijven. Het leven krijgt dan weer meer diepgang. Je stapt even uit het voortkabbelende
dagelijkse en je komt op het spoor van wat jou vreugde geeft. Terwijl ik het hoofdstuk ‘Veerkracht in verlangen'lees, komt er ineens
een oud verlangen bovendrijven: een verre reis maken. Sintobin schrijft dat tijdens een burn-out de diepere verlangens vaak meer
ruimte krijgen. Ik zit gelukkig niet in een burn-out, maar er is al wel lange tijd een crisis op het werk. Vanwege bezuinigingen, lang-
durig zieken, wisselingen. Al lezende kom ik tot het inzicht dat ik niet wil stoppen, het werk nog te leuk vind. Maar dat ik ruimte zou
kunnen maken voor een reis waar ik al zo lang van droom. Alleen al dat verlangen geeft me weer extra ademruimte en veerkracht.

Aandacht voor je gevoelsleven

Een voorbeeld uit het boek. Door aandacht te hebben voor positieve en negatieve gevoelens die je gedurende de dag hebt ervaren,
kun je weer op het spoor komen wat jou in je kracht doet staan. Sintobin benadrukt dat je zowel het positieve als het negatieve de
revue laat passeren. Als je het negatieve durft aan te kijken om vervolgens los te laten, blijft het je niet achtervolgen. Maar probeer
meer aandacht te geven aan het positieve, zodat je kunt ontdekken wat jou vreugde geeft. Ook al was er een dag waar de somber-
heid of de stress overheerste, het helpt om ook de mooie dingen terug te halen, hoe klein en onzinnig ze misschien ook lijken. Dat
je blij werd van een glimlach in de supermarkt of van de bloesem die doorbrak in de bomen. Geef aandacht aan de vreugde. Dat
maakt gelukkig.
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De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

Duimstok

ma 22 apr 2024

Ik heb een vaste schilder. Toen ik hier 12 jaar geleden kwam wonen heeft hij geschilderd, en 6 jaar geleden ook. Omdat het een huis
uit 1934 is en er toen bij lange na nog geen kunststof kozijnen bestonden, moet de buitenboel dus echt weer eens gedaan worden.
Maar ook al heb ik een vaste schilder, al te goed is buurmans gek en ik belde dus ook een concurrent.

Die wilde best een prijsopgave doen, maar dat deed hij per Zoom. Of ik dus met mijn telefoon om het gehele huis (hij zei ‘object’)
heen wilde lopen. Hij zat achter zijn laptop, en ik moest langs de beide gevels, de erker en de schuur. Ik heb vriendelijk bedankt en
mijn vaste schilder gebeld. Die zat 2 uur later bij mij aan de koffie, zijn duimstok in de aanslag.

Dat communiceren via de camera heeft sinds Corona een hoge vlucht genomen. De huisarts doet het inmiddels, en ook het UWV.
Een sollicitatiegesprek en aangifte bij de politie doe je tegenwoordig online. En Youp van 't Hek schreef onlangs over zijn ervaringen
met een verhuizer. Ook hij moest met zijn telefoon langs de boekenkast, de bedden en de wijnkelder.

Ik heb vanaf het begin een hekel gehad aan communicatie via een scherm. Het maandelijkse overleg van classispredikanten in
Coronatijd (13 deelnemers en 6 uur lang) is wat dat betreft een traumatische ervaring geweest. Ik wil geen scherm, ik wil MENSEN.
Driedimensionale mensen, die leven en ademen. En die om te praten geen microfoon hoeven aan te zetten.

Maar ik ben er nog niet. Want mijn boodschappen doe ik niet online maar in de supermarkt, omdat ik niet zo'n klein pestautootje in
de straat wil met sinaasappels die ik niet heb kunnen voelen. Mijn boeken koop ik in een winkel, waar ik altijd even aan het boek ruik.
En mijn broeken koop ik in een winkel waar een man werkt die aan me sjort en zegt of deze past.

Ik ben dus ongeneeslijk ouderwets: dominee Boomer is de naam. Maar zelfs aan het meest ouderwetse instituut dat er bestaat zijn
de zegeningen van deze tijd niet voorbijgegaan. Veel kerkdiensten zijn nu dus ook online te volgen, al is de euforie daarover wel wat
geluwd. Over enorme aantallen meekijkers hoor ik nog maar weinig gemeenten spreken.

Ik geef meteen toe: voor mensen die het door hun leeftijd of een beperking niet redden om naar de kerk te komen is een online
dienst een uitkomst. Maar voor alle anderen is het naar mijn vaste overtuiging de eerste stap op weg naar de uitgang. De reden is
eenvoudig. Een kerkdienst is meer dan het consumeren van een preek en een paar gebeden.

Een kerkdienst is samen zijn. Kennen en gekend worden, door God en mensen. De kerk is verbondenheid, die in de dienst gevierd
wordt in de liturgie. En na de dienst met het sacrament van de koffie. Ik zal kort zijn: ik wil echte mensen. In de kerk, in de supermarkt
en in de boekhandel. En ik wil een schilder die langs komt. Bij voorkeur met een duimstok.




Nieuw kerktalent ontdekken
met de gaventest

Wat hebben gemeenteleden in huis? Dankzij de gaven-
test heeft de hervormde wijkgemeente De Regenboog in
Harderwijk nu een goed beeld van alle ‘skills’ “ledereen kan
iets doen, ook als je geen ervaren gelovige bent.”

#Interview, bron: Petrus

Tegen de landelijke trend in groeide De Regenboog na de
coronatijd. Er kwamen vooral veel jonge gezinnen bij. Pieter
Both, predikant van de gemeente, kan dat wel verklaren.”Door
andere liturgische keuzes hebben we meer laagdrempelige
diensten, met inhoudelijke preken. Daar is behoefte aan. En al
die jonge mensen trekken weer andere leeftijdsgenoten aan!

Eigen gaven

De Harderwijkse wijkgemeente is al een paar jaar bezig met
het gavengericht werken. Welke bijdrage iemand kan leveren,
hangt in deze gemeente niet alleen af van de taken en vaca-
tures die er zijn. Er wordt breed gekeken naar de eigen gaven
en mogelijkheden van gemeenteleden. “We willen zoveel
mogelijk mensen inschakelen bij het werk in de kerk’, vertelt
ouderling Guido Klaassen. “Maar we wisten niet wat alle
nieuwe mensen ‘in huis hadden’ en welke taken ze op zich
wilden nemen’”

Je gaat echt nadenken welke taken in de gemeente
bij je passen’

Pastoraal talent

Klaassen kwam op het idee om een gaventest in te zetten.
Hij vond voorbeelden op internet en maakte hiervan een
eigen versie: een online lijst met 88 vragen, verdeeld over
verschillende categorieén, die je in ongeveer een half uur kunt
invullen. “De vragen zijn divers. Ik ben de eerste die opspringt
om anderen te helpen; is bijvoorbeeld een vraag. Beantwoord
je die met ja, dan kun je ervan uitgaan dat je een diaconaal
hart hebt’, legt Guido uit. “En een positieve reactie op 'k merk
dat er wat gebeurt als ik bid met mensen’laat misschien een
pastoraal talent zien”

De antwoorden op de vragen laten dus zien welk kerkenwerk
bij iemand past. “Het helpt mensen ook om zelf na te denken
over hun voorkeuren’, aldus Klaassen. Gemeenteleden kunnen
hun uitslag invullen op een ander formulier. Al die gegevens
krijgt Guido Klaassen binnen in een spreadsheet. Op die
manier ontstaat langzamerhand een heuse gavenbank die de
kerkenraad gebruikt om leden te laten opbloeien. Ds. Both:
“Hierdoor kunnen gemeenteleden doen wat ze graag doen’”
De gaventest die in Harderwijk ontwikkeld is, is beschikbaar in
de ideeénbank van de Protestants Kerk.
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Samen invullen

Door de test te promoten op de bijbelkringen hopen Klaassen
en Both dat er nog meer respons komt en dat kerkleden hier-
over ook in gesprek gaan. Ds. Both:“Je moet er even voor gaan

zitten om alle vragen te doorlopen, maar het is de moeite
waard!”

De eerste bijbelkringen zijn gestart met het invullen van de
test. Gemeentelid Lianne Maaijen (26) is enthousiast: “Je gaat
echt nadenken welke taken in de gemeente bij je passen.
Het is leuk om samen te ontdekken dat dat voor iedereen iets
anders is. Zo kan iedereen zijn of haar eigen talenten inzetten
voor onze gemeente én voor Gods koninkrijk”

De uitslag van de test gaf Lianne zelf de bevestiging dat ze
prima op haar plek zit in de gemeente.”Organiseren en regelen,
maar wel op de achtergrond, dat was mijn uitslag. Dat klopt
helemaal: ik voel me als een vis in het water als ik de startdag
organiseer of samen met anderen de nieuwsbrief maak!

Met elkaar

Dat alle taken in de gemeente op de schouders van een paar
mensen rusten, is iets wat de kerkenraad van de Regenboog-
gemeente niet meer hoort. “We doen het echt met elkaar’,
vertelt ds. Both. “Het is fantastisch als gemeenteleden in de
kerk iets doen wat God hun op het hart legt en waardoor ze
echt tot bloei komen. En iedereen kan iets bijdragen: je hoeft
geen ervaren gelovige te zijn om iets te doen in je kerk”

‘Het is een Bijbelse opdracht om je gaven in te zetten
tot bloei van de gemeente’

Bijbelse opdracht

Voor ds. Both is het duidelijk: de gaventest is een ideaal hulp-
middel om alle talenten in de gemeente helder te krijgen. Ook
voor kleine gemeenten vindt hij de test een aanrader. “"Het is
een Bijbelse opdracht om je gaven in te zetten tot bloei van
de gemeente. De test is een tool om dat uit te voeren. Zelfs
een kerk met vijftig leden kan gavengericht werken. Ik zou hun
aanraden om biddend in Gods hand te leggen welke taken
prioriteit hebben. Hij zal wijsheid geven!

Als mensen hun taken met plezier uitvoeren, werkt dat ook
aanstekelijk. “Jongeren in onze kerk zeggen: ‘Leuk, vanavond
mag ik dat weer in de kerk doen!’ Dat laat iets zien van echte
betrokkenheid en dat straalt door in je buurt”



Bijbelleesrooster 24 mei tot 5 juli 2024

2]

O oo N O U B W N

Mei
26 zondag

maandag

28 dinsdag
29 woensdag
30 donderdag
31 vrijdag

Juni

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Deuteronomium 6:1-9
Deuteronomium 6:10-25
Handelingen 3:1-10
Handelingen 3:11-26
Handelingen 4:1-12
Handelingen 4:13-22

Handelingen 4:23-31
Marcus 2:23-3:6
Marcus 3:7-19

Marcus 3:20-35
Handelingen 4:32-5:11
Handelingen 5:12-21a
Handelingen 5:21b-32
Handelingen 5:33-42
Handelingen 6:1-15
Handelingen 7:1-16
Handelingen 7:17-34
Handelingen 7:35-43
Handelingen 7:44-8:1a
Marcus 4:1-12

Marcus 4:13-23

Marcus 4:24-34

Jesaja 30:1-

Jesaja 30:9-18
Jesaja 30:19-26
Jesaja 30:27-33
Jesaja 31:1-9

Psalm 43

Marcus 4:35-41
Psalm 85
Handelingen 8:1b-13
Handelingen 8:14-25
Handelingen 8:26-40
Psalm 30

Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-43

Juli

T maandag  Psalm88

2 dinsdag Handelingen 9:1-19a
3 woensdag  Handelingen 9:19b-31
4 donderdag  Romeinen 14:1-12

Toelichting

23-27 mei

Het boek Deuteronomium kijkt uit naar het beloofde
land, net zoals wij in de paastijd mogen uitzien naar
Gods koninkrijk. Ook nu de paastijd is afgesloten,
lezen we nog een paar hoofdstukken door om in
Deuteronomium 5 de tien woorden en in Deuterono-
mium 6 het Sjema Jisrael te horen, ‘Luister Israél: de
Heer onze God, de Heer is de enige’ (vers 4).

28 mei-1juni

We pakken de draad weer op in het boek Hande-
lingen en lezen hoe het verder ging na Pinksteren.
Het boek heet Handelingen van de apostelen — dat
zouden er twaalf kunnen zijn, maar het gaat in feite
vooral om twee: Petrus eerst, daarna Paulus.

2-4juni

De jongeman in het lege graf (Marcus 16:5-7) wees
de leerlingen terug naar Galilea. Daar zullen ze Jezus
als de opgestane Heer ontmoeten. Maar Marcus
vertelt in dat laatste hoofdstuk niets over Jezus'
verschijningen in Galilea. Daarvoor moet je bij hem
aan het begin van het evangelie zijn, waar Jezus in
(alilea met Gods volmacht geneest, bevrijdt en leert.
Daar in Galilea pakken we de draad van het evangelie
weer op, en vervolgen die in de rest van het jaar tot
aan het lijdensverhaal.

5-13juni

De Handelingenlezing geeft ons inzicht in het leven
van de eerste gemeente, de moederkerk van Jeru-
zalem.

14- 21 juni

We gaan verder in Marcus 4. Jesaja 30 is een heel
oude lezing, die al vroeg in de kerkgeschiedenis in de
tijd na Pinksteren stond ingeroosterd, vooral vanwege
vers 18:'Gelukkig de mens die op Hem wacht’

22- 23 juni

Het huidige Oecumenisch leesrooster is op deze
zondag aangekomen bij de laatste perikoop van
Marcus 4. Psalm 43 daarentegen kwam ooit, al
meer 1000 jaar geleden, op deze zondag terecht. De
|utherse en de anglicaanse traditie weten er nog van.

24 juni

Op de geboortedag van Johannes de Doper, een half
jaar voor Kerstmis, bezingt de Kerk met Psalm 85 zijn
missie; ‘Het recht gaat voor God uit en baant voor
Hem de weg' (vers 14).

25-27 juni

In de Kerk kwam afgelopen zondag de eerste helft
van Handelingen 8 aan de orde. Wij lezen nu het hele
hoofdstuk dat aan de diaken Filippus gewijd is.

28-30juni

In Psalm 30 kunnen we het verhaal van Marcus 5
terughoren, over de bloedvloeiende vrouw en het
dochtertje van Jairus: ‘Heer, mijn God, ik riep U te
hulp en U hebt mij genezen. . ., ik daalde af in het
graf, maar U hield mij in leven’ (vers 3 en 4).

T-3juli

Psalm 88 is de duisterste psalm van het hele psalter,
een tekst zonder enig uitzicht. Opmerkelijk, zo' inkt-
zwarte gebed. Maar ook wie geen enkel licht meer
zien, mogen weten dat aan hen is gedacht. Hier staat
de psalm de blinde Paulus bij, van wie Jezus zegt: ‘lk
zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van
mijn naam’(Handelingen 9:16).
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AGENDA

+ MAANDAG 27 MEI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT

. 13.00uur  CREAcLUB DoRPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
+ DiNsDAG 28 MEl 10.00 UUR  KLEDINGBEURS, LRUISPUNT

« DonNbERDAG 30 M, 1930 UUR  ONTMOETING IN DE KuBA MOSKEE | JMUIDEN

«  ZATERDAG 1 JUNI, 9.30 UUR STILTEWANDELING

+ MAANDAG 3 JUNI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT

. 13.00uur  CREAcLUB DoRPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
+ DINSDAG 4 JUNI 10.00 UUR  KLEDINGBEURS, LRUISPUNT

« MaANDAG 10 JUNI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT

. 13.00uur  CREAcLUB DoRPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
« DINSDAG 1T Juni 10.00 UUR  KLEDINGBEURS, LRUISPUNT

+ WOENSDAG 12 JUNI 15.00 UUR  ROUWGROEP KRUISPUNT

«  ZATERDAG 15 JUN|, 9.30 UUR STILTEWANDELING

« MAANDAG 17 JUNI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT

. 13.00uur  CREAcLUB DoRPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
+ DINSDAG 18 JuNii 10.00 UUR  KLEDINGBEURS, LRUISPUNT

« DoNDERDAG 20 JuNi 11:30 UUR  ACTIVITEITENCOMMISSIE DORPSKERK - PANNENKOEK ETEN BIJ BOERDERI) ZORGVRIJ
+ MAANDAG 24 JUNI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT

. 13.00uur  CREAcLUB DoRPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
+ DINSDAG 25 JuNi 10.00 UUR  KLEDINGBEURS, LRUISPUNT

«  ZATERDAG 29 JUN|, 9.30 UUR STILTEWANDELING

« MaanDAG T JuLl 9.00 UuR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT

. 13.00uur  CREAcLUB DoRPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
. 1945 UUR  KERKENRAADSVERGADERING IN HET KRUISPUNT
+ DINSDAG 2 JUNII 10.00 UUR  KLEDINGBEURS, LRUISPUNT

+ MAaANDAG 8 JuLl 9.00 UuR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT
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DONKEN [/ O

U Liftadvies

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V. / Inspecties
v Meerjaren prognoses
v Offerte beoordeling
v Bestekken

v Directievoering

v Opleveringen

Kleine Zonnedauw 6

1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl

Uw adviseur voor: liftinstallaties -roltrappen-.rolpaden.gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452

Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl \

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com

m Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg
Dag & Nacht

Bereikbaar
023 -5371 375

/"\

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding :

- Voor elk budget

- Voor alle gezindten

- Uitvaartverzekeringen

- Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75

- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
waar u verzekerd bent www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

— Specialist in luisteren en vertalen van wensen
— Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

Expert in gespreksvoering terminale situaties
— Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www. pattyduijn.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DETA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,

www.ijmonduitvaart.nl




Makelaars -Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

en gratis waardebepaling van uw woning

NVM

www.wado.nl

VAN WAALWIJKVAN DOORN

SUPERMAKELAAR

W: www.supermakelaar.nl

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Doe het samen met Hypotheek Visie
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team
Doordat we alles onder &én dak hebben,
kunnen we je nog beter van dienst zijn.

HYPOTHEEK f VISIE Heirﬁ\ﬁkexlogrs Team

Hein Hypotheek Team

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk

- Spuitwerken

- Renovatie

TEL: 023-5384336 |  SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 — 13:50
Bso van 4 — 12 jaar voor- en naschool.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velserbroek

www.dekleinereiziger.nl

Christelijke peuteropvang & bso




Algemeen

Kerkdiensten
0ok online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

26 mei
10.00u  Dorpskerk  Ds. H.E.G. Reefhuis
10.00u  Kruispunt ~ Ds. Tj. Huisman
2juni gezamenlijke dienst
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. G. Polderman
9juni
10.00u  Dorpskerk  Ds.D. van Arkel
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. J. Zuidema
16 juni
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. G. Polderman
10.00u  Kruispunt ~ Mw. A. Helmich
23 juni
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. G. Polderman
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. J. Zuidema
30 juni
10.00u  Dorpskerk  Ds. 0. Ruff
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. J. Zuidema

Contactinformatie
KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvh.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.n
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELIJK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

(OLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: Heine Wagenaar e; cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 537180 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Joke Zuiderna en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.n

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan
van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een
e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t; 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 023-5373281
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANTEN

Ds. Joep van den Berg

Wegens ziekte is ds. niet beschikbaar. U kunt voor crisis-
pastoraat met één van onze andere predikanten contact
opnemen.

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl

BEZOEKCOORDINATOR
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. : vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen
worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertr ouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek
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Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep
Contactpersoon: Foka Qosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)
26mei dhr. E. van der Kooij 06-15890135
2 juni dhr. J. Morren 023-5384366
9 juni  mw. Hurkmans 023-5371086
16juni  mw. P Muller 023-5262736
23juni dhr.J. Morren 023-5384366
30juni mw. Hurkmans 023-5371086
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
26mei dhr. H. Kosters 023-5377422
2 juni mw. D. Markerink 023-5376816
9 juni mw. C. van Woensel 023-5381515
16juni dhr.D.van Dassen 06-45451231
23juni dhr. M. de Groot 023-5376942
30juni  mw.S.vanderKaaij  06-21928058

Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Qut t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Flina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Fls Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniélslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPI
De Kopij voor Kerkblad nr. 5 t/m donderdag 20 juni 2024
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: http://www.pg-spvb.nl/




