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Foto VAN DE MAAND

Scherp of niet scherp zien

Soms snap ik er helemaal niets meer van. Wat gebeurt er allemaal om je heen, een serie populistische leiders van landen krijgen het
voor het zeggen en knijpen de democratische rechtstaat uit door rechters en journalisten uit te sluiten. Ze zijn lastig, net als in Rusland.
Toch verlangt “het volk” naar deze leiders, zoals ze zelf zeggen. Het is dus niet alleen in ons eigen land waar we even of langer van
de leg zijn, maar overal in de wereld zie je hetzelfde gebeuren. Veel nationalistisch geschreeuw. Waardoor komt dat toch. Ik probeer
veel artikelen in kranten te lezen over dit onderwerp, maar steeds snap ik het niet. Hoe kun je een goed democratisch rechtssysteem
aan het wankelen brengen. Ja, natuurlijk is dit inherent aan wat een democratie is, maar dit gaat toch wel erg ver voor mijn gevoel.
Afgelopen zondag 2 juli zag ik op Buitenhof een interview met de Italiaanse professor en schrijver Antonio Scarati over zijn boek
Fascisme en Populisme. Hij beschreef daarin het opkomend populisme en vergeleek dit met de eerste populistische leider Mussolini.
Hij voorspelde een toekomstig fascisme, in een nieuw jasje. Gedeeltelijk gebaseerd op ontevredenheid en onzekerheid over alles wat
er mis gaat in een democratie, zoals Groningen en de toeslagen affaire, stikstof, extreme demonstraties etc.

Beelden van Donald Trump na de rechterlijke uitspraak onderstrepen zijn theorie. | am the people roepen ze, met minachting voor
de liberale democratie. Wie niet op mij stemt is tegen het volk. “Het volk” heeft gekozen voor rechts, maar wie of wat is het volk?
Tegelijkertijd riep de schrijver op niet bang te zijn voor de toekomst. De toekomst is er al.

Hij vergeleek de democratie met een sterke eik, die sterk genoeg is tegen weer en wind. Maar eigenlijk is het een wijnstruik, die elke
dag onderhoud nodig heeft,die buigzaam is en waarvan je de vruchten mag plukken en daarna een goed glas wijn kunt drinken.
Ben voor even weer wat gerust gesteld wat betreft mijn onrustige gedachten om te begrijpen wat er aan de hand is, maar ben er niet
gerust op. Ik ga wel zijn dunne boekje lezen i.pl.v. zijn 3-delige dikke boeken.

Met groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina: Matthdus Kirche in Berlijn (vml. Oost Berlijn) waar Dietrich Bonhoeffer
predikant is geweest. (foto: Erik van der Kooij)



Meditatie
Joke Zuidema

Partir c'est mourir un peu. ..

R

Afscheid nemen is een beetje sterven. Dat spreekwoord is bekend en ook waar. Want overal waar je met vreugde en inzet aanwezig
bent geweest, laat je iets van jezelf achter. Het is ook mooi als afscheid moeite kost, want dat betekent dat het goed is geweest. Zo
kijk ik nu terug op mijn tijd in Velserbroek, als een goede tijd. En toch laten we elkaar nu los.

In je leven moet je allemaal veel loslaten. Het hele leven lijkt wel een oefening in los laten. We hebben dat allemaal ook veel gedaan
in ons leven: Je verlaat de school of scholen, waar je je vele jaren thuis hebt gevoeld, ook al was het niet altijd alleen maar fijn. Je
verlaat meestal het huis, waar je bent opgegroeid en wat je thuis was. Je laat kinderen los, als ze volwassen worden. En je laat je werk
los als je met pensioen gaat. Vervelender is het om iets los te laten, wat niet je eigen keuze is: werk loslaten als je ontslagen wordt. Je
gezondheid loslaten als je ziek wordt. Een naaste loslaten, die gestorven is.

Het lijkt nooit te wennen, hoeveel we ook hebben moeten loslaten. Zou het loslaten, het durven loslaten en kunnen loslaten, ook iets
te maken hebben met ons geloof? Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een zaaier, die zaait en dan afwacht, slaapt en eet en
het zaad groeit vanzelf. Met een vrouw, die zuurdesem toevoegt aan het meel en het dan laat rusten.

De afbeelding van die laatste vrouw staat middenin een hongerdoek, dat op een
prominente plekin mijn werkkamer hangt. Het is een troostend beeld: niet alles hangt
af van mijn werk. Het overlaten en wachten is goed en soms gaan dingen vanzelf.

Ik vind loslaten moeilijk en ik denk dat ik daarin niet de enige ben. Maar het heeft iets
met vertrouwen en geloven te maken.

Maak eens een vuist en probeer krampachtig fijn zand vast te houden: het zal tussen
de kieren van je hand wegstromen. Maar als je je hand ontspant, blijft er meer zand

op liggen.

Er is een gebed, dat (naar ik heb begrepen ten onrechte) aan Franciscus wordt toegeschreven. Het is een kort gebed, maar bevat
eigenlijk alles wat nodig is:

God, geef me de moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen
geef me de kracht om te veranderen, wat ik kan veranderen

en geef me de wijsheid om beide te onderscheiden.

Wat je niet kunt veranderen, moet je loslaten. Hoe moeilijk dat soms ook is. En in geloofstermen zou je kunnen zeggen: ik leg dat in
Gods handen.

Geloof kan je rust en vertrouwen geven. Dat wat je niet in eigen hand kunt houden, niet meer zelf kunt regelen, dat je dat uit handen
mag geven. Dat je moet, maar ook mag, loslaten, zonder bang te zijn dat dan alles verloren is.

Ik wens ons allen dat geloof en vertrouwen toe. En een goede zomer. Als u op vakantie gaat: een fijne tijd en rust toegewenst!



Afscheid

Mijn laatste bijdrage aan dit kerkblad: inmiddels is mijn
afscheid van Velserbroek vastgesteld op 25 augustus, tijdens
een zondagochtenddienst met daarna koffie en een drankje. Ik
hoop velen van u daar te ontmoeten.

Ik heb in Velserbroek een goede tijd gehad. Ik voelde ruimte
om activiteiten te organiseren, om in de erediensten nieuwe
vormen uit te proberen en ik heb mooie ontmoetingen met
veel mensen gehad. Er zijn een aantal activiteiten, die zeker
vervolg krijgen. De stiltemeditatie zal worden overgenomen
en het contact met de moskeeén gaat verder. De jeugd van
Santpoort en Velserbroek blijft in beeld bij de organisatie
vanuit de vier kerken, samen met [Jmuiden en Velsen-Zuid. En
de werkgroepen Inspiratie en Eredienst zullen ook verder gaan
met het volgen en ontwikkelen van hun activiteiten.

In 2025 heb ik inmiddels al een keer afgesproken om nog eens
voor te gaan, dus we gaan elkaar in de toekomst zeker nog
ontmoeten. Als ik u niet meer tref in een kerkdienst: vanaf deze
plaats alle goed voor de toekomst en graag tot ziens!

Joke Zuidema

Bedankt
Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket welke wij voor ons
55 jarig huwelijk op 9 mei 2024 ontvingen.
Met vriendelijke groeten,
Nico en Rita van Deursen

Bedankt
Heel hartelijk dank voor het mooie boeket wat wij mochten
ontvangen.Ook het medeleven van gemeente leden hartelijk
dank.
Gaat goed, moet voorlopig nog rustig aan doen.
Hartelijke groeten van
Kees en Guda de Wit

Kruispunt
Velserbroek

Bericht van vervroegd emeritaat per 1 augustus
2024 door Joep van den Berg

Joep van den Berg meldt dat hij vervroegd emeritaat heeft
aangevraagd. Inmiddels is dit door het pensioenfonds en de
kleine synode goedgekeurd.

Joep laat ons het volgende weten in een
persoonlijk bericht

Na vanaf vorig jaar oktober met ziekteverlof te zijn gegaan, heb
ik voldoende tijd gekregen om enigzins te herstellen en mijn
afwegingen te maken.

Ten eerste merk ik dat ik niet meer de energie ervaar om een
gemeente als voorganger te kunnen dienen. Toen ik met ziek-
teverlof ging voelde ik mij aan het einde van mijn latijn. En dat
is wezenlijk niet veranderd.

Ten tweede zijn er kleine barstjes gekomen in mijn gezond-
heidstoestand die erop wijzen dat ik in juli dit jaar 65 jaar word.
Dat merk ik en verstandig is om hiermee rekening te houden.

Wat mij vooral de afgelopen tijd is opgevallen is dat er verschil-
lende lagen zitten in de wisselwerking tussen het reilen en
zeilen in het predikantswerk en hoe ik daarmee omga als
persoon. Mede door de psychotherapie die ik volg zijn mijn
ogen meer open gegaan. Hoe ik omga met druk en stress en
hoe ik ten diepste de mensen om mij heen tevreden wil stellen
en houden.

Het vreemde is eigenlijk dat ik op de vroegere pensioens-
leeftijd nu meen te moeten stoppen met het dienen van een
gemeente als predikant. Wat er verder op mij wacht weet ik
niet maar dat zien we later wel weer.

Ik zie het ook niet zitten om dit nog langer te laten voorduren
dat ik geen energie voel en de gemeente daarmee verhinder
om nieuwe wegen in te slaan.

Per 1 augustus 2024 zal ik stoppen met mijn predikantswerk.

Dankbaar ben ik dat ik de gemeente een aantal jaren heb
mogen dienen en ik wens jullie alle zegen en kracht toe voor
de komende tijd.

Met vriendelijke groet,
Joep van den Berg



In Memoriam Hendrika Leonarda Maria Vink-Postema

Op 14 juni is overleden Hendrika Leonarda Maria (Hetty) Vink-Postema.

Hetty is geboren in Baarn, waar ze een fijne jeugd had in een gezin met vier kinderen. Ze ging naar het
gymnasium en leerde voor onderwijzeres. Ze trouwde met Theo Vink en — zoals dat toen ging - moest
stoppen met werken. Ze kregen samen twee dochters. Toen die opgroeiden heeft ze haar werk weer
opgepakt. Ze verhuisden naar Woerden en in 2000 naar Velserbroek. Op alle woonplekken was Hetty

betrokken bij de kerk en actief. In Velserbroek is ze onder andere diakonaal actief geweest. Vorig jaar
werd ze voor haar vele vrijwilligerswerk beloond met een lintje. Verbinding met mensen was belangrijk
voor haar en dat zocht ze ook graag op.

Haar gezondheid heeft haar op verschillende momenten in haar leven in de steek gelaten. Als kind al, waardoor ze angsten heeft
ontwikkeld. Dat is haar leven met haar meegegaan. Haar geloof gaf haar ruimte; ze zag God als het goede in alle dingen. Veel van
de door haar geschreven gedichten getuigen daarvan. Hieronder één van de door haar geschreven gedichten, die laten zien hoe
zij de wereld heeft ervaren:

Allegro
De zon zingt een allegro door mijn ramen;

mijn morgen wordt door Mozart begeleid
Een klein fragmentje van de eeuwigheid
valt met het alledaagse leven samen

Geen twijfel kan mijn zeker weten doven;
het leven is zijn dieptepunten waard.

Al bleef de vrije val mij niet bespaard,

met moeizaam klimmen kwam ik weer naar boven.
En opgetild door hoog gestreken tonen
weet ik: straks moet ik deze top weer af

om tussen licht en schaduw in te wonen.
Maar aan zo'n klein moment dat uitzicht gaf
op klare, aan de tijd ontheven klanken

heb ik een stralend perspectief te danken.

Op vrijdag 21 juni hebben we in een herdenkingsdienst in het Kruispunt haar leven herdacht. We wensen haar man Theo, haar
dochters Esther en Iris veel sterkte toe.
Joke Zuidema

In Memoriam Elisabeth Ida Donken- Porck

Op 17 junijl is overleden Elisabeth Ida (Betsy) Donken- Porck, op de leeftijd van 85 jaar.

Betsy is geboren in Velsen in een gezin van 12 kinderen. Ze trouwde met Kees. Kees voer op de grote vaart en was toen hun
kinderen Marjolein en Roel klein waren regelmatig afwezig. Ze waren lang betrokken bij de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid en
na verhuizing in Velserbroek waren ze regelmatig in het Kruispunt. Ze genoot als Roel orgel speelde en luisterde vanuit huis naar
de diensten. Betsy was zorgzaam voor anderen, had echt interesse in je én wilde graag regie houden op haar eigen kritische wijze.
Ze wist wat ze wel en niet wilde, tot op het eind. Gedurende haar leven heeft ze veel last gehad van depressies, deze maakten het
leven zwaar voor haar. Ze verlangde naar rust.

Voor haar uitvaartdienst koos ze de tekst van psalm 117, een loflied waarin het verlangen naar Gods goedertierenheid en trouw
klinkt. Dat ze nu geborgen mag zijn in die trouw en liefde van God.

Vrijdag 21 juni hebben we afscheid van haar genomen op Westerveld.
Jody van der Velde




In Memoriam
Johannes Postmus

Johannes Postmus, bij ons beter
bekend als Joop Postmus, werd
geboren op 26 juni 1929 in
Dokkum. Hij was een eilander, van

Schiermonnikoog. Zijn vrouw Tinie kwam van Terschelling.
Als eilanders hebben ze zich allebei verbonden gevoeld

met de zee.

Na de geboorte van hun oudste dochter -

waarbij Joop

helemaal in Australié zat en het bericht per telegram moest

vernemen — wilde hij niet meer weg. Hij kreeg een baan
bij het loodswezen in [Jmuiden, waar hij later gezagvoerder

werd.

Ze kregen samen vier kinderen. Vanuit Jmuiden gingen
ze in Santpoort wonen, waar Joop ouderling in de kerk

is geweest. Nadat de kinderen uit huis waren hebben ze

tien jaar in Lemmer gewoond, maar toen er

kleinkinderen

kwamen zijn ze teruggekomen, en vestigden ze zich in

Velserbroek. In hun mooie appartement met uitzicht op de
Westbroekerplas voelden ze zich thuis, en ook in het Kruis-
punt kwamen ze graag, totdat het niet meer ging.

Lang heeft Joop mogen genieten van zijn

pensioen. Hij

is 94 jaar geworden. De laatste jaren liet het geheugen

hem in de steek, maar hij beruste daarin. Zoals het laatste
couplet van een gedicht, dat hij zelf heeft uitgezocht voor

zijn afscheid:

Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit handen

en laat me zingend op de voorplecht staan
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden
Maar veilig in Uw haven binnengaan.

Op 3 april 2024 is hij gestorven. We hebben afscheid van
hem genomen op donderdag 11 april in Sterrenheuvel.
Wij wensen zijn vrouw Tinie, kinderen, klein- en achterklein-

kinderen veel sterkte toe.

Joke Zuidema

Van de beheercommissie van
Het Kruispunt.

Wat gebeurt er allemaal in het Kruispunt de komende
maanden?

De garderobe lijkt wel een keuken te worden en de kapstok-
haken zijn verplaatst naar de gang?

Dat klopt, Hart voor Velserbroek, gaat na de zomer 2 keer per
maand een buurtmaaltijd, organiseren in het Kruispunt. De
details hierover, krijgt u later te horen!

Er zijn inmiddels een 2-tal mobiele keukenblokken aange-
schaft door Hart voor Velserbroek welke zijn opgesteld in de
garderobe.

Deze zal verder worden aangepast als “keuken” met de beno-
digde technische voorzieningen.

Begin augustus wordt er twee weken gewerkt in het Kruispunt
er zijn dan geen kerkelijke activiteiten mogelijk.

In die weken, wordt ook de 2e fase van de plafond/verlich-
ting-renovatie in de kerkzaal uitgevoerd. (Maandag 5 augustus
t/m zaterdag 17 augustus)

Het huidige plafond inclusief de verlichting in de voorzaal,
wordt vervangen door een nieuw systeemplafond (verbete-
ring geluids-akoestiek) met energiezuinige verlichting. (Led)
Ook wordt de ventilatie/verwarming van de voorzaal aange-
past en verbeterd.

Namens de beheercommissie,
Willem Passchier en Ton Zaal




Doop Pelle Wagenaar door Tjalling
Huisman, Kruispunt Velserbroek op
26 mei



Protestantse
Gemeente

We lezen het in de krant, we horen het om ons heen, we
merken het zelf: het gaat niet goed met de kerk in Nederland.
In 2023 rekende 30% van de Nederlanders zich tot de protes-
tantse of rooms-katholieke kerk (tien jaar geleden was dat
nog meer dan 40%). Van de 13% die zich protestants noemen,
bezoekt 33% wekelijks een kerkdienst.

Ik zei het al: we merken het ook zelf. De Dorpskerk en het Kruis-
punt zaten tien jaar geleden ook veel voller dan nu. Naast de
verminderde interesse is vergrijzing een belangrijke reden.
Gemeenteleden overlijden, en dat zie je in het leden- en
bezoekersaantal.

Maar toch... Wat gebeurt er veel in onze kerk! En hoe fijn is het
om 's zondags met elkaar samen te komen!

Ik beperk me nu even tot de Dorpskerk:

Er vallen mensen weg, maar we zien ook nieuwe gezichten. Bij
de kindernevendienst komen er kinderen bij. Voor elke kerk-
dienst zijn er zeker twaalf vrijwilligers nodig, en die zijn ook
altijd weer te vinden. Een ochtend waarop er gesproken werd
over ethische vragen werd druk bezocht. Bij de pannenkoeken-
lunch op Boerderij Zorgvrij zat er een lange tafel vol gemeen-
teleden met elkaar te genieten. Heel vaak tref ik mensen die
blij verrast waren door de kaarten die ze uit de gemeente
mochten ontvangen. Een groepje enthousiaste mensen komt
regelmatig bij elkaar om nieuwe activiteiten te verzinnen die
toerusten, vormen of inspireren. Anderen verzorgen eens per
maand een activiteit op een donderdagochtend in de Dorps-
kerk. Weer anderen bezoeken ouderen.

Ik kan nog veel meer dingen noemen. Als je je dit allemaal
realiseert, verdwijnen die sombere cijfers naar de achtergrond.
Ik ben blij met onze kerk! En ik denk velen met mij! En laten we
maar leven in hoop en vertrouwen, en rustig de dingen blijven
doen die we doen.

Lief en leed

IOp 24 mei overleed dhr. Dick van der Kolk, op de leeftijd
van 82 jaar. Hij was geen kerkganger, maar voelde zich toch
verbonden met de kerk. Dat had te maken met zijn jeugd,
waarin zijn moeder na de dood van haar man veel te danken
had aan de diaconie. Maar het had ook vast te maken met de
trouwe bezoeken die Gerrit Out hem bracht namens de kerk.
Ondanks veel tegenslag en een slechte gezondheid was Dick
een levensgenieter en wilde hij koste wat kost in zijn huis in
Driehuis blijven wonen. Op vrijdag 24 mei moest hij dan toch
het leven loslaten.

Zijn tweede vrouw Tineke is 13 jaar geleden overleden. Hij laat
een zoon en een dochter na.

Dorpskerk

Santpoort

Bij diverse gemeenteleden zijn zorgen over eigen gezondheid
of die van dierbaren. Laten we zoveel mogelijk proberen er
voor elkaar te zijn.

Terugblik

Ik noemde het al even: de ochtend waarop er gesproken is
over geloof en ethiek. Dat vond plaats op donderdag 23 mei.
Ds. John Vrijhof uit Zandvoort hield een inleiding over het
themaLijden aan het leven’ In de huidige samenleving is alles
erop gericht om langer vitaal te blijven en zelfredzaam te zijn,
maar er kan een tijd komen dat het leven 'lijden'wordt. Hoe ga
je daarmee om? Kun je op een bepaald moment spreken over
een'voltooid leven”?

Tussendoor mochten er vragen gesteld worden of opmer-
kingen gemaakt. En tijdens de lunch kon er over worden door-
gepraat. Het leidde tot boeiende gesprekken. Goed om ook
eens over deze zaken met elkaar te praten!

Ook de pannenkoekenlunch noemde ik al. Het was bijzonder
gezellig. Voorafgaande aan de lunch dronken we koffie en
thee en daarna konden we kiezen uit diverse pannenkoeken.
Het was een mooie afsluiting van het seizoen. Wat verzet de
Activiteitencommissie veel werk! Eens per maand wordt er iets
georganiseerd en vaak gaat dat samen met een lunch die de
dames van de commissie bereiden. Mensen moeten worden
gebeld, opgehaald en thuisgebracht, en na afloop wordt alles
weer keurig opgeruimd.




Afscheid

Zoals u inmiddels wel weet gaat Joke Zuidema ons verlaten,
en wordt ze predikant in Alkmaar-Zuid. Het zal voor onze
gemeente en in het bijzonder voor de wijkgemeente Velser-
broek een gemis zijn. En ook ikzelf zal haar missen. Hoewel
we ieder onze eigen wijkgemeente hadden, hebben we wel
veel samengewerkt. Met de intentie om Velserbroek en Sant-
poort dichter bij elkaar te brengen, maar ook omdat het fijn
was om dingen samen te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld
met z'n tweeén de Micha-cursus geleid, zaten we allebei in de
werkgroep Inspiratie waarin we om en om voorzitter of notu-
list waren, waren we samen betrokken bij de contacten met
vertegenwoordigers van de moskee, maakten we een liturgie
voor onze gezamenlijke kerkdiensten of overlegden we over
een paas- of kerstkaart voor de gemeenteleden. Het was ook
goed om dingen over de gemeente samen door te kunnen
spreken. We wisten elkaar te vinden als dat nodig was.

We zullen als kerk haar creativiteit, haar theologische kennis en
kunde en haar grote inzet en enthousiasme erg gaan missen.
Lieve Joke, dank je wel voor alles wat je gedaan hebt, en dank
je wel dat je zo'n fijne collega voor me was. Ik wens je een
gelukkige tijd toe in Alkmaar, van harte.

Tot slot wens ik u en jullie allen een mooie zomer toe. En u
weet: de kerkdiensten gaan gewoon door, dus u bent altijd
welkom op zondagochtend 10.00 uur. En als u mij een keer
wilt spreken, laat het weten.

Gilda Polderman



In Memoriam Jacobus Johannes Stijnman — Bob

Tien weken geleden moest hij voor een geplande operatie worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij
werd geopereerd aan een stenose in zijn rug, maar liep allerlei ziekenhuisbacterién op die hem heel ziek
maakten. In Velserduin is hij op 26 mei overleden, 82 jaar oud.

Bob werd geboren in Heerlen. Als baby werd hij afgestaan door zijn ouders en kwam hij in een kinderte-
huis terecht. Het echtpaar Stijnman adopteerde hem en ze zorgden voor een gelukkige jeugd.

Hij koos ervoor om te gaan varen. Jarenlang is hij purser geweest op een cruiseschip. Dat waren goede jaren voor hem. Hij werd
gelukkig als hij op zee was, het leek dan of hij even kon ontsnappen uit de hectiek van het dagelijks leven, maar ook of hij daar op
zee de butsen en deuken uit zijn vroegste jeugd achter zich kon laten.

Na twee huwelijken met drie kinderen kwam hij Gurie van Rijswijk tegen bij het opvoeren van een musical. Ze trouwden en kregen
samen een fijn leven waarin ze veel met elkaar deden.

Samen met zijn kinderen, de zonen van Gurie erbij (Dennis en Patrick) en de kleinkinderen konden ze het heel gezellig hebben.
Hij zette zich, met Gurie, in voor de opvang van Poolse kinderen die voor een broodnodige vakantie naar Nederland kwamen.
Bob heeft zich in zijn leven nauw verbonden gevoeld met de roomskatholieke kerk. Hij nam deel aan het parochiebestuur en hij
zong in het kerkkoor. Maar ook in de Dorpskerk was hij, samen met Gurie, te vinden en toen hij minder mobiel werd, keek hij altijd
met de kerkdiensten mee.

Hij hield van gezelligheid, lekker eten en drinken met elkaar, maar hij kon zich ook terugtrekken. Achter een boek of achter de
computer, of stil uitkijkend over de zee. Hij kon er voor de ander zijn met een luisterend oor en met goed advies, maar was ook
graag op zichzelf. Hij kon zorgzaam zijn en lief, maar soms ook een beetje bot en eigenzinnig.

Op zijn ziekbed kwam vooral zijn zachte kant boven.

In vertrouwen liet Bob het leven los, en is hij Thuis gekomen. Mogen allen die van hem hielden troost vinden in de goede herin-
neringen en in het geloof dat God hem niet loslaat.

ds. Gilda Polderman

Dorpskerkcantorij

Op 4 juni hield de Dorpskerkcantorij haar laatste repetitie voor
de zomer. Zoals gebruikelijk werden er een aantal koorleden
in het zonnetje gezet. Zoals Henk en Henk voor het verzorgen
van de bladmuziek, Elly voor de koffie en natuurlijk Elina voor
de muzikale leiding.

Dit keer in gedichtvorm en voorgedragen door een markies
met een imposante naam die we zijn vergeten. Hij heette trou-
wens Rinus.
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Stichting Cultuur in de Dorpskerk stopt

Na ruim 20 jaar culturele aktiviteiten in de Dorpskerk te hebben georganiseerd hebben we met elkaar besloten hiermee te stoppen.
Een emotioneel moment voor onze bestuursleden. De meesten van hen waren vanaf de start betrokken: Carla van Woensel, Liesbeth
Heerink, Kick Bottelier, Ruud Hirdes, Paul de Wolf en John Oosterhuis. Eerder al vertrokken Hans Aalders en Joop Vermeij, waarbij de
leeftijd een rol speelde. Na een lange periode van 20 jaar ontbrak de energie om telkens de kerk in- en uit te ruimen, de belangstel-
ling voor optredens evenals het aanbod liepen terug, onze kreativiteit ebde langzaam weg, er bleken geen nieuwe bestuursleden te
vinden, etc. Een normaal proces na zo'n lange periode.

In 2002 kwam ds. Rudolf Kooiman met het idee om de vernieuwde kerkzaal ook te gaan gebruiken voor culturele aktiviteiten, net als
in zijn vorige gemeente in Oldenzaal. Aanvankelijk werd er door de gemeenteleden nogal kritisch naar gekeken, hoorde dit wel in de
kerk? Intussen weten we niet anders.

We gingen sponsors zoeken voor een vleugel, die er uiteindelijk kwam, ook met hulp van de eigen kerk. Ook kregen we via het Rabo-
fonds een mooie art-rail, voorzien van lampen, waaraan kunstwerken konden worden opgehangen met mooie verlichting.

Sinds augustus 2003 vindt bij ons het Dorpsfeest concert plaats. Het is een vast onderdeel van het Harddraverij programma tijdens
het Dorpsfeest. Steeds met een volle bak bezoekers. Een vast onderdeel vormt inmiddels ook de Haarlemse Kunstlijn. Zelf zetten we
Kunst in de Dorpskerk op, KIDD.

Mooie uitvoeringen van concerten, zoals het Neva ensemble, Camarata, Joop Fischer, Annelies Smit met haar jeugdkoren, Wings
ensemble, Babajaga, Les Moucherons, Hoorns Byzantijns Mannenkoor, La Grenouille, Piet Paree met ensemble, Stabat Mater van
Pergolesi, Nubuko Takahashi, Haarlems Kleinkoor, Belcanto, orgelconcerten van Dirk out en van Cees Verschoor met Hans Boetje.

In de beginperiode organiseerden we 2 aktiviteiten per maand, waaronder ook films van Aris Schutte over ons dorp en van dhr
Jansma, oud kapitein van de Willem Barendsz over de Walvisvangst. Er werd toen nog om toegangskaartjes gevochten.

In samenwerking met Boekhandel Bredero werden lezingen geregeld, die vaak druk bezocht werden: o.a. Midas Dekker, Frits van
Oostrum, René van Stipriaan, Kinderboekeweek, Conny Braam,Martje Saveur, Anneke van Dok.

De laatste jaren waren er rond 4 mei ook toneeluitvoeringen.

Tot slot noem ik nog de Classical Tour, die een paar jaar een aanloop kende, maar nu een grote toeloop heeft.

leder heeft zich ontzettend ingespannen met o.a. posters ontwerpen, rondbrengen en ophangen ervan, PR berichten schrijven en
opsturen, website ontwerpen en bijhouden, kas, inrichten zaal etc.

Na 20 jaar met elkaar opgetrokken te zijn is er een grote mate van vriendschap ontstaan en die gaan we voortzetten.
Wij hopen dat ook onze gemeenteleden (uiteindelijk) van onze aktiviteiten hebben genoten.

N.B. Uiteraard blijft de kerk open voor plaatselijke aktiviteiten, maar niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Stichting.

Met groet, John Qosterhuis, voorzitter Cultuur in de Dorpskerk
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Vanuit de werkgroep Inspiratie

Stiltemeditatie

Vanwege de verbouwing in het Kruispunt zal de stiltemeditatie op maandag 5 en maandag 12 augustus vervallen. Buiten deze twee
maandagen is er, ook in de zomermaanden, elke maandagochtend om 9 uur stiltemeditatie in het Kruispunt. De stilte duurt tot 9.25
uur. Daarna kunt u richting huis, of blijven voor een kopje koffie of thee. Van harte welkom, maar kom wel op tijd (de deur gaat om
9 uur dicht).

Stiltewandelingen

Nog één keer de kans om aan te sluiten: Op zaterdagochtend 13 juli om 9.30 verzamelen bij de ingang (fietsenstalling) van Duin en
Kruidberg. Dan wandelen we ongeveer 3 kwartier in stilte, waarbij we halverwege een inspirerend verhaal, gedicht of vers horen,
waar we de rest van de wandeling over kunnen nadenken.

U mag u opgeven bij Margreet Baalbergen (margreet.chris1969@gmail.com), dan weten we hoeveel mensen er ongeveer komen en
wachten we even op u, als u er om 9.30 uur niet bent. Maar het hoeft niet. U bent in ieder geval van harte welkom om mee te lopen!

Kloosterweekend
Om alvast te noteren: 14-16 maart 2025 gaan we naar de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther.

Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,
Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke.

Oproep voor uitvoering koralen Matthaus Passion.

Als u het leuk vindt om te zingen of muziek te maken in de kerk, geef u dan op voor de uitvoering van de koralen van de Matthaus
Passion op Goede Vrijdag, 18 april 2025 in Het Kruispunt Velserbroek (19.30 uur).

Een aantal mensen heeft zich al bij ondergetekende aangemeld. Het begin is er dus.

De koralen van de Matthdus Passion zijn de mooiste gedeelten van dit beroemde muziekstuk.

U weet misschien nog hoe mooi de muziek was in de afgelopen Stille Week met het Paasoratorium “De Graankorrel”. Dat was best
intensief en we moesten veel oefenen. De koralen voor de Matthadus Passion zullen minder tijd vragen, maar zijn wel wonderschoon.

Als het allemaal lukt wordt dit een onvergetelijke uitvoering van erg mooie muziek. We krijgen deskundige begeleiding bij het instu-
deren en voor de muziek op papier wordt gezorgd.

Als u een geschikt muziekinstrument bespeelt dan mag u ook op die manier meedoen. Er is behoefte aan bijvoorbeeld viool, cello,
basklarinet, fagot, tenorsaxofoon, altsax, dwarsfluit, klarinet, blokfluit. Meer gegevens om u aan te melden staan op de website van de
kerk (onder algemeen / activiteiten), maar u kunt ook rechtstreeks een mail sturen naar

eredienstvelserbroek@gmail.com onder vermelding van uw naam en bij voorkeur een 06 nummer en een mailadres en of u wilt

zingen of een instrument bespeelt. De repetities beginnen waarschijnlijk in november in overleg.

Adriaan Rensen (werkgroep eredienst Velserbroek).
Activiteitencommissie Dorpskerk

Dit stukje schrijf ik terwijl ik nog nageniet van de heerlijke pannenkoekenlunch, waarmee we het seizoen afsluiten. Want de uiterste
inleverdatum van de kopij valt precies gelijk met deze activiteit. Op de bijgaande foto's (pagina 9) kunt u zien hoe iedereen zat te
genieten van de lunch.

We kunnen teugkijken op een geslaagd seizoen vol maandelijkse activiteiten, zoals de koffie-ochtenden en thema-lunches. Een
verslag van de bijzondere themalunch van 23 mei vindt u elders in dit kerkblad. Na de zomer gaan we natuurlijk hiermee verder, we
hebben volop ideeén. En iedereen is dan weer van harte welkom!
Namens de activiteitencommissie wens ik u een fijne zomer!
Tanja de Boer
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Bericht van het college van kerkrentmeesters

In de Dorpskerk zijn afgelopen winter de spouwmuren en het tongewelf geisoleerd. Aan de noordkant was dat ingewikkeld. Hier
waren tijdens eerdere verbouwingen de spouwmuren met bouwafval vervuild. Daarom zijn in de noordmuur gaten gemaakt groot
genoeg om het bouwafval eruit te halen (zie foto). Na metselen, isoleren en stuken ziet deze muur er weer prima uit. Dank aan de
schoonmaakploeg (Marcel, Gerrit, Carla en Trees) die het stof en de achtergebleven bolletjes van de vioeren en stoelen hebben
verwijderd. De investering bedroeg ongeveer € 18.000. We rekenen erop dat dit geld in 5 jaar terugverdiend wordt.

U zult wel gemerkt hebben dat het verhuur in beide gebouwen toeneemt. Met name met structurele verhuur zijn we blij. Met deze
huurders zijn goede afspraken te maken, het levert een continue inkomensbron op en de belasting voor de beheerders is niet zo
groot. We zijn nog op zoek naar meer huurders die een deel van het gebouw willen huren. Als u tips heeft, horen wij dat graag.

In Het Kruispunt is aan SchaapSound gevraagd om de kwaliteit van de geluidsinstallatie te verbeteren. Zij leveren nieuwe boxen, en
stellen de microfoons en de boxen beter op elkaar af. Daarnaast wordt ook een besturingssysteem geleverd, zodat het geluid via een
tablet door de dienstdoend koster bestuurt kan worden. We rekenen op een behoorlijke verbetering van de kwaliteit van het geluid.

Hart voor Velserbroek wil graag dit najaar starten met buurtmaaltijden in de kerk. Zij zijn in overleg met het college van kerkrent-
meesters getreden om dit te kunnen realiseren. De kerkenraad heeft groen licht gegeven. Nu gaat het om het concreet invullen van
de plannen. Zij zullen 2 verrijdbare keukens stallen in wat nu de garderobe is. We zullen de afzuiging boven de keukens aanpassen.
Daarnaast wordt er een andere plek gevonden voor de jassen.

We zijn momenteel bezig met het laatste stukje van de jaarrekening 2023. De begroting en de rekening lopen niet ver uit elkaar. We
hopen de stukken voor 1 juli aan de kerkenraad voor te leggen. De jaarrekening kunt u opvragen bij ondergetekende of inzien in de
kerk. Ook zal op de website een samenvatting worden gepubliceerd.

In september gaan we weer aan de slag met de begroting 2025. We nodigen werkgroepen uit om na te denken over hun plannen
voor volgend jaar en een begroting bij de secretaris van het college voor kerkrentmeesters in te dienen. In het najaar ontvangen de

werkgroepen een mail hierover.

17 juni 2024, Trees van Gastel. Secretaris college van kerkrentmeesters
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Bericht vanuit de Kerkenraad.

In het vorige kerkblad heeft u een verslag kunnen lezen van de laatste kerkenraadsvergadering.
Op moment van schrijven is er geen nieuwe kerkenraad geweest dus in dit blad geen verslag van een kerkenraadsvergadering.

Er zijn wel ontwikkelingen waar ik toch even op in wil gaan.

Zoals u elders in het kerkblad kunt lezen heeft ds. Joep van den Berg besloten per 1 augustus met emeritaat te gaan. Vanaf januari
2021 is hij voor onze gemeente werkzaam en dan met name in Velserbroek. Dat was een begin dat midden in de coronatijd viel wat
geen makkelijke start was. Zijn bijdrage aan het gemeentewerk (tijdens het dienstverband van 0,2 en later 0,3 fte) bestond met name
uit bezoekwerk en voorgaan in kerkdiensten.

Helaas moest hij vorig jaar oktober vanwege ziekte het werk neerleggen. Hij is daarna niet meer teruggekomen. Door zijn besluit
houdt per 1 augustus het dienstverband op. Joep van den Berg is van plan om in de komende maanden nog een keer bij koffie-
drinken aanwezig te zijn.

Wij danken Joep van den Berg voor zijn inzet voor onze gemeente en wensen hem alle zegen toe voor de toekomst.

Zoals in het vorige kerkblad is vermeld wordt ook de verbintenis met ds. Joke Zuidema beéindigd. Zij wordt per 1 september 2024
predikant bij pg Alkmaar-Zuid. De afscheidsdienst zal zijn op zondag 25 augustus 2024 in het Kruispunt. Zij is januari 2022 begonnen
en had een dienstverband van 0,5 fte. Haar bijdrage bestond ook uit bezoekwerk en voorgaan in de kerkdiensten. Daarnaast heeft ze
onder meer inbreng geleverd in de werkgroepen eredienst Velserbroek en de werkgroep inspiratie. Benoemenswaardig is ook ze de
stiltemeditatie die zij in Velserbroek is gestart.

Wij danken Joke Zuidema voor de inzet voor onze gemeente en wensen haar een gezegende tijd in Alkmaar.

De kerkenraad is uiteraard bezig met de vraag hoe het predikantswerk na augustus moet worden opgepakt. Streven en hoop is dat
er een interim-predikant gevonden wordt die tot en eind 2025 zich kan verbinden aan onze gemeente. Als er ontwikkelingen zijn
wordt u uiteraard geinformeerd.

We zijn ons ook aan het beraden over het communicatie tussen KR en gemeente. Op dit moment gaat communicatie van interne
berichten via het kerkblad en zondagse mededelingen. Wellicht zijn andere vormen (wekelijkse nieuwbrief, app-groep) een goede
toevoeging. Als u daarover gedachten heeft of mee wilt denken, laat het mij weten.

Tot zover het bericht vanuit de kerkenraad
Namens de Kerkenraad,
Leo Kruisselbrink
Scriba KR Santpoort-Velserbroek

Van de Diaconie

Beste mensen, De collecten in mei hebben het volgende opgebracht:
De collecten in april hebben het volgende opgebracht: 5mei  PKN/ Noodhulp € 172,35
7 apr. Diaconie € 154,50 9 mei Diaconie € 7790
14 apr. PKN/ Zending € 25445 12 mei  PKN/Binnenlands Diaconaat € 132,70
21 apr. Diaconie - Vluchtelingenhulp in NL € 193,20 19 mei  Kerkin Actie project Z 009401 € 294,00
28 apr. Diaconie € 150,78 26 mei  PKN / Missionair Werk € 201,91
Daarnaast is via Bank nog € 187,50 ontvangen en dit bedrag Daarnaast is via Bank nog € 100,00 ontvangen en dit bedrag
wordt verdeeld over de bovenstaande doelen. wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 991,42 ontvangen. Voor onze Kerk werd in totaal € 765,94 ontvangen.

Hartelijke dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie, Jan Bothof



Gebed bij Keti Koti

Van 1juli 2023 tot 1 juli 2024 vindt het herden-
kingsjaar slavernijverleden plaats. Tijdens het Herden-
kingsjaar staat het Nederlands Koninkrijk stil bij deze
pijnlijke geschiedenis. En bij hoe deze geschiedenis
vandaag de dag nog een negatieve rol speelt in het
leven van mensen. Popko van Meekeren schreef dit
gebed.

#Petrus
Dank U voor een heden
waarin we vieren dat vroegere
en verleden krachten de vrijheid
ontketenden voor mens en medemens.

Dank U voor een heden
waarin we kleuren vieren
en het ontstekend licht laten
vallen op verleden pijn.

We bidden U voor een heden
waarin nog zoveel mensen
onvrij en onderdrukt in 't leven
de vrijheid mogen proeven.

We bidden U voor onszelf
om misstanden scherp te zien
te verstaan waar juist ons ego ik
een ander vrijheid kost.

We bidden U voor de hele wereld
laat de onvrijheid verwelken

en Keti Koti overal bloeien!

Popko van Meekeren
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Archief van de Gereformeerde kerk
overgedragen aan het NHA

Na ruim 10 jaar opschonen, ordenen, categoriseren en
inpakken is het archief van de Gereformeerde kerk te Sant-
poort onlangs overgebracht naar het Noord Hollands Archief
(NHA) in Haarlem. In totaal 60 dozen en een kist.

e

Archiedoze rﬁet het Gereormeerde archief.

Een hele klus, door vrijwilligers gedaan, maar met een professi-
oneel resultaat (al zeg ik het zelf).

Vanaf het eerste uur waren Hans Paap, Gerard Beuker en onder-
getekende betrokken bij dit proces en bij het overleg met het
NHA.

Want alles moet natuurlijk wel volgens de normen van deze
instelling worden aangeboden: alle nietjes eruit, geen paper-
clips, ordenen op datum, verpakken in zuurvrij papier e.d. En
vooral ordenen, en dat is niet altijd eenvoudig: wanneer maak
je een apart dossier aan, bijvoorbeeld voor gemeentevergade-
ringen of discussies over de 'aanbouw' (weet u het nog?). Of
archiveer je alles bij de stukken van de kerkenraad? En welke
documenten zijn nu archiefwaardig en welke niet. Er zijn heel
wat discussies aan gewijd. Heel veel was ook dubbel, zelfs
sommige papieren uit 1934.

Zo zijn we in 2014 begonnen

En nog een probleem: je moet je niet (te vaak) laten verleiden
om stukken te gaan lezen, want dat schiet niet op. Maar je leest
ook interessante informatie. Wist u bijvoorbeeld dat precies
100 jaar geleden de eerste kerkenraadsvergadering werd
gehouden? In gebouw Bethel aan de Wistelaan.

En dit gedicht met illustratie stond in het herinneringsboekje
bij het 25-jarig bestaan van de kerk in 1951:

Als 't Maandagesvonds acht uur slaat,

Dan is het t

voor Kerkeraad;
De broeders zitten b elkaar,
En roden pijp of e#en sigaar,
Besluiten worden er genomen,
En bi] het einde nangekomen

ls alles blauw

zodat het schiint,

Of men "in rook ¢n damp verdwijnt"

En als men dan de zasl verlaat,

Is dit het"zichibaar" resultasnt.

Dankzij de latere hulp van Carla van Woensel, Wil van der Pijl
en Trees van Gastel is deze klus geklaard. Er is een uitgebreide
beschrijving gemaakt van het archief, inclusief een overzicht
van de geschiedenis van de kerk.

Eerder hebben we al een aanvulling op het Hervormde

2014: Hobbyzolder met archief



archief weggebracht, nu resteert alleen nog een relatief kleine
hoeveelheid papieren archief van de Protestantse gemeente.
Want al vele jaren bewaren we niets meer op papier en is alles
digitaal.

ledereen hartelijk bedankt voor de samenwerking (en nu
maar hopen dat er geen papieren archieven nog tevoor-
schijn komen, want dat is tijdens dit proces ook een paar keer
gebeurd).

Namens de ‘archiefclub, Gerrit Out
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e kerkenraadsvergadering 19 juni 1924

Historie van de kerk

Vanaf 1924 wordt er onder verantwoording van de Gerefor-
meerde kerk in Bloemendaal éénmaal per zondag een dienst
gehouden in het koetshuis ‘Bethel aan de Wustelaan in Sant-
poort-Noord. Gereformeerden woonachtig in  Santpoort
behoren kerkelijk, afhankelijk in welke straat men woont, tot
of de Gereformeerde kerk van Bloemendaal of die van Velsen-
Zuid.

Op 27 juni 1926 wordt de Gereformeerde kerk van Santpoort
formeel geinstitueerd. Men begint met 16 belijdende leden.

Op 27 maart 1929 wordt het kerkgebouw aan de Frans
Netscherlaan als Bethelkerk in gebruik genomen. De gemeente
bestaat inmiddels uit 125 belijdende — en 89 doopleden. Al
snel blijkt dit gebouw te klein en worden de kerk en kosterij
verbouwd. Op 17 juli 1940 wordt het vergrote kerkgebouw in
gebruik genomen. In de oorlog wordt de gemeente uitgebreid
met circa 80 Gereformeerde gezinnen die vanuit IJmuiden zijn
geévacueerd in Santpoort.

Een deel van de gemeente scheidt zich rond 1944/1945 af en
vormt de gemeente van de “Gereformeerde Kerken in Neder-
land (onderhoudende art. 31 KQ) " in Santpoort, ook wel
“Gereformeerd vrijgemaakt” genoemd.

Op 22 januari 1959 wordt het Jeugdhuis aan de Schipbroe-
kenweg in gebruik genomen. Niet alleen voor het eigen
jeugdwerk maar ook voor de verhuur aan vele Santpoortse
verenigingen. Door afnemend gebruik maar ook voor het
verbeteren van de financiéle situatie wordt het Jeugdhuis in
1988 verkocht met daarbij de belofte dat bij de Bethelkerk
een vervangende ruimte zou komen, in de wandeling de
Aanbouw’ genoemd. Na een langdurig proces van discussie,
beleidscommissies en wikken en wegen is deze uitbreiding in
1995 in gebruik genomen.

Omstreeks 1980 is dan inmiddels de ontwikkeling van de
nieuwe wijk Velserbroek begonnen. In een interkerkelijk plat-
form is er overleg met de burgerlijke gemeente Velsen om te
komen tot één kerkelijke centrum. Vanaf de start is duidelijk dat
er gezamenlijk zou worden opgetrokken met de Hervormde
gemeente. Uiteindelijk is ook samen met de Rooms-Katho-
lieke kerk ‘Het Kruispunt’ gebouwd dat in 1995 in gebruik
wordt genomen. Er wordt door de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente te Santpoort gezamenlijk een eigen
predikant voor de wijk Velserbroek beroepen.

De samenwerking in Velserbroek heeft ook het al jaren lang
lopende Samen-op-Weg proces in Santpoort versneld. Vanaf
1 januari 1997 worden inmiddels alle kerkdiensten en overige
kerkelijke activiteiten onder gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de beide moederkerken georganiseerd. Op 1 januari
1999 komt het tot een federatie, dus een hechte vorm van
samenwerking tussen beide kerkelijke gemeenten. Beide
kerken blijven formeel bestaan, maar de Hervormde - en
Gereformeerde bestuursorganen worden ‘slapend’ en worden
vervangen door gezamenlijke organen in beide wijken.

Teruglopende ledenaantallen en de financiéle situatie van
beide moederkerken nopen inmiddels tot vergaande bezui-
nigingsmaatregelen. Via en
ledenoverleg is dit soms pijnlijke proces afgesloten met het
gezamenlijke besluit om in Santpoort de Dorpskerk als ‘kerk
van de toekomst' te kiezen. De Gereformeerde Bethelkerk en
de Hervormde Hoeksteen in Santpoort-Zuid worden afge-
stoten. De Dorpskerk wordt in 2001 en 2002 gerenoveerd en
multifunctioneel gemaakt.

werkgroepen, commissies

Nadat landelijk de Hervormde en Gereformeerde kerk in 2004
zijn gefuseerd, kunnen er stappen worden ondernomen om
ook plaatselijk te fuseren. Dat is uiteindelijk op 9 maart 2010
gebeurd; de Protestantse gemeente te Santpoort en Velser-
broek, met wijkgemeenten in Santpoort en Velserbroek, is
dan een feit. De beide moederkerken houden formeel op te
bestaan.



De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

Wachten

maandag 27 mei 2024

In Coronatijd schreef ik een column over vertraging. Ik leerde in die tijd vooral: als er niet veel meer kan, dan hoeft er opeens ook
veel minder. Een les voor het leven. En ik sprak dus de hoop uit dat ik dat zou vasthouden. 'Vertragen. Rust. Aandachtiger leven. En
wachten!

Drie jaar later moet ik tot de treurige slotsom komen dat er van die viome wens maar weinig terecht is gekomen. Ik versnel eerder dan
dat ik vertraag. Bij mij van binnen is het maar zelden rustig. Ik leef al helemaal niet aandachtiger. En wachten is het ergste dat ik ken.

Het verlangen is er nog altijd wel. Vermoedelijk daarom veer ik ook altijd op als ik iets lees over wachten. De bijna vergeten maar
ongeévenaarde Simon Carmiggelt beschreef eens hoe hij wachtte op de bus: Ik hou van wachten. Je doet iets en toch niets. Dat is
jaloersmakend.

En Herman Koch beschrijft in zijn meest recente roman ‘Ga je erover schrijven?’ zijn reactie als hij de diagnose prostaatkanker krijgt.
Hij verzet zich niet. Hij gaat niet 'het gevecht aan’ Geen gespierde taal of zelfbeklag. Hij licht zijn intimi in, en wacht rustig af. ‘Alles is
nu goed. Eindelijk ben ik er. Ik ben hier en nergens anders!(...) Ik wacht. Ik doe niets. Ik leef door!

Niet alleen ik ben slecht in wachten, de kerk is het ook. Daarom schreef de Amerikaanse lutherse theoloog Andrew Root zijn boekje
‘Wachten op God' De kerk is in crisis, schrijft hij, maar dat is niet erg. Sterker nog: zonder crisis kan de kerk helemaal geen kerk zijn.

Maar, zo betoogt Root, de crisis van de kerk is niet de krimp. Krimp is niet het probleem, maar een symptoom. De echte crisis is dat de
kerk God is kwijtgeraakt, en zelf besmet is geraakt door de seculiere tijd waarin we leven. We signaleren krimp en onze reactie is: we
moeten het tij keren en de kerk te redden! De illusie van de maakbaarheid.

Volgens Root kijken we teveel naar Handelingen 2. Na de gave van de Geest begint het daar te stromen en groeit de gemeente
dagelijks. Een aantrekkelijk perspectief. Root wijst echter op Handelingen 1, waar Jezus zijn leerlingen vraagt in Jeruzalem te blijven
en te wachten.

Dat is volgens Root dan ook de eerste taak van de kerk: wachten op God. Niet met de handen in de schoot lijdzaam toezien wat er van
komt. Nee, wachten is bij Root altijd heel actief, en relationeel. We stellen ons open voor God door elkaar te dienen. En ondertussen
wachten we op God. Op een God, die komt en die handelt.

Want dat was die andere les van Corona, maar ook die zijn we vergeten: wij hebben het allemaal niet in de hand. Niet of de bus van
Carmiggelt komt. Niet of de kanker van Koch kan genezen. En niet of de kerk van gisteren er morgen nog is. Het enige dat we kunnen
doen is wachten. Gelovig wachten, want dat is wachten op God: je doet niets, en toch iets.



Column Jorn den
Hertog: Op adem
komen

Als hij weer te veel van zichzelf
verwacht, wil studentenpastor
Jorn den Hertog stil worden. In de
stilte ‘hoort’ hij de adem en kan hij
vertragen.

Jorn den Hertog
studentenpastor vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht

‘Vier tellen in, door je neus ... en vier tellen uit, door je mond; klinkt op zaterdagmiddag bij de dagretraite van de protestantse
pioniersplek Op Adem. Een groep van twintig mensen ligt op matjes, aandachtig bezig met ... ademen. Door christelijke medita-
ties en ademtechnieken ontstaat er ademruimte in onze drukke levens. Ademen, we doen het allemaal, al zijn we er zelden echt
bewust mee bezig.

Adem ontvangen

Steeds meer ontdek ik dat het leven een natuurlijk ritme heeft: dag-nacht, eb-vloed, in- en uitademen. Een ritme van ontvangen en
geven, omarmen en loslaten. Ademhalen, of beter: de adem ontvangen, is voor mij een helpende metafoor in de begeleiding van
studenten.

In het studentenpastoraat van Utrecht spreek ik vaak studenten die vermoeid zijn. Studenten die te lang hebben moeten knokken
voor studiepunten, het voldoen aan verwachtingen van ouders, het onderhouden van stroeve relaties of het verwerven van status.
De balans tussen geven en ontvangen is zoek — de reserves zijn op, er is niets meer te delen.

Verlangen naar ruimte

Deze uitgebluste studenten verlangen naar ruimte, naar nieuwe energie. Als ik een stukje met hen mee mag lopen, hoop en bid
ik dat zij iets mogen ervaren van ruimte, van rust, een diep, woordeloos gekend-zijn. Ruimte om hun leven weer in overeenstem-
ming te laten komen met het natuurlijke ritme van in- en uitademen. Ik hoop dat deze studenten mogen ontdekken er niet alleen
voor te staan, dat ze hun kwetsbaarheid onder ogen durven te komen en opnieuw geinspireerd kunnen worden. Bewust leren
vertragen, ook al dendert de wereld om ons heen door.

Als zelfs Jezus dit ritme van ontvangen en geven nodig had,
hoeveel te meer heb ik daar behoefte aan?

Berg op, berg af

Ik herken de verhalen van de studenten die ik spreek. Vaak is de balans in mijn eigen leven ook zoek, dan verwacht ik te veel van
mezelf: altijd maar aanwezig en beschikbaar zijn. Terwijl ik die zaterdagmiddag op een matje aan het ademen was, dacht ik aan
Jezus en hoe ook Hij bewust tijd nam om op adem te komen. Hij was veel onder de mensen, had contact met zijn vrienden, sprak
en genas. Maar: Hij trok zich ook vaak terug om alleen te zijn. Dan ging Hij bidden, op een berg of heuvel (zie Marcus 6:46, Lucas
6:12 en Lucas 9:28). Jezus ging de berg op om alleen te zijn, in het verborgene geinspireerd te raken en te ontvangen van de Vader,
om vervolgens weer bergaf te gaan: om liefde, hoop en geloof te delen.

Adem die uitnodigt om te vertragen

Terwijl ik langzaam door ademde, besefte ik: als zelfs Jezus dit ritme van ontvangen en geven nodig had, hoeveel te meer heb ik
daar behoefte aan? Het is belangrijk om tijd te nemen om 'bergop' te gaan. Om te ontvangen van God, geinspireerd te raken en
ruimte te scheppen voor de levensadem. Als ik weer te veel van mezelf verwacht, als mijn messiascomplex mij vertelt iedereen te
moeten redden, wil ik vaker stil worden. In de stilte hoor en voel ik dan de adem. De adem die uitnodigt om te vertragen, mens te

zijn in verbinding met de Maker. In en uit. Ontvangen en weer (door)geven. Bergop, bergaf.
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Bijbelleesrooster 5 juli tot 13 september 2024

Juli Augustus 28 woensdag  Deuteronomium 9:15-29
5 vrijdag Romeinen 14:13-23 1 donderdag ~ Zacharia 6:9-15 29 donderdag  Deuteronomium 10:1-11
6 zaterdag Psalm 28 2 vrijdag Efeziérs 4:1-6 30 vrijdag Deuteronomium 10:12-21
7 zondag Marcus 6:1-6a 3 zaterdag  Efeziérs 47-16 31 zaterdag  Zacharia 7:1-14

8 maandag  Psalm 117 4 zondag Marcus 7:1-13

9 dinsdag Romeinen 15:1-13 5 maandag  Marcus 7:14-23 September

10 woensdag ~ Romeinen 15:14-24 6 dinsdag Psalm 29 1 zondag Zacharia 8:1-8

11 donderdag ~ Romeinen 15:25-33 7 woensdag  Efeziérs 4:17-5:2 2 maandag  Zacharia 8:9-17

12 wrijdag Romeinen 16:1-16 8 donderdag  Efeziérs 5:3-20 3 dinsdag Zacharia 8:18-23

13 zaterdag Romeinen 16:17-27 9 vrijdag Deuteronomium 8:1-6 4 woensdag  Handelingen 9:32-43
14 zondag Marcus 6:6b-13 10 zaterdag Deuteronomium 8:7-20 5 donderdag  Handelingen 10:1-23a
15 maandag  Marcus 6:14-29 11 zondag Marcus 7:24-30 6 vrijdag Handelingen 10:23b-48
16 dinsdag Efeziérs 1:1-14 12 maandag 1 Korintiérs 15:1-11 7 zaterdag Marcus 8:27-9:1

17 woensdag  Efeziérs 1:15-23 13 dinsdag 1 Korintiérs 15:12-19 8 zondag Handelingen 11:1-18
18 donderdag ~ Zacharia 1:1-6 14 woensdag 1 Korintiérs 15:20-34 9 maandag  Handelingen 11:19-30
19 vrijdag Zacharia 1:7-17 15 donderdag 1 Korintiérs 15:35-49 10 dinsdag Handelingen 12:1-17
20 zaterdag  Zacharia 2:1-9 16 vrijdag 1 Korintiérs 15:50-58 11 woensdag  Handelingen 12:18-25
21 zondag Marcus 6:30-44 17 zaterdag Psalm 119:89-96 12 donderdag  Deuteronomium 11:1-17
22 maandag  Ffeziérs 2:1-10 18 zondag Marcus 7:31-37

23 dinsdag Efeziérs 2:11-22 19 maandag  Psalm 119:97-104

24 woensdag  Zacharia 2:10-17 20 dinsdag Ffeziérs 5:21-33

25 donderdag  Zacharia 3:1-10 21 woensdag  Ffeziérs 6:1-9

26 vrijdag Zacharia 4:1-14 22 donderdag  Efeziérs 6:10-24

27 zaterdag Zacharia 5:1-11 23 vrijdag Psalm 119:105-112

28 zondag Marcus 6:45-52 24 zaterdag Marcus 8:1-13

29 maandag  Ffeziérs 3:1-13 25 zondag Marcus 8:14-21

30 dinsdag Ffeziérs 3:14-21 26 maandag  Marcus 8:22-26

31 woensdag  Zacharia 6:1-8 27 dinsdag Deuteronomium 9:1-14
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AGENDA

+ MaanDAG 8 JuLi 9.00 uur

+ MaanDAG 8 Jull 13.00 uur

+ DinsbaG 9 yuu 10.00 uur

« ZATerRDAG 13 Jutl, 9.30 UuR

+ Maanpac 15 Jut 9.00 uur

+ Maanpac 15 Juti 13.00 uur

+ DinsbAG 16 JuL 10.00 UUR

+ MaanDAG 22 yuul 9.00 Uur

+ DinsbAG 23 Juur 10.00 uuRr

+ MaanDAG 29 Juu 9.00 uur

+ MaanpaG 29 Jui 13.00 ULR

+ DinsbaG 30 Juu 10.00 uuR

+ MaanDAG 19 AucusTus 9.00 UUR
« MaaNDAG 19 AucusTus 13.00 UUR
+ ZONDAG 25 AuGusTus 10:00 uur
« MaaNDAG 26 AuGusTus 9.00 Uur
+ DinsbaG 27 augustus 10.00 uur
+ MAANDAG 2 sepTEMBER 9.00 UUR
+ DINsDAG 3 sepTEMBER 10.00 UUR
+ MAANDAG 2 SepTEMBER 19.30 UUR
+ MaANDAG 9 sepTemBER 9.00 UUR
+ MAANDAG 16 serTEMBER 9.00 UUR

« MAANDAG 16 SEPTEMBER 19.45 UUR

STILTEMEDITATIE
CREACLUB

INLOOP KLEDINGBEURS
STILTEWANDELING
STILTEMEDITATIE
CREACLUB

INLOOP KLEDINGBEURS
STILTEMEDITATIE
INLOOP KLEDINGBEURS
STILTEMEDITATIE
CREACLUB

INLOOP KLEDINGBEURS
STILTEMEDITATIE

CREACLUB

KRUISPUNT

ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
KRUISPUNT

P DuIN EN KRUIDBERG
KRUISPUNT

ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
KRUISPUNT

KRUISPUNT

KRUISPUNT

KRUISPUNT

ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
KRUISPUNT

KRUISPUNT

ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK

AFSCHEIDSDIENST DS. JOKE ZUIDEMA, KRUISPUNT

STILTEMEDITATIE
INLOOP KLEDINGBEURS
STILTEMEDITATIE
INLOOP KLEDINGBEURS
WERKGROEP EREDIENST
STILTEMEDITATIE

STILTEMEDITATIE

KERKENRAADSVERGADERING

KRUISPUNT
KRUISPUNT
KRUISPUNT
KRUISPUNT
VELSERBROEK KRUISPUNT
KRUISPUNT
KRUISPUNT

DORPSKERK



DONKEN [/ O

U Liftadvies

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V. / Inspecties
v Meerjaren prognoses
v Offerte beoordeling
v Bestekken

v Directievoering

v Opleveringen

Kleine Zonnedauw 6

1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl

Uw adviseur voor: liftinstallaties -roltrappen-.rolpaden.gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452

Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl \

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com

m Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg
Dag & Nacht

Bereikbaar
023 -5371 375

/"\

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding :

- Voor elk budget

- Voor alle gezindten

- Uitvaartverzekeringen

- Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75

- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
waar u verzekerd bent www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

— Specialist in luisteren en vertalen van wensen
— Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

Expert in gespreksvoering terminale situaties
— Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www. pattyduijn.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DETA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,

www.ijmonduitvaart.nl




VAN WAALWIJKVAN DOORN

Makelaars -Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

en gratis waardebepaling van uw woning

NVM

www.wado.nl

SUPERMAKELAAR

W: www.supermakelaar.nl

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Doe het samen met Hypotheek Visie
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team
Doordat we alles onder &én dak hebben,
kunnen we je nog beter van dienst zijn.

HYPOTHEEK f VISIE Heirﬁ\ﬁkexlogrs Team

Hein Hypotheek Team

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk

- Spuitwerken

- Renovatie

TEL: 023-5384336 |  SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 — 13:50
Bso van 4 — 12 jaar voor- en naschool.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velserbroek

www.dekleinereiziger.nl

Christelijke peuteropvang & bso




Algemeen

Kerkdiensten
0ok online te volgen, website: www.pg-spvb.n|
7juli, gezamenlijke dienst

10.00u  Dorpskerk ~ Mw. ds I. Clement
14jul

10.00u  Dorpskerk  Ds. K. Bras

10.00u  Kruispunt  Ds. J. Seeleman
21juli, gezamenlijke dienst

10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. G. Polderman
28 juli, gezamenlijke dienst

10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. J. Zuidema
4 augustus, gezamenlijke dienst

10.00u  Kruispunt ~ Mw. E. Mulder
11 augustus, gezamenlijke dienst

10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. I. Clement
18 augustus, gezamenlijke dienst

10.00u  Kruispunt  Ds. H. Reefhuis
25augustus, gezamenlijke dienst, afscheidsdienst ds. Zuidema

10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. J. Zuidema en

Mw. ds. G. Polderman

1 september, gezamenlijke dienst

10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. G. Polderman ~ HA
8 september

10.00u  Dorpskerk  Ds. K. Bras

10.00u  Kruispunt ~ Mw. A. Helmich

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan
van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een
e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t; 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 023-5373281
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT
Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl

BEZOEKCOORDINATOR
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. : vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Contactinformatie
KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELIJK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

(COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.n
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 537180 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Joke Zuiderna en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

Collectebonnen

(ollectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen
worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertr ouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek
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Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep
Contactpersoon: Foka Qosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)

7 juli dhr. E. van der Kooij 06-15890135
14juli dhr.J. Morren 023 5384366
21juli mw. A. Hurkmans 023-5371086
28juli mw. P Muller 06-25178153
43ug  mw.S. Meulenbelt 06-20247493
17aug  dhr.E. van der Kooij 06-15890135
18aug  dhr.J. Morren 023-5384366
25aug  mw. P Muller 06-25178153
Tsept  mw. A Hurkmans 023-5371086
8 sept  mw.S. Meulenbelt 06-20247493
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
7juli dhr. E. Hup 023-5376153
14juli dhr. J. Bothof 06-49413571
21juli dhr.H. Boot 023-5384336
28juli mw. C.vanWoensel ~ 023-5381515
4aug dhr.J. Bothof 06-49413571
17aug  dhr.H. Kosters 023-5377422
18aug  mw. D. Markerink 023-5376816
25aug  dhr.E.Hup 023-5376153
Tsept  dhr.D.van Dassen 06-45451231
8sept  dhr. M. de Groot 023-5376942

Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Out t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Elina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Fls Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Frik van der Kooij, Wijnoldy Daniélslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPI
De Kopij voor Kerkblad nr. 6 t/m donderdag 29 augustus
2024 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: http://www.pg-spvb.nl/




