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FoTto VAN DE MAAND

Noordse Sterns

Arctic Sterns, zoals ze op lsland worden genoemd, bij ons noordse sterns. De noordse stern broedt vooral in arctische streken en
overwintert in het zuidpoolgebied.

Deze vogel legt om te broeden 18.000 kilometer af, van de zeeén rond de noordpool naar die bij de zuidpool. En in hetzelfde jaar
vliegt hij de tocht ook weer in omgekeerde richting. Zo legt hij afstanden af van tussen de 30.000 en 40.000 kilometer per jaar. Tijdens
de tocht zijn ze in staat om al vliegend en zwevend te slapen.

Sterns zijn op zoek naar zomerlicht. Zonlicht verlicht de grond en het oceaanoppervlak, zodat de vogels vissen of insecten duidelijker
kunnen zien. Zomerweer is meestal ook kalmer op zee, waardoor de vogels gemakkelijker kunnen vliegen.
Een onderscheid met onze sterns / visdiefjes is dat ze 0.a. geen zwart stipje op de snavel hebben.

Noordse sterns zijn zeer agressief, vooral op hun broedgebieden. Ze zullen indringers aanvallen en lastig vallen, luid en schor schreeu-
wend en voortdurend naar het hoofd van de indringer duiken. We kwamen de vogels onverwacht tegen op een plaats waar we even
stil hielden met de auto. Aan de kant van de weg bleken nesten van de noordse stern in het grint van het talud te liggen die ze heftig
verdedigden. Eieren, kuikens en volwassen noordse sterns die op de grond nestelen, zijn kwetsbaar voor vossen, katten en grote
vogels zoals jagers, meeuwen.

Een aantal keren scheerden ze viak over onze hoofden. Mooi was het baltsgedrag, met deze foto o.a. als resultaat.

Met groet, John Qosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto's voorpagina: Vredesvlaggen bij Kruispunt en Dorpskerk, zie ook pagina 9.



Meditatie
Peter Verhoeff

Vakantie

Halverwege onze fietstocht staat er een bankje langs de weg. Wij hebben net twee prachtige weken in Denemarken achter ons. En
om weer een beetje te landen in eigen land verblijven we nog een dag of vijf op een camping in Twente. Overmorgen gaat het weer
huiswaarts.

Het bankje staat net buiten Ootmarsum. Het landschap om ons heen is glooiend en oogverblindend. In Denemarken heeft onze
lieve Heer zijn best gedaan, maar Twente was ook bepaald geen zondagsteek. Als we zitten, moet ik meteen denken aan Simon
Carmiggelt.

Dat heeft alles te maken met het bankje. In veel van zijn Kronkels zat Carmiggelt immers op een bankje de wereld te beschouwen. Bjj
de bushalte, wachtend op wat komt. Bij de huisarts in de wachtkamer. Of midden in de stad, op een plein vol mensen.

In zijn vakanties ging Carmiggelt vaak naar een familiehotel in De Steeg, een dorpje op de Veluwezoom. Met zijn vrouw maakte
hij dan wandelingen door het bos (‘het woud’), en ook die eindigden steevast op een bankje. Soms in het bos zelf, maar vaker met
uitzicht op de lUssel. Gezeten op zo'n bankje gebeurde er dan vrijwel altijd iets wat een Kronkel waard was.

Op het bankje in Ootmarsum zeg ik dus tegen mijn vrouw: ‘Als Carmiggelt hier nu was, zou er iets gebeuren’ Nauwelijks zijn deze
woorden verklonken of we horen in de verte gepruttel. Korte tijd later passeren er 3 Tuktuks, alsof ons bankje niet in Twente maar in
Bangkok staat. Een uitgelaten familie puilt uit alle Tuktuks en zwaait in het voorbijgaan uitbundig naar ons.

Even later klinkt er gepruttel van de andere kant. Achter een bocht komen er zes brommers vandaan. Ik tel vier Kreidlers en twee
Zlndapp’s, allemaal meer dan 40 jaar oud. Wij noemden ze vroeger buikschuivers. De bestuurders zijn zonder uitzondering mannen
van mijn leeftijd, en ze kijken gelukzalig. Zelf was ik een Puchrijder, maar ik deel hun geluk.

Vakantie komt van het Latijnse woord vacare. Het betekent zoiets als vrij zijn, leeg zijn. En daar op dat bankje gebeurde iets wat alles
met vakantie te maken heeft. Ik was vrij, ik was leeg. Er was niets anders dan alleen het moment. Niets anders dan de zachte welving
van het landschap. Niets anders dan 3 Tuktuks en 6 brommers. Niets anders dan mijn vrouw en ik.

Stil was het niet, in de verte pruttelde er nog van alles na. Maar het hoeft buiten niet stil te zijn om van binnen stil te worden. En dat
werd ik. Er was alleen maar de heimwee naar mijn Puch. De warmte van de middag. En de hand van mijn vrouw. Uiteindelijk zijn we
natuurlijk toch een keer weer opgestaan en verder gefietst. Maar ik heb geen idee meer waarheen.



Na mijn afscheid

Vanuit mijn nieuwe huis in Alkmaar, nog tussen de verhuis-
dozen, wil ik graag iedereen bedanken voor het warme en
mooie afscheid op zondag 25 augustus. |k zag tegen het
afscheid op, om redenen die ik in het vorige kerkblad al schreef.
Afscheid nemen is moeilijk, maar het is goed om het te doen
en niet weg te gaan zonder te beseffen wat je achterlaat.

Het waren veel mensen met allemaal een eigen verhaal, waar
ik die zondag afscheid van mocht nemen. Anderen hadden
al via diverse berichten laten weten er niet te kunnen zijn en
namen op die manier afscheid. Het was goed om velen van
jullie te ontmoeten.

Hartelijk dank ook voor jullie afscheidscadeau. In overleg met
Aart zal ik daar een bestemming voor zoeken. Het zal in elk
geval een olijfooom(pje) worden; weliets kleiner dan oorspron-
kelijk bedacht. Want bij die afmetingen ben ik bang dat het
terras (op de eerste verdieping) het niet zal houden. Maar dat
komt goed, tegen de tijd dat ik hier alle dozen heb uitgepakt.
Het idee van een boompje vind ik wel erg mooi, ook met de
link naar de groene kerk: zowel in Velserbroek als in Alkmaar
is de kerk aangesloten bij deze beweging van groene kerken.
De kaartjes met persoonlijke berichten heb ik van genoten.
Ze zijn meegegaan in de verhuisdozen en de mooie doos met
kaarten zal een plekje krijgen in mijn werkkamer. Ze geven
vorm aan mooie herinneringen.

Alle goeds en graag tot ziens,
Joke Zuidema.

Kruispunt
Velserbroek

Ouderenmiddag Het Kruispunt

Woensdag 18 september houden we onze eerste ouderen-
middag van dit seizoen. We hopen op een gezellige middag
waarin we elkaar na de zomer weer kunnen ontmoeten.

De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie.
U bent allemaal weer van harte welkom.

Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken tel. 023 5371131
of Gré Riedijk tel. 023 5385216
Startzondag 29 september

Zondag 29 september is in het Kruispunt de Startzondag. Het
thema voor 2024/2025 is "Als nieuw!”.

jjaarthema:*
S &

Foto's volgende pagina:
Afscheidsdienst Joke Zuidema



Zaai-instructie StrooiKnikke;
StrooiKnikkers gemaakt van klei met een T
nengsel van wildbloemenzaden. Zaaien vana

nmﬁnaugustus Eénjarige bloemen.




Protestantse

Op een mooie zomerdag eind augustus mijmer ik over wat de
zomer bracht en over de tijd die voor ons ligt. De afspraak is
gemaakt om met een groepje bij elkaar te komen om de start-
zondag voor te bereiden, de zondag die het begin markeert
van een nieuw kerkelijk seizoen. Als u dit leest is het misschien
net achter de rug. Daarna worden de activiteiten weer opge-
start en hopen we elkaar ook buiten de kerkdiensten met
regelmaat te ontmoeten en zo samen vorm te geven aan een
levende / levendige kerk.

Mooie woorden geeft ds. Marieke Meiring (luchthavenpredi-
kant) aan datgene wat we meenemen uit de zomerperiode en
wat we gaan doen nu de zomer bijna voorbij is: bewaar in ons
de zomer...

Goede God,

bewaar in ons de zomer,
de ontspanning,

de gezelligheid,

de opgedane fitheid,

de rust en de buitenlucht.

Geefons de kracht om te starten

op het werk, in de buurt, op school,

thuis of voor het eerst op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan of studie.

Breng ons rust, wanneer we opzien

tegen vereisten of verwachtingen,

plichten of tegenvallers.

Geefdat uw licht ons tegemoet stroomt,

en onze ogen opengaan voor wie op onze weg komt
met hulp en vrede.

Laat ons delen van de zomergloed,
bewaar in ons de warmte,

tot in de koude dagen,

zegen ons met uw hulp

en vrede.

Amen

Wat het nieuwe seizoen in de kerk betreft: onze gemeente
moet het nu doen zonder Joke, die op zondag 25 augustus
afscheid nam. Ze was een energieke en enthousiaste dominee
die veel taken op zich nam. Joep moet al langer gemist
worden, officieel zit zijn taak erop vanaf zondag 15 september.
Dat betekent een aderlating voor wat het kerkenwerk betreft.

Dorpskerk

Santpoort

Maar hopelijk wordt er een oplossing gevonden, de kerken-
raad is er druk mee bezig.

Lief en leed

Op 25 juni overleed mw. Jannie Zandman-Jurjens op de leef-
tijd van 93 jaar. U kunt elders in dit blad een In Memoriam van
haar lezen.

Bij een aantal gemeenteleden was het geen ontspannende,
maar juist een zware zomertijd vanwege allerlei zorgen,
verdrietigheden en problemen. Laat er ook in hen warmte zijn,
in deze koude dagen. Kracht, moed, liefde en wijsheid wens ik
ieder toe.

Activiteiten

De Soep&Spirit-groep komt eens in de twee/drie maanden bij
elkaar. Onder het genot van een eenvoudige maaltijd wordt
een geloofs- of actueel thema besproken. Er zijn inmiddels tien
deelnemers. Laat het weten als u / jij interesse hebt, want we
kunnen dan de groep gaan splitsen in twee kleinere groepen.

De (christelijke) meditatiegroep draait goed en wordt erg
gewaardeerd, er is dan ook een trouwe opkomst. U kunt altijd
meedoen, ook al is het slechts eenmalig!

Ik ga beginnen met een Bijbelgespreksgroep over de persoon
Jakob.

Over dit en alle andere activiteiten kunt u lezen in de rubriek
‘Werkgroep Inspiratie’

Tot slot

Laten we er met elkaar een mooi nieuw kerkelijk seizoen van
maken! [k wens u inspiratie, energie en plezier toe bij het
kerkenwerk.

Hartelijke groet,
Gilda Polderman



De Dorpskerk doet mee met de Open
Monumentendag

Op zaterdag 14 september zal de Dorpskerk van 10:00 tot 17:00 uur open zijn. Dit doen
we in het kader van de landelijke 'Open monumentendag’ Meer info vindt u op de
website van de gemeente Velsen. Net als vorig jaar doen we samen met de molen in
Santpoort mee, ook al zijn we geen officieel monument. Maar we hebben genoeg te
laten zien vinden wel!

m.v.g. Gerrit Out

VRIENDEN
LOTERI

OPEN
MONUMENTEN

DAG

=

IN MEMORIAM: JOHANNA GERRIDINA ZANDMAN - JURJENS

Op 25 juniis er een einde gekomen aan het leven van Jannie Zandman - Jurjens.

Ze werd geboren op 1 juni 1931 in Gramsbergen. Toen ze nog maar drie jaren oud was overleed haar
moeder, en een aantal jaar later ook haar vader. Met haar broertje kwam ze bij haar oom en tante te

wonen. Het betekende een moeilijk begin van haar leven.

In Lambert Zandman zag ze een man waarop ze kon bouwen. Ze trouwden en woonden jarenlang in

Hardenberg. Vanwege het werk van Lambert kwamen ze in Bloemendaal te wonen. Ze kregen twee

kinderen: Geke en Jur.

Voor Jannie draaide het leven vooral om haar gezin. Voor haar kinderen en haar man stond ze altijd klaar. Maar ook anderen wilde
ze het graag naar de zin maken. Ze was bescheiden, trouw en hulpvaardig, lief en zorgzaam.

Ze was met haar man altijd trouw kerklid, en het geloof was belangrijk voor haar. Dat uitte ze niet zozeer in woorden, maar ze
leefde het voor in goed doen voor een ander. En ze had vertrouwen in haar Goede Herder, waardoor zij op het laatst haar leven

rustig uit handen kon geven.

Eris bij de achterblijvenden vrede over het feit dat haar leven tot een einde is gekomen. Het is een lang leven geweest en een
mooi leven, maar zonder Lambert, en zonder een heldere geest en onafhankelijkheid werd het steeds moeilijker.

Haar 93e verjaardag heeft ze gelukkig nog met al haar dierbaren voluit gevierd.

Geke, Walter en Jur en de kleinkinderen moeten haar nu missen. We wensen hen troost toe door de mooie herinneringen aan

hun moeder, schoonmoeder en oma.

ds. Gilda Polderman

Bedankt
Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat wij op onze
60-jarige huwelijksdag mochten ontvangen.

Vriendelijke groet,
Jan en Tineke Beijer-v.d. Wildt.

Bedankt

Mijne Dames en Heren,

Heel veel dank, voor het prachtige boeket dat wij kregen
voor ons 50-jarig huwelijk!! We waren blij verrast.

Simon en Cisca de Ruijter-van der Vlis




Veranderingen in de CMOG

In oktober 1995 startte de Creatieve Maandagochtendgroep (CMOG) met veel plezier met het fabriceren van allerlei handgemaakte
artikelen voor het goede doel in Madras, het huidige Chennai in Zuid-India. Onze producten verkochten wij vele jaren via onze Bazaar
en andere gelegenheden, zoals de laatste jaren vanuit onze kraam op de ‘Pinkenveiling’die door de parochianen van de Naaldkerk in
oktober wordt gehouden.

De netto-opbrengst van onze verkoopacties ging via de stichting Santpoort Helpt Madras naar'Udavam Karangal (Helpende Handen)
van Stephan Vidyakar in de Zuid-Indiase havenplaats, die daar met zijn medewerkers inmiddels veertig jaar hulp, zoals medische zorg,
onderwijs en huisvesting, biedt aan 'verschoppelingen’ der aarde. In augustus dit jaar heeft de CMOG nog negenhonderd euro aan
Madras overgemaakt. Dat was voor het laatst.

Toekomstige veranderingen met betrekking tot Santpoort Helpt Madras, waarover later meer bekend wordt, zijn de reden dat onze
groep met ingang van september 2024 de steun voor Madras stopt. Dan gaat de CMOG financiéle ondersteuning bieden aan lokale
en/of regionale goede doelen.

Regelmatig horen of lezen wij over de ‘Creaclub’ Maandagmiddaggroep, maar
onze naam is zoals hierboven staat vermeld.

Elke maandagmiddag komen de leden van de CMOG met veel plezier bijeen in
de Ontmoetingsruimte van de Dorpskerk; behalve in de schoolvakanties. De afge-
lopen maanden zijn wij intensief bezig geweest om tafellopers te maken, waarvan
u het resultaat binnenkort kunt zien op de tafels in de Ontmoetingsruimte. Ook
maakt de groep nog steeds kaarten die u voor allerlei gelegenheden kunt versturen.
Voor een schappelijke prijs kunt u ze bij ons kopen. Het nuttig handwerken doen
we ook nog steeds: haken, borduren, quilten en wat niet meer! En dat alles onder
het genot van een bakkie troost of thee met wat lekkers erbij, hoewel dat bijzaak is.
Het gaat met name om het sociale contact; niet alleen tijdens de bijeenkomsten,
maar ook het hele jaar door in geval van‘'nood en dood en ongemak’ We hebben
zelfs een app-groep opgezet.

Wij wijzen u vast op onze volgende ambulante handel: zaterdag 12 oktober staan
wij met onze kraam op de ‘Pinkenveiling’ bij de Naaldkerk aan de Frans Netscher-
laan. Graag zien wij u daar in groten getale komen.

Afsluiting van het seizoen van de (MOG in juni 2024 bij Boschbeek.
Coba Slings en Jantine Hartendorf  (Foto GH)

Activiteitencommissie

Ook wij gaan weer van start en wel op 19 september a.s.. We
beginnen rustig om 10.30 uur met een koffieochtend om
lekker bij te kunnen praten over een ieders belevenissen van
de (bijna) afgelopen zomer.

Komend seizoen is er steeds op de derde donderdag van de
maand een activiteit, afwisselend koffieochtend of lunch.

De data zijn:
19 september - koffieochtend
17 oktober — lunch
21 november - koffieochtend
19 december - kerstlunch
16 januari — koffieochtend
20 februari — winterlunch
20 maart - koffieochtend

24 april - paaslunch
22 mei - koffieochtend (let op: vierde donderdag in mei)
19 juni — pannenkoekenlunch

Op de koffieochtenden zullen er behalve koffie met iets lekkers
ook een spreker, presentatie of een film te zien of te horen zijn.
Gaandeweg het jaar wordt u hierover in het kerkblad of liturgie
geinformeerd.

En kent uiemand, die zin heeft om mee te komen, nodig haar
of hem dan van harte uit, wij vinden dat alleen maar fijn.

Tot slot: bij vervoersproblemen een belletje naar 06-18203386
en er wordt voor een oplossing gezorgd.

Namens de activiteitencommissie:
Sita van der Kaaij, Marian Out
Tanja de Boer en Marja Hirdes.



Bericht van de Kerkenraad

Op het moment van schrijven is het heerlijk zonnig weer. Het
geeft het gevoel dat het nog volop zomer is. De kalender geeft
echter aan dat het begin september is. Een maand waarin het
kerkseizoen weer wordt opgestart.

De startis zonder ds. Joke Zuidema en ds. Joep van den Berg. Zij
zijn niet meer verbonden aan onze kerk. Wij hebben afscheid
van hen genomen. In het vorlge kerkblad heb ik is al aandacht
aan hun afscheid besteed.

De Kerkenraad is bezig om tijdelijke vervanging (tot eind 2025)
voor hen te vinden. Via mededelingen in de kerk wordt u inge-
licht indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Komende maanden zal de Kerkenraad zich ook gaan bezig
houden met beroepingswerk. ds. Gilda Polderman zal eind
2025 met emeritaat gaan. De hoop is dat per 1 januari 2026
een predikant wordt gevonden die in onze gehele gemeente
gaat werken.

De laatste kerkenraadsvergadering was 1 juli, al weer enige
tijd geleden. In deze vergadering hebben we als KR afscheid
genomen van de vertrekkende predikanten.

Daarnaast hebben we afscheid genomen van de ambtsdragers
Rina ten Broek, Heine Wagenaar, Heim van der Velde en Alice
Passchier. Zij hebben allen 4 jaar (of langer) de kerk gediend als
ambtsdrager en stoppen nu met het ambt. Gelukkig blijven zij
wel actief voor de kerk (als eredienstmedewerker, koffiedienst,
etc. etc.).

Hans Paap heeft aangegeven dat hij bereid is opnieuw 4 jaar
ouderling te zijn. Simone Meulenbelt is bereid gevonden
diaken te worden. De KR is blij met hun bereidheid. Als er geen
bezwaren komen worden zij (her)benoemd.

Vredesvlaggen wapperen!

Sinds een paar weken wapperen er vredesvlaggen bij onze
beide kerken. (Zie foto's voorpagina). Een idee van Annelieke.
De vlag is een symbool voor het streven naar vrede en eenheid.
Z0 lees ik op de website van de 'Dokkumer Vlaggen Centrale,
één van de vele bedrijven waar je ze kunt bestellen.

Blauw staat symbool voor rust, terwijl de witte duif, met het
takje, al eeuwenlang wordt erkend als symbool voor de vrede
en ons natuurlijk ook overbekend is als symbool van de hoop
vanuit het verhaal van de ark van Noach.

In een folder voor het Kerstnummer (1) van de Open Deur lees
ik:

'Vrede is een groot woord. Misschien wel te groot; we durven
het nauwelijks op de lippen te nemen. Hoe kunnen we spreken
van vrede, als er oorlog is en mensen elkaar en de aarde

Tijdens de vergadering van 1 juli zijn verder (0.a.) de volgende

onderwerpen besproken:
De jaarrekening van de kerk over 2024 is door de KR (voor-
lopig) goedgekeurd. De gemeente moest daarover nog
geraadpleegd worden. Zoals de afgelopen jaren waren de
uitgaven groter dan de inkomsten. Echter door waardestij-
ging van beleggingen en de woningen die de kerk bezit
was er onder de streep toch een positief resultaat.
De Paasdiensten zullen in 2025 nog per wijk georgani-
seerd worden. Er zal 1. Hemelvaartsdag viering zijn. Orga-
nisatie rondom Kerst 2025 zal begin 2025 worden bezien.
Binnen de PKN wordt de VOG verplicht voor vrijwilligers
en betaalde krachten die betrokken zijn bij pastoraat (in
brede zin). Uiterlijk 1 juli 2025 moet het zijn geregeld. Dat
geldt ook voor onze gemeente. Ook daarmee moet de KR
(of een projectgroep namens de KR) aan de slag.

Voor een aantal onderwerpen (bijvoorbeeld evaluatie werk-
groepenstructuur) was onvoldoende tijd en komen een
volgende vergadering weer aan de orde.

U kunt alle ambtsdragers aanschieten indien u een vraag, zorg
of ander punt heeft met betrekking tot de kerk. Ook kunt u
mailen naar krscriba@pg-spvb.nl.

Tot zover het bericht vanuit de kerkenraad.

Met vriendelijke groet

Leo Kruisselbrink

Scriba pg Santpoort Velserbroek
Email: krscriba@pg-spvb.nl

onrecht aandoen? Misschien heeft vrede niet zozeer te maken
met grote woorden, maar vooral met kleine dingen'

Ja, inderdaad zijn deze 2 vlaggen van 2 x 3 meter dan maar
kleine dingen. Maar hopelijk helpt het ons, al was het alleen
maar om te beseffen hoe belangrijk het is om datgene te doen
wat in je vermogen ligt. Toevallig is het de komende 2 weken,
van 14 t/m 22 september, ook de landelijke Vredesweek.

PEX

SAMEN
VREDE.

VOOR



Petrus

Gebed bij scheppingszondag

Een gebed bij scheppingszondag, de eerste
zondag van september

#Gebed
Chaos was er
en duisternis.
Atomen buitelen over elkaar,
energie en elektronen.
En God zei: 'Licht, en er was licht.

Chaos was er
en duisternis.
Mensen buitelen over elkaar,
slaan en oordelen.
En God zei: 'Licht, en er was licht.

Chaos was er
en duisternis.
De hoge verwachtingen en oneindige verlangens
buitelen over elkaar
en zetten ons in verwarring stil.
En God zei: 'Licht] en er was licht.

Chaos was er
en duisternis.
Mensen schepten en schiepen.
Er ontstond en er geschiedde.
En toen, vuur en water, stormen en viammen,
verwoestten de aardeen ...
God zei: 'Licht, en er was licht.

Goede God, door alles heen
bent U er voor uw schepping.
In alle chaos bent U Licht, schept U orde in ons leven.

Help ons de orde en het Licht te ervaren.

(door ds. Peter Breure)
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Solidariteitskas

Solidariteitskas 2024, doet u
weer mee?

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een
plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar
kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun
omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet
alleen ideeén en mensen maar ook financiéle middelen
nodig.

En datis nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. Steun vanuit de Solidariteitskas is
altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. ‘Gemeenten helpen elkaar” is de gedachte achter deze voorziening van
de Protestantse Kerk. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

Elk jaar vraagt de kerk van al haar leden een bijdrage voor dit landelijke fonds. Uw bijdrage wordt gebruikt voor ondersteuning van
gemeenten die tijdelijk een financiéle overbrugging nodig hebben. Of voor landelijk pastoraat, zoals voor doven, studenten, koop-
vaardij en binnenvaart.

Als gemeente vragen wij aan ieder lid een bijdrage van € 10. Dit bedrag is gelijk aan eerdere jaren. Voor een echtpaar is dit dus € 20.

De gemeenteleden waarvan het emailadres bekend is, hebben inmiddels al een email met QR-code voor de betaling ontvangen. En
anders ontvangt u een envelop in de brievenbus. Niets gehad, laat het ons weten s.v.p.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens het CvK
Gerrit Out, 0629047097
email: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
U kunt op 2 manieren uw bijdrage overmaken:
1. Viaeen overboeking, op NL46INGB0000558591 t.n.v. SANTPOORT VELSERBROEK SOLIDARI
2. Of door een‘foto’te nemen van de QR-code met uw camera-app op uw telefoon of
tablet, waarna u via Ideal veilig en snel kunt betalen
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Vanuit de werkgroep Inspiratie

Onze werkgroep heeft helaas afscheid moeten nemen van Joke Zuidema vanwege haar vertrek naar Alkmaar. Ook hier danken we
haar voor haar creativiteit en inspanningen vanaf‘de geboorte’van onze werkgroep, toen nog even: Werkgroep Vorming en Toerus-
ting, geheten. Gelukkig heeft Armande Akke zich bereid gevonden om onze gelederen te versterken en zij heeft aardig wat inspiratie!
Ook komend seizoen staat weer van alles op stapel! De stiltewandelingen zijn weer hervat op het moment dat u dit blad leest. Er start
weer een bijbelgroep, de stiltemeditaties en christelijke meditaties gaan door, er komt weer een filmavond en u kunt u opgeven voor
een schrijfmeditatie-avond en het volgende kloosterweekend. Ook zijn we weer bezig met het organiseren van lezingen. Hieronder
leest u meer!

Stiltewandelingen

Vanaf zaterdag 31 augustus hebben we deze weer
hervat. Het concept is u inmiddels wel bekend: in
stilte lopen we het duin in en halverwege stoppen
we voor een inspirerende tekst waar we verder in
stilte lopend over kunnen mijmeren. De wandeling
duurt meestal ongeveer 3 kwartier.

De data zijn:
31 augustus, 14 september, 28 september, 12
oktober, 26 oktober en 9 november.

Vertrek op genoemde data is vanaf de fietsenstal-
ling Duin en Kruidberg om 9.30 uur. Contactpersoon
voor deze activiteit is Margreet Baalbergen, margreetenpaul@quicknet.nl, maar u hoeft u niet op te geven.

We hopen op beter weer dan voor de zomervakantie, maar een buitje weerhoudt ons er niet van om het wel door te laten gaan!

Christelijke meditatie
De eerstvolgende keer is woensdag 18 september. Als u dit eens wilt meemaken, mailt u dan naar Gilda Polderman: gildapolderman@
planet.nl.

Bijbelgespreksgroep over Jakob
In het najaar worden er drie bijeenkomsten van anderhalf uur georganiseerd rond de
Bijbelse persoon JAKOB.

U kent hem wel: de zoon van Isadk en Rebekka die zijn tweelingbroer Esau het eerstgeboor-
terecht ontfutselt door hem te verleiden met een bord linzensoep wanneer hij hongerig
terug komt van de jacht. Over deze Jakob staan een paar mooie verhalen in de Bijbel,
bijvoorbeeld wanneer hij zich bij zijn vader Isadk voordoet als Esau en zo die belangrijke
zegen meekrijgt. Of als hij op de vlucht voor Esau een droom heeft over een ladder met
boodschappers vanuit de hemel. Of als hijin de rivier de Jabbok een gevecht voert met een
engel (of was het God zelf?).

Er komen thema's in naar voren die we ook in ons eigen leven tegenkomen: eerlijkheid en
bedrog, de laatste die de eerste wordt, worstelen met God, zoeken naar de juiste weg, nieuwe kansen krijgen en die benutten.
We bestuderen de tekst, horen interessante achtergrondinformatie en we betrekken het op het leven hier en nu en bekijken wat deze
oude verhalen ons ook nu nog kunnen zeggen.

Als uw interesse gewekt is en u mee wilt doen, laat dat dan weten bij Gilda Polderman véoér 30 september. Wanneer alle aanmel-

dingen binnen zijn, gaan we op zoek naar geschikte data en tijdstippen.
U kunt haar bellen of appen: 06-43715888, of mailen: gildapolderman@planet.nl.
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Schrijfmeditatie-avond in Het Kruispunt

Ik, Simone Blom, wil jullie graag uitnodigen voor een avond samen schrijven.

Ervaring uit het kloosterweekend vorig jaar was dat een aantal deelnemers versteld stonden van hun eigen werk. We roepen vaak
vooraf:“Dat kan ik niet!”, maar met de juiste begeleiding kan iedereen schrijven.

Wat gaan we doen:

Al schrijvend stilstaan bij momenten uit je eigen leven.

We beginnen met een gedicht of een inspirerende tekst en een moment van stilte.

Je krijgt een schrijffopdracht om mee te beginnen rond het thema van die avond.

Je krijgt handvatten aangereikt waarmee het moeiteloos gaat.

We maken op deze manier, 2 tot 3 teksten.

Tussendoor of aan het eind van de avond delen we onze schrijfsels, altijd op vrijwillige basis.

Voor wie:

Voor jong en oud .

Voor iedereen die de uitdaging durft aan te gaan.
Voor ieder die het leuk vindt om iets nieuws te doen .
Voor een ieder die misschien al jaren schrijft!

Maar ...

Je hoeft echt geen ervaring met schrijven te hebben!

Wanneer:

Maandagavond 18 november
19.30-21.30 uur

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Geef je op bij simoneblom62@gmail.com

Soup & Spirit

Mocht u eens mee willen doen, mailt u dan even naar Gilda Polderman: gildapolderman@planet.nl.

Kloosterweekend

We hebben de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther voor een groep van 20
mensen gereserveerd voor het weekend 14 t/m 16 maart 2025. De kosten
zullen ongeveer € 160,- p.p. bedragen. Graag zou ik willen inventariseren wie
zin heeft mee te gaan. U kunt uw belangstelling doorgeven via margreeten-
paul@quicknet.nl.

Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Simone Blom,
Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Statushouders in de pastorie?

Sinds het vertrek van ds. Joke Zuidema naar Alkmaar staat de
pastorie aan de Dammersboog leeg. Het CvK heeft een aantal
opties overwogen:

« Verkoop van de pastorie: Deze optie is niet interessant
omdat aan de nog te beroepen nieuwe predikant een
dienstwoning moet worden aangeboden. De huidige
pastorie kan het aantrekkelijk maken om te kiezen voor
onze gemeente.

« Commerciéle verhuur al dan niet via een makelaar. Dit
is een serieus te overwegen optie maar de aangepaste
huurbescherming zal ons in de weg staat als we de ruimte
weer nodig hebben.

«  Tijdelijke verhuur aan bijvoorbeeld gemeenteleden die
door omstandigheden een woning zoeken. Ook hier kan
de huurbescherming een probleem worden.

« Verhuur aan statushouders. Deze optie is door ons uitge-
breid verkend met De Thuisgevers. Een initiatief, mede
door de PKN opgestart, voor het tijdelijk ter beschikking
stelling van woonruimte aan statushouders. Zie voor meer
achtergrondinformatie: www.dethuisgevers.nl

de Thuisgevers

Na een gesprek hierover met De Thuisgevers zijn we als CvK
enthousiast geworden over deze optie. Het is een mooi maat-
schappelijk initiatief waarmee we iets kunnen betekenen voor
vluchtelingen met een asielstatus in onze gemeente.

Wel stellen we als voorwaarde c.q. voorbehoud:

+ De woning is alleen beschikbaar voor gezinnen met een
verblijfstatus.

+ Deduuris maximaal 1 jaar

+ Vanuit onze kerkelijke gemeente moet er een ondersteu-
ningswerkgroep worden samengesteld die zorgdraagt
voor begeleiding van het gezin. Het gaat hierbij om prak-
tische zaken als inrichting van de woning, het wegwijs
maken in Velserbroek en alle andere denkbare ondersteu-
ning. Ook vanuit de gemeente Velsen en het Viuchtelin-
genwerk zal maatschappelijke ondersteuning moeten
worden georganiseerd.

De gemeente Velsen moet dit initiatief ondersteunen. Zij
moeten immers na een jaar voor een vervangende woning
zorgen. Dit wordt momenteel nagegaan door De Thuisge-
vers, daar is nog geen uitsluitsel over. En we sluiten ook met
de gemeente Velsen een overeenkomst af voor de financiéle
vergoeding, die door het rijk wordt bekostigd.

Als eenmaal duidelijk is dat dit initiatief door de gemeente
Velsen wordt ondersteund, zullen we ons uiterste best gaan
doen om de buurt te informeren en op de hoogte te houden.
Op dit moment zijn we dus dringend op zoek naar potentiéle
vrijwilligers. (nog niet naar huisraad of iets dergelijks).

Heeft u belangstelling voor deelname aan de ondersteunings-
groep of wilt u meer informatie? Ik wil graag met u hierover in
contact komen.

Met een hartelijke groet,
Namens het CvK: Willem Passchier.
(willem.passchier@gmail.com).
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Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Een nieuw seizoen. Met nieuwe maar ook veel vertrouwde onderwerpen. Een bloemlezing in willekeurige volgorde:

« Onze secretatis, Trees van Gastel, is even uit de running, ze moet voor haar eigen gezondheid rust nemen. Trees, het allerbeste
toegewenst!. Voorlopig neemt Jan Dirk Enschedé de honneurs waar.

« Onze beleggingen doen het goed, en zijn zo in waarde toegenomen dat we (weer) gaan afromen. Een deel wordt verkocht
waardoor we 'winst nemen' Deze extra liquide middelen, voor zover niet op termijn nodig, worden in deposito's vastgelegd,
zodat we daar weer rente op ontvangen;

+ De bestemming van de pastorie aan de Dammersboog is zo'n nieuw onderwerp. Elders leest u meer over de plannen die we
hebben (en uw hulp daarbij). We zijn ook aan het nagaan welke onderhoudsklussen zich aandienen en wat verstandig is voor
de planning.

« We gaan onze financiéle meerjaren-planningen updaten. Zodat we weer zicht hebben op een actueel plaatje van onze rekstok
voor de komende jaren. Zal nodig zijn voor het beroepingswerk dat eraan gaat komen.

«Alle aanpassingen aan ventilatie, plafond en verlichting in het Kruispunt zijn praktisch gereed. Dank aan Ton Zaal voor alle werk
dat daarin is gaan zitten. Tegelijk zijn de aanpassingen gemaakt die nodig zijn voor de proef die Hart-voor-Velserbroek wil doen
met het aanbieden van buurtmaaltijden. We hopen dat het een succes zal worden.

+ De huurtarieven in onze gebouwen gaan we volgend jaar met 5% verhogen, we vinden dat alleszins redelijk. Vaste huurders
zullen tijdig worden geinformeerd.

« We benoemen een formele commissie Archief, waar Trees, Gerard Beuker en ondergetekende in zitten. Met name ons digitale
archief gaan we verder opschonen en vorm geven.

- Diverse andere onderwerpen worden even geparkeerd en gaan we later behandelen. We kunnen niet alles tegelijk.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de financién of onze gebouwen laat het ons weten.

Gerrit Out, voorzitter CvK

Plekken die inspireren

Beste mensen,

Hierbij foto's voor het kerkblad. Foto gemaakt op 28 juli 2024 in
Ettlingen, nabij Karlsruhe. Met ook een paar foto's mee van de
directe omgeving van deze mooie kerk.

Vriendelijke groet Familie A.C. Rensen

15



Van de Diaconie
Beste mensen,

De ontvangen collecten in juni zijn:

2 juni Diaconie € 160,78
9juni Diaconie € 153,30
16 juni Diaconie € 134,30
23 juni PKN / Werelddiaconaat € 234,05
30juni Kerk in Actie project K017881 € 231,20

Via Bank is € 187,50 ontvangen en dat wordt verdeeld over
deze doelen.
Voor onze Kerk is € 576,55 ontvangen.

De ontvangen collecten in juli zijn:

7 juli PKN / Pastoraat € 119,25
14 juli Diaconie € 185,15
21 juli Diaconie € 148,65
28 juli Diaconie € 200,40

Via Bank is € 70,00 ontvangen en dat wordt verdeeld over deze
doelen.

Voor onze Kerk is € 860,60 ontvangen.

De Diaconie en de goede doelen danken u hartelijke voor al
uw gaven!

Afscheid

In het voorjaar hebben we in onze Diaconie al afscheid
genomen van Alies Passchier en in de diaconie-vergade-
ring van 26 augustus deden we dat ook van onze secretaris
Heine Wagenaar. In de gezamenlijke dienst van 28 juli in de
Dorpskerk namen we ook als gemeente afscheid van beide
diakenen, samen met de ouderlingen Rina ten Broek en Heim
van derVelde. Ds. Joke Zuidema had heel mooie woorden voor
alle vier en die betreffende onze diakenen herhaal ik hier graag;

Wij nemen vandaag afscheid van vier ambtsdragers. Dankbaar
voor wat zij in de afgelopen vier of acht jaar hebben betekend voor
onze gemeente. Het zijn toevallig allemaal mensen uit Velserbroek.
Twee ouderlingen, twee diakenen. En het is die laatste groep, de
diakenen, waar de spoeling wel erg dun wordt. Dus als u hoort met
hoeveel plezier zij gewerkt hebben en u denkt: dat wil ik ook: geef u
straks gewoon op. Van harte welkom. Maar voor jullie zit het er op.

Heine Wagenaar is acht jaar diaken geweest en had ook een
bijzonder aandachtsveld. Je was contactpersoon naar de werk-
groep Kerk in Actie, vroeger ZWO en je bent ook secretaris geweest.
Maar na acht jaar moet je stoppen. Het hoeft niet heel lang, dus
wie weet zien we je nog een keer terug. Je geeft aan dat er in de
groep diakenen, al heel lang een gemengde groep van Santpoort
en Velserbroek, veel verschillende karakters zaten, maar dat er toch
altiid een goede en gezellige samenwerking is geweest. Daar zal jij
zeker aan hebben bijgedragen. Dankjewel daarvoor. Kerk in Actie

is kritisch over de verdeling in de wereld en wil daar graag iets aan
verbeteren. Wat daarbij past, zijn repen van Tony Chocolony. Een
bekend merk dat fairtrade chocola maakt, maar dat ook met zijn
repen iets wil laten zien van hoe het in de wereld toegaat. Want het
lukt je niet om het eerlijk te delen, hoe je ook je best doet. Zo oneer-
liik is het in de wereld verdeeld en het is goed dat we ons dat reali-
seren. Als dank voor jou een proeverijtje daarvan. En ook jij mag je
plek in de gemeente weer innemen.

Vandaag afwezig is Alies Passchier. Zij en Willem Zzijn in Drenthe
aan het wachten op hun nieuwe kleinkind. We hopen natuurlijk
dat alles naar wens verloopt. Alies is vier jaar diaken geweest. Haar
bevestiging was een bijzondere ervaring: Marianne Vonkeman
heeft haar bevestigd in een lege kerk iv.m. Corona. Alleen haar
man, Willem, was aanwezig. Terugkijkend noemt ze een aantal
dingen waarvan ze blij mee is dat deze gerealiseerd zijn. Allereerst
het weggeefkastje, dat nu in beide kerken buiten aan de muur
hangt of staat. U weet dat dit haar aan het hart ging, want af en
toe wijst zij ons er nog op dat we daar iets in kunnen stoppen. lk
noem het vandaag nog maar even uit haar naam. Verder zijn er
allerlei acties vanuit de diaconie, waar ze aan meewerkte of orga-
niseerde: inzamelingsacties, schrijfacties voor gevangenen, als
diaken meewerken aan de eredienst. Wat ze minder leuk vond,
was vergaderen en de overgang naar de lichtere kerk was niet
makkelijk. Maar uiteindelijk geeft het haar een dankbaar gevoel
om in Gods naam werk aan de kerk te verrichten. Ook voor haar
die repen met oneerlijk verdeelde blokjes chocola. £n ik zou willen
zeggen: natuurlijk zal ze haar plek in de gemeente weer innemen.

Welkom

Gelukkig kan ik u melden dat Simone Meulenbelt uit Sant-
poort-Zuid onze Diaconie komt versterken en zij zal, als u dit
leest, bevestigd worden of dat is net gebeurt, namelijk in de
dienst van zondag 15 september in de Dorpskerk.

We verwelkomen Simone met open armen en ik hoop dat
zij zichzelf nog een keer nader wil voorstellen in een van de
komende nummers van KerkOnderweg.

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Wie heeft er een kamer vrij?

Jeroen Ouwendijk zoekt een kamer. Hij verblijft nu in de
daklozenopvang aan de Vondelweg in Haarlem. Hij heeft
een leuke baan in Amsterdam maar geen eigen dak boven
zijn hoofd. Hij was op zondag 1 september in de Dorpskerk
en vroeg ons om hulp.
Wie weet er een eigen plekje voor hem? Het mag overal in
het hele land zijn.
Ik weet zijn contactgegevens.

Gerrit Out, tel 0629047097



Even voorstellen. ... Willem
Griffioen

Ik, Willem Griffioen, zal per 1 september gaan starten als
nieuwe pionier voor Hart voor Velserbroek. In Velserbroek zal
ik me bekend gaan maken als “buurtpastor”. In dat woord zit
al veel van wat we beogen. Dat we in Velserbroek via onze
gemeenschap, samen met anderen, iets van de liefde van
Jezus proberen uit te dragen. Dat we vindbaar zijn voor een
ieder die levens,- en geloofsvragen heeft.

Ik ben 61 jaar oud en getrouwd met Mariét.

We hebben een mooi gezin van 4 kinderen, 3 schoonzoons en
vier kleinkinderen. Ooit begonnen als personeelsfunctionaris in
een verpleeghuis, heb ik vervolgens 5 jaar voor Verre Naasten
in Kaapstad gewerkt. Mijn passie voor de gemeente en God
leidde tot een theologiestudie. Na 9 jaar predikantschap voor
de GK van Anna Paulowna werd ik 12 jaar geleden missionair
voorganger van de Akergemeente (www.akergemeente.nl) in
Amsterdam Nieuw West. Naast de Akergemeente, waar ik voor
50% aan verbonden ben, komt nu de mooie uitdaging om 2
dagen per week de geloofsgemeenschap in Velserbroek te
gaan ondersteunen.

Het motto van de Akergemeente is “Jezus ontvangen en
uitdelen” In dit motto ligt mijn verlangen. Samen met alle
kinderen van God dieper Jezus leren kennen. En dat wat Hij
geeft aan liefde, genade, zorg en recht door te geven aan
anderen. Ik hoop komend seizoen nader kennis te maken met
alle kerken die Hart voor Velserbroek ondersteunen.

Graag tot ziens.
Willem Griffioen

ARK gemeenschap

Beste mensen,

Namens de Arkgemeenschap wil ik
u het volgende vragen: heeft u nog
bruikbaar tuinmeubilair over?

Wij kunnen het goed gebruiken
voor een binnenkort aan te leggen
terras.

Wij denken specifiek aan parasols, houten tuinstoelen en
houten tafels. Als u wat kunt aanbieden, laat het even weten
om een afspraak voor transport te maken.

~
D€ ARK

Voor zover u niet op de hoogte mocht zijn, tuinderij de Ark is
een zelfoogsttuin en zorgtuinderij waar op biologische wijze
0.a. groenten, kruiden en bloemen geteeld worden.

De tuinderij staat onder leiding van professionele tuinders en is
gevestigd op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal.

De tuinderij is één van de projecten van de Arkgemeenschap
Haarlem, een gemeenschap van mensen met en zonder
beperking die samen wonen, werken en het leven vieren.

Ook in het kader van dagbesteding zijn mensen bij ons
welkom.

Dit allemaal vanuit de missie en visie van L 'Arche International.

Mocht u verder geinteresseerd zijn om evt. als vrijwilliger bij
ons aan te sluiten, maak het maar aan mij kenbaar.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Aart Hoorn

e. aarthoorn@hotmail.com
t.023-5382154
06-17546552.




Met VERHALEN VOORSTELLING OVER PLEEGZORG  [ad A n,

DRIE LEVENSVERHALEN UIT DE WERELD VAN PLEEGZORG o

HULP
DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2024 — VERHALENHUIS HAARLEM NOORD
Er wordt veel geschreven en gezegd over jeugd- en pleegzorg in de media en iedereen vindt er wel iets van. En waarom zou je ook
eigenlijk een beschadigd kind in huis nemen? Maar hoe kijken de mensen er tegenaan die zelf in een pleeggezin hebben gezeten
of pleegouder zijn?

Een volwassen pleegkind, een moeder en een pleegmoeder
vertellen hun levensverhaal live op het podium. Zij nemen je mee
in hun ervaringen met de pleegzorg. Singer-songwriter Noraly
Hendriks illustreert de verhalen met haar magische teksten en
begeleidt zichzelf op de gitaar.

Voor iedereen die meer wilt weten over pleegzorg of die van een
mooi levensverhaal houdt.

Kaartverkoop via www.verhalenhuishaarlem.nl
Informatie over de voorstelling www.pleegzorg-verhalen.nl

Met vriendelijke groet,

ke hter

werving pleegouders, opleider VIB-g

JEUGDHULP Locatie 2556

Gods koninkrijk: nu of ooit?

De term 'koninkrijk van God' roept heel verschillende associaties op, zo blijkt uit recent onderzoek van de Protes-
tantse Kerk. Maar we verlangen er met z'n allen wél enorm naar. En — spoiler — misschien zijn die verschillende asso-
ciaties helemaal niet zo verkeerd.

Welke woorden komen er bij jou op als je denkt aan het koninkrijk van God? Vrede en gerechtigheid? Een hoopvolle toekomst?
Omzien naar de ander in het hier en nu? Of zegt de term je eigenlijk maar weinig?

Naar aanleiding van het nieuwe jaarthema —‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’— deed de Protestantse Kerk onlangs
een onderzoek onder ruim 1100 leden, waarin precies deze vraag werd gesteld. Dat leidde tot heel verschillende antwoorden.
Sommige mensen associéren het 'koninkrijk’ vooral met een werkelijkheid die nog moet komen. “Een mooie toekomst, voorbij ons
eigen leven’, in de woorden van Gerbert van Loenen (Amsterdam). Of zoals Theo Post (Hoevelaken) het beschrijft: “Een wereld die we
mogelijk eens zullen kennen, waarin geen kwaad of narigheid meer voorkomt. lets in de geest van het paradijs’

Anderen ervaren Gods koninkrijk al heel concreet in het hier en nu. Eliora Klijnsmit (Rotterdam) associeert het koninkrijk met “plekken
in het leven waar God de ruimte krijgt en waar je verrast wordt door zijn creativiteit” En Janny Hekman (Beekbergen) schrijft:“lk geloof
dat het koninkrijk van God nu al onder ons aanwezig is, op plekken waar goed en recht wordt gedaan, waar vrede wordt gezocht en

mensen liefdevol en ondersteunend omzien naar een ander.“Een koning zonder ‘onderdanen’stelt niets voor’, voegt Froukje Blaauw
(Purmerend) daar nog aan toe. “Wij moeten het koninkrijk zelf waarmaken”

God is koning
Wat valt er over het koninkrijk van God te zeggen, als de term zulke verschillende associaties oproept? Het is een "heel gelaagd
begrip’, erkent scriba ds. René de Reuver onmiddellijk. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe jaarthema. “Wat mijj
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helpt: als we het hebben over het koninkrijk van God, gaat het over het koningschap van God. Hij is degene die het voor het zeggen
heeft. Het koninkrijk is dan de ruimte waarin je mag leven, onder de heerschappij van God. Waar God koning is, daar komen God,
mensen en de hele schepping tot hun recht. Daar komt de hemel op aarde!

Hoewel Gods nieuwe hemel en aarde nog werkelijkheid moeten worden, is het koninkrijk niet alleen iets van ‘straks, benadrukt hij.
“Jezus zegt in de evangelién: het koninkrijk is nabij (Marcus 1:15), het is in uw midden (Lucas 17:21, Naardense vertaling). Dat heeft
alles met Jezus zelf te maken: Hij is God in eigen persoon, in Hem is de werkelijkheid van God onder ons. Dat was niet alleen zo toen
Jezus hier op aarde was maar dat is nog steeds zo, omdat zijn Geest bij ons is. Als we bidden en zingen, erkennen we Gods koning-
schap en kunnen we iets ‘proeven’van het koninkrijk. En als we omzien naar een ander, ons inzetten voor vrede en gerechtigheid,
volgen we de grondwet van Gods koninkrijk: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’

Medearbeiders van God?

Je zou dus kunnen zeggen dat het koninkrijk er al is én nog volledig moet doorbreken. Kunnen wij een handje helpen bij die door-
braak, of ligt dit helemaal in Gods handen? Martin Luther King was van het eerste overtuigd, beschrijft Evert Leeflang in zijn boek God
verwachten. King betoogde dat afwachten niet het soort verwachten is dat past bij het koninkrijk van God. Gelijke rechten voor witte
en zwarte mensen zouden niet vanzelf komen, maar pas wanneer mensen bereid zijn ‘medearbeiders van God te zijn’ Daarom bleef
hij zich — ondanks heftige weerstand — zijn hele leven met geweldloze acties inzetten voor de burgerrechtenbeweging.

In die levenshouding schuilt wel een risico, waarschuwt De Reuver. “Een valkuil is dat we denken: als wij als christenen maar van
goede wil zijn, gaan wij het koninkrijk stichten — wij weten wel hoe het moet.'God wil het zo! Maar het risico is dat je dan je eigen
ideologie najaagt, waar anderen voor moeten zwichten. Daar komt alleen maar oorlog van - kijk maar naar de kruistochten!

leder een eigen kleur

Hoe vind je dan de juiste balans tussen je actief inzetten en passief afwachten wat God gaat doen? Volgens De Reuver ligt een
belangrijke sleutel in het Onze Vader.“In dat gebed bidden we: ‘Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, in de hemel zoals op aarde!
Daarmee bidden we eigenlijk: laat het goede dat U wilt, uw koningschap, zijn beslag krijgen in ons leven, in onze samenleving, op
deze aarde. We spreken hiermee uit dat het koninkrijk niet iets van onszelf is, maar van God. Tegelijkertijd schakelt dit gebed onszelf
helemaal in”

Evert Leeflang benadrukt dat er niet één juiste manier van doen is. In God verwachten onderscheidt hij vier ‘typen’ gelovigen (zie
kader) die ieder op hun eigen manier God verwachten. Zijn conclusie: elke kleur heeft zijn eigen sterkten én zwakten. Hij schrijft:"De
meesten van ons zijn van nature sterk in één bepaalde manier van omgaan met dit spanningsveld of hebben daarin een bepaalde
manier van verwachten aangeleerd gekregen. Om ons heen kijken loont daarom. Alleen ‘samen met alle heiligen’ (Efeziérs 3:18)
komen de lengte, breedte, hoogte en diepte van de christelijke toekomstverwachting goed in beeld. leder brengt zijn eigen kleurin!
Breed verlangen

In de resultaten van het recente onderzoek komen die verschillende ‘typen’ duidelijk terug. Maar ondanks de verschillen zijn er ook
veel overeenkomsten zichtbaar. Een ruime meerderheid van 82% geeft aan vol verwachting uit te kijken naar het koninkrijk. En 85%
voelt zich gerustgesteld door de wetenschap dat het koninkrijk komt. Uit de resultaten spreekt een breed verlangen naar het volledig
doorbreken van Gods koninkrijk. Een verlangen dat De Reuver maar al te goed herkent. “lk denk vaak: wat hebben we het perspec-
tief van het koninkrijk ontzettend hard nodig. Ook als alles in je zegt: het wordt helemaal niks, mag je vasthouden aan het hemelse
perspectief, de belofte van Gods koninkrijk. Dat bewaart je voor cynisme en helpt je om het vol te houden. Het voedt de hoop!

Tegelijkertijd kunnen we ons optrekken aan het licht van het koninkrijk dat nu al over het leven valt, vervolgt hij.“In Jezus'woorden
hoor ik de oproep om open te staan voor Gods koninkrijk dat onder ons is. In een bloem die opbloeit op een rotsbodem, in een
bijzonder moment dat je met iemand deelt, in een lied dat je zingt en dat je even optilt. In mensen die de kracht vinden om weer op
te staan!Zoals Lied 978 bezingt:

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Bron: Petrus.protestantsekerk.nl
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AGENDA

ZATERDAG 14 sEPTEMBER 10.00-17.00 uUR OPEN MONUMENTENDAG

MAANDAG 16 sePTEMBER 9.00 UUR
MAANDAG 16 SEPTEMBER 14.00 UUR
MAANDAG 16 SEPTEMBER 19.45 UUR
DINSDAG 17 SEPTEMBER 9.45 UUR
WOoENSDAG 18 sepTemvBER 14.00 UUR
WOENSDAG 18 sepTEMBER 19.30 UUR
MAANDAG 23 sepTEMBER 9.00 UUR
MAANDAG 23 serTEMBER 14.00 UUR

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KERKENRAADSVERGADERING
KLEDINGBEURS

OUDERE MIDDAG

CHRISTELIJKE MEDITATIE
STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP

DoRpsKeRK

KRUISPUNT

DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
DORPSKERK

KRUISPUNT

KRUISPUNT

[DORPSKERK, CONSISTORIE

KRrUISPUNT

DINSDAG 24 SEPTEMBER 9.45 UUR

MaAaNDAG 30 sepTEMBER 9.00 UUR

MaaNDAG 30 sepTEMBER 14.00 UUR

DINSDAG 1 OKTOBER 9.45 UUR
MAANDAG 7 okTOBER 9.00 UUR
MAANDAG 7 okTOBER 14.00 UUR
DINSDAG 8 OKTOBER 9.45 UUR

MAANDAG 14 okToBER 9.00 UUR

MaANDAG 14 okTomBER 14.00 UUR

DINSDAG 15 OKTOBER 9.45 UUR
MaaANDAG 21 okToBER 9.00 UUR
MaANDAG 21 okToBER 14.00 UUR
MaANDAG 21 okToBER 19.00 UUR

DINSDAG 22 OKTOBER 9.45 UUR

KLEDINGBEURS

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP

KLEDINGBEURS

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE M AANDAGOCHTENDGROEP

KLEDINGBEURS

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP

KLEDINGBEURS

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP

KERKENRAAD

KLEDINGBEURS

DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

KRUISPUNT

KRUISPUNT

DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

KRrUISPUNT

KRrUISPUNT

DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

KRUISPUNT

KRUISPUNT

DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

KRrUISPUNT

KRrUISPUNT

DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

KRUISPUNT, ZAAL 1

KRUISPUNT

Bijbelleesrooster 13 september tot 25 oktober 2024

September
13 wrijdag

14 zaterdag Marcus 9:2-13

15 zondag Marcus 9:14-29
16 maandag ~ Handelingen 13:1-12
17 dinsdag Handelingen 13:13-25

18 woensdag
19 donderdag

Handelingen 13:26-43
Handelingen 13:44-157

20 vrijdag Handelingen 14:8-20
21 zaterdag Handelingen 14:21-28
22 zondag Handelingen 15:1-18
23 maandag  Handelingen 15:19-35
24 dinsdag Deuteronomium 12:2-12

25 woensdag  Deuteronomium 12:13-28

26 donderdag

Deuteronomium 11:18—12:1

Deuteronomium 12:29—-13:6

27 vrijdag Deuteronomium 13:7-19
28 zaterdag Marcus 9:30-37

29 zondag Marcus 9:38-50

30 maandag  Micha 6:1-8
Oktober

1 dinsdag Micha 6:9-16

2 woensdag  Micha7:1-7

3 donderdag  Micha 7:8-20

4 vrijdag Deuteronomium 14:1-21
5 zaterdag Deuteronomium 14:22-29
6 zondag Marcus 10:1-16

7 maandag  Deuteronomium 15:1-11
8 dinsdag Deuteronomium 15:12-23
9 woensdag  Psalm 119:113-120

10 donderdag

Leviticus 16:1-10

11 vrijdag
12 zaterdag
13 zondag
14 maandag
15 dinsdag
16 woensdag
17 donderdag
18 wrijdag
19 zaterdag
20 zondag
21 maandag
22 dinsdag
23 woensdag
24 donderdag

Leviticus 16:11-22a
Leviticus 16:22b-34
Marcus 10:17-31
Psalm 119:121-128
Psalm 119:129-136
Prediker 1:1-11
Prediker 1:12-18
Prediker 2:1-11
Prediker 2:12-26
Marcus 10:32-45
Prediker 3:1-15
Prediker 3:16-22
Prediker 4:1-12
Prediker 4:13-5:6
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DONKEN /i\\/

<% | ] Liftadvies
R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6

1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

v Inspecties

v Meerjaren prognoses
v Offerte beoordeling
v Bestekken

v Directievoering

v Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl

Uw adviseur voor: liftinstallaties -roltrappen-.rolpaden.gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle '
begrafenis of crematie
\

Ook wilsbeschikking en nazorg
Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452 |
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

=

LUSPLUS VELSEI

ND KLUSBE

KLUSPLUS VELSEN
Hamed

Schilderen onder andere
Tapijt, Laminaat leggen en
behangen en nog veel meer...
INSTAGRAM: KLUSPLUSVELSEN
0640842579
Klusplusvelsen@gmail.com
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Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

LGV

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 -5371375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding

- Voor elk budget

- Voor alle gezindten

- Uitvaartverzekeringen

- Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75

- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
waar u verzekerd bent www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

Team Patty

Duijn
Begeleiding bij leven en afscheid J

— Specialist in luisteren en vertalen van wensen

— Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

— Expert in gespreksvoering terminale situaties

— Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com




VAN WAALWIJKVAN DOORN

Makelaars -Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

en gratis waardebepaling van uw woning

NVM

www.wado.nl

SUPERMAKELAAR

W: www.supermakelaar.nl

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Doe het samen met Hypotheek Visie
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team
Doordat we alles onder &én dak hebben,
kunnen we je nog beter van dienst zijn.

HYPOTHEEK f VISIE Heirﬁ\ﬁkexlogrs Team

Hein Hypotheek Team

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk

- Spuitwerken

- Renovatie

TEL: 023-5384336 |  SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 — 13:50
Bso van 4 — 12 jaar voor- en naschool.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velserbroek

www.dekleinereiziger.nl

Christelijke peuteropvang & bso




Algemeen

Kerkdiensten
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
15 september, startzondag
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. G. Polderman
Startzondag
10.00u  Kruispunt  Ds. H.E.G. Reefhuis
Afscheid ds. JW. van den Berg
22 september
10.00u  Dorpskerk  Ds.R.J. ten Have
10.00u  Kruispunt  Ds. K. Bras
29 september
10.00u  Dorpskerk  Ds.W. Brouwer
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. I. Clement
Startzondag
6 oktober, gezamenlijke dienst
10.00u  Dorpskerk ~ Mw. A. Helmich
13 oktober
10.00u  Dorpskerk  Ds. A. Molendijk
10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. I. Clement
20 oktober
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. G. Polderman
10.00u Kruispunt ~ Mw. J. van der Velde

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan
van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een
e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t; 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 023-5373281
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT
Vacant

BEZOEKCOORDINATOR
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Contactinformatie
KERKENRAAD

Voorztter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvh.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: vacant e; cvdvoorzitter@pg-spvb.n
Secretaris: vacant e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 537180 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek
Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Gilda Polderman, secr. e inspiratie@pg-spvb.nl

Collectebonnen

(ollectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen
worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertr ouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek
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Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep
Contactpersoon: Foka Qosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)
15sept  dhr.E. van der Kooij 06-15890135
22sept  mw. A. Hurkmans 023-5371086
29sept  dhr.J. Morren 023-5384366
6 okt dhr. E. van der Kooij 06-15890135
130kt mw. P Muller 06-25178153
200kt mw.S. Meulenbelt 06-20247493
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
15sept — mw.S.vanderKaaij  06-21928058
22sept  dhr. H. Boot 023-5384336
29sept  dhr. H. Kosters 023-5377422
6 okt mw. D. Markerink 023-5376816
13 okt dhr. J. Bothof 06-49413571
200kt dhr.E. Hup 023-5376153

Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Qut t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Flina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Fls Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniélslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPI
De Kopij voor Kerkblad nr. 7 t/m donderdag 10 oktober
2024 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: http://www.pg-spvb.nl/




