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Foto van de maand

De wereld verandert
Afgelopen zondagmorgen legde onze predikant Kick Bras ons tijdens de dienst op een originele wijze twee lastige vragen voor. De 
eerste vraag: wat leren we van de oosterse wijsheid als het om milieu gaat?  De hele verdere week was ik ermee bezig, maar kon 
geen praktische zaken vinden, behalve dat een andere leefwijze meer evenwicht brengt in je leven. Maar dat geldt ook daar in het 
oosten naar mijn idee maar voor een geringe hoeveelheid mensen. 
De tweede vraag was hoe Christus ons de weg wijst in het nieuwe jaar als het om milieu gaat. Het is wel duidelijk dat de manier 
waarop er nu over het milieu gepraat wordt, niet  de goede kant op gaat. Goede leiders met een visie hierover zijn niet af nauwe-
lijks te vinden. De machtigste leiders zijn bezig met nog meer macht, meer geld en meer land. De toekomstige Amerikaanse 
president ontkent zelfs dat we een milieuprobleem hebben. De Russische president is bezig met landje pik en veroorzaakte een 
vreselijke oorlog. Het geld voor die oorlogen had beter in een klimaatfonds kunnen worden gestoken, misschien was de zaak dan 
nog te redden. Ondertussen omringen de leiders zich met steenrijke oligarchen, die vooral de machtige leider steunen om hun 
geld veilig te stellen. Als we niet oppassen worden we overvleugeld door machtige, rijke leiders en verliezen we onze democrati-
sche waarden.
Ondertussen worden de rijken steeds rijker en wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter.  Ik heb nog eens het ”uittreksel” van 
het dikke boek van de Franse econoom Thomas Piketty, Kapitaal in de 21ste eeuw, tevoorschijn gehaald, waarin hij tekeer gaat 
tegen in het bijzonder de Amerikaanse conservatieven, die vooral leven voor het geld. Alles draait om geld, om de “God zij met ons” 
zoals die vroeger op de rand van de gulden stond.
Alles draait om geld zei ik nog afgelopen week in een gesprek op de ijsbaan, waarop een schaatsvriendin zei: ‘Nee, alles draait om 
de liefde.’ Ja, daar had ik niet van terug. Zou dat het zijn?

Met een warme groet,  John Oosterhuis  (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina: Kerst kerkdienst in Kruispunt

Papagaaiduikers 
(Puffins) op IJsland



  
Meditatie

Ineke Clement
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Meditatie bij een 
Avondmaalsgroep

Op de foto staat een Avondmaalsgroep  tegen de nis van de achterwand van het Gotische koor van één van de oudste Romaanse 
kerken in Nederland: de Bonifatiuskerk in Vries. De groep is gemaakt door theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema, ik 
schat in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Er is in dit kunstwerk geen sprake van een gedragen sfeer die wij bij het Heilig Avondmaal verwachten, maar de figuren zijn 
gewoon met elkaar aan het praten. Er is zelfs een onderonsje achter de rug van de ander om. Alsof we naar een gewone maaltijd 
kijken.
Het zijn wel twaalf figuren van wie we mogen veronderstellen dat het de discipelen zijn. In het midden Jezus, de zesde van links, 
die een zegenend gebaar maakt over eten en drinken.

Ik moet u zeggen, dat ik altijd genoten heb van deze beeldengroep. Dit avondmaal leek in niets op de ‘maaltijd van de Heer’ uit 
mijn jeugd waar kerkgangers met ernstige gezichten aan lange tafels zaten en wij kinderen eindeloos moesten wachten. 
In Vries stonden we in een kring in datzelfde koor en werd brood en wijn of druivensap doorgegeven aan iedereen, ook aan de 
kinderen. Daar was de sfeer gelukkig lichter.

Tijdens de Drentse fietsvierdaagse konden toeristen de kerk 
bewonderen. Mensen stonden vaak voor deze beeldengroep 
te praten en te wijzen naar de figuren. 
‘Wie zou Judas zijn?’ was een vraag die nogal eens gesteld 
werd. 
Omdat Ruud Bartlema destijds mijn collega was in Peize 
stelde ik die vraag aan hem en nooit ben ik zijn antwoord 
vergeten: ‘Iedereen kan Judas zijn’, zei hij.
Daarover kan je lang nadenken. Het gaat er dus niet om met 
een vingertje te wijzen en de ander te veroordelen om een 
verkeerde keuze. Dat is een makkelijke manier om het kwaad 
buiten je te houden:  hij de verrader en ik niet.
Iedereen kan Judas zijn. Dat roept vragen op. Vragen als: waar 
heb ik verraad gepleegd aan anderen, aan mezelf, aan Gods 
bedoeling? 

Kijken we weer naar de beeldengroep. In het midden Jezus die de maaltijd zegent en die geen heiligen roept om deel te nemen 
aan die maaltijd, maar mensen die het regelmatig laten afweten. Die met zijn uitnodiging zegt: je mag altijd weer opnieuw 
beginnen.
En kijk eens naar de tekst boven de groep, vermoedelijk geschilderd eind zestiende eeuw, een citaat uit Romeinen 8:31:  ‘Si Deus 
pro nobis, quis contra nos’ = Als God voor ons is wie kan dan tegen ons zijn.
Wat is daar nog aan toe te voegen? 

Avondmaalsgroep Vries
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Velserbroek
Kruispunt

Advent en Kerst en het nieuwe jaar 
in Het Kruispunt Velserbroek.
De adventsperiode begon in 2024 met een gezamenlijke 
viering in de Dorpskerk met onze voorganger Gilda Polderman 
(eerste advent).

Op de tweede advent mochten we ds. Kick Bras ontmoeten. 
De kerkzaal is in de adventsperiode aan de zijkanten gevuld 
met paars licht en dat sluit aan bij de liturgische kleuren van 
het kleed over de liturgietafel en de kleding van de voorgan-
gers (meestal). Met Kerst werd volgens de traditie overgegaan 
op wit licht en op 12 januari 2025 wordt het groen.

De derde advent was onze voorganger ds. Harmen de Vries. 
Tijdens deze dienst konden we kennismaken met een 
nieuwe organist: Edwin Berends. We zullen hem vaker zien als 
invalkracht, maar hij bespeelde het orgel op een bijzondere 
wijze. De muziek sloot naadloos aan bij de uitleg van de preek 
die in mineur begon, vanwege de situatie in de wereld, die niet 
vrolijk stemt. Op deze dag was er ’s middags in Het Kruispunt 
een kerstsamenzangdienst met het Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer.

Tussen de tweede en derde advent in werd de kerstboom 
geplaatst in de kerk met daaronder de kerststal. Ook dit jaar 
zag alles er uitstekend verzorgd uit.

Op de vierde advent ging ds. Jan Seeleman voor. Hij ging 
uitgebreid in op de diverse ontwikkelingen/ de ontstaansge-
schiedenis van het Kerstfeest, de lichtjes, etc. De dienst werd 
tevens een stukje onderricht, waarbij de profeet Micha aan de 
orde kwam, maar ook de Romeinen met hun lichtfeest en de 
verschillen in de evangelisten Lucas en o.a. Paulus. Organist in 
deze dienst was Anne Brummelkamp, die altijd een bijzonder 
muziekstuk laat horen als intermezzo. Zij kent haar klassiekers. 
We kwamen steeds meer in de kerstsfeer en iedere week 
werd het liturgisch bloemstuk verder aangevuld / samenge-
steld en uitgelegd. Behalve een toelichting door degenen die 
betrokken zijn bij de samenstelling van dit bloemstuk werd 
ook door ds. Kick Bras  (tweede advent) speciaal stilgestaan bij 
de betekenis hiervan.

Kerstavond, 24 december 2024 werd een dienst met veel 
samenzang onder leiding van mevr. Anouk Helmich en daarbij 
was de trompettist Erik Hartendorf aanwezig die samen met 
onze organist Peter Groot de zang op uitmuntende wijze 
begeleidde. Anouk had gekozen voor een verbeelding van 

het kerstverhaal door een engel in te zetten, die met een 
boodschap kwam over de geboorte van een kind. Iedereen 
moest natuurlijk denken aan het kindje Jezus dat geboren zou 
worden, maar het accent werd verlegd naar andere kinderen, 
die soms onder moeilijke omstandigheden moeten leven. Er 
zijn veel kinderen die in armoede opgroeien of onder erbarme-
lijke oorlogsomstandigheden. Ook werd de aandacht geves-
tigd op de aanwezige kerststal onder de kerstboom en Anouk 
had als verzamelaar ook een eigen kerststalletje meegenomen 
met daaraan gekoppeld een stuk geschiedenis. Veel mensen 
hebben een kerststal waar een verhaal achter zit dat soms  
politiek of persoonlijk geladen is, zoals de kerststal van Anouk 
die uit Bethlehem komt. Zij woonde een tijdje bij iemand in 
huis (in Bethlehem) die een kerststal had waar een muur 
doorheen liep om mensen van elkaar gescheiden te houden: 
de verdeeldheid in het hedendaagse Israël. De wijzen staan 
klaar in deze kerststal om naar het kindje Jezus te gaan, maar 
door de muur zouden zij het kindje Jezus nooit bereiken. Zo 
zijn er meer voorbeelden te noemen van kerststallen die een 
persoonlijk verhaal vertellen.

De geboorte van Jezus is een belofte van God dat we nooit 
alleen zullen zijn. God kwam naar ons toe als kindje, in een heel 
kwetsbare vorm. Durven wij God toe te laten in ons leven? Waar 
staat uw kerststal was de vraag die gesteld werd. Kerststallen 
die ons de waarheid vertellen staan overal om ons heen, zoals 
in vluchtelingenkampen, begraafplaatsen, ziekenhuizen, etc. 
Het is op die plekken waar Jezus geboren wil worden en waar 
God ons niet alleen laat.

Kerstochtend was onze voorganger ds. Harmen de Vries en 
ook bij deze dienst kon veel gezongen worden, onder muzi-
kale begeleiding van Teun Zondag. In deze dienst werden drie 
lezingen gehouden met een uitleg die indruk maakte. Harmen 
wist het verhaal te brengen over de beloofde geboorte van 
Jezus die vanuit zijn Hemelse Koninkrijk afdaalde naar de 
wereld, om als mens te leven te midden van ons. Jezus verliet 
zijn rijkdom in de Hemel om in armoede terecht te komen en 
om later vanwege onze zonden de dood te moeten sterven van 
een misdadiger. Maar dat was niet het einde, want Jezus liet al 
zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Ooit zullen we 
opstaan, als we Jezus aannemen. Dan mogen we deel uitmaken 
van zijn eeuwige Koninkrijk met het eeuwige leven. Natuurlijk 
schiet ik hier te kort. Ik kan het verhaal niet zo goed vertellen als 
Harmen, maar indruk maakte het zeker. Ik heb het kerstverhaal 
nog niet eerder in deze setting gehoord  met een overgang van 
rijk naar arm, naar dood en eeuwig leven. Prachtig was het. Dan 
denken we dat het nog geen Goede Vrijdag is, maar met Kerst
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Kerstnacht en 1e Kerstdag 
kerkdienst Kruispunt

Kerstsamenzang 15 december
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 zingen we wel over een roos die ontloken is en die als bloed zo 
rood is. Toch een heldere aankondiging van wat komen gaat 
en waar we doorheen moeten. Jesaja had het als profeet al 
over de aankondiging van Jezus, maar ook de lijdensweg die 
Hij zou moeten gaan. Dit is al eeuwen eerder beschreven in 
een verhaal van Jesaja, voordat Jezus als kindje geboren werd.

Ds. Harmen de Vries ging ook op de laatste zondag van 2024 
voor bij ons. Onze organist was Teun Zondag. Harmen begon 
deze dienst vanuit Jesaja 49, waar over een scherp zwaard 
geschreven wordt, een vooraankondiging voor wat Maria, de 
moeder van Jezus, mee zou gaan maken. Ze zou het lijden 
zien van Jezus. Wederom een vooraankondiging van wat te 
gebeuren stond. Tevens ging het over de belofte aan Israël, 
Gods volk, maar in feite een belofte aan iedereen die bij God 
wil horen. In Lucas 2 (vers 22), de tweede lezing, ging het over 
het aanbieden aan God van de eerstgeboren zoon. De open-
baring door de Geest aan Simeon van wat stond te gebeuren 
kwam ter sprake zoals het zwaard dat de ziel van Maria zou 
doorsteken en dat velen ten val zouden komen door Jezus, 
maar ook dat velen zouden opstaan. Hij zal een teken zijn dat 
betwist wordt.

Op 5 januari 2025 ging ds. Kick Bras voor in een themadienst 
m.b.t. de Groene Kerk en een leefbare aarde. Vooraf was er 
koffie en thee en toen konden we in groepjes gaan plaats-
nemen om te spreken over het thema.

In het nieuwe jaar zijn er in principe twee gezamenlijke dien-
sten per maand, afwisselend in de Dorpskerk en in Het Kruis-
punt. Uitzonderingen zijn er rond Pasen en met Kerst (wanneer  
we voorlopig nog eigen diensten hebben) en in de zomerpe-
riode als velen op vakantie zijn.

De gezamenlijke diensten komen er zoveel mogelijk op neer 
dat de eerste zondag van de maand in Velserbroek wordt 
gekerkt en de derde zondag van de maand wordt aangesloten 
in Santpoort.  Voor Het Kruispunt / Velserbroek geldt dus (op 
de uitzonderingen na) dat alle diensten in Het Kruispunt zijn, 
behalve de derde zondag. Voor de Dorpskerk geldt dan dat er 
ook iedere zondag een dienst is, behalve op de eerste zondag 
van de maand en verder dezelfde uitzonderingen als bij Velser-
broek.

Verder is er nieuws te melden over ds. Joep van den Berg. Het 
gaat goed met hem en hij heeft weer nieuwe energie. Hij zou 
graag weer eens voor willen gaan in een dienst bij ons en dat is 
ondertussen vastgelegd. In ieder geval gaat hij de kerstdienst 
van 25 december 2025 voor ons doen. Nou is het net Kerst 
geweest als u dit leest, maar met het preekrooster moet je 
altijd een jaar vooruit werken en tenslotte zitten we nu al weer 
vóór de Kerst van 2025.

Nog een nieuwtje: op 2 februari 2025 wordt een bijzondere 
gezamenlijke dienst gehouden in Het Kruispunt. Dan worden 
Evelien en Geert van der Velde gedoopt door ds. Harmen 
de Vries. Prachtig toch dat twee jong volwassenen bewust 
kiezen voor de doop. Ook bijzonder: op 26 januari zien we ds. 
Leon Rasser weer voorgaan, onze koopvaardijpredikant. Door 
omstandigheden moesten we hem een tijdje missen, maar nu 
komt hij weer. In september overigens nog een keer.

Nog twee bijzondere predikanten die in februari komen: Joost 
van den Bogert (Stem in de Stad) en Elly Mulder.

De foto’s die zijn aangeleverd m.b.t. de diverse diensten in Het 
Kruispunt zijn gemaakt door Maikel Rensen.

Adriaan Rensen / eredienst Velserbroek

In memoriam Cornelis Langbroek

Op 13 november 2024 overleed, na een intensieve periode van voortschrijdende ziekte, Cornelis Lang-
broek, in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde met zijn vrouw nog niet zo lang in De Hofstede.
Kees Langbroek was afkomstig uit IJmuiden, dat hij in de Tweede Wereldoorlog met het ouderlijk gezin 
moest verlaten vanwege de opbouw van de Duitse kustverdediging. Uiteindelijk keerde hij, na de 
nodige omzwervingen, naar IJmuiden terug, om er de middelbare school te doorlopen en er vervolgens 
te werken. Hij trouwde met Lenie van der Plas, met wie hij ging wonen in Santpoort-Noord. Zij kregen 
drie dochters, Heleen, José en Martine, die zich hun vader als een betrokken familieman herinneren.
Vanaf zijn 16e jaar werkte hij veertig jaar bij de Hoogovens, de meeste jaren in zijn functie van inkoper van materialen en gereed-
schappen. Na de beëindiging van zijn dienstverband vanwege een reorganisatie kwam er meer tijd voor de kinderen en klein-
kinderen, maar ook voor fietsen en wandelen samen met zijn vrouw, vooral in en rond het Gelderse Stokkum, waar zij een 
vakantieverblijf hadden.
Kees Langbroek was zijn leven lang betrokken bij het sportgebeuren: actief als voetballer, volleyballer, biljarter en tennisser, passief 
als aandachtig kijker van sportuitzendingen.
Boven zijn overlijdensbericht staan Jezus’ woorden uit de Bergrede: ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’, 
woorden die we ook gelezen hebben voorafgaande aan zijn begrafenis in IJmuiden. Kees Langbroek was een zachtmoedig man, 
die dankzij Gods genade in Jezus Christus mocht uitzien naar het eeuwige leven. We bidden zijn vrouw, zijn kinderen en hun 
partners en zijn kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Ds. Harmen de Vries



Kerstsamenzang op 15 december, een mooie bijeenkomst

Om 4 uur s ’middags op 15 december, de derde adventszondag, was er in het Kruispunt een kerstsamenzang met een heel mooi 
optreden van het Interkerkelijk  Mannenkoor Haarlemmermeer. De zaal was vol bezet met belangstellenden die enthousiast 
meezongen met een aantal van de kerstliederen. Ds. Ineke Clement leidde de dienst met lezingen uit het Lucasevangelie. Het was 
een heel goed initiatief dit koor uit te nodigen in het Kruispunt voor deze gelegenheid. (Foto’s op pagina 5).

Henk Binnendijk
Ouderenochtend stamppotten buffet

Eerst nog even een terugblik op onze Adventsviering, met een aantal foto’s. Met een broodmaaltijd na afloop, jammer dat niet 
iedereen erbij kon zijn.

Onze volgende bijeenkomst is woensdag 5 februari, we hebben dan onze jaarlijkse stamppottenbuffet. We hopen dat u allemaal 
weer aanwezig kan zijn. Om half elf is de kerk open en starten we met koffie. Hierna gaan we met elkaar aan de stamppot. 
Tot woensdag 5 februari om half elf.  
Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken tel. 023 5371131 of Gré Riedijk tel. 023 5385216.

Hartelijk dank!

In de dienst van zondag 29 december 2024 werd bekend gemaakt dat de bloemen van die dag bestemd waren voor Henk de 
Jong. Ik was echter zelf niet aanwezig. Ik zat onder het gehoor van Ds. Rasser in de Ichtuskerk in IJmuiden. Aart Hoorn vertelde mij 
later dat dhr. Bresser mij niet thuis had getroffen voor het overhandigen van de bloemen namens de gemeente van het Kruispunt 
en dat hij die middag nogmaals langs zou komen. Dat is helemaal in orde gekomen en wij, Bresser en ik (beiden alleengaande 
kerkgangers) hebben nog gezellig bij elkaar gezeten en een fijn gesprek gehad, voor herhaling vatbaar. Ik krijg op gezette tijden 
ook fijne en gezellige bezoeken van mevr. Tineke Treffers namens het pastoraat en daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor.

Nogmaals mijn hartelijke dank, Henk de Jong
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Januari. De feestdagen zijn achter de rug. Het reguliere kerken-
werk wordt weer opgepakt: vergaderingen belegd, activiteiten 
gestart, afspraken gemaakt, plannen gesmeed. Ik hoop dat ook 
dit nieuwe kalenderjaar 2025 als goed en gezegend ervaren zal 
worden. En ik wens u en jullie in en door het kerkenwerk veel 
inspiratie en plezier toe en groeiende verbinding met God en 
met elkaar. 

Terugblik

•	 De gespreksgroep over Jakob is afgerond. Drie keer zijn 
twee groepen bij elkaar gekomen om de verhalen rond 
deze Bijbelse figuur uit te diepen. Het leverde allerlei 
nieuwe inzichten op, en we herkenden de thema’s in 
ons persoonlijke leven waardoor de Bijbelverhalen dich-
terbij kwamen. Fijn om je zo gezamenlijk over de Bijbel te 
buigen.

•	 Mooie kerstdiensten konden we meemaken. Op 24 
december begin van de avond stonden de kinderen 
centraal. Wat een vrolijk kinderkerstfeest was het! Goed 
voorbereid, prachtig uitgevoerd, de kinderen (en de 
ouderen) genoten. Met overgave liepen ze met hun 
lichtjes door de kerk en maakten ze muziek.

De kerstnachtdienst was sfeervol en indrukwekkend mooi, niet 
in het minst door de prachtige zang van onze cantorij en van 
Anna, en door de professionele muzikale inbreng van het fluit-
trio: Elina, Paul en Liesbeth. 
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Ik wil het nog eens benadrukken: ik ken andere kerken, ik 
spreek collega’s, maar wat mogen we blij zijn met onze orga-
niste / dirigente / fluitiste Elina en onze cantorij en de gemeen-
teleden die af en toe hun bijdrage leveren. Het is van hoog 
niveau en een verrijking van onze kerkdiensten.

Op 25 december kwamen we bij elkaar in de kerstochtend-
dienst. Ook dat was fijn. Hoewel halverwege dhr. Jan Morren 
onwel werd, en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. 
Iedereen was ervan onder de indruk, en daardoor was het niet 
gelijk mogelijk het feest van Kerst weer voluit te vieren. Maar 
allengs ging het beter, en we konden afsluiten met het uit volle 
borst zingen van het loflied ‘Hoor de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer’!

Op 5 januari konden we voor het eerst het jaar gezamenlijk 
beginnen: Santpoorters en Velserbroekers. De viering in het 
Kruispunt stond in het teken van het volgen van de Ster, en 
de weg te lopen, Jezus achterna. Ik hoop dat we daar dit jaar 
invulling aan kunnen geven.

Lief en leed

In het vorige kerkblad vermeldde ik al dat op 14 november 
dhr. Huug Kuiper overleden was. In dit nummer kunt u een In 
Memoriam van hem vinden.

Veel meer dan bovenstaande is er natuurlijk gebeurd. Laten 
we om ons heen kijken of we iets kunnen betekenen voor 
anderen.

Ik sluit af met een hartelijke groet voor u en jullie allen,

Gilda Polderman
Bedankt

Op 12-01-25 ontving ik de mooie bloemen dat was een 
volledige verassing het zijn niet alleen de bloemen maar 
ook de  aandacht die je krijgt mijn hartelijke dank hiervoor.                                          

Jaap v Nieuwenhuijzen

Elina Keijzer speelt orgel in de Dorpskerk

Cantorij onder leiding van Elina Keijzer



In memoriam: Hugo Frederik Kuiper (Huug).
Op 27 juli 1935 werd hij geboren. Hij groeide op in een fijn gezin waarin het geloof een 
belangrijke plek had. Dat geloof is altijd de basis gebleven van zijn leven.
Toen hij Netty de Vries tegen kwam, sloeg de vonk over. Ze trouwden en kregen samen vier 
kinderen: Marty, Paul, Annette en Pieter.
Via IJmuiden kwamen ze na enkele jaren in Santpoort te wonen. Huug heeft eerst gevaren 
als scheepswerktuigkundige bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland, en werkte later als 
werktuigkundige bij het PEN, het elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland. 
Hij was een sociale man, erg betrokken bij zijn medemensen, geïnteresseerd in hen en hulp-
vaardig wanneer dat nodig was. Hij zette zich in voor kerk en samenleving, en zocht altijd 
naar verbinding. Hij was daarin bescheiden en hoefde niet per se op de voorgrond te treden.
Ook bij zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen was hij zeer betrokken. Hij leefde met hen 
mee, en bij belangrijke beslissingen kon hij nuchter en realistisch komen tot wijze adviezen. 
Hij vond het moeilijk om oud te worden, en dingen uit handen te moeten geven en afhanke-
lijker te worden van de kinderen. Het liefst hield hij zelf de regie over alles. 

Op 11 november werd hij plots getroffen door een herseninfarct, waardoor hij opgenomen moest worden in het Spaarnegast-
huis. Op 14 november overleed hij, hij was ruim 89 jaar.

In de afscheidsdienst stond de tekst uit Hebreeën centraal die Huug zo vaak citeerde: ‘Het geloof is de zekerheid van de dingen 
die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet’.
Deze tekst zei iets over zijn geloof. Voor Huug zat het geloof niet in uiterlijke, niet zoveel zeggende gewoontes, zoals bidden 
voor het eten, Bijbel lezen aan tafel, iedere zondag naar de kerk. Het ging in Huugs geloof om liefde, om mildheid en het voluit 
gunnen van geluk aan alle mensenkinderen. En hij ontleende er vertrouwen aan dat het goed zou komen, ook na de dood.

Netty moet zonder haar man met wie ze bijna 65 jaar getrouwd was verder. Ook de kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
missen hem nu.
Maar we geloven dat, waar wij moeten loslaten, een andere hand, een vaderlijke hand wordt uitgestoken. De hand van de 
Schepper die reikt naar het mensenkind dat aankomt in zijn Vaderhuis. “Hier, pak Mij vast, vrees niet, want Ik ben bij je”.
Loslaten in het vertrouwen dat de Eeuwige zal vastgrijpen.

Gilda Polderman
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Ouderen kerstviering
Dankbaar en met plezier kijken we terug op de mooie kerst-
viering. Dankbaar omdat we met zoveel mensen aanwezig 
konden zijn, omdat we samen konden zingen, luisteren, 
bidden en omdat Wim van der Pijl weer aanwezig was om ons 
weer te begeleiden op de piano!  Plezier, omdat we samen 
konden genieten van een maaltijd, omdat het weer zo gezellig 
was, omdat, omdat, omdat……
Ook de eerste koffieochtend van dit jaar is alweer achter de rug 
als u dit leest, heel benieuwd wie er dit jaar als winnaar van de 
quiz uit de bus komt….

En dan is de volgende bijeenkomst de 
traditionele wintermaaltijd in februari, 
dit jaar op donderdag 20 februari 
om 11.30 uur.  En eveneens volgens 
traditie is het nu de beurt aan de 
boerenkoolstamppot. Lust u dat echt 
niet of is er een andere reden en wilt u 
wel meedoen aan de maaltijd, laat het 
even weten, dan koken wij in overleg 
iets anders voor u. Vanwege de bood-

schappen is het fijn als wij weten dat u komt. 

Kent u iemand die zin heeft om mee te komen, nodig dan 
diegene van harte uit. We vinden dat alleen maar fijn. Bij 
vervoersvragen graag een belletje naar 06-18203386.
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Een bijzondere dienst op zondag 5 januari

De eerste kerkdienst van het jaar 2025 was een gezamenlijke 
dienst in het Kruispunt met een bijzonder karakter. Voorganger 
was ds. Kick Bras en Elina Keizer was de organiste. 

Voor aanvang van de dienst was er gelegenheid elkaar een 
goed nieuwjaar te wensen. Iedereen kon plaatsnemen aan de 
vele tafels die in de kerkzaal waren neergezet. De lezing was 
uit Mattheus 2 vers één tot twaalf, dat handelt over het bezoek 
van de wijzen of magiërs uit het oosten aan het pas geboren 
kind in de stal. Hiermee werd een verband gelegd met het 
thema van deze dienst: wat kan de wijsheid uit het oosten ons 
leren over de omgang met de aarde in verband met de milieu-
problemen die wij als groene kerk onder ogen moeten zien?  

In de tradities van onder meer Tao en Shinto bestaat veel 
respect voor de natuur. We hadden de gelegenheid deze 
kwestie te bespreken in de groepjes aan de verschillende tafels 
en die later in de dienst in de gebeden te laten terugkomen. 

Dus geen monoloog van de voorganger in deze dienst. Een 
geslaagd initiatief van de werkgroep Inspiratie.

                 Henk Binnendijk
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Vanuit de werkgroep Inspiratie

Ook wij wensen u nog een mooi, liefdevol én inspirerend jaar toe! Nieuwe initiatieven worden gepland, zoals interessante 
lezingen over ‘Samen groene kerk zijn’, en gespreksgroepen over Bijbelse thema’s. En mooie activiteitenreeksen gaan 
gewoon door zoals de meditatiebijeenkomsten en de Bijbelkring over Galaten. Bovendien kunt u nog last minute mee met 
het kloosterweekend naar Berne! Maar we starten onze rubriek met een impressie van de gezamenlijke ‘groene’ en wat 
meer interactieve viering van 5 januari jl. die Armande, Marja en Lieke met ds. Kick Bras hebben voorbereid, geschreven 
door Marja van Leeuwen.

Impressie gezamenlijke dienst van 5 januari jl. met een ‘groen tintje’
 Op 5 januari vierden we samen met ds. Kick Bras de eerste gezamenlijke dienst van het jaar, een dienst met een ‘groen tintje’ waarin 
het milieu, de schepping centraal stond. Alles was een beetje anders dan anders. We startten met koffie (en natuurlijk met de beste 
wensen). In de kerkzaal zaten we om tafels. 
In een korte overdenking verbond Kick de wijzen uit het oosten met wijsheid uit het oosten. We werden aan het denken gezet over 
het kiezen van richting en focus voor het nieuwe jaar. Welke weg wijst Christus en wat kunnen we leren van oosterse en andere wijs-
heden? We praatten erover met elkaar en schreven samen gebedsintenties die in de voorbeden werden uitgesproken:

•	 Vader, we bidden voor tijd en rust zodat we met aandacht en in verbinding met onze omgeving onze keuzes maken voor mens, 
dier en natuur.

•	 Heer, wilt U ons verbinden om zo één in gemeente te mogen zijn. Dat we samen zoeken naar een manier om verschil te kunnen 
maken in de chaos die de wereld kenmerkt. Geef ons de stilte om daarin U te kunnen horen en volgen.

•	 Heer, onze God, wilt U ons steeds weer leren onze aarde te dienen en te bewaren. Geef ons de wijsheid leiders te kiezen, als 
Mandela, die ons met elkaar verbinden en de tegenstellingen overwinnen, ons met elkaar verzoenen en ons toe te keren naar 
Uw Licht.

•	 Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met elkaar en op Uw aarde.
•	 Liefdevolle en scheppende God, in dit nieuwe jaar komen wij tot U met een nederig hart. Om onze roeping als rentmeesters van 

Uw schepping als gave te vervullen.
•	 Geef ons de moed en kracht om met de natuur om te gaan in wijsheid en verstilling.
•	 Laat ons teruggeven wat we ontvangen en leer ons te delen.

Ook werd als intentie nog een passage meegegeven uit een lied dat we zongen: “Laat ook als wij niet willen, ons hart in U verstillen, 
door liefde overmand.”

We luisterden naar de ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’ met hun lied ‘Evenwicht’. En we luisterden naar de groep kinderen die in hun 
nevendienst de ecologische ‘footprint’ van henzelf hadden berekend en hadden nagedacht welke footprint de wijzen uit het oosten 
zouden hebben gehad. Zelf ook testen? https://voetafdruktest.wwf.nl   
 
Het was een mooie start van het jaar, in verbondenheid met elkaar. Dat onze intenties ons dit jaar mogen blijven vergezellen!

UITNODIGING GROENE LEZINGEN

Voor onderstaande lezingen hebben zich al belangstellenden gemeld. Als u zich meldt bij Armande Akke, dan kunt u nog 
mee de datum en tijdstip bepalen waarop ze plaatsvinden.

1.	 Lezing ‘Genoeg om te leven’
Paul Schenderling is al jaren intensief bezig met het thema christen-zijn en levensstijl. In het dagelijks leven adviseert hij overheden 
over sociale vraagstukken. Hoewel hij van huis uit econoom is, is hij over weinig onderwerpen kritischer dan ons huidige economisch 
handelen en de gevolgen daarvan voor mensen en de aarde. Het Bijbelboek Jesaja is daarbij een grote inspiratiebron voor hem. In 
2021 schreef hij samen met Matthias Olthaar het boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’ en in 2022 verscheen zijn boek ‘Er is leven na de groei’. 
In beide boeken schetst hij perspectieven op een inrichting van onze economie en een levenswijze die het andere leven op aarde 
niet langer aantast maar juist bevordert. 
Bent u in dit onderwerp geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten, dan kunt u een mail sturen naar: akke.armande@gmail.com



2.	 Interactieve boekpresentatie ‘Wat zegt de bijbel over dieren?’
Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten 
vanuit christelijk-theologisch perspectief en is gebaseerd op het gedachtegoed van de Engelse theo-
loog Andrew Linzey. De lezer krijgt een verrassende blik op sommige teksten uit de Bijbel. Teksten die 
eeuwenlang zijn gelezen vanuit een antropocentrisch (mens-centraal) wereldbeeld, worden geplaatst 
in een ander Bijbels kader. De manier waarop de schrijvers dit doen is even kundig als persoonlijk, even 
vernieuwend als hartverwarmend. Alle reden word je als christen geboden om de rechten van dieren 
serieus te nemen!

Bent u in dit onderwerp geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten, dan kunt u een mail sturen naar: 
akke.armande@gmail.com

Bijbelkring Galaten 
 De brief aan de Galaten wordt algemeen beschouwd als een van Paulus’ belangrijkste brieven. De 
inhoud geeft een antwoord op fundamentele vragen: langs welke weg komen wij met God in het 
reine? Wat is het juiste richtsnoer voor ons dagelijks handelen? 
De toon van de brief is heftig, de inhoud verrassend bevrijdend. De knetterende confrontaties 
tussen Paulus en de afdwalende christenen van Galatië zijn ook nu nog voor ons relevant om te 
bepalen wat wezenlijk is in ons geloof en leven, en wat niet. 

In zes bijeenkomsten bestuderen we de brief, elke keer één hoofdstuk. 
Plaats: Kruispunt of Dorpskerk (afhankelijk waar de meeste aanmeldingen vandaan komen).
Data: dinsdag 21 januari, 4 februari, 18 februari, 4 maart, 18 maart en 8 april 2025. 
Tijd: steeds van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur. 
Op het moment dat u dit kerkblad ontvangt, zal waarschijnlijk de eerste bijeenkomst geweest zijn, 
maar u kunt u nog opgeven via dsHarmendeVries@pg-spvb.nl. 

Kloosterweekend
We gaan naar de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland met een bewogen 
geschiedenis. De abdij werd gesticht in 1134, in het gehuchtje Berne aan de Maas, vlakbij Heusden. Het is een bijzondere plek waar 
bezinning en ontspanning samenkomen. We delen het dak met 13 Norbertijner broeders en bezoeken hun vieringen. Daarnaast 
biedt het klooster een abdijwinkel met boekenhoek, een proeflokaal (de broeders maken bier!) en zijn er prachtige wandelmogelijk-
heden.
We hebben voor een groep van 20 mensen gereserveerd voor het weekend 14 t/m 16 maart 2025. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. De kosten zullen ongeveer  € 160,- p.p. bedragen. U wilt 
dit kloosterweekend toch niet missen?! Meld u zich, graag z.s.m., nog 
aan via Margreet, margreetenpaul@quicknet.nl. Het wordt vast een 
mooi, zinvol, maar ook gezellig weekend. ‘Berna ut Lucerna’: opdat 
Berne het licht moge verspreiden!

 
Abdij van Berne

Christelijke meditatie
'De meditatie-groep loopt al langere tijd. Sommigen komen altijd, anderen een enkele keer en af en toe zitten er nieuwe mensen bij. 
Na een kopje thee sluiten we onze ogen en luisteren naar bijvoorbeeld een Bijbelverhaal, een gedicht, een lied en laten dat vervol-
gens in de stilte op ons inwerken. Soms word je als vanzelf deelnemer in dat verhaal en voelt het alsof Jezus tot jóu spreekt. Of raken 
de woorden van een bekend lied voor het eerst een snaar in je. Zo ben je eens heel anders bezig met dingen van het geloof (even 
niet met je hoofd, maar eerder met je hart) en vind je de rust je ervoor open te stellen. De eerstvolgende keer is op woensdag 29 
januari om 19.30 uur in de Dorpskerk. Laat het weten als je een keer mee wilt doen, bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl).

Soep&Spirit
'In de groep 'Soep & Spirit' wordt er tijdens een eenvoudige maaltijd bij één van de deelnemers thuis gesproken over een thema dat ons 
geloof en leven betreft. Het is fijn elkaar op deze ongedwongen manier te ontmoeten en in gesprek te gaan. Als je ook eens mee wilt doen, 
kun je dat kenbaar maken bij Margreet Baalbergen (margreetenpaul@quicknet.nl) of bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl).
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Contact kerk – moskee

Kuba Moskee IJmuiden

We zijn inmiddels al een aantal keer bij elkaar geweest, en ontdekken hoe leerzaam, nuttig en plezierig het is om mensen met een 
andere achtergrond en godsdienst te ontmoeten.
U bent van harte uitgenodigd erbij te zijn. De volgende keer is weer in de Turkse moskee in IJmuiden, de datum wordt nog gepland. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl). U hoeft zich niet aan te melden.

Stiltewandelingen
Er is nu een winterstop. Half april volgend jaar worden de wandelingen weer vervolgd. Tegen die tijd leest u meer in de Kerk Onderweg. 

Meditatie op de maandagmorgen
In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te medi-
teren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 
minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.
Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Simone Blom, Marja van Leeuwen,

Lieke van Beek en Margreet Baalbergen

Liturgische bloemstukken 
Advent en Kerst beide kerken.
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Bij de gezamenlijke kerkdienst in de Dorpskerk op 16 februari

In de zomer was er een gezamenlijke dienst met als onderwerp de vier ramen aan de tuinkant van de Dorpskerk. “We zouden het ook 
fijn vinden als de ramen aan de straatkant aan de beurt kwamen”, werd toen gezegd. Ik beloofde dat en op 16 februari zal  die belofte 
worden waar gemaakt. Helaas kunnen de stoelen om geluidstechnische redenen niet worden omgedraaid. Dus zit u tijdens de uitleg 
met uw rug ernaar toe en moet u de ramen voor of na die tijd bekijken. Maar hier worden de foto’s vast getoond en in de liturgie zal 
ook weer een inlegvel zitten.
De vier ramen aan de straatkant zijn heftiger en misschien ook wel somberder dan de andere vier. Ze zijn dan ook in de Tweede 
Wereldoorlog en vlak daarna ontstaan.
Het waren barre tijden, maar het laatste raam heeft als motief een visioen van vrede.
Ook nu zijn het - zeker mondiaal gezien - barre tijden, maar wij houden als kerk het visioen van vrede vast. We zijn dat aan onze 
afkomst verplicht, zonder dat we onze ogen sluiten voor wat er in de wereld gaande is. Daarover zal het in de dienst gaan. 
Aan de hand van de ramen aan de straatkant die met rijke beelden een eigen verhaal vertellen.

Ineke Clement

Raam 1 - Onrecht				    Raam 2 - Dreiging

   Raam 3 - Rots 					          Raam 4 - Vrede!
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Lied: Heer, die mij ziet zoals ik ben

Lied 139 (Psalm 139) uit het Liedboek, tekst en toelichting.

(couplet 1)
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

(couplet 7)
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,

met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,

mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

(couplet 14)
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op de weg ten leven.

Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie: Genève 1551 – Psalm 30

Toegelicht: Heer, die mij ziet zoals ik ben 
(door dr. Oane Reitsma, medewerker Spiritualiteit en Eredienst in de dienstenorganisatie) 

God als Schepper 
Psalm 139 gaat erover dat God ons ten diepste kent. Sterker nog, Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. In deze psalm wordt dat 
met heel letterlijke beelden beschreven. God kent niet alleen onze gedachten en worstelingen, Hij was zelf de maker van onze nieren 
en ons hart. Zo concreet wordt het voorgesteld, ons hele lichaam en onze ziel door God geschapen. Het beeld dat voor Godzelf 
gebruikt wordt is, omgekeerd, eveneens een heel lichamelijk-menselijk beeld. Hij heeft ons met zijn eigen vingers gemaakt. Als een 
boetseerder een stuk klei. Het geeft een intieme relatie aan tussen God en de individuele mens. 

Troostvol 
Is dat een enge gedachte, dat God al je diepste geheimen kent, ook de geheimen die je liever voor jezelf had willen houden? Dat is 
zeker niet de inhoudelijke grondtoon van deze psalm. Het is juist troostrijk bedoeld. Als we met onszelf in de knoop komen of als we 
het niet meer weten: er is iemand die ons wezen overstijgt en met wie we innig verbonden zijn en Hij met ons. Het betekent dat wij 
in ons kwetsbare mens-zijn nooit alleen of eenzaam staan. We staan altijd in verbinding met de Schepper die aan het begin van ons 
bestaan stond en die steeds opnieuw leven schept. 

Geneefse psalm 
De melodie is een van de zogenaamde ‘Geneefse’ psalmen, genoemd naar de stad Genève waar een deel van de melodieën ontstaan 
is. De Geneefse psalmen zijn de psalmen zoals we die in het begin van het Liedboek vinden (onder de nummers 1 tot en met 150, 
zonder de toevoegingen a, b of c). Ze zijn in de kringen rond Johannes Calvijn ontstaan. Psalm 139 hoort bij de bekendere en veel-
gezongen psalmen uit deze reeks. De melodie stamt uit 1551.  
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Berichten van het college van kerkrentmeesters januari 2025

Een nieuw jaar! Alle feestelijkheden zijn voorbij en we kunnen ons weer wijden aan onze taken. Laten we hopen dat het een goed 
jaar voor onze kerk wordt. De beste wensen voor u allen!

De tijdelijke bewoning van de pastorie aan de Dammersboog is nog niet geregeld. De kerk heeft een voorstel voor de verhuur aan 
de gemeente Velsen gedaan. We wachten op hun antwoord.

Begin januari 2025 hebben we de samenwerking met Hart voor Velserbroek geëvalueerd. Momenteel wordt de gezamenlijke maaltijd 
een maal per maand georganiseerd. Voorlopig blijft dat zo. Er komen per keer zo’n 30 á 40 bezoekers. Dat is een mooi aantal, dat ook 
past bij het aantal vrijwilligers dat de klus klaart. Een paar kleine technische zaken moeten aangepast worden. Ton Zaal pakt dit op.
De kerkenraad is bezig het onderwerp voor de werving van een nieuwe dominee. Daarvoor is een solvabiliteit- en liquiditeitsverkla-
ring van de provinciale organisatie nodig. Het college van Kerkrentmeesters is bezig met de aanvraag.
Januari 2025 is de maand waarin de actie Kerkbalans opstart. U kunt hier elders meer over lezen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten.
Vriendelijke groet, Trees van Gastel, secretaris CvK

Actie kerkbalans

In de maand januari organiseren we de Actie Kerkbalans. 
Een grote groep van onze kerkleden ontvangt de uitnodiging om deel te nemen aan deze 
actie digitaal. Zij hebben aangegeven dat hun e-mailadres hiervoor gebruikt mag worden. 
Andere kerkleden ontvangen de brief via de post op de deurmat.

We zijn een warme gemeenschap waarin mensen elkaar ontmoeten en samen kerk willen 
zijn. Dat is bijzonder. Buiten de kerk zie ik veel mensen die wel nog gemeenschap in hun 
eigen bubbel ervaren, maar geen verbinding meer kunnen of willen aangaan daarbuiten. 
Binnen de kerk hebben we de mogelijkheid gecreëerd om anderen te ontmoeten en 
ons door het verhaal te laten inspireren. Mede dat maakt ons als kerkelijke gemeenschap 
bijzonder en waardevol.

We dragen de kerk samen, ook in financiele zin. Jaarlijks dragen kerkleden met vrijwillige bijdragen en collectes een kleine € 100.000 
bij. Elders kunt u de begroting van de kerk lezen. Gelukkig kunnen we het tekort met onze reserves opvangen.

We doen dit jaar weer een beroep op u. Om uw bijdrage aan onze gemeenschap ook financieel vorm te geven. We hebben twee 
gebouwen, twee dominees, organisten en gemeenteactiviteiten. We hebben beheerskosten. Deze hebben allemaal een bijdrage 
nodig. 

We hopen ook weer dit jaar op uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,

Namen het College van Kerkrentmeesters
Trees van Gastel,

cvksecretaris@pg-spvb.nl
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Begroting 2025

In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat de begroting van de kerk voorlopig was vastgesteld. Nu deze inmiddels definitief is 
willen we het verkorte overzicht hiervan laten zien.
Wat zijn de belangrijkste posten die opvallen?
•	 dat het operationeel resultaat, zeg maar ons huishoudboekje, onverminderd negatief is. Niet zo rood als vorige jaren omdat we 

in 2025 rekening houden met verminderde predikantsbezetting. Vanaf oktober zullen we in beide wijken vacant zijn. Door onze 
reserves kunnen we gelukkig dit jaarlijkse verlies dragen.

•	 de huurinkomsten van beide kerken + pastorie + kosterij zullen naar verwachting €47.000 bedragen, daar zijn we blij mee.
•	 de kosten voor onze gebouwen blijven natuurlijk doorgaan. Grote onderhoudsklussen zijn niet voorzien.
•	 voor de kerkelijke activiteiten blijven we onverminderd geld vrij maken

Mocht u nog vragen hebben, of de uitgebreide versie van de begroting willen ontvangen, laat het ons dan weten,
             m.v.g. namens het CvK Hans van Alten, penningmeester en Gerrit Out, voorzitter.
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Nieuwjaarsboodschap 2025: ‘Als nieuw!’ 
Ds. René de Reuver
scriba generale synode

Hoe begin jij aan dit nieuwe jaar? Laat je met 
opluchting het oude jaar achter je, of juist 
met dankbaarheid? Kijk je hoopvol vooruit, 
of juist met bezorgdheid? 

Een nieuw jaar is voor veel mensen een moment 
om even pas op de plaats te maken, om terug te blikken en vooruit te kijken. Vaak komen daar ook 
goede voornemens bij kijken. ‘Dit jaar ga ik eindelijk die tien kilo afvallen.’ Of: ‘Dit jaar ga ik wél meer 
tijd vrijmaken voor mijn gezin.’ 

Een ander perspectief 
Ook het huidige jaarthema van de Protestantse Kerk - ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods konink-
rijk’ nodigt uit om een pas op de plaats te maken. Maar dan wel op een radicaal andere manier. 
Want hoewel er helemaal niets mis is met goede voornemens, laat het licht van Gods koninkrijk ons 
perspectief nogal verschuiven. Dan gaat het opeens niet meer over onze eigen prestaties – of ons 
eigen falen - maar over onze ontvankelijkheid voor de goedheid van God. 

In één bijbelverhaal wordt dat heel duidelijk. In de gelijkenis van de werkers in de wijngaard  (Matteüs 
20:1-16) vertelt Jezus over een landheer die er meerdere keren per dag op uit trekt om arbeiders te 
werven voor het werk in zijn wijngaard. Als de lange werkdag ten slotte afgelopen is, wordt het loon 
uitbetaald. En dan blijken alle arbeiders – of ze nu de hele dag of slechts één uur gewerkt hebben 
– hetzelfde loon te ontvangen. De arbeiders die de hele dag gewerkt hebben, vinden dat onrecht-
vaardig. Maar de landheer vraagt hen: Ben je jaloers omdat ik goed ben? 

Het goede van God 
Het voelt voor ons logisch om te denken in termen van bezit, van verdienen, van recht hebben op, 
van loon naar werken. Maar in Gods koninkrijk gaat het over gezien worden, mee mogen doen, 
mogen ontvangen. Ten diepste leven we van de goedheid van God, en die is niet afhankelijk van 
onze prestaties. Dat kan een bemoedigende boodschap zijn: ook als je jezelf tekort voelt schieten, 
mag je terugvallen op de liefde en genade van God. Maar het zet je ook op scherp. Lukt het je om 
met diezelfde blik naar anderen te kijken? Schrijf je anderen af als hun prestaties achterblijven, of 
geloof je dat God ook hen het goede wil geven? 

Deze gelijkenis roept je niet op om alles uit je handen te laten glijden en rustig achterover te leunen. 
Ook in dit nieuwe jaar kan God volop nieuwe arbeiders in zijn wijngaard gebruiken. Mensen die ‘als 
nieuw’ in het leven durven te staan, zich durven te laten scherpen door het licht van Gods koninkrijk 
dat hen al toevalt. Mensen die iets van dat licht willen delen, juist op plekken waar het donker is. 
Doe je mee? 

Een gezegend nieuw jaar! 
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Eerste oproep om mee te gaan naar kerkasiel in Kampen

Met enkele gastvoorgangers van onze gemeente zijn wij van plan om op vrijdag 28 maart van 12.00 tot 16.00 uur in de Wijkgemeente 
Open Hof, onderdeel van de Protestantse Gemeente Kampen, 4 diensten te verzorgen in het kader van het kerkasiel voor de familie 
Babayants.

Wij zouden het fijn vinden als meerdere leden van 
onze gemeente Santpoort/Velserbroek met ons 
meegaan!

Opgave van deelname graag bij Roland Groenevelt 
rogroe@gmail.com of 
bij Ineke Clement: inekeclement@kpnmail.nl

Over kerkasiel in Kampen

Wijkgemeente Open Hof, onderdeel van de Protestantse 
Gemeente Kampen, biedt vanaf 21 november 14:00u kerkasiel 
aan de familie Babayants. Dominee Kasper Jager: “Onze wijkge-
meente wil de familie rust bieden en hoopt dat daardoor ook 
perspectief ontstaat voor al die kinderen die zich in dezelfde situ-
atie bevinden”.

De familie Babayants loopt groot gevaar om uitgezet te worden. Vanuit die angst hebben zij op de deur van onze kerk geklopt. Door 
de familie is een (herhaalde) asielprocedure gevoerd, met uiteindelijk een recente negatieve beslissing. Deze procedures hebben 
uiteindelijk 11 jaar geduurd. De vier kinderen zijn geworteld in Nederland. Uitzetting van dit gezin is een schrijnende situatie, zoals 
ook is onderbouwd in een BIC rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij doen dan ook een beroep op de overheid om met ons 
in gesprek te gaan over een pardonregeling voor dit gezin, evenals voor gezinnen in vergelijkbaar situaties.

Onze kerk respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar kan niet accepteren dat kinderen daarvan het slachtoffer 
worden. ‘Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Dat geldt ook voor de vreemdeling en de vluchteling. “Toen dit gezin op onze 
deur klopte, hebben wij daarom als kerkenraad unaniem besloten dit asiel te verlenen. Kerkasiel is voor ons een bijzondere vorm van 
pastoraat”, aldus Bert Endedijk, voorzitter van de kerkenraad.

De Open Hof is een plek waar dit gezin welkom is. Kasper Jager: “Wij doen wat 
wij altijd doen: een kerkdienst, maar dan doorlopend – zoals ook de behoefte 
om gedragen te worden doorlopend is. Wij willen het gezin bemoedigen, laten 
merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We 
bidden, zingen, zijn stil, branden een kaars”.

Als kerk willen wij niet gesteld worden voor het dilemma om te kiezen tussen het 
beschermen van het recht van kinderen en respect voor de overheid. Wij hopen 
dan ook op een spoedige dialoog met de verantwoordelijke politici.
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Update                    

Een kleine greep uit 
mijn activiteiten.

Rond de kerst heb ik twee keer (Eén keer samen met Koos!) mensen aangesproken over Kerst. Er 
waren een paar mooie gesprekjes en we hebben een tiental Nieuwe Testamenten uitgedeeld. 
Laten we bidden dat mensen die ook lezen. Ik denk met name aan een drietal twintigers die 
open stonden. Ik werd bemoedigd door een oudere dame die vol overtuiging sprak over Jezus 
die niet alleen geboren is, maar stierf voor onze zonden. 

In de ontmoetingsruimte van Hofstede genoot ik van "Sterk Bakkie", een gespreksgroep voor 
ouderen uit heel Velserbroek, elke dinsdagochtend. Het thema was Kerst. We deelden wat Kerst 
voor ons betekent en ik mocht wat Lucasevangeliën achterlaten. Sterk Bakkie is misschien een mooie groep voor ouderen onder 
ons?! Je kunt er iets delen van Gods liefde. 

Ik was onder de indruk van de passie van Barbara van Buurtgezinnen. We spraken elkaar in de bibliotheek. Buurtgezinnen probeert 
gezinnen met een hulpvraag te verbinden aan gezinnen die iets kunnen bieden. Soms ontstaan er mooie en langdurige wederkerige 
verbindingen tussen gezinnen. 

Frank Cornet kwam me opzoeken in het Kruispunt. Het CU-lid hoopt dat de christelijke kerken niet verder krimpen en kerkgebouwen 
behouden blijven. Het was leerzaam om een en ander te horen van de politieke verhoudingen in de gemeente Velsen. 

Ik ben benieuwd wat 2025 gaat brengen. Mijn droom is dat christenen in de wijk zich meer met elkaar gaan verbinden, bijvoorbeeld 
in huiskringen. Huiskringen die functioneren als community waar men het leven deelt, bidt voor de wijk en open staat voor de 
mensen die om ons heen wonen.  Ik heb dit verlangen gedeeld op een GIDS (Geloven in de Stad)-lunch van voorgangers. Binnenkort 
zal ik iets delen over dit verlangen via de WhatsApp-groep van Gids met de bedoeling dat zij dit doorsturen aan gemeenteleden in 
Velserbroek. 

Op dinsdag en donderdag ben ik regelmatig te vinden in het Kruispunt. Als de banner buiten staat, ben ik er. Donderdags ga ook wel 
eens in de bibliotheek zitten. Leuk om daar mensen te ontmoeten!  Wil je contact, dan mag je me ook bellen (0630228307) of mailen 
(willem@hartvoorvelserbroek.nl) voor een afspraak. 
 

Buurtpastor Willem Griffioen

Buurtmaaltijden 

 
De volgende data zijn: 21 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 
13 mei en 10 juni.

Wil je meehelpen?
Neem contact op met Elske, Fija of Gerard. 

Wil je mee-eten?
Geef je op via de website. Kijk eens om je heen wie je mee zou 
kunnen nemen. Want de maaltijden zijn vooral ook bedoeld 
om nieuwe mensen te leren kennen. 
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Zondagmorgen

zon 29 dec 2024  

Op zondagmorgen preek ik, al bijna 35 jaar weet ik niet beter. Eerst elke week in een andere 
gemeente als kandidaat, zoals dat toen nog heette. Daarna als predikant in mijn eigen gemeenten Halle (Gld.) en Alkmaar. En sinds ik 
15 jaar geleden bovenplaatselijk werk ging doen weer elke zondag in een andere gemeente. Ik weet niet beter. En ik wil niet anders.

Op een zondag waarop ik niet voorga ben ik dan ook altijd een beetje uit mijn doen. Toch komt het voor, recent bijvoorbeeld doordat 
een gemeente een dienst afzegde. ‘Toen we de afspraak maakten, waren we vacant. Maar we hebben een nieuwe predikant, u 
begrijpt... ’

Ik begreep het. Bovendien was dit een mooie gelegenheid om weer eens samen met mijn vrouw naar de kerk te gaan. Maar ik zei al: 
ik was een beetje uit mijn doen, en zo werd het toch een wandeling. Het was grijs maar zacht, en het was droog. En zo vaak gebeurt 
dat niet.

Na de wandeling vonden we dat we koffie hadden verdiend. Nu moet ik bekennen dat ik van huis uit heb meegekregen: op zondag 
geef je geen geld uit. Mijn moeder was wat soepeler, maar mijn vaders roer stond kaarsrecht. Op zondag was er geen ijs, geen 
zwembad, en gingen wij niet uit eten. Dat je naar een supermarkt zou gaan was niet eens denkbaar.

Nu ik toch al uit mijn doen was, pakten wij maar meteen door en dronken wij die zondag onze koffie bij Stadskaffee Laurens in 
Alkmaar. Het was rond 11 uur en het gehele café bleek bomvol te zitten met jonge gezinnen. Vaders en moeders brunchten, kinderen 
speelden met elkaar en overtuigend met chocoladepasta. Het was een en al gezelligheid.

De ironie wil dat Stadskaffee Laurens is genoemd naar de Grote of St. Laurenskerk die er pal naast staat. Er is al decennia lang geen 
dienst meer, maar het trof me hoe jonge gezinnen hemelsbreed slechts 100 meter waren verplaatst, terwijl er toch een revolutie 
heeft plaats gevonden. Vijftig jaar geleden zaten ze in de kerk, nu met hele gezinnen aan de croissants.

Ik ga geen vingertje opsteken. Ze hadden het goed met elkaar, dat zag je. En ik ga ook niet zeggen dat de kerk het maar beter had 
moeten doen, dan was dit niet gebeurd. Secularisatie heeft te maken met een wereld die in een enorm tempo verandert. En de krimp 
van de kerk terugbrengen tot het idee dat wij maar beter ons best moeten doen is een ridicule gedachte.

Met zijn tweeën hadden we het er bij de koffie over, maar we kwamen er niet uit. Natuurlijk niet, daar is het allemaal veel te ingewik-
keld voor. Maar toen ik afrekende, dacht ik wel even aan mijn vader. Op zondag niet gepreekt, en wel in het café. Ik was een beetje 
uit mijn doen.

Grote of Sint Laurenskerk, 
Alkmaar
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Van de Diaconie

Beste mensen, de ontvangen collecten in november zijn:
  3 nov	 Diaconie					    €  166,90
10 nov	 Voedselbank				    €  392,60
17 nov	 Diaconie					    €  134,95
24 nov	 PKN / Pastoraat				    €  368,08

Via Bank ontvingen we t.b.v. de Voedselbank ook nog € 267,00 en tevens € 100,00 en die wordt verdeeld over deze doelen.
Voor onze Kerk is € 836,97 ontvangen.
Half december is ook onze diaconale Kerstactie weer aan de orde gekomen en op het moment van dit schrijven is daar al € 2.750 
voor ontvangen; waarvoor nu reeds HARTELIJKE DANK !
De Diaconie hoopt op een totale opbrengst van circa € 3.000 en dat zou hoger zijn dan vorig jaar.
De doelen zijn, zoals gebruikelijk de laatste jaren, Stem in de Stad in Haarlem en de Voedselbank in Velsen. Het derde doel is dit jaar 
Kerk in Actie - Hulp aan kinderen in Oekraïne.
Als u nog geen donatie heeft gedaan dan is dit mogelijk een mooie ‘reminder’ :-)
Bij voorbaat dank!
Zondag 5 januari hebben we de eerste gezamenlijke dienst van dit jaar gehad in Het Kruispunt. Het was een bijzondere dienst o.l.v. 
ds. Kick Bras en tevens was er voor en na de dienst gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor het Nieuwe Jaar.
De speciale diaconale collecte in deze dienst was bestemd voor steun aan het kerkasiel in Kampen en de opbrengst daarvoor was 
€ 169,00 inclusief de online donaties tot op heden.
Jammer genoeg was de opkomst niet ‘groots’ maar dat kwam ongetwijfeld door de sneeuwval die ochtend en daardoor viel de 
opbrengst van de collecte misschien ook wat tegen …. Ook voor dit doel kunt u online natuurlijk nog uw gaven doen; van harte 
aanbevolen!
Mogelijk dat u elders in dit kerkblad nog leest over een bezoek aan de kerkgemeenschap De Open Hof om het kerkasiel te onder-
steunen met tekst, muziek, gezang en aanwezigheid.

Namens de Diaconie, Jan Bothof

1e kerstdag dienst Dorpskerk



Januari
Vrijdag	 24 januari	 1 Kronieken 29,10-20
zaterdag	 25 januari	 1 Kronieken 29,21-30
Zondag	 26 januari	 2 Kronieken 1,1-17
maandag	 27 januari	 2 Kronieken 1,18–2,9
Dinsdag	 28 januari	 2 Kronieken 2,10-17
woensdag	 29 januari	 2 Kronieken 3,1-9
donderdag	 30 januari	 2 Kronieken 3,10-17
Vrijdag	 31 januari	 2 Kronieken 4,1-10

Februari
zaterdag	 1 februari		  2 Kronieken 4,11–5,1
Zondag	 2 februari		  Lucas 4,1-13

maandag	 3 februari		  Lucas 4,14-30
Dinsdag	 4 februari		  Lucas 4,31-44
woensdag	 5 februari		  Lucas 5,1-11
donderdag	 6 februari		  Lucas 5,12-16
Vrijdag	 7 februari		  Lucas 5,17-26
zaterdag	 8 februari		  Lucas 5,27-39
Zondag	 9 februari		  Lucas 6,1-11
maandag	 10 februari		  2 Kronieken 5,2-14
Dinsdag	 11 februari		  2 Kronieken 6,1-11
woensdag	 12 februari		  2 Kronieken 6,12-21
donderdag	 13 februari		  2 Kronieken 6,22-31
Vrijdag	 14 februari		  2 Kronieken 6,32-42
zaterdag	 15 februari		  2 Kronieken 7,1-10

Zondag	 16 februari		  2 Kronieken 7,11-22
maandag	 17 februari		  2 Kronieken 8,1-11
Dinsdag	 18 februari		  2 Kronieken 8,12-18
woensdag	 19 februari		  2 Kronieken 9,1-12
donderdag	 20 februari		  2 Kronieken 9,13-31
Vrijdag	 21 februari		  Lucas 6,12-26
zaterdag	 22 februari		  Lucas 6,27-38
Zondag	 23 februari		  Psalm 83
maandag	 24 februari		  Ester 1,1-12
Dinsdag	 25 februari		  Ester 1,13-22
woensdag	 26 februari		  Ester 2,1-14
donderdag	 27 februari		  Ester 2,15-23

Bijbelleesrooster 24 januari tot 28 februari 2025
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Agenda

•	 Maandag 27 januari 9.00 uur	S tiltemeditatie	K ruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 27 januari 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 28 januari 9.00 uur		K ledingbeurs	K ruispunt, kerkzaal

•	 Woensdag 29 januari, 19.30 uur	 Christelijke meditatie	D orpskerk, consistorie

•	 Maandag 3 februari 9.00 uur	S tiltemeditatie	K ruispunt, kerkzaal 

•	 Maandag 3 februari 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 4 februari 9.00 uur		K  ledingbeurs	K ruispunt, kerkzaal

•	 Woensdag 5 februari 11.30 uur	O uderenmiddag	K ruispunt, zaal 2

•	 Maandag 10 februari 9.00 uur	S tiltemeditatie	K ruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 10 februari 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 11 februari 9.00 uur	K ledingbeurs	K ruispunt, kerkzaal

•	 Dinsdag 11 februari 17.00 uur	B uurtmaaltijd, Hart voor Velserbroek	K ruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 17 februari 9.00 uur	S tiltemeditatie	K ruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 17 februari 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 18 februari 9.00 uur	K ledingbeurs	K ruispunt, kerkzaal

•	 Donderdag 20 februari 9.30 uur	 Wintermaaltijd	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Maandag 24 februari 9.00 uur	S tiltemeditatie	K ruispunt, kerkzaal

•	 Maandag 24 februari 14.00 uur	 Creatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Maandag 24 februari 19.45 uur	M oderamen	D orpskerk, consistorie

•	 Dinsdag 25 februari 9.00 uur	K ledingbeurs	K ruispunt, kerkzaal
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
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- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
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- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
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www.luvu.nl
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K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

Alles onder
één dak

Je woondroom 
realiseren?

Doe het samen met Hypotheek Visie 
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team
Doordat we alles onder één dak hebben, 
kunnen we je nog beter van dienst zijn.

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 
handreikingen en een protocol.
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Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van 
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail 
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en 
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur e: dsharmen-
devries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor 
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

26 januari

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Gilda Polderman

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Leon Rasser

2 februari, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Harmen de Vries

9 februari

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Henk Reefhuis

	 10.00 u	 Kruispunt	 Joost van den Boogert

16 februari, gezamenlijke dienst

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Ineke Clement

23 februari

	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Otto Sondorp

	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. Elly Mulder

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: vacant e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Bezoekgroep 
Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   
26 januari 	 mw. P. Muller         	 06-25178153     
2  februari   	 dhr. J. Morren         	 023-5384366
9  februari  	 dhr. E. van der Kooij  	 06-15890135
16 februari 	 mw. A. Hurkmans       	 023-5371086
23 februari  	 dhr. J. Morren         	 023-5384366 

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
26 janua	 mw. C. van Woensel	 023-5381515
2 februar	 mw. S. van der Kaaij	 06-21928058
9 februari	 dhr. H. Boot	 023-5384336
16 februari	 dhr. J. Bothof	 06-49413571
23 februari	 dhr. D. van Dassen	 06-45451231

Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?  Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 2 t/m donderdag 13 februari 
2025 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek


